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[Trưởng lão]: Làm bài các thầy với quý 
cư sĩ nên nhớ mình làm cái dàn bài, tập làm 
cái dàn bài rồi mình làm bài thì nó dễ hơn, 
nó không có khó khăn. Mấy con thấy Thầy 
Từ Quang làm cái bài ở trên cái ổ đĩa này 
Thầy in ra. 

Đầu tiên mình sẽ làm cái dàn bài như 
thế này, mình sẽ viết nó rất nhiều. Trong 
cái dàn bài này thì nó có thiếu hai phần: 
Cái phần Hỉ tâm về ác pháp, đây là nói về 
cái Đức Hỉ tâm, cho nên về cái phần Hỉ tâm 
Vô Lượng dục lạc thì nó có cái Hỉ tâm về 
ác pháp; còn cái phần mà Hỉ tâm vô lượng 
giải thoát thì nó thiếu một cái phần là Hỉ 
tâm Tu Tập Tứ Niệm Xứ, khi mình an trú ở 
trong Tứ Niệm Xứ thanh thản, an lạc, vô sự 
thì nó có cái trạng thái hỉ nó sanh ra ở trên 
Tứ Niệm Xứ, cho nên nó thiếu hai phần đó 
thôi, nhưng mà cái dàn bài này rất là đầy đủ 
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trong cái Hỉ tâm Vô Lượng. 

Còn cái Xả tâm thì nó nhiều lắm, cái 
dàn bài nó rất nhiều, bởi vì hầu hết là đối 
với Đạo Phật đều là tu cái Tâm Xả, cho nên 
tâm Xả trong đó đụng cái gì nó cũng xả hết 
thì cái người đó sẽ hoàn tất được con đường 
tu giải thoát của đạo Phật, rất là dễ dàng. 
Cho nên sau khi mà làm về tâm Xả thì quý 
thầy nhớ rằng Tâm Xả nó không phải ít đâu. 
Đụng cái pháp gì nó cũng xả hết cho nên nó 
rất nhiều, vì vậy mà lập cái dàn bài của nó, 
nó đủ mọi mặt ở trong đó thì cái tâm Xả nó 
mới được đầy đủ. 

Cho nên ông Châu Lợi Bàn Đặc ông dốt 
mà chỉ tu có cái tâm xả thôi, đụng cái gì ông 
cũng xả hết, xả hết nó thanh tịnh chứ không 
có gì hết. Cho nên vì vậy mà thành lập một 
cái dàn bài thì chúng ta sẽ tu tập rất dễ. Thí 
dụ như bây giờ nội dung cái này thì trong cái 
dàn bài nó có bao nhiêu mình đưa ra hết, 
rồi từ đó mình sẽ làm cái bài mình dựa vào 
cái dàn bài đó mình làm thì không bao giờ 
đầu nó lộn đuôi, đuôi lộn đầu. Cái nào nó đi 
ra thứ tự nấy hết. Cho nên tập làm cái dàn 
bài, nếu mà mình không có tập làm cái dàn 
bài, mà tự Thầy làm, sau đó mình làm mình 
không có biết làm. 
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Cho nên chúng ta phải biết cách thành 
lập dàn bài như thầy Từ Quang thành lập 
dàn bài thấy biết rõ ràng. Kê dàn bài ra cũng 
như là cái mục lục, cái dàn bài là cái mục 
lục của cái bài để chúng ta viết. Cho nên 
do như vậy mà chúng ta viết bằng cái tâm 
Từ, cái Hỉ tâm Từ nó như thế nào, hoặc là 
cái Hỉ tâm Xả nó như thế nào, chúng ta viết 
nó không có sai. Hầu như chúng ta không 
có lập thành cái dàn bài, mà có cái dàn bài 
nhiều khi chúng ta coi cái tiểu đề của nó ở 
trong cái bài của mình không quan trọng, 
chúng ta viết chữ rất nhỏ thì chúng ta viết 
cái chữ lớn, hoặc là chúng ta phải gạch đít 
cái dàn bài đó để khi chúng ta muốn nói cái 
đề tài đó chúng ta thấy rõ ràng. 

Ở trong những cái bài làm vừa rồi thì 
đây là cái bài Hỉ tâm Vô Lượng, về Đức Từ 
Tâm thì có quý thầy có nhiều người viết rất 
hay, đầy đủ, nhưng có nhiều người lại viết 
không có cái dàn bài. Có người có dàn bài 
mà không có nêu được cái dàn bài ở đầu đề 
để mà chúng ta thấy rõ ràng, phải làm cái 
dàn bài trước rồi sau đó là mình viết ra, lần 
lượt từng cái đề mục của nó. Cho nên Thầy 
mong rằng mình làm đâu nó có cái thứ lớp 
như vậy thì sau này nó có những cái đề tài 
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mà mình quán mình xả tâm nó cụ thể nó rõ 
ràng hơn. 

Và cố gắng lập như vậy, sau khi mình có 
soạn thảo một cái giáo trình, hoặc là cái giáo 
án mình hướng dẫn người khác tu đạo đức, 
nó cũng rất dễ dàng mình lập thành. Còn 
nếu mình không có làm cái dàn bài, không 
có làm cụ thể rõ ràng sau này khi mình viết 
một cái giáo trình hoặc là viết một cái giáo 
án để đứng lớp mà dạy thì mình không có 
biết cách, cho nên vì vậy mà cố gắng thực 
hiện cho đúng cách thức, bởi vì cái lớp này 
nó vừa đào tạo cho mình thuyết giáo, và 
cũng vừa đào tạo cho mình thân giáo. Đây 
là lớp Chánh kiến, là cái lớp mà đào tạo cho 
mình thuyết giáo, mình đứng ở trên cái lớp 
của mình có thể mình dạy mà mình bằng 
cách mà mình soạn thảo cái chương trình 
giảng dạy nó cụ thể rõ ràng. 

Và bước đầu hết cái lớp học này bây giờ 
ở đây là cái bài Hỉ tâm có một số người đã 
viết đến cái bài Xả tâm rồi, nhưng mà Thầy 
thấy Xả tâm viết như vậy là không có đủ, nó 
chỉ quá ít, nó không có đủ, bởi vì Xả tâm là 
cái bài cuối cùng của pháp độc nhất. 

Như ông Châu Lợi Bàn Đặc rất là dốt, 
nhưng mà cái cách thức xả tâm mà Đức Phật 
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dạy, cho nên đối với quý thầy mà không làm 
được cái dàn bài thì Thầy sẽ lần lượt Thầy 
hướng dẫn cho cách thức đi đến cái cách 
thức xả tâm của cái pháp cuối cùng. Nghĩa 
là bất cứ một cái tâm niệm nào mà mình xả 
bằng cách nào để cho mình đừng ức chế tâm 
chứ không phải ngưng cái niệm, mà xả tâm 
như thế nào để cho trước mọi hoàn cảnh, 
mọi đối tượng, mọi ác pháp tác động vào 
trong tâm chúng ta vẫn bất động, đó là cách 
thức để mà xả tâm.

 Vậy thì Thầy mong rằng khi những 
người cầm cây bút được thì phải ý thức được 
cái vấn đề xả tâm. Tâm Từ, tâm Bi là mình 
nuôi lớn cái lòng thương yêu, thương xót của 
mình đối với vạn vật, đối với sự sống của 
muôn loài. Nhưng mà đến tâm Hỉ với tâm Xả 
thì nó lại khác rồi, nó lại khác. Bởi vì trước 
mọi cảnh nghịch cũng như thuận mình đều 
có sự hoan hỉ, nó cũng đem lại sự giải thoát 
cho mình, nhưng nó không bằng tâm Xả. 

Bởi vì tâm Xả mình biết tất cả các 
pháp trên thế gian này không có pháp nào 
là không vô thường, pháp nào cũng là vô 
thường, cho nên đối với người tu vì thấy 
các pháp là vô thường cho nên không có 
dính mắc pháp nào hết, vì vậy mà đụng 
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đâu xả nấy, xả bỏ hết không còn chấp một 
cái pháp nào mà mang ở trong tâm của 
chúng ta. Nếu mà người nào đủ duyên 
thì ngay trên Tứ Niệm Xứ chúng ta dùng 
tâm xả mà tu tập thì chúng ta sẽ nhanh 
chóng mà đạt được chân lý nó không có 
khó khăn.

Chân Niệm thì hôm nay viết chữ Thầy 
đọc rất là rõ ràng, và bài luận đầy đủ, cố 
gắng hơn nữa thì chắc chắn là sự tu tập sẽ 
tốt hơn và xả tâm tốt hơn nữa, khi mà viết 
được thì phải xả tâm cho được, cố gắng. Coi 
vậy chớ nó cũng còn khó ở trên cái phương 
pháp thực hành. 

Hôm nay, Thầy muốn mấy con sẽ đọc 
một cái bài để, hầu hết là có nhiều bài đáng 
đọc lắm, có nhiều ý rất hay, nhưng vì chúng 
ta không có thì giờ và Thầy mong rằng mấy 
con sẽ đọc để mà biết cái dàn bài, để hiểu 
qua cái dàn bài để làm những cái bài kế tới. 
Còn một bài Xả tâm nữa.

Vậy thì Thầy Từ Quang, con hãy đọc cái 
bài của con mà Thầy đã in ra, bài Hỉ tâm. 
Cái bài này, con đến con đọc dùm Thầy để 
thấy cái dàn bài nó cụ thể nó rõ ràng.

Thầy Từ Quang đọc bài Hỉ tâm Vô 
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Lượng:

Kính bạch Thầy! Kính bạch chư vị.

Con xin đọc bài.

 HỈ TÂM VÔ LƯỢNG

Lời phê của Thầy: Theo dàn bài nên 
Đức Hỉ tâm được rõ ràng và sáng tỏ, 
nhưng còn thiếu hai mục: 1- Hỉ tâm về 
ác pháp; 2- Hỉ tâm do tu tập Tứ Niệm 
Xứ.

NỘI DUNG BÀI
I.- Giải nghĩa Hỉ tâm
II.- Những dạng thức Hỉ tâm 
A.- Hỉ tâm vô lượng dục lạc 
1. Hỉ tâm vật chất
2. Hỉ tâm trùng phùng
3. Hỉ tâm về việc thiện dục lậu 
4. Hỉ tâm về ác pháp.
B.- Hỉ tâm vô lượng giải thoátU
1. Hỉ tâm về ly tham ly ác pháp 
2. Hỉ tâm về lòng TỪ 
3. Hỉ tâm về lòng BI 
4. Hỉ tâm trong Kinh Bát Thành 
5. Hỉ tâm về XẢ tâm 
6. Hỉ tâm do ly dục ly ác pháp. (sơ 

thiền) 
7. Hỉ tâm do diệt tầm tứ. (nhị thiền) 
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8. Hỉ tâm do ly trạng thái tưởng. (tam 
thiền) 

9. Hỉ tâm do xả các cảm thọ. (tứ thiền) 
10.  Hỉ tâm do tu tập Tứ Niệm Xứ. 
III.- Kết luận. Sự lợi ích của Hỉ tâm 
 

HỈ TÂM VÔ LƯỢNG

I.- GIẢI NGHĨA

Kết quả của các hành động được thực 
hiện khiến chủ thể hành động thường có 
tâm lí thoải mái an vui thích thú hay sung 
sướng mừng rỡ thì đó chính là trạng thái 
của Hỉ tâm. Bất kỳ hành động nào của ai 
cũng nhắm đạt tới một hay nhiều mục đích 
rõ ràng hay kín đáo, hành động đơn giản 
hay phức tạp kết hợp nhiều hành động của 
nhiều người qua thời gian dài hay chỉ trong 
thời gian ngắn; và kết quả này qua hành 
động sẽ được duy trì trong bao lâu, tác động 
lên nhiều hay ít đối tượng làm biến đổi đối 
tượng theo hình thức này hay hình thức 
khác. Như vậy tâm Hỉ có điều kiện, tâm Hỉ 
chỉ hiện thực khi một mục đích được hoàn 
thành từng phần hay toàn phần. 

Khi tâm Hỉ liên hệ đến một sự kiện bên 
ngoài thuộc vật chất hay tinh thần thể hiện 
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lòng tham muốn bình thường, sự thành đạt 
trong năm lãnh vực tranh giành trong cuộc 
đời tạm bợ, tài, sắc, danh, thực, thuỳ, thì đó 
là dạng hỉ vô lượng dục lạc, nghĩa là vẫn còn 
liên hệ với sự đau khổ thô hay tế.

Khi tâm Hỉ là sự an vui hoan hỉ lớn lao 
không ngần mé, tràn đầy tâm hồn và nội 
thân, và thoát ra khỏi nội tâm, trùm khắp 
vạn vật không gian do công phu sống và 
thực hành tu tập các pháp thì đó là tâm Hỉ 
vô lượng giải thoát. Chỉ hỉ vô lượng giải thoát 
của đạo Phật, làm chủ sự luân hồi tái sanh, 
mới đạt trạng thái tâm hoàn toàn thanh tịnh 
và vi tế không còn đau khổ nữa.

 II.- NHỮNG DẠNG THỨC HỈ TÂM

A.- HỈ TÂM VÔ lƯỢNG DỤC LẠC THẾ 
GIAN

1.- Hỉ tâm vật chất

Sống trong thế gian, con người chạy 
theo dục lạc thế gian, trải qua từng khoảng 
thời gian tâm lí thay đổi, khi vui mừng hớn 
hở, khi phấn khởi tâm trí, khi hi vọng tràn 
trề, khi cười hả hê sung sướng; khi thì buồn 
rầu thảm não, thất vọng chán nản, ngã lòng 
thối chí, khóc lóc bi ai. Hai thái cực như hai 
mắc xích không rời nhau, đồng thời hiện 
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hữu trong cùng khoảnh khắc, trong cùng sự 
kiện. Cái mừng vui hàm chứa cái đau khổ 
sắp xảy tới, mà cái đau khổ cũng hàm chứa 
cái mừng vui khác sẽ theo sau. 

Hai thanh niên nam nữ cảm thấy hạnh 
phúc tràn trề trong ngày cưới thì liền sau 
đó họ phải đối diện với nợ nần trang trải 
tiệc tùng. Hay sung sướng lứa đôi thì chuẩn 
bị cho bận rộn con cái. Lao động cực nhọc 
thì cuộc sống nhiều tiện nghi thích ý. Không 
bao giờ hiện hữu cái này mà không có bóng 
dáng ẩn hiện của cái kia. Đó là đặc tính của 
hỉ vô lượng dục lạc.

Hỉ vô lượng dục lạc đặt căn bản trên 
năm lãnh vực sắc, danh, lợi, ăn và ngủ rất 
ngắn ngủi, tạm bợ và mê muội của người 
phàm phu. Họ chạy đuổi theo sáu đối tượng 
của sáu giác quan: mắt chạy theo sắc; tai 
chạy theo âm thanh; mũi chạy theo mùi 
hương; lưỡi chạy theo vị; thân chạy theo 
xúc chạm; ý chạy theo ý nghĩ tư tưởng (khả 
lạc, khả hỉ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, 
hấp dẫn). Những cái đó con người thấy có 
tính chất vui vẻ, hân hoan, thích ý, dễ ham 
thích làm cho người ta tham đắm, làm cho 
người ta bị lôi cuốn hấp dẫn, muốn hưởng 
thụ; càng hưởng thụ càng bị say đắm, được 
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đằng chân lân đằng đầu. Cho nên không bao 
giờ dứt khổ; khổ mà không biết vì cứ mãi 
tranh đua, giành giật với nhau, cứ cho thủ 
đắc càng nhiều thì càng sung sướng. Thật 
là điên đảo. Vì thế con người cứ mãi trôi 
lăn trong sáu nẻo luân hồi để chịu khổ đau 
muôn kiếp. Bởi vậy Đức Phật thấy “nước 
mắt chúng sanh nhiều hơn nước trong bốn 
bể đại dương”.

Một người mới được khỏi bệnh từ một 
cơn bệnh ngặt nghèo, miệng đắng cổ khô, ăn 
uống không tiêu nay ăn uống ngon miệng, 
tiêu hoá điều hoà, đi đứng ngày càng mạnh 
khoẻ, thấy yêu thích mọi thứ, người này 
được tâm hoan hỉ, nhưng vẫn chưa biết ngày 
nào khác sẽ vẫn bị bệnh chứ đâu có gì chắc 
chắn không còn bệnh, khoẻ mạnh mãi hoài.

Cái hỉ theo dục lạc thế gian là cái hỉ vô 
minh, là hỉ ảo giác. Chạy theo cái ngon trong 
ăn uống, nhưng cái ngon đó chỉ là giả tạm, 
rất là ngắn ngủi; khi còn trong miệng thì còn 
cảm giác ngon dở, nhưng khi vừa nuốt khỏi 
cổ thì đâu còn cảm giác gì nữa, không những 
hết còn ngon dở mà còn là thối tha bất tịnh 
khi ói ra đằng trên hay tống xuất xuống đằng 
dưới. Vậy thì đó không là ảo giác giả tạm hay 
sao? Chạy theo những cảm giác đó chính là 
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vô minh, đâu có thể cho là sáng suốt được. 
Tuy là ngon miệng, tốt bổ cho cơ thể nhưng 
cố ăn cho nhiều thì sẽ không tiêu hoá được, 
trúng thực chết toi; như thế cái ngon cái bổ 
là một độc hại.

“Hỉ của dục lạc là tai nạn, là bệnh 
tật, là khổ đau; vậy ta phải tránh xa cái 
hỉ này” là câu tác ý để nhắc mình và mọi 
người đừng tham đắm hỉ dục lạc.

Tuy nhiên có được những loại dục lạc 
thế gian đó chúng cũng đem lại cho người 
những niềm hỉ lạc thấp kém của thế gian vật 
chất. Mua một chiếc xe mới, được người trầm 
trồ khen ngợi, lòng cũng cảm nghe hoan hỉ 
mát ruột, mát gan; ngồi vào xe lái đi đây đi 
kia cũng thấy sướng lòng hả dạ. Nhưng liền 
đó gây tai nạn làm người bị thương bị chết 
thì cảm giác vừa có kia sao còn, hay xe lật 
hố, lật xuống đèo, bản thân bị thương tật, 
xe hư hỏng thì còn gì nữa đâu là niềm vui, 
lòng hãnh diện? Mới vừa vui đó liền khổ đau 
nối tiếp ngay sau thì rõ ràng cái vui vật chất 
chính là vui trong ác pháp. Trường hợp này 
ta có thể tác ý câu hướng tâm:

“Hỉ của dục lạc là ảo giác, là thuốc 
độc, là rắn độc giết hại con người. Ta 
hãy tránh xa các loại hỉ này”
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Cho nên không bị cuốn hút theo những 
vui thích hưởng thụ, không đắm say trong 
dục lạc sắc, danh, lợi, ăn, ngủ chính là 
không chạy theo ác pháp, là diệt ác pháp, 
chấm dứt tạo cảnh địa ngục ở tương lai. Tốt 
hơn hết, ta nên tác ý câu:

“Vui theo ác pháp là Hỉ tâm vô 
lượng ác, làm đau khổ chúng sanh, là 
giết hại chúng sanh. Ta hãy tránh xa hỉ 
này, yểm ly hỉ này, từ bỏ hỉ này”.

Trong kinh, Đức Phật nêu ra vài ví dụ 
cho thấy Hỉ tâm ở một vài trường hợp sau: 
“Như một người mắc nợ, liền làm các nghề. 
Những nghề nầy được phát đạt, người ấy 
không những trả được nợ cũ, còn có tiền 
dư để nuôi dưỡng vợ. Người ấy nghĩ: “Ta 
trước kia mắc nợ nên làm các nghề nghiệp. 
Những nghề nầy được phát đạt, ta không 
những trả được nợ cũ, còn có tiền dư để 
nuôi dưỡng vợ”. Người ấy nhớ vậy được 
sung sướng, hoan hỉ.

Như một người bị nhốt trong ngục. 
Người ấy sau một thời gian, được khỏi tù 
tội, an lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm 
tổn. Người ấy nghĩ: “Ta trước kia bị nhốt 
trong ngục, nay ta được khỏi tù tội, an 
lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tổn”. 
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Người ấy nhớ vậy được sung sướng hoan 
hỉ. 

2.- Hỉ tâm trùng phùng

Gặp nhau tay bắt mặt mừng, nói nói 
cười cười hớn hở mừng vui là Hỉ tâm trùng 
phùng. Chuyện dài chuyện ngắn xảy ra trong 
suốt thời gian cách biệt được người này người 
kia nhắc lại không ngừng để tỏ bày lòng nhớ 
thương khi xa vắng. Mắt nhìn mắt, tay nắm 
tay trao nhau vạn ý sum vầy. Tiệc lớn tiệc 
nhỏ bày ra tẩy trần mừng nhau, chúc tụng.

Cùng nhau ngồi bên tách trà hương 
sen, hương lài nóng ấm, hay ly cà phê đen 
đắng ngào ngạt hương, nghe lại bài nhạc lời 
ca kỉ niệm cũ. Hình ảnh những buổi picnic 
cuối tuần tập họp anh em bạn bè trong công 
viên giữa trời xanh, mây trắng trong niềm 
vui tuổi trẻ, trong đầy đủ gia đình sum hợp 
cháu con. Đó là những khoảnh khắc ngắn 
ngủi của tâm Hỉ họp mặt.

Sau bao ngày ở xứ lạ quê người phấn 
đấu học hành, lao động trong thời tiết khí 
hậu đổi thay khác biệt, thành quả mang về 
là quà tặng hội ngộ tương phùng. Lòng mừng 
vui tái hội chưa tròn thì phải chia tay nhập 
cuộc trong guồng máy xã hội vận chuyển.
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Bạn bè cùng lớp cùng trường thời thơ 
ấu, tuổi thiếu niên, tuổi học trò đầy hoa 
mộng vô tư, cách biệt lâu năm nay tình cờ 
gặp lại nhau trên phố, trong chuyến du lịch, 
trong cuộc hội nghị toàn quốc, hay trong kỳ 
bồi dưỡng nghiệp vụ, làm sao nén nổi vui 
mừng hoan hỉ trùng phùng. Nhưng rồi mỗi 
người một phương trời trở lại, đâu có gì bền.

Bao năm bôn ba lưu lạc, nay có dịp 
trở về chốn cũ quê nhà, lòng mừng vui 
nhưng cũng pha trộn với bao nỗi bùi ngùi 
trước cảnh đổi người thay; người cũ quen 
biết không còn vồn vã như thời xưa mà lơ 
láo lạnh nhạt, người mới thì ngẩn ngơ xa lạ 
chẳng chút cảm tình.

Tất cả các trường hợp trùng phùng đều 
đem đến Hỉ tâm trong chốc lát, chứ không 
bền lâu, cho nên cần nhắc tâm thường 
thường câu: “Hỉ trùng phùng rất chóng 
phai nhoà, ta hãy giữ tâm bình thản, 
đừng để xúc động mạnh với người cũ 
cảnh xưa, hay đổi thay người mới cảnh 
lạ”.

 3.- Hỉ tâm về việc thiện

Làm được một việc gì cho người, khiến 
người đang bị cơn sân được hết sân, hay 
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họ sắp làm một việc gì có hại cho bản thân 
họ hoặc gây đau khổ cho người được chận 
đứng, ta thấy họ sung sướng bằng lòng thì 
trong tâm ta cảm thấy hân hoan; hay ta tự 
kềm chế không làm một điều gì có tính cách 
hại mình hại người sau đó nhớ lại thì trong 
lòng cũng cảm thấy an vui, đó là Hỉ tâm về 
việc thiện. 

Chẳng hạn ta vẫn quen khất thực hai 
nơi, nhưng sau khi được Thầy dạy làm như 
thế là không đúng giới luật, ta từ bỏ thói 
quen đó. Mặc dù thí chủ soạn sẳn thí vật 
như mọi ngày nhưng khi đi ngang qua chỗ 
đó, ta kiềm chế lòng tham dục ăn của ta mà 
đi thẳng. Làm được vậy, ta sẽ thấy một niềm 
vui nhỏ trong tâm, ta không thấy bị lỗi lầm 
nên rất tự tin, không hổ thẹn với mình, với 
người. Chừng đó ta mới cảm thấy thấm thía 
câu Đức Phật dạy “Thắng trăm trận không 
bằng thắng mình”, dù cho cái thắng chút 
xíu nhỏ nhít này; nhưng có cái gì hình thành 
to lớn mà không phải là tập hợp của những 
yếu tố nhỏ bé?

Trong lúc đi kinh hành, bạn chú ý chỗ 
bước chân đặt xuống nên không làm chết 
hay tổn thương những côn trùng, kiến, mối 
trên đường. Lòng bạn thấy vui, tác ý thường 
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hơn những câu tác ý thể hiện tâm từ bi hỉ xả, 
tâm Hỉ lại càng nhiều hơn.

“Tôi đi kinh hành, cẩn thận từng 
bước chân đặt xuống để giảm thiểu tối 
đa tổn thương, chết chóc côn trùng. Tôi 
được vui hân hoan không tạo thêm ác 
nghiệp, năng lượng Hỉ tâm lưu xuất 
trong mỗi bước đi góp phần an vui môi 
trường”.

Trong cuộc sống, việc làm có tính cách 
giúp người để họ vượt qua khó khăn thuộc 
vật chất hay tinh thần đều thuộc diện việc 
thiện, nhưng khi hướng dẫn cho họ thấu hiểu 
đường chân chánh, lẽ chân chánh đạo đức 
nhân bản nhân quả thì mới đầy đủ ý nghĩa 
của việc thiện. Việc thiện này sẽ chuyển hoá 
họ từ tham lam ích kỷ, từ tranh giành ngũ 
dục lạc thế gian, thành người đạo đức giúp 
người, giúp đời, làm cho cuộc sống chung 
được an vui, có trật tự, xã hội ổn định.

Tác ý câu: “Chuyển hoá cho người có 
thiện tâm, có đạo đức thì đời sống họ và 
người khác dược an vui, ta cũng được 
an vui”

Bỏ ra một số tiền đóng góp cho đoàn 
thể thiện nguyện hay trực tiếp tham gia 
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trong việc cứu trợ nạn nhân thiên tai bão 
lụt thì chỉ đem lợi ích nhỏ trong giai đoạn 
khó khăn đó thôi. Nhưng khi chỉ dẫn, giảng 
giải cho ai biết nên có suy nghĩ, nên có quan 
điểm về cuộc đời chân thật là khổ đau, là 
vô thường, là chuyển đổi không ngừng, biến 
dịch theo thời gian, không gian, không gì 
thường hằng bất biến thì đây là việc thiện 
có kết quả lâu dài, có ảnh hưởng trong từng 
hành động của người, cho nên lợi ích to lớn 
hơn so với giúp người trong cơn khó khăn 
giai đoạn tạm thời.

Đem lời Phật dạy, sống và hành động 
theo Thập Thiện chính là con đường chuyển 
đổi cuộc sống đời thế gian đau khổ không 
đạo đức thành một cuộc sống biết vì nền 
đạo đức, vì lợi ích của chính mình và cùng 
lúc làm lợi ích cho người; từ hành động làm 
mất an ninh trật tự xã hội, sống theo bản 
năng thấp kém của người chưa tiến hoá trở 
nên hành động của người tiến hoá đem lại 
sự an bình trật tự hợp chân lí của xã hội 
thăng tiến. Niềm vui hay Hỉ tâm này to lớn 
nhiều.

Ta thường khuyến khích mọi người 
“Hãy hành Thập thiện cho đời tươi 
sáng, bỏ việc ác cho đời quang đảng, 



25BÁT CHÁNH ĐẠO - LỚP CHÁNH KIẾN

đem nhân lành gieo rắc phàm nhân”. Ta 
tùy hỉ với niềm vui của mọi người.

 3.- Hỉ tâm về việc ác pháp

Thực hiện các hành động thuộc ác pháp 
cũng mang lại sự thoả thích sung sướng khi 
các hành động này có kết quả nào đó theo 
dự tính suy nghĩ của chủ thể hành động lên 
đối tượng nhất định nào. 

B.- HỈ TÂM VÔ LƯỢNG GIẢI THOÁT 

1.- Hỉ tâm về ly tham ly ác pháp

Trước tiên nên xác định nghĩa của 
tham và ác pháp trong dạng thức hành động 
này. Tham chính là lòng tham muốn, lòng 
ưa thích buông thả theo bản năng tự nhiên 
không hạn chế, không tự chế. Nhưng vì lòng 
tham không có giới hạn nên người mãi được 
thoả mãn tham muốn này thì sanh khởi 
tham muốn khác cao hơn, khác lạ hơn vì 
thế mà cứ quanh quẩn trong vòng luân hồi 
sanh tử.

Ác pháp chính là những sự việc đem lại 
khổ đau cho mình, khổ đau cho người. Ngoài 
nghĩa bình thường ác pháp là hành động do 
động cơ tham lam nói trên trong những thoả 
mãn năm dục trưởng dưỡng, chữ ác pháp ở 
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đây còn có nghĩa của những hành động mà 
nếu ta không hạn chế, không khắc phục thì 
chúng giữ ta trong đời sống theo bản năng 
tự nhiên, khó thể thoát lên đời sống tiến hoá 
làm chủ đường sanh tử luân hồi của ta.

Cho nên một khi đã quyết định thay 
đổi cuộc đời phàm phu thì ta phải ly ra, 
rời ra khỏi những hành động bình thường 
đó để sống đúng theo lời Đức Phật dạy, để 
hướng tới đời sống cao hơn, phù hợp đạo 
đức không làm khổ mình khổ người, tiến 
đến làm chủ thân, làm chủ tâm, làm chủ sự 
sống chết, làm chủ tái sanh luân hồi. Những 
lời Đức Phật dạy chính là giới luật chúng ta 
phải theo, phải sống cho đúng, thực hiện 
cho được vì đó là những thiện pháp đưa ta 
đến đích tột cùng của giải thoát khổ đau.

Vậy thì ly tham ly dục ác pháp chính là 
con đường ta phải đi bằng những pháp hành 
đã được Đức Phật dạy và nay được Trưởng 
Lão Thông Lạc chỉ rõ lại cho chúng ta biết, 
tối thiểu phải hành trì để đạt mục đích trên 
mà Trưởng Lão đã cô đọng lại trong ba đức 
ăn, ngủ, độc cư và ba hạnh nhẫn nhục, tùy 
thuận, bằng lòng. Nhưng nói quá cô đọng thì 
cũng khó hiểu, vậy nên triển khai sơ lược để 
nắm rõ vấn đề mà sống, mà tu sửa.
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Thứ nhất đó là đó là sống và tu tập 
đúng theo Mười Giới Đức Thánh Sa Di cùng 
25 Giới Hành Thánh Sa Di đã được Trưởng 
Lão dạy kỹ lưỡng trong Tập I Văn Hoá Phật 
Giáo Truyền Thống. 

Thứ hai là những giới luật Thánh Tăng, 
Thánh Ni cũng đã được Trưởng Lão biên 
soạn trong Tập II Văn Hoá Phật Giáo Truyền 
Thống và các tập tiếp theo mà Trưởng Lão 
đang biên soạn tiếp. 

Thứ ba là những giải thích các kinh cơ 
bản cho người tu học cũng đã được Trưởng 
Lão biên soạn trong bộ sách nhiều tập 
Những Lời Gốc Phật Dạy. Lần lượt học hiểu 
và sống đúng những giải thích lời Đức Phật 
dạy của Trưởng Lão thì nội tâm lần lần an 
tịnh, đạt trạng thái thanh thản an lạc vô sự, 
từ đó tâm có năng lực của 7 Giác Chi đủ sức 
hướng tâm để thực hiện các định từ Sơ thiền 
đến Tứ thiền và Tam minh.

Sau đây tóm lược một số ác pháp cần 
phải ly trong từng giai đoạn công phu tu tập, 
rút ra từ trong các kinh sách nêu trên (trong 
sách đã giải thích cặn kẽ các ác pháp này 
nên không được lập lại ở đây), và tùy trường 
hợp trạch pháp ra một vài câu pháp hướng 
để trau dồi tâm.
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 a.- Giai đoạn trau dồi giữ gìn giới 
hạnh

- Từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ 
trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, 
sống thương xót đến tất cả hạnh phúc của 
chúng sanh và loài hữu tình.

 Tác ý câu sau sẽ làm cho ta biết quý 
trọng sinh mạng chúng sinh: “Chúng sanh 
đều quý sinh mạng, ta không nên làm 
thương tổn sinh mạng của bất kỳ chúng 
sanh nào”. Tâm ta sẽ vui hân hoan khi 
hành động không làm chết chúng sinh.

- Từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy 
của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, tự 
sống thanh tịnh, không có trộm cướp.

Tác ý và thấy tâm ta hoan hỉ khi biết: 
“Tài sản là công sức mồ hôi nước mắt 
người làm ra, không cho không được 
lấy”

- Từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói 
những lời chân thật, y chỉ trên sự thật, chắc 
chắn, đáng tin cậy, không lường gạt, không 
phản lại lời hứa đối với đời.

“Ta phải nói lời chân thật; được hỏi 
biết mới nói, không biết thì im lặng”.
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Nhờ cẩn thận lời nói ra nên tâm ta vui 
vì không làm khổ mình, không khổ người.

- Từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai 
lưỡi, nghe điều gì ở chỗ nầy, không đến chỗ 
kia nói để sanh chia rẽ ở những người nầy; 
nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với 
những người nầy để sanh chia rẽ ở những 
người kia. Như vậy sống hòa hợp những kẻ 
ly gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, 
hoan hỉ trong hòa hợp, thoải mái trong hòa 
hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời 
đưa đến hòa hợp.

Tác ý câu: “Ta phải nói lời hoà hợp; 
nói như thế nào để người không hiểu 
lầm nhau”.

- Từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói 
độc ác, nói những lời nói không lỗi lầm, đẹp 
tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, 
đẹp lòng nhiều người.

Tác ý: “Ta nên nói lời hoà nhã. Không 
nói lời làm người đau buồn”. Đúng vậy, 
“Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà 
nói cho vừa lòng nhau”, cũng là một câu 
tác ý khác.

- Từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa 
lời nói phù phiếm, nói hợp thời, nói những 
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lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, nói 
những lời về chánh pháp, nói những lời về 
luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những 
lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc hệ thống, 
có ích lợi.

 Tác ý: “Lựa lời đúng với chân lý, 
đúng lẽ đạo, đúng người, hợp lúc mới 
nói. Im lặng là vàng”

- Từ bỏ làm hại đến các hạt giống và các 
loại cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không 
ăn ban đêm. Từ bỏ ăn phi thời. Từ bỏ đi xem 
múa, hát nhạc, diễn kịch. Từ bỏ trang sức 
bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các 
thời trang. Từ bỏ dùng giường cao và giường 
lớn. Từ bỏ nhận vàng và bạc. Từ bỏ nhận 
các hạt sống. Từ bỏ buôn bán. Từ bỏ các sự 
gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường. Từ 
bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo. 
Từ bỏ làm thương tổn, sát hại câu thúc, bứt 
đoạt, trộm cắp, cướp phá.

- “Hãy từ bỏ mọi pháp thế gian, 
không chấp chứa bất cái gì. Giữ tâm 
hồn trắng bạch như vỏ ốc, phóng khoáng 
như hư không”

Nhờ đầy đủ giới luật cao quý nầy, nên 
hưởng lạc thọ, nội tâm không vẩn đục.
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 b.- Giai đoạn độc cư phòng hộ các 
căn

Sau khi giữ được những giới luật cao quý 
khó giữ trên được tròn, không bị vi phạm, 
không bị bể vụn, bẻ vụn, ta mới tiến lên một 
mức nữa là hộ trì các căn tai, mắt, mũi, lưỡi, 
thân và ý theo lời dạy trong kinh, bằng đời 
sống độc cư, bằng giới bổn Patimokka:

Khi mắt thấy sắc, không nắm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì, khiến 
nhãn căn không được chế ngự, khiến 
tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp 
khởi lên, tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ 
trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn 
căn.

Khi tai nghe tiếng không nắm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì khiến nhĩ 
căn không được chế ngự, khiến tham ái, 
ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, tự 
chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhĩ căn, 
thực hành sự hộ trì nhĩ căn.

Khi mũi ngửi hương không nắm 
giữ tướng chung, không nắm giữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì khiến tị 
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căn không được chế ngự, khiến tham ái, 
ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, tự 
chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì tị căn, 
thực hành sự hộ trì tị căn.

Khi lưỡi nếm vị không nắm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì khiến vị 
căn không được chế ngự, khiến tham ái, 
ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, tự 
chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì vị căn, 
thực hành sự hộ trì vị căn.

Khi thân cảm xúc không nắm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì khiến thân 
căn không được chế ngự, khiến tham ái, 
ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, 
tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì thân 
căn, thực hành sự hộ trì thân căn.

Khi ý nhận thức các pháp, không 
nắm giữ tướng chung, không nắm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân gì 
khiến ý căn không được chế ngự, khiến 
tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp 
khởi lên, tự chế ngự nguyên nhân ấy, 
hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. 
(35p.00s. Hết file mp3 218)
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Ta thường tác ý trong ngày “Tất cả các 
pháp thế gian đều vô thường, đều đưa 
đến khổ đau; ta hãy từ bỏ hết, không 
được tham đắm cái gì cả. Chấm dứt 
ngay”

Tướng chung là hình tướng sắc tướng 
tổng quát của từng loại, từng việc; tướng 
riêng là đặc tướng riêng biệt của pháp đó. 
Nguyên nhân không chế ngự 6 căn là những 
pháp cần tu tập, cần thực hành chuyên cần 
siêng năng tinh tấn, có quyết tâm cố gắng 
mà không ứng dụng thực hành hay thực 
hành không trọn vẹn, không đầy đủ. Hộ trì, 
thực hành hộ trì 6 căn là phải thực hành, 
thực hiện những cách thức tu tập để giữ gìn 
6 căn thanh tịnh, không vi phạm giới luật, 
biết sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, nhất 
là giữ gìn giới độc cư thật trọn vẹn. Nhờ sự 
hộ trì cao quý các căn ấy, nên hưởng lạc thọ, 
nội tâm không vẩn đục.

 c.- Giai đoạn tu tập chánh niệm tĩnh 
giác

 Hộ trì các căn được trong sạch mới tiếp 
tục tu các pháp môn để huấn luyện tâm đạt 
trạng thái chánh niệm tỉnh giác trong mọi 
lúc, mọi oai nghi.
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 Khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; 
khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh 
giác; khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh 
giác; khi mang y kép, bình bát, thượng 
y đều tỉnh giác; khi ăn, uống, nhai, nuốt 
đều tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiểu tiện 
đều tỉnh giác; khi đi, đứng, ngồi, nằm, 
thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác.

 Đã giữ được các giới thanh tịnh, đã hộ 
trì các căn được trong sạch, đã chánh niệm 
tĩnh giác trong mọi phút giây thì đồng lúc 
cũng thành công trong hạnh ít muốn biết đủ 
của một Thánh đệ tử Phật. Ở đây thể hiện 
trong thái độ bằng lòng vớ i tấm y để che 
thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, tài 
sản chỉ có duy nhất ba y trên người và một 
bát trong tay, không có gì khác nữa.

Khi quán tự thân đã xả ly các pháp thế 
gian, bằng lòng với thiểu dục tri túc, được 
tĩnh giác trong mọi phút giây về tất cả thân 
hành, lúc đó tâm sẽ được bình thản an vui, 
cảm nhận được hạnh phúc tuyệt vời. Thuở 
xưa, tôn giả Anuruddha, từ bỏ hết trách 
nhiệm quyền uy của một vị tướng biên 
cương, theo Phật tu hành, cảm nhận được 
hạnh phúc tuyệt vời trong cuộc sống ba y 
một bát, nên tôn giả cảm khái đã thốt nên 
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lời “Ôi, hạnh phúc biết bao. Ôi, hạnh phúc 
biết bao!”

 Tất cả những giai đoạn tu tập nói trên, 
tâm ta sẽ đạt những trạng thái hỉ lạc càng 
ngày càng vi diệu, thanh thản, an vui.

 2.- Hỉ tâm về lòng từ

 Hỉ tâm về lòng từ được trau dồi trong 
tâm ta tràn đầy sung mãn niềm hân hoan 
vui vẻ tHỉ tâm ta cũng tương ưng với sự an 
vui của muôn loài vạn vật, dường như Hỉ 
tâm của ta ban rải ra thấm đượm không 
gian vạn loại chúng sinh do bản chất của 
lòng từ tự nhiên.

 Khi từ tâm được thực hiện có kết quả 
thì trong lòng ta hiện khởi một niềm vui 
thích an lạc tự nhiên. Đó là Hỉ tâm do lòng 
từ, lòng từ mà thiếu Hỉ tâm đi song đôi thì 
lòng từ không có nhiều năng lực chuyển hoá.

 Ta ước nguyện cho người người được 
an bình hạnh phúc rồi hình dung cảnh mọi 
người sống trong sự bình an yên ổn thì lòng 
ta cũng thấy khởi lên một niềm vui nhẹ 
nhàng thanh tịnh. Đây là Hỉ tâm về lòng từ.

 Ta ban rải từ tâm và an trú từ tâm 
theo từng phương không gian vũ trụ cho hết 
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thảy chúng sanh không có phân biệt và hình 
dung tất cả thấm đượm lòng từ và chúng 
sanh cũng hân hoan phát khởi từ tâm đối 
xử với nhau trở thành một không gian tình 
thương bao la. Trong hình ảnh đó lòng ta tự 
nhiên vui vẻ hoà cùng sự vui vẻ hân hoan 
chung sống của chúng sanh. Đó là Hỉ tâm về 
lòng từ rộng lớn mặc dù trong thực tế chưa 
có xẩy ra cảnh mọi loài sống thương yêu 
nhau như thế. Trường hợp này Hỉ tâm do 
sức tưởng sanh khởi ra áp dụng vào giả cảnh 
đầy lòng từ. Nhưng Hỉ tâm và lòng từ là thật 
có trong tâm ta và nó có năng lực phát sinh 
năng lượng chuyển hoá thay đổi môi trường 
đem lại kết quả an vui cho muôn loài.

 Cho nên Hỉ tâm vô lượng được tu tập 
là một trạng thái tâm riêng biệt tự nhiên kết 
hợp với các tâm từ, bi, xả mỗi khi chúng 
được phát khởi hoạt động.

 3.- Hỉ tâm về lòng bi 

Trong xã hội có quá nhiều đau thương 
không thể nói hết nên ai đâu thể ngồi yên, 
mà cần có hành vi cụ thể giúp đời, giúp 
người thoát khổ, giảm khổ. Đem tiền tài vật 
chất cứu giúp thì chỉ có thể giải quyết tạm 
thời một vài trường hợp, một vài khía cạnh; 
nhưng đem đạo lý, tri thức về đạo đức nhân 
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bản nhân quả cho người hiểu biết để tự họ 
cứu lấy đời họ, chuyển đổi nhân xấu của họ 
thành nhân tốt lành, an vui thì lợi ích nhiều 
hơn. Lòng ta hân hoan khi người được hết 
khổ tốt lành.

 Nếu toàn thể mọi người khắp trong nước 
cùng chung sức thành lập và cho hoạt động 
những Trung Tâm An Dưỡng theo mô hình 
ý kiến của Trưởng Lão Thông Lạc, trong đó 
mọi người già lão, hay người đau ốm bệnh 
tật được săn sóc chu đáo, được hướng dẫn 
sống cuộc sống đúng đạo đức không làm 
khổ mình không làm khổ người, rồi nhân 
rộng ra cho mọi tầng lớp trong xã hội hiểu 
biết và sống theo nền đạo đức tuyệt vời của 
Phật giáo thì chúng ta đã thành lập được xã 
hội Thiên Đường tại thế gian rồi. Một khi 
người người đều hiểu rõ đường đi lối về của 
luật nhân quả thiện ác thì có ai còn vô minh 
làm điều ác để chịu quả khổ đau. Mọi người 
không làm điều ác, nhân ác bị diệt, chỉ làm 
điều thiện, tăng trưởng nhân lành, thì thử 
hỏi Thiên đường Cực lạc có gì khác hơn. 
Niềm vui ban khắp mọi nhà, mọi người, mọi 
quốc gia, toàn thế giới. Loài người và thú vật 
đều cùng chung hưởng. Nhưng đây chỉ mới 
là viển ảnh tưởng tượng, chưa thành sự thật, 
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cho nên mặc dù có niềm vui nhưng chỉ là 
dựa vào cảnh ảo tưởng.

 Để tu tập tâm Hỉ, ta thường xuyên tác 
ý “Ta hãy vui vẻ theo ý kiến của người 
khác để người và mình đều vui”. Tâm ý 
của người có vô lượng thì ta cũng vui theo, 
không chống đối tức là ta tu tập Hỉ tâm vô 
lượng mà cũng là thực hành hạnh độc cư, 
tùy thuận.

 4.- Hỉ tâm tu tập theo Kinh Bát Thành 

Hỉ tâm là một trong 8 pháp độc nhất 
tu tập đi đến rốt ráo giải thoát luân hồi, nên 
riêng một pháp này chuyên cần siêng năng 
tinh tấn mà không cần phải tu tập thêm 
pháp nào khác. Trên đường tu tập, nhiều 
khi Hỉ tâm xuất hiện dưới dạng thức của các 
tâm TỪ, BI, XẢ, nhưng nó không phải đúng 
thật là các tâm đó mà chỉ là tâm Hỉ mang 
tính chất của các tâm từ, bi, xả mà thôi. Thí 
dụ khi Hỉ tâm rộng lớn chuyên nhất về sự 
đau khổ của chúng sanh thì có sự mong cầu 
chúng sanh thoát khổ, hết khổ; ngay lúc 
đó Hỉ tâm có tính chất của Bi tâm. Hoặc 
khi Hỉ tâm vô lượng đang chuyên chú về an 
vui hạnh phúc của muôn loài thì nó mang 
tính chất của tâm Từ; cũng như khi Hỉ tâm 
chuyên chú về xả tất cả yêu thương giận hờn 
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thì có tính chất của tâm Xxả. Như vậy, trong 
tất cả thời đều chỉ dùng duy nhất một pháp 
để hành trì tu tập đến rốt ráo giải thoát.

 Văn từ trong kinh Bát Thành dạy 
phương pháp tu các tâm từ, bi, hỉ, xả đều 
giống nhau.

 “Tỷ-kheo an trú biến mãn một 
phương với tâm câu hữu với hỉ; cũng 
vậy phương thứ hai, cũng vậy phương 
thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như 
vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề 
ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp 
vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với 
tâm câu hữu với hỉ, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân.

 Vị ấy suy tư và được biết: “Hỉ tâm 
giải thoát nầy là pháp hữu vi, do suy tư 
tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu 
vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là 
vô thường, chịu sự đoạn diệt”. Vị ấy do 
vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu 
hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được 
đoạn trừ, do tham luyến pháp này, do 
hoan hỉ pháp này, vị ấy đoạn trừ được 
năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, 
nhập Niết-bàn tại cảnh giới ấy, khỏi 
phải trở lui đời này.
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 Này Gia chủ, như vậy là pháp độc 
nhất do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, 
bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác tuyên 
bố. Nếu Tỷ-kheo nào không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần, sống hành trì pháp 
ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát được 
giải thoát, và các lậu hoặc chưa được 
đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô 
thượng an ổn khỏi các ách phược chưa 
chứng đạt được chứng đạt”.

 Cho nên muốn tu tập Hỉ tâm giải thoát 
thì phải theo lời dạy của kinh, tu tập từ từ 
từng phương một, an trú tâm vào trạng thái 
Hỉ tâm rồi đem tâm ấy phủ trùm về một 
phương, thí dụ đầu tiên là phương đông, 
tâm Hỉ sung mãn trong ta xuất phát từ chỗ 
ngồi lan dần về phía mặt trời mọc cho đến 
vô tận trong vũ trụ, giữ tâm Hỉ phủ trùm tất 
cả không gian trong thời gian vài phút đến 
5 phút, 10 phút. Áp dụng tương tự cho các 
phương còn lại: tây, bắc, nam, phương trên 
và phương dưới, cũng tâm tràn đầy trạng thái 
hỉ phủ trùm không gian trong vài phút đến 5 
phút, 10 phút cho từng phương. Và sau rốt 
tâm với hỉ tràn đầy phủ trùm vạn hữu đại 
địa hư không vũ trụ và an trú trong thời gian 
vài phút đến 5 phút hay 10 phút và nếu có 
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khả năng thì duy trì an trú càng dài càng tốt 
cho đến khi đủ năng lực kéo dài nhiều giờ. 
Câu pháp hướng tác ý là “Ước mong tất 
cả chúng sanh trong mười phương sống 
chan hoà niềm vui, không sân si, không 
hận thù”.

 5.-Hỉ tâm về xả tâm

Mọi người thường có thói quen ưa khoe 
khoang, phô bày cái hay cái đẹp của mình, 
đó là phô trương tự ngã, bản ngã. Bản ngã 
càng to lớn thì càng khổ nhiều thôi, cho nên 
ta thường tác ý diệt ngã bằng câu: “Tánh 
hay khoe khoang cái hay, cái giỏi của 
mình là chướng tâm, là ngoại đạo. Ta 
hãy từ bỏ, xa lìa thói xấu này”. Ta vui vẻ 
thấy ta không giỏi thì đó là Hỉ tâm xả ngã, 
diệt trừ bản ngã hay tu tập Hỉ tâm mà tự 
nó có trạng thái hân hoan của xả tâm. Ai 
chê ta, chống báng ta, ta vẫn một lòng vui 
với người đó; thấy họ thành công, ta mừng; 
thấy họ làm việc, ta vui vẻ tận tình giúp họ. 
Đó là ta có Hỉ tâm trong khi ta xả tâm. Tác 
ý “Phải biết nhu hoà trong mọi việc làm. 
Lấy việc người làm việc mình” đó là Hỉ 
tâm vô lượng về xả tâm.

 Hỉ trong khi xả tâm chấp đắm dục lạc 
thế gian hiện khởi ngay từ lúc có ý nghĩ xả 
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bỏ và tâm càng hoan hỉ hơn khi thực hành 
thực hiện việc xả bỏ được thành công không 
ân hận tiếc nuối. Đến chừng xả bỏ một cách 
tự nhiên như không hề có chuyện gì thay 
đổi thì tâm Hỉ cũng tự nhiên hiện hữu trong 
tâm.

 Trong hỉ về xả tâm thì càng xả tâm 
chấp ngã; xả tâm càng nhiều thì càng hoà 
đồng với vạn loài chúng sanh càng thấy được 
lòng hân hoan vui thích sự hoà đồng với 
thiên nhiên vũ trụ. Vũ trụ có bản chất an vui 
tự tại vắng lặng tự nhiên cho nên khi chấp 
ngã không còn, thì ta đã đồng nhất với cái tự 
nhiên đó nên trạng thái hỉ ở đây là một trạng 
thái hỉ an vui không cần đối tượng, không 
căn cứ vào đối tượng nào.

 6.- Hỉ tâm ly dục ly ác pháp

Khi ly dục ly ác pháp, tâm sẽ được 
hoan hỉ trong trạng thái không còn dục và 
ác pháp, đây là trạng thái tâm Hỉ do ly dục 
của Sơ Thiền. Kinh dạy như sau:

 “Từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm 
thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham 
ái. Từ bỏ sân hận, sống với tâm không 
sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả 
chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân 
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hận. Từ bỏ hôn trầm, thụy miên, sống 
thoát ly hôn trầm và thụy miên; với tâm 
tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm 
tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm, 
thụy miên. Từ bỏ trạo cử hối tiếc, sống 
không trạo cử, nội tâm trầm lặng, gột 
rửa tâm hết trạo cử, hối tiếc. Từ bỏ nghi 
ngờ, sống thoát khỏi nghi ngờ, không 
phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi 
ngờ đối với thiện pháp.

 Khi quán tự thân đã xả ly năm triền 
cái ấy, hân hoan sanh; do hân hoan nên 
hỉ sanh; do tâm hoan hỉ, thân được khinh 
an; do thân khinh an, lạc thọ sanh; do 
lạc thọ, tâm được định tĩnh. Ly dục, ly 
ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, 
một trạng thái hỉ lạc do ly dục sanh, với 
tầm, với tứ. Tỷ-kheo thấm nhuần, tẩm 
ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân 
mình với hỉ lạc do ly dục sanh, không 
một chỗ nào trên toàn thân không được 
hỉ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần”.

 Ví như sau khi rắc bột tắm trong 
thau bằng đồng, liền nhồi bột ấy với 
nước, cục bột tắm ấy được thấm nhuần 
nước ướt, nhào trộn với nước ướt, thấm 
ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng 
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không chảy thành giọt”.

 Như vậy hỉ này thấm nhuần, tẩm ướt, 
làm cho sung mãn, tràn đầy thân hình với hỉ 
lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên 
toàn thân không đ ược hỉ lạc do ly dục sanh 
ấy thấm nhuần. Thân tâm ta có trạng thái hỉ 
lạc chẳng khác gì nước làm cho bột tắm hay 
bột mì, bột gạo... đang khô được sú nước vào 
từ từ và nhào trộn đều trong ngoài trên dưới 
cho đến khi nó trở thành một loại bột không 
quá nhão đến nổi chảy loãng ra, không còn 
dính kết với nhau. Hình ảnh thật khéo diễn 
tả cảm nhận trạng thái hỉ thấm nhập toàn 
thân tâm còn ở mức độ chưa được hoàn hảo 
lắm. Câu tác ý hướng tâm để đạt Hỉ tâm này 
có thể “Tâm hãy ly dục ly ác pháp nhập 
sơ thiền đi!” hay câu “Mong rằng ly dục 
ly pháp bất thiện, tôi sẽ chứng đạt và an 
trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỉ lạc 
do ly dục sanh, có tầm có tứ”.

 7.- Hỉ tâm do diệt tầm tứ

 Hỉ do diệt tầm diệt tứ thì trong kinh 
dạy như sau:

 “Tỷ-kheo ấy diệt tầm và tứ, chứng 
và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỉ 
lạc do định sanh, không tầm không 
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tứ, nội tĩnh nhất tâm Tỷ-kheo ấy thấm 
nhuần, tẩm ướt làm cho sung mãn, 
tràn đầy thân mình với hỉ lạc do định 
sanh, không một chỗ nào trên toàn thân 
không được hỉ lạc do định sanh ấy thấm 
nhuần.

 Ví như một hồ nước, nước tự trong 
dâng lên, phương đông không có lỗ nước 
chảy ra, phương Tây không có lỗ nước 
chảy ra, phương Bắc không có lỗ nước 
chảy ra, phương Nam không có lỗ nước 
chảy ra, và thỉnh thoảng trời lại mưa 
lớn. Suối nước mát từ hồ nước ấy phun 
ra thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung 
mãn tràn đầy hồ nước ấy, với nước mát 
lạnh, không một chỗ nào của hồ nước 
ấy không được nước mát lạnh thấm 
nhuần”.

 Ở hình ảnh này cho thấy trạng thái 
hỉ lạc đã chan hoà cùng khắp và đều bằng 
nhau trong tất cả mọi điểm của thân tâm 
như trạng thái mát lạnh đều nhau của toàn 
thể khối nước mát trong một hồ chứa, tuy 
nhiên vẫn chưa được tột cùng hoàn hảo của 
hỉ lạc vì còn cảm thọ. Câu tác ý hướng tâm 
ở đây có thể “Diệt tầm và tứ, nhập nhị 
thiền đi!” hay câu “Mong rằng làm cho 
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tịnh chỉ tầm và tứ, tôi sẽ chứng đạt và 
an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỉ 
lạc do định sanh, không tầm không tứ”.

 8.- Hỉ tâm do ly trạng thái tưởng

 Kinh dạy Hỉ tâm do ly trạng thái tưởng 
như sau “Ly hỉ trú xả, chánh niệm tỉnh 
giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc 
Thánh gọi là “Xả niệm lạc trú”, Tỷ-kheo 
thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn 
tràn đầy thân mình với lạc thọ không 
có hỉ ấy, không một chỗ nào trên toàn 
thân, không được lạc thọ không có hỉ ấy 
thấm nhuần”.

Ở trạng thái này, tâm vị này không còn 
bị chi phối bởi tưởng ấm nên tưởng thức 
không còn hiện khởi những cảnh trạng trong 
tâm khi ngủ cũng như khi thức. Vị này điều 
khiển được sự đóng mở các căn nhãn, nhĩ, 
tỉ, thiệt, thân, ý nên làm chủ được thân tâm, 
không cho các pháp trần sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp xâm nhập, tác động.

 Đức Phật dùng ví dụ bằng hình ảnh 
“như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng, 
hồ sen trắng, có những bông sen xanh, 
bông sen hồng hay bông sen trắng; 
những bông sen ấy sanh trong nước, lớn 
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lên trong nước, không vượt khỏi nước, 
nuôi sống dưới nước, từ đầu ngọn cho 
đến gốc rễ đều thấm nhuần tẩm ướt, 
đầy tràn thấu suốt bởi nước mát lạnh 
ấy, không một chỗ nào của toàn thể sen 
xanh, sen hồng hay sen trắng không 
được nước mát lạnh ấy thấm nhuần”.

 Như vậy ở trạng thái tâm này, vị tỳ 
kheo cảm như môi trường không gian an vui 
thanh tịnh thấm nhập hoà tan vào thân tâm 
và thân tâm cũng chìm sâu vào môi trường 
không gian khiến cho có được cảm giác lạc 
thọ không có hỉ. “Tỷ-kheo thấm nhuần, 
tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân 
mình với lạc thọ không có hỉ ấy, không một 
chỗ nào trên toàn thân, không được lạc 
thọ không có hỉ ấy thấm nhuần”. Câu tác ý 
hướng tâm có thể là “Ly hỉ trú xả, chánh 
niệm tĩnh giác, nhập tam thiền đi!” hay 
câu “Mong rằng ly hỉ trú xả, chánh niệm 
tĩnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các 
bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, tôi sẽ 
chứng đạt và an trú thiền thứ ba”

 9.- Hỉ tâm do xả các cảm thọ

 Các cảm thọ của thân tâm được xếp 
vào ba loại: cảm thọ lạc, cảm thọ khổ và 
cảm thọ bất lạc bất khổ. Sau khi đã chứng 
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đạt và an trú thiền thứ ba thì phải xả hết các 
loại cảm thọ này để tiến vào tầng định cao 
hơn.

 Kinh dạy: “Xả lạc, xả khổ, diệt hỉ ưu 
đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền 
thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm 
thanh tịnh”, chứng và trú vào một trạng 
thái an lạc tự tại, không còn vướng mắc các 
pháp thế gian, đạt trạng thái không khổ, 
không lạc, xả niệm thanh tịnh, tâm hoàn 
toàn vắng bặt, một trạng thái an vui không 
cấu nhiễm. Tâm an tịnh vượt ra khỏi thân 
tâm cho nên có cảm tưởng thân tâm như 
hoàn toàn ở trong một trường an lạc thuần 
tịnh trong sáng rộng lớn không ngần mé.

 Trong kinh Đức Phật ví như một người 
ngồi, dùng tấm vải trắng trùm đầu, không 
một chỗ nào trên toàn thân không được tấm 
vải trắng ấy che thấu. Hình ảnh này cho thấy 
hỉ ở mức độ xả các cảm thọ lạc, cảm thọ 
khổ, cũng như cảm thọ hỉ ưu nghĩa là hoàn 
toàn không còn sự cảm thọ nữa mà toàn thể 
chỉ là sự an tịnh vắng bặt mọi tri thức ý thức 
về cảm thọ nhưng vẫn có trạng thái thanh 
thản an lạc vô sự. Câu tác ý hướng tâm 
“(Mong rằng) Xả lạc, xả khổ, diệt hỉ ưu 
đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền 
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thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm 
thanh tịnh”

 10.- Hỉ tâm do tu tập Tứ Niệm Xứ

 Trong khi tu tập Tứ Niệm Xứ, giữ tâm 
thanh thản an lạc vô sự, nếu có những tham 
ưu, ác pháp đến, muốn đẩy lui chúng thì 
phải nương vào hơi thở hay bước chân kinh 
hành. Muốn quán theo Tứ Niệm Xứ để đẩy 
lui các chướng ngại pháp trên bốn chỗ thân, 
thọ, tâm, pháp trước tiên hành giả phải an 
trú cho được tâm trong hơi thở hay trong 
bước đi kinh hành và duy trì sự an trú trong 
thời gian ít nhất cũng được một phút, có 
nghĩa là trong thời gian một phút đó tâm 
không có một niệm khởi xen tạp vào. Nhờ sự 
nhiếp tâm này mà khi có chướng ngại pháp 
trên bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp mới đẩy 
lui chúng được bằng cách nhiếp tâm vào hơi 
thở hay trong bước đi. Ác pháp đây chính là 
những cảm thọ lạc, thọ bất lạc bất khổ và 
thọ khổ. Nhưng ở giai đoạn đầu chúng ta chỉ 
cần đẩy lui cảm thọ khổ thôi tức là những 
cảm thọ làm ta thấy không thích thú, khó 
chịu, không ưa, thí dụ những cảm thọ đau 
nhức trong cơ bắp, những trạng thái mỏii 
mệt lười biếng, hôn trầm, hay những bệnh 
đau trong người.
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III.- KẾT LUẬN: SỰ LỢI ÍCH CỦA HỈ 
TÂM

 Khi tâm ở trạng thái hoàn toàn an tịnh 
hỉ lạc của tâm giải thoát thì niềm vui hân 
hoan bất tận tự nhiên lan toả trong không 
gian tác động lên muôn loài vạn vật, tâm Hỉ 
lạc giải thoát lưu trú dài lâu trong khắp toàn 
vũ trụ. Tâm giải thoát càng thâm diệu thì 
năng lực càng lớn lao không thể nghĩ bàn, 
vượt thoát không gian và thời gian, tác động 
hỗ trợ cho tâm tương ưng nào hướng tới giải 
thoát được vượt qua chướng ngại để giải 
thoát, dù người tu tập đang ở đâu trên quả 
đất, giữa chốn thị thành hay trong núi thẳm 
rừng sâu, vùng lạnh giá tuyết băng địa cực 
hay vùng nắng cháy xích đới, cũng như trong 
bất cứ thời gian nào dù ở quá khứ, trong 
hiện tại hay trong thời vị lai.

 Tâm ở mức độ bình thường thì bản 
chất nó là năng lượng tác động nhân quả 
thiện ác tái sanh, cho nên nếu thường xuyên 
trau dồi tâm Hỉ bằng câu: “Trong vạn vật 
đều có niềm vui chan hoà, ta hãy hoà 
mình cùng niềm vui ấy. Nếu ta làm điều 
gì không vui tức là ta đã làm buồn muôn 
loài, vạn vật, cỏ cây” thì ta đã đưa vào 
môi trường sống của chúng ta một từ trường 
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an vui. Nên nhớ rằng sự đau khổ của bất kỳ 
côn trùng, thú vật nào cũng được truyền lan 
vào không gian, nó lưu dấu và ảnh hưởng 
lây sang các chúng sanh khác trong môi 
trường, không riêng trong chủng loại của nó 
“Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ” 
mà còn ảnh hưởng lên các chủng loại khác 
nữa “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.

 Hiện tượng tái sanh luân hồi của các 
loại từ trường thiện ác do chúng sanh hữu 
tình đang sống phóng xuất vào môi trường 
sẽ đi tái sanh ngay vào các chúng sanh sắp 
sanh hay đang sống trong môi trường. Môi 
trường sống mang sắc thái từ trường ác, do 
tính chất ác của từ trường sẽ khiến chúng 
sanh đau khổ, bệnh tật, tai nạn, chiến tranh, 
dịch bệnh hay gây nên mức độ thiệt hại trầm 
trọng của các loại thiên tai, nhân tai, thời 
tiết đổi thay chênh lệch. Ngược lại, khi môi 
trường sống mang sắc thái từ trường thiện, 
do tính chất thiện của từ trường, chúng sanh 
sống trong môi trường sẽ hưởng được kết 
quả an vui, tâm tánh hiền hoà, thân không 
tật bệnh, tiêu trừ tai ương hoạn nạn, không 
có dịch bệnh, không còn chiến tranh giết 
chóc, giải trừ hay giảm thiểu thiệt hại do 
thiên tai, nhân tai, thời tiết khí hậu bốn mùa 
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không nhiều chênh lệch, cây cỏ tốt tươi, bốn 
mùa hoa trái sum suê.

 Như vậy cuộc sống của chúng sanh, 
trong đó con người lãnh đạo tác động, nếu 
loài người muốn được an lạc tốt lành thì 
không cần cầu khẩn van xin bất kỳ Đấng 
Thần Linh Tối Tôn nào do tưởng tượng ra 
ban cấp, cũng không cần mong ước sau khi 
chết được sanh về một cõi mơ hồ ảo tưởng 
nào chẳng có thực. Những sự van xin hay 
mong ước đó chỉ là vô ích, mà phải tự mình 
tạo lập cho mình, cho người những hành 
động thân, khẩu, ý tốt đẹp, thiện lành chỉ 
trong đời sống này và ngay trên quả đất ta 
đang sống này./.

- Hết-

-------- 
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ĐỨC TỪ TÂM

Bài làm số 13 của tu sinh Thanh Quang, 
ngày 01/2006

LỜI PHÊ CỦA THẦY
   

BÀI LÀM

---o0o---

Hàng ngày khi gặp gỡ tiếp xúc nhau 
người ta vẫn thường lưu ấn tượng và khen 
những người sống hiền từ đạo đức, người 
sống hiền từ đạo đức ai cũng muốn gần, 
hiền từ là nếp sống quý nhưng từ tâm là còn 
quý hơn nhiều, từ tâm là cốt lõi, là chất liệu 
cơ bản của đạo đức làm người. Từ tâm là 
lòng yêu thương chân thật mênh mông, vô 
tận của con người với thiên nhiên, với cỏ cây, 
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đất đai, sông núi, muôn vật, với con người 
và cuộc sống của con người. Đó là nơi bắt 
nguồn của mọi hành động sống tốt đẹp để 
cuộc sống con người trở nên an vui, hạnh 
phúc. Ngược lại, con người không có Đức 
Từ tâm thì quan hệ giữa con người và con 
người trở nên khô khan, nóng bỏng và giá 
buốt như sự sống giữa sa mạc. Mọi bất hạnh 
thật khủng khiếp sẽ từ con người mang đến 
cho con người, nó còn tai họa, tối tăm và 
hơn mọi loại địa ngục. Đức Từ tâm của con 
người trải mênh mông trên khắp vạn vật 
cũng như không khí trong lành có ở khắp 
mọi nơi. Ở đây, chúng tôi xin đề cập đến Đức 
Từ tâm của con người trên hai lĩnh vực:

1/ ĐỨC TỪ TÂM CỦA NGƯỜI ĐỐI 
VỚI THIÊN NHIÊN VÀ LOÀI VẬT

Con người có thông minh trí tuệ và 
năng lực mạnh mẽ như hôm nay, song ban 
đầu cũng từ những đơn bào, đa bào, từ 
rong rêu thực vật mà ra, cũng bắt nguồn từ 
những sự sống đơn giản qua quá trình tiến 
hóa hàng vạn triệu năm để đến con người 
hiện tại. Không có đấng tối cao hoặc thượng 
đế nào có thể tạo ra con người, cuộc sống 
con người là do con người quyết định, do 
cảm ứng nghiệp lực, do những hành vi thiện 
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ác của con người mà quyết định tương lai số 
phận của con người. Tiến trình tiến hóa của 
con người là tiến trình đẫm máu và nước 
mắt, con người đã tự dẫn dắt và tự đày đọa 
con người. 

Cỏ cây, muông thú, trời biển, sông núi, 
đất đai,.. tưởng như trường tồn muôn thuở, 
nhưng cũng đều biến đổi từng giây, từng 
phút dưới hai luật cơ bản là: Luật nhân quả 
và luật tác động của con người.

Hành tinh này xanh, sạch, đẹp với 
những công trình kiến trúc nguy nga, lộng 
lẫy khắp nơi, khắp chốn như cảnh trời Tây 
Phương Cực Lạc mà con người đã khéo tưởng 
tượng; hoặc mặt đất màu xanh tàn rụi, nước 
ngọt khô kiệt, sa mạc hóa, hành tinh chết 
dần cũng do con người mà ra, đúng như câu 
thành ngữ nôm na, hàm súc, thâu tóm đầy 
đủ thói đời và sự đời là: “Yêu nên tốt, ghét 
nên xấu”.

Con người có từ tâm thì mọi cái xung 
quanh ta sẽ đẹp thêm, không có lòng từ, tức 
ghét bỏ, đối xử ác với nó thì nó sẽ tàn rụi, 
hư hoại. Từ vạn triệu năm trước, khi con 
người biết ý thức về vai trò môi trường sống 
là lúc con người biết yêu rừng, biển, sông 
núi, nắng, mưa, ruộng vườn,.. với tình yêu 
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thắm thiết, nhờ nơi đó con người có miếng 
ăn và sự sống được duy trì:  

“Lạy trời mưa xuống

Lấy nước tôi uống

Lấy ruộng tôi cày

Lấy bát cơm đầy

Lấy khúc cá to”.

Hoặc câu:

“Muốn tắm mát lên ngọn sông đào

Muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh”.

Với con người, Mẹ là tình yêu thiết tha, 
thiêng liêng và sâu sắc nhất, gần gũi nhất. 
Từ xa xưa người nguyên thủy đã coi rừng là 
Mẹ, biển là Mẹ, đất trời là Mẹ. Phải chăng 
như vậy nên chiếm hữu nguyên thủy mới có 
bốn Mẫu: Mẫu thượng thiên, Mẫu thượng 
ngàn, Mẫu hoàng, Mẫu địa hoàng. Dưới mẫu 
nhỏ hơn là các thần, thần núi; cao hơn là 
thần sông, hà bá, thần đất, thổ thần và thần 
sét, thiên lôi,.. Xuất phát từ tín ngưỡng yêu 
thương, tôn kính, người ta đã làm lễ thượng 
điền, xuống đồng khi bắt đầu vào vụ cấy; lập 
miếu thờ ở cửa rừng và làm lễ khi vào thái 
vân bản; lễ long vương, thủy phủ khi ra biển, 
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ra khơi,..

Thật ra thần linh chẳng qua chỉ là cách 
con người bày tỏ lòng biết ơn, sự kính ý để 
rồi con người bày ra, con người bị chịu chính 
sự chi phối đó. Thiên nhiên đối với con 
người là cơm ăn, nước uống, khí thở không 
thể thiếu. Hàng ngày con người phải quan 
sát thiên nhiên để nhận biết nắng, mưa, gió, 
bão; trông vào cỏ cây, sâu bọ để biết thời 
tiết, nông vụ gieo trồng:

“Bao giờ đom đóm bay ra,

Hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng”.

Trông chòm sao Thần Nông: ông ngồi 
thẳng lưng thì làm đất (tháng Sáu); khi ông 
cúi gặt thì bắt đầu cấy; trông sao Hôm, sao 
Mai, sao Vượt, Tua Rua, bóng nắng để biết 
sớm muộn, ước độ việc làm, đúng là:

“Trông trời, trông đất, trông mây,

Trông mưa, trông gió, trông ngày 
trông đêm”.

Thiên nhiên đã che chở, đùm bọc, nuôi 
dưỡng, chia sẻ gần gũi, hòa quyện với con 
người nên tình người với thiên nhiên là tình 
sâu sắc, là tình yêu sâu nặng. Thiên nhiên 
với con người như mẹ như cha, nhưng lại 
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như người bầu bạn tâm tình, chung thủy 
rất tin cậy. Khi gặp khổ đau, mất mát, tuyệt 
vọng thì thốt lên kêu “trời”; gặp điều oan ức 
không thể giải bày, nước mắt dài, nước mắt 
ngắn thì cũng chỉ còn biết lấy trời đất ra để 
thề thốt, xin trời đất làm chứng!

Đồng lúa xanh rờn, cánh cò thấp thoáng, 
dòng sông, cây đa, bến nước, con đò,.. đã là 
những chất liệu tạo nên tâm hồn Việt Nam 
hàng ngàn năm liên tục chống ngoại xâm, 
bao thế hệ đã âm thầm đổ máu, họ lặng lẽ 
ra đi để bảo vệ bằng được cuộc sống yên 
lành cho cha mẹ, vợ con, người thân, làng 
xóm, trong đó có tình yêu tha thiết với quê 
hương, đất đai, sông núi, cõi bờ. Cho nên, 
nhiều người Việt vì hoàn cảnh khi phải ra 
đi rời quê hương, Tổ quốc đã gói nắm đất 
mang theo, nắm đất quê hương vẫn bên họ, 
cho đến khi nhắm mắt vĩnh viễn cuộc đời. 
Mắt khi nhắm vẫn khắc khoải, đau đáu về 
một miền quê có con đê mùa xuân cỏ non 
xanh rợn, con kênh nước đục lờ đờ, chiếc 
cầu tre vắt vẻo; một tiếng gọi đò, tiếng chim 
trong vòm lá trong trẻo, thánh thót, ríu ra 
như trong đó có tiếng ai gọi tên mình,..

Đức Từ tâm của con người với loài vô 
tri vô giác, thảo mộc, đất đai còn như thế, 
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tình yêu với loài vật chim muông, cầm thú 
còn sâu nặng hơn nhiều. Trong tất cả các 
loài vật được con người chăn nuôi có lẽ có 
hai loài được người nuôi sớm nhất, hai con 
vật này gắn liền với miếng ăn sự sống hàng 
ngày và những bước phát triển của đời sống 
của con người. Nó đã cùng con người chung 
sức tận lực giúp con người lao động, kiếm 
miếng ăn, cùng dựa vào nhau, nương vào 
nhau để sống, đó là con chó, thứ hai là con 
trâu, hoặc bò ở phương Đông, nơi làm lúa 
nước, hoặc ngựa ở phương Tây.

Khi đời sống con người hàng ngày 
trông vào săn bắn, hái lượm, thì sự đánh 
hơi lùng sụt, mách bảo của con chó có vai 
trò rất quan trọng, thậm chí chó còn xông 
vào tấn công con mồi, bắt cho người không 
những chồn, cáo mà còn bắt cả nai, hoẵng,.. 
Người đi săn biết công lao của chó và bày 
tỏ bằng cách chia phần, thịt săn được trong 
các buổi được chia đều cho mọi người tham 
gia, có cả phần của chó. Khi con người biết 
trụ lại, không di chuyển theo hái lượm, họ 
kiếm sống theo phương thức trồng trọt, cấy 
lúa nước làm nghề căn bản thì con trâu là 
con vật đầu tiên ghé vai gánh vác phần nặng 
nhọc nhất cho con người: “Con trâu là đầu 
cơ nghiệp”, hoặc: “Làm ruộng không 
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trâu, làm giàu không thóc”.

Những câu tục ngữ ấy đã nói rõ vai trò 
của con trâu với đời sống nông nghiệp cổ 
truyền ở nước ta, thành ngữ có câu: “Miệng 
ăn núi lở”,.. một gia đình một năm, thóc 
ăn hết kho đầy, bồ vơi. Thóc nhà vua chứa 
đầy trong các kho lẫm, tất cả đều trông cậy 
từ hai bàn tay một nắng hai sương của con 
người cùng cái vai kéo cày của con trâu ngày 
này qua ngày khác. Ruộng có thời vụ, lúa có 
thì, nếu không có trâu, dùng tay cuốc, chân 
dẫm thì làm sao con người có thể làm nổi số 
đất để cấy đủ lúa nuôi sống con người? Các 
triều đại phong kiến khi cường thịnh, nơi 
thôn ấp trù phú, bách gia trăm họ yên vui, 
nhà nhà no ấm, ngẫm ra công của con trâu 
không nhỏ.

Với chó, khi con người sống bằng hái 
lượm, săn bắn, chó giúp người đắc lực trong 
sự kiếm ăn; người rời khỏi rừng xuống đồng 
bằng vật lộn với sông nước, bờ bãi làm ra lúa 
gạo nuôi mình, tạo ra của cải dư dả, thì con 
chó cũng về theo, ngày đêm bảo vệ tài sản 
cho con người. Ngày đông, tháng giá, miền 
Bắc sương muối rét đến cắt thịt da, đêm 
đêm người và muôn vật yên giấc, chó nằm 
góc sân cúi đầu cụp tai, dán mình xuống đất 
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để coi nhà, động đậy chỗ nào là thức dậy. 
Xung quanh địa giới của chủ, bất cứ con chó 
nào cũng biết rất rõ địa phận đất đai của 
chủ nó. Chủ vắng nhà lâu nó biết nhớ, chủ 
về nó mừng cuống quýt chạy ra cổng đón, 
chủ vui hỉ hả, chó nhảy lên hai chân trước 
bám chặt chủ, rối rít,.. thấy chủ đăm chiêu, 
hoặc có chuyện bực, chó lặng lẽ nằm một 
chỗ, mắt lấm lét quan sát chủ rồi lân la bò 
đến liếm chân, liếm giày, như an ủi sẻ chia. 
Có khi ông chủ vũ phu, bực mình thuận 
chân cho một cú đá thục mạng, chó kêu rú 
rồi tìm chỗ nằm, không hề bao giờ biết giận 
chủ. Thế nhưng đối với người ngoài dù chỉ 
một lần cầm hòn đất ném, dẫu đã một vài 
năm chó vẫn không hề quên chuyện cũ, có 
dịp là trả nợ ngay, nếu không thì cũng gùn 
ghè lồng lộn.

Chủ giàu sang phú quý, nhà dãy dọc 
tòa ngang, chó vẫn săn sóc chạy ngược chạy 
xuôi không sót một chỗ nào. Bữa ăn vẫn tô 
cơm sớt mặt nồi lẫn tro bồi, gặm miếng chủ 
bỏ đi. Chủ thất cơ lỡ vận, công nợ ngập đầu, 
đói rách chó vẫn sống với chủ như cũ, chẳng 
đổi thay, trước sau như một. Chủ đi đâu, 
chó đi theo đấy, gặp khi chẳng còn miếng 
ăn, chó đói giơ xương, xiêu vẹo, dẫu chết 
cũng không bỏ chủ mà đi, đúng là: “Con 
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không chê cha mẹ khó, chó không chê 
chủ nghèo”. Dẫu chủ có mang chó đem đi 
bán xa cách biệt dăm cây số, có con mấy 
ngày sau vẫn tìm về với chủ cũ. Có khi xa 
cách dù đã vài năm, bất ngờ gặp lại chó vẫn 
mừng quýnh nhảy chồm lên ôm lấy chủ của 
nó ngày nào.

Chúng tôi có một bà cô ở Thạch Thành, 
Thanh Hóa, một lần về thăm bà, được biết 
và nhớ mãi về câu chuyện con chó của nhà 
bà. Khi sinh thời, chồng bà rất quý con chó 
ông nuôi, nó cũng bình thường chẳng có gì 
khác, như các con chó khác, thế rồi trận 
ốm năm ấy ông ốm nặng và ra đi. Suốt mấy 
ngày quan tài ông quàn ở giữa nhà, hương 
khói nghi ngút chờ mai táng, trong cơn đau 
đớn người nhà chẳng ai còn bụng dạ đâu 
mà để ý, nhưng xóm láng ai cũng thấy con 
chó nằm phục giữa nhà dưới quan tài. Khi 
đã mồ yên mả đẹp, một hai ngày sau người 
nhà mới nhận ra là mất chó, mất từ hôm 
đưa đám. Thời buổi kẻ đánh bả chó, hoặc 
chạy Hon-đa ném dây thòng lọng xiết cổ chó 
cướp chạy diễn ra nhan nhản, nên ai cũng 
cho là chó đã bị mất, phải đến hàng tuần 
sau mới có người hàng xóm đến mách bảo 
với gia đình hãy ra chỗ mộ xem sao, hình 
như họ thấy có bóng con chó loáng thoáng 
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ở ngoài bãi. Bà cô tôi nửa tin, nửa ngờ rồi 
cũng xới bát cơm mang theo, đến nơi quả 
thật con chó đang nằm phục ở đầu mộ, thân 
gầy rộc, bụng lép xẹp, dán xuống đất, nó đã 
nhịn ăn ba bốn ngày. Con chó mệt mỏi đưa 
mắt nhìn chủ nhà và vẫn nằm im như thế. 
Bà khóc, đặt bát cơm trước mặt rồi nói với 
nó mà như nói với bà: “Thôi, mày ăn đi cố 
mà ăn, đằng nào người cũng đã chết rồi, 
mày ăn mới sống được chứ!”, chẳng biết nó 
có hiểu không, nhưng nghểnh cổ liếm láp 
mấy hạt rồi buồn bã đứng lên lững thững đi 
theo bà. Nếu không ai biết chắc con chó sẽ 
chết ở chỗ đó. Đó là cái tình giữa người và 
vật, giữa vật với người, đó là Đức Từ tâm mà 
nên chuyện.

Ở đời, càng có tình thì phải có nghĩa, 
tình là cái yêu mến, cái rung động, là cái cảm 
xúc nảy sinh trong quan hệ hai chiều. Tình 
là cảm tính, thì nghĩa là phần đáp lại tiếp 
theo, là bổn phận, trách nhiệm, nên nghĩa 
thiên về lý tính. Có tình yêu thương mênh 
mông, rộng khắp, yêu thương hết thảy mọi 
vật, mọi loài, từ một nhánh cây, ngọn cỏ, 
con sâu, con kiến là có Đức Từ tâm, nhưng 
không phải mọi tình yêu thương đều là từ 
tâm. Từ tâm phải xuất phát từ cái gốc tư duy 
chân chính, mới thực sự là đức từ. Có nhiều 
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việc trên đời yêu nhau lại hóa bằng mười hại 
nhau, hoặc có khi yêu có động cơ, yêu cho 
mình, yêu một chiều, đó là tình cảm ích kỷ 
hẹp hòi, yêu đem đến cái khổ cho đối tượng.

Chúng tôi nhớ lại chuyện hồi nhỏ, có 
lần mua một đôi ngan con về nuôi, ngày 
ngày dãi nắng bắt giun dế cho ngan ăn, ngan 
lớn như thổi, chẳng mấy chốc ngan đủ lông 
óng mượt, suốt ngày ngồi ngắm rồi ôm ngan 
để chơi. Bỗng ngan bị cúm, lăn ra chết, tôi 
cũng lăn ra khóc, khóc đến hết nước mắt, 
khóc dậy trời không ai khuyên can được. 
Sau này lớn lên mới nhận ra lúc ấy khóc 
thương ngan thì ít mà hóa ra khóc vì mình 
mất ngan là mất sự thích thú, mất ngan là 
mất của, mất sạch vốn riêng.

Chúng tôi cũng đã có những ngày yêu 
thích cây cảnh, sớm tối đánh lên hạ xuống, 
từng bước đưa cây vào trồng, sớm tinh mơ 
đã dậy ngắm, nửa đêm vẫn cúi sát chậu ngó 
nghiêng. Lúc trăng thanh, gió mát, cùng bạn 
bè bên ấm trà tấm tắc khen cây: nào “thế 
trực”,  “thế hoành”, nào “hồi phong”, “long 
giáng”, nào “phu tử”, nào “huynh đệ đồng 
khoa”,.. nhưng hóa ra cũng là cái thích ích 
kỷ của mình, chính mình càng quý mà càng 
ác. Cây đâu phải hòn đá, nó cũng biết ăn, 
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biết uống nước, biết hút nhả khí trời, biết ưa 
sống gần người, ưa tự do phát triển. Khi ở 
ngoài đất tự nhiên cây phởn phơ, tươi tốt, nở 
cành thanh thoát, khi bị khoanh bộ rễ trong 
chậu, cây heo son, quắt queo, người không 
để cho cây chết, bắt phải sống, nhưng sống 
kiểu nửa chết nửa sống. Hàng ngày xoay 
phải, xoay trái ngắm chán lại mang ra cắt tỉa 
cành, đục thân cây thành hang hốc, ép cho 
tán lá thật nhỏ, làm cho gốc và thân cọc còi, 
ù dù, cằn cỗi; càng già cỗi khẳng khiu càng 
tốt, để người ngắm cho đã cái ý thích của 
riêng người. Người coi đó là tài hoa, là sự 
sáng tạo, là nghệ thuật,.. Làm gì có thứ nghệ 
thuật làm đớn đau sự sống, dù đó là cây, là 
lá, và đi ngược lại quy luật tự nhiên để phục 
vụ cho sở thích cá nhân. Nếu gọi đó là nghệ 
thuật thì đó là thứ nghệ thuật độc ác, cầm 
tù, giam hãm, làm đau, làm chột sự sống cỏ 
cây, đấy không phải là cái thế giới thứ hai rất 
thú vị mà con người đã tạo ra như có người 
đã ca ngợi, những thứ cảnh ấy là đồ giả, là 
mơ hồ.

Có người nào sống trong cái thế giới ấy? 
Ở đời ai chẳng biết cảnh cá chậu chim lồng 
là khổ, vậy cây trong chậu khác gì cá trong 
chậu, chim trong lồng. Người ta lấy sự khổ 
sở, bức bối, bị giam hãm của con chim làm 
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thích thú, lấy tiếng kêu khổ đau khắc khoải 
sớm tối trong lồng gọi bạn làm sự thưởng 
thức và cho đó là sự thanh cao thì thật là 
cám với cơm lẫn lộn. Ấy là chúng tôi đã tự 
nghĩ như vậy, nên thả chim không nuôi nữa, 
yêu nó thì phải để cho nó tự do về với trời 
xanh, về với đồng loại chớ không phải cưỡng 
bức và chiếm hữu. Xưa nay cưỡng bức và 
chiếm hữu sao được gọi là tình yêu, đấy chỉ 
là sự thích thú ích kỷ đáng thương của kẻ có 
quyền thế.

Cũng là nuôi súc vật, có người đêm hôm 
rét mướt nghĩ thương con trâu, con lợn, họ 
trằn trọc không ngủ nỗi, lúc thì tới vất cho 
nó nắm rác để nằm, cho nắm cỏ để ăn, có 
khi thì tìm mảnh vải, tấm bố che gió, hoặc 
đắp lên lưng trâu, mong cho nó đỡ rét đôi 
phần, những hành động đó xuất phát từ lòng 
yêu thương loài vật. Nó là Đức Từ tâm, là tự 
nhiên, chân thật trong lòng, nó ấm áp mang 
đến sự an vui cho muôn vật. Người có tâm 
từ họ biết coi thân mình như thân muôn vật, 
muôn loài vật cũng được quý trọng như thân 
mình, ở đấy là sự bình đẳng và tôn trọng sự 
sống.

Cũng là chăn nuôi, nhưng với người 
không có tâm từ họ nghĩ ra cách nuôi chỉ 
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cần đem lại lợi ích cho họ, đó là kiểu lợn 
thả, gà nhốt. Người ta đóng một cái chuồng 
tre, hoặc gỗ thật nhỏ nhốt con gà trống mới 
biết gáy độ 1 kg vào đấy, chú gà đứng nhưng 
không thể xoay qua lại được, chỉ có thể thò 
cổ ra, thò một phía mổ thức ăn, cứ thế gà 
ngày đêm bị đày đọa chân rướm máu không 
hoạt động, lâu ngày dồn thịt  béo phưỡn và 
đến lúc được giết thịt ăn người ta tấm tắc 
khen xương mềm, thịt ngọt.

Sống không có từ tâm với thiên nhiên, 
với sự sống muôn loài là sự sống lạnh lùng, 
độc ác, không yêu sự sống, không yêu loài 
vật, loài vật cũng không yêu ta, tình người với 
vật thờ ơ, nhạt nhẽo. Nhân nào thì quả nấy, 
mọi bất hạnh đều có thể xảy đến, khờ như 
con gà được ta yêu, ta chăm sóc, ta đi đâu 
nó cũng biết chạy theo quấn quýt, nhưng con 
vật bé bỏng yếu ớt dại khờ ấy, cũng chính nó 
có lúc dám xông vào mổ thẳng ta. Tình yêu 
thương mọi sự sống chính là sự giàu có, là 
sức mạnh không thể đo lường.

2/ ĐỨC TỪ TÂM CỦA CON NGƯỜI 
VỚI CON NGƯỜI

a- Con người đối với bản thân con 



219-(LCK-091B)-Nam-14/02/200668

người

Dân tộc ta có truyền thống “thương 
người như thể thương thân”, thân là cái chủ 
thể, người là khách thể, chủ thể và khách 
thể là hai mà bảo cùng thương như một, nói 
như thế tức là đề cập đến đạo đức sống với 
mối quan hệ giữa ta và người. Xét cho cùng 
thì cái cốt lõi của bản chất nền đạo đức chân 
chính là ở chỗ sống không làm khổ mình, 
khổ người, điều đó rõ ràng là một chân lý. 
Sống không làm khổ mình, khổ người là đạo 
đức, không sống như vậy là vô đạo đức, đã 
vô đạo đức thì không bao giờ có từ tâm. Như 
thế nào là thương mình và làm khổ mình, 
điều này thật không đơn giản, thương mình 
thì ai cũng biết thương, cái khó là ở chỗ 
thương như thế nào đúng, thế nào là sai?

Con người đã sinh ra ở trong trời đất 
thì phải sống như thế nào? Từ tấm bé, rời 
lòng mẹ, khi ta đã biết chạy, biết nhảy, biết 
tự ăn, biết đi chơi, mỗi người chúng ta đã 
được nghe cha mẹ, các bậc thầy, người trên 
dạy bảo luân lý đạo đức: Dạy từ việc “ăn 
trông nồi, ngồi trông hướng”, từ việc đi qua 
mặt người và rồi đến lượt chúng ta cũng lại 
hàng ngày dạy bảo con em cách sống. Đó là 
trách nhiệm, là bổn phận của loài người, là 
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sự giáo dục thường xuyên ngoài nhà trường 
mang tính xã hội, nhưng thực ra mỗi xã hội, 
mỗi hệ tư tưởng của giai cấp cầm quyền lại 
có những nội dung, những quy tắc và chuẩn 
mực khác nhau và có những mẫu người 
khác nhau, thế nên thương mình như thế 
nào cho đúng, xưa nay chưa ai có thể đưa ra 
một mẫu hoàn chỉnh. Nếu có ai đưa ra được 
một chuẩn mực về thương mình như thế nào 
cho đúng thì đã có một nền tảng cơ bản của 
đạo đức làm người.

Sinh ra làm người ai cũng biết thương 
mình, từ khởi thủy đến nay con người vẫn 
thương mình theo kiểu bênh vực mình, chìu 
mình, nghe theo cái muốn ở trong mình 
mách bảo đến mê muội không phân biệt nổi 
những việc ác, những điều nên và không nên 
làm. Cứ xem đứa trẻ: anh chị em cùng cha 
mẹ đẻ ra, có ở đâu thoát khỏi cảnh tranh 
giành nhau, đánh lộn nhau, chiếm miếng 
ăn, chiếm đồ chơi, tranh nhau những thứ 
mà nó thích. Không riêng gì trẻ, bao nhiêu 
gia đình bố mẹ vừa nằm xuống, anh em đã 
tranh nhau quyết liệt về tài sản, đơn từ, 
kiện cáo, đánh nhau đến toạc đầu chẳng 
phải vì quá thương mình, mong mình được 
hơn người đó sao? Ngay cả đến khi đại diện 
công lý là luật pháp đứng ra phân xử, việc 
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xử thì phải chịu, chứ lòng tham cho mình vì 
thương mình đâu đã dễ thừa nhận lẽ phải. 
Lối thương kiểu ấy, nghĩa là chỉ thấy mình 
đúng, mình phải, là sống chết phải bảo vệ 
mình, nếu ai động đến mình có nguy cơ xâm 
phạm danh dự, tài sản, những cái mà mình 
yêu thích thì quyết chống trả. Kiểu thương 
như thế sự thực là không thương mình, và 
ngay lúc đó cũng mất luôn cả lòng thương 
người, chỉ còn lại cái duy nhất là ác độc và 
ích kỷ. Kiểu thương đó là phản ứng trả đũa, 
có tính truyền thống, họ mắng mình thì 
mình mắng trả; họ chửi mình thì mình chửi 
theo. Họ tấn công mình bằng nắm đấm thì 
ta cũng tấn công lại bằng vũ lực, đó là kiểu 
lấy hận thù trả hận thù, đời đời hận thù còn 
mãi không hết. Đó là con đường đưa mình 
đưa người tới khổ đau, đến bất hạnh và tù 
tội, đó không phải là thương mình.

Ngược lại là sự làm khổ mình, nó là 
thứ bệnh bản năng tự vệ của loài vật từ xưa 
còn rơi rớt lại khiến ta vẫn còn dính líu đứt 
đuôi cầm thú, chưa thực thành người. Kiểu 
thương mình đó xuất phát từ lòng tham dục, 
cũng là gốc của sân si, không đánh được 
người, không trả được hận thì lồng lộn, uất 
ức, phiền não, la hét. Trạng thái đó đưa mình 
đến chỗ cực khổ, nhưng tự thân không biết, 
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khi trả đũa rồi, tỉnh rồi thì lại một lần nữa 
làm khổ mình, đó là chịu hậu quả những 
điều đã gây ra, không tù tội thì cũng đau 
đớn vì người khác đánh, lại hoặc tổn thất, 
ân hận, xót xa. Đúng là: “Không đánh được 
người thì mặt đỏ như vang; đánh được 
người mặt vàng như nghệ!”

Sống không sân hận, tức giận, sống vui 
vẻ, hòa nhã, biết tha thứ, buông xả, lòng tràn 
ngập yêu thương, sống tĩnh giác luôn ngăn 
ác, diệt ác pháp; sinh thiện tăng trưởng thiện 
là biết thương mình, không làm khổ mình.

b- Đức Từ tâm với mọi người

Trong các thói xấu của con người, có 
một thói xấu rất phổ biến mà nguy hại, đó 
là sự sân hận, đã sân hận tức thiếu Đức Từ 
tâm. Cuộc sống hàng ngày là cuộc vật lộn, 
mưu sinh, là chiến đấu quyết liệt với đủ thứ, 
cái thuận thì ít cái nghịch thì nhiều, nếu ta 
thiếu bình tĩnh, nhẫn nhục, tùy thuận thì sẽ 
liên tục nổi sân hận. Lúc sân hận thì không 
còn tỉnh táo, sáng suốt, sân đi liền với si 
như gió bão đi kèm với mưa lớn. Khi sân 
nổi lên, bóng mắt long sòng sọc, dữ tợn, 
da mặt có người tím bầm, có người đỏ gay 
gắt, cũng có người mặt tái nhợt, máu nóng 
bốc lên đầu, hai thái dương giật bình bịch, 
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khắp toàn thân căng thẳng như chiếc đồng 
hồ vặn thật căng dây cót, như chiếc đàn 
lên hết cỡ dây. Sự mất bình tĩnh làm tim 
đập điên đảo, rối loạn, chân tay có khi run 
rẩy,.. Những khi đó con người dẫu thường 
hàng ngày nhút nhát, nhu nhược, lúc này 
cũng sẵn sàng nhảy vào lửa, hoặc hung tợn 
như con mãnh thú bất thần lao vào mồi. 
Cơn sân lên làm cho chân tay người ta vung 
chém, múa may, miệng gầm thét, mép sùi 
bọt trắng, họ lồng lộn, đấm bàn đạp ghế, vớ 
gì quăng nấy, túm ngực, giật cúc phanh áo, 
có khi đập đầu vào tường, túm gậy, túm dao, 
sẵn sàng đâm mình, chém người, sắc gọn 
như chém chuối,.. Cơn sân với con người 
thật kinh khủng, ghê sợ, người xưa đã tổng 
kết: “Nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn 
chướng môn khai”.

Cơn sân lui nhà cửa tan hoang, không 
đến mức độ phạm pháp thì người cũng mệt 
nhoài, rời rã, buồn khổ, hoặc ân hận, ê chề. 
Sân đến bất cứ lúc nào, không từ bất kể một 
ai, một khi gặp cảnh trái ý, nghịch lòng, kể 
từ người vô học đần độn, ngồi đâu im như 
đống đất, đến người học cao nhiều hàm, 
nhiều vị, quyền thế ngất trời. Có khi quyền 
thế càng to, cơn sân hận lôi đình, sấm sét, 
vô minh vô lý đến tột bực.
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Xã hội ngày càng phát triển, văn minh, 
trí thức con người càng mở mang, sự hiểu 
biết có thể đưa con người lên sao Kim, sao 
Hỏa, nhưng cái ngu của sân hận vẫn không 
thay đổi, thậm chí xã hội càng hiện đại, sự 
sân hận của con người lại càng nhiều hơn xã 
hội thời nông nghiệp cổ truyền. Đã sân si, 
lúc đó chỉ toàn ác, là đối lập với từ tâm và 
đạo đức.

Sống sân hận là sống làm khổ mình, 
không biết thương mình. Không có ai trên 
đời này chỉ thương người mà trước nhất 
không biết thương mình.

Các bạn muốn sống với Đức Từ tâm 
cao cả, nó là cội nguồn của thương yêu, là 
chất liệu, là chất liên kết keo sơn gắn bó, 
sống còn giữa con người với con người thì 
phải tẩy rửa, gột trừ thói giận dữ, sân si. 
Thương nhau mới không làm khổ nhau, 
thương nhau là mang đến cho nhau những 
lời ngọt ngào, những cử chỉ âu yếm mới có 
sự cảm thông, trân trọng, mọi người sống 
với nhau trong tin cậy, ấm áp, yên vui.

Trên hành tinh này điều con người cần 
đến trước nhất, sớm nhất với con người là 
Đức Từ tâm, mấu chốt của cuộc sống bình 
an phát triển và hạnh phúc là từ đó. Thời 
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Đức Phật tại thế, có một hôm Đức Phật đến 
trú xứ, Ngài hỏi mấy đệ tử: “Các ông sống 
chung có an vui tu tập không?”. Một vị 
đệ tử thưa: “Con sống theo ý của các bạn 
đồng tu chứ không sống theo ý con”. Mấy 
vị khác cũng đáp tương tự như vậy, Đức Phật 
khen: “Như vậy tốt lắm, đấy mới thật là 
độc cư”. Chuyện ngắn gọn mà bài học thật 
thấm thía, sâu sắc.

Chúng ta mỗi người một khuôn mặt, 
mỗi người một nết, chẳng ai giống ai, trong 
sự giao tiếp gặp gỡ, công việc không thể tránh 
khỏi thói trái ý, bực mình và ngay chính 
ta đối với ta cũng nhiều lúc mâu thuẫn, tự 
ta không vừa lòng với ta huống chi đốí với 
người khác.

Nếu chỉ nhìn người, xét người bằng cảm 
tính và những quan niệm của mình thì khó 
mà gặp gỡ, đồng cảm với nhau, kiểu sóng gió 
liên tục sẽ đưa đến cho ta những va chạm 
chia rẽ, những cái nhìn hẹp hòi thiển cận, 
có khi một nếp đi, một dáng đứng cũng làm 
cho người ta khó chịu, một kiểu cười cởi mở 
vô tư của người khác cũng làm mình chối 
tai. Tính hay hát, thích bông đùa của người 
cũng làm ta căng thẳng, có khi sự mau mồm 
miệng hay chào hỏi khi gặp gỡ cũng làm cho 
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người khác  bực mình,,..

Chúng ta hoàn toàn có lý khi trách 
người khác tại sao họ không chịu lao tác, 
quét dọn vệ sinh  buổi sáng nơi trú xứ. Quét 
dọn vệ sinh là làm sạch môi trường, đó là 
quy định, và cũng là trách nhiệm của mỗi 
tu sinh trong tu viện, mọi người ai ai cũng 
làm, làm một cách tự giác, siêng năng, quét 
trước vừa là hoạt động chân tay, vừa thư 
giản đầu óc, vẫn giữ được tĩnh giác “mình 
làm biết mình đang làm”, lòng thư thái nhẹ 
nhàng cùng hòa nhập với nhau trong nếp 
sống thanh tịnh từ bi. Trong khi đó lại có 
người chưa chan hòa, họ dửng dưng mặc ai 
làm cứ làm.

Với Đức Trưởng lão, sáng sáng dù mưa 
hay nắng, trời ấm hay rét, dù nhiều việc đến 
đâu, dù thức đêm làm việc miệt mài,.. vừa 
tinh mơ, đến giờ lao tác, người ta đã thấy Ngài 
trong tay chiếc chổi xương lá dừa loại to và 
nặng vẫn đều đều, thư thái, lặng lẽ đưa quét 
hết nơi này đến nơi khác. Ngài quét thực sự, 
có khi quét còn nhanh hơn cả những người 
còn trẻ khỏe, Ngài luôn có mặt ở những nơi 
ít ai quét đến, luôn xuất hiện ở những buổi 
ít khi có người làm, ta tự hỏi: “Tại sao lại 
như vậy?” Trước nhất tuổi đời Ngài đã vào 
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bậc 80, Ngài chưa được thanh thản Niết 
bàn, đang phải thầm lặng từng phút, từng 
giờ làm việc, làm việc vì niềm hạnh phúc, 
vì cuộc sống của con người với một nền đạo 
đức nhân bản - nhân quả. Trong tương lai, 
sứ mệnh lịch sử vĩ đại nay mới bắt đầu, 
“Con đường tám nẻo” đang triển khai thời 
gian từng giờ, từng phút đã từ lâu không còn 
là của riêng Ngài. Tất cả mọi thứ, Ngài đã 
thuộc về tài sản vô giá của chúng sinh trên 
toàn hành tinh, Ngài biết rất rõ việc Ngài 
làm, cái gì sẽ thành, việc gì phải đến, Ngài 
biết rất rõ sự quý báu của thời gian, nhưng 
với lòng yêu thương mênh mông, vô tận Ngài 
vẫn trong tay cái chổi cùng với đàn con sáng 
sáng cùng làm.

Từ gương hạnh thân giáo của Ngài, khi 
đức từ bi trong ta khởi phát, cũng vấn đề 
quét dọn, tự  nhiên ta lại thấy nó hoàn toàn 
khác, ta không còn vướng víu chuyện người 
có làm hay không làm. Trước nhất ta quét, 
ta làm là ta biết ta làm, ta làm vì việc cần 
phải làm, ta không so sánh, nhìn ngó một 
ai; nhiều người quét xong nghỉ sớm cũng 
vậy, những hôm mưa gió ít người quét, xong 
muộn cũng không sao. Đến giờ sắp lên lớp 
ta tỉnh thức ngừng tay, không để việc đó ảnh 
hưởng việc kia, được làm phần việc giúp 
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người khác là niềm vui, lòng ta bỗng trở nên 
nhẹ nhõm, thích thú. Biết họ lười quét có 
khi ta lại bật cười xòa, đầy lòng cảm thông 
châm chước, có khi lại vui vui mỉm cười 
khi nghĩ về họ, ta không còn nhìn sự việc 
theo kiểu mổ xẻ phân tích, quy kết. Không 
quan sát theo kiểu bới vết tìm lông, không 
rơi vào quen thói xét lỗi người với sự hẹp 
hòi khe khắt, chấp nhặt, khi ta nhìn người 
với ấn tượng, và định kiến, tất nhiên ta cảm 
thấy thêm những lỗi, những thiếu sót của 
người. Điều đó không khác chi mang chiếc 
kính râm màu xám, nhìn vật gì cũng ra màu 
xám, ta và mọi người còn trong tham dục 
vô minh, ai không đầy những cái ác, tại sao 
ta không tìm những cái tốt ở  người lại cứ 
để tâm xét những lỗi của người, ngay lúc đó 
bản thân ta có đẹp chăng?

Với Đức Từ tâm đầy lòng yêu thương 
người, quan tâm chăm sóc đến niềm vui 
cuộc sống ở những người xung quanh ta sẽ 
thấy ở họ rất nhiều mặt tốt, những điều thật 
đáng yêu, nếu không yêu không thể nhìn 
thấy, cũng là việc họ không quét dọn nhưng 
khi có Đức Từ tâm thì tự đáy lòng ta lại nẩy 
mầm thiện, những ý nghĩ trong sáng cao đẹp 
bừng lên ta bỗng nghĩ khác, có khi lại cảm 
phục, lại nể sự say mê học tập, say mê viết 
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lách của họ đến quên cả thời gian, quên cả 
quét dọn. Cái mà ta ngứa mắt, ta bực dọc 
với họ trước kia tự nhiên biến mất, còn lại 
là nỗi cảm thông, mọi việc trở thành bình 
thường, thành cái đáng yêu, thậm chí ta còn 
nói với ta: “Bạn cứ tiếp tục đọc sách, cứ 
ngồi mà viết đi chẳng có vấn đề gì, đã có 
chúng tôi quét dọn”. Trong cuộc sống, Đức 
Từ tâm thật ngọt ngào, êm ái, nó thẩm thấu, 
nhu nhuận, thấm đượm đến mọi vật từ cỏ 
cây, hoa lá, đất đai, muông thú, vạn vật. Từ 
tâm tỏa đến đâu, ở đấy cảnh sắc xanh tươi, 
chim chóc ríu ra, lòng người phơi phới, hoan 
hỉ, cuộc sống an bình. Nó hóa giải mọi khổ 
đau, oan trái, mọi thù hận, mang đến cho 
con người với con người sự tin yêu, tâm hồn 
thanh thản và sức mạnh không ngờ.

Đức Từ tâm là một trong bốn đức của 
Tứ Vô Lượng Tâm, là bốn pháp tu độc 
nhất, một trong bốn pháp đó sung mãn đều 
có đủ Tứ Thần Túc đưa ta đến dứt trừ các 
lậu hoặc, giải thoát viên mãn. Trau dồi Đức 
Từ tâm là sự tu tập hàng ngày, ở đâu, chỗ 
nào cũng có thể dùng tri kiến quán xét mọi 
sự, mọi việc, để ta luôn sống trong chánh 
kiến. Có chánh kiến Đức Từ tâm sẽ ngày 
càng tăng trưởng. Từ tâm là ngăn ác, chặn 
ác. Muốn ngăn ác phải luôn tỉnh thức, sống 
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trong chánh niệm tĩnh giác, chính là đang 
bồi đắp Từ tâm. Thiếu chánh niệm tĩnh giác 
ta luôn phạm lỗi, phạm điều ác trên ba nơi 
thân, khẩu, ý tức luôn phạm giới luật. Muốn 
có chánh niệm tĩnh giác ta đã có pháp tu. Tu 
các pháp này điều quan trọng là phải tập kỹ 
lưỡng từng hơi thở, từng bước đi một cách 
cơ bản, phải tiến chắc từng bước, được bước 
thứ nhất, mới đến bước thứ hai, nếu thiếu 
bền bỉ, thiếu cơ bản sẽ rơi vào tập chiếu lệ, 
sẽ dẫm chân tại chỗ. Hàng ngày trong bốn 
oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi không được 
buông lung, lúc nào cũng tỉnh thức trên ba 
nơi: thân, khẩu, ý.

-  Về thân: Từng cử chỉ của mình, bước 
chân phải xem mặt đất có côn trùng không, 
thọ thực, uống nước phải xem xét kỹ trong 
đồ ăn, nước uống; ngả lưng xuống giường 
cần phải xem chiếu, xem chăn; từng nhát 
chổi cũng phải tỉnh thức, giữ gìn cho mạng 
sống của những loài bé bỏng, không có tỉnh 
thức quen làm càn, bị muỗi cắn đau, theo 
phản xạ tự nhiên đưa tay đập giết muỗi, thì 
sự tu Đức Từ tâm sẽ không thể trọn vẹn.

-  Về khẩu: Phải im lặng giữ độc cư, khi 
cần nói hãy nói những lời từ ái, yêu thương 
chân thật không làm đau lòng người, không 
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nói những lời ly gián, chia rẽ.

-   Về ý: Luôn kiểm soát xem ý khởi 
thiện hay ác; là tri kiến giải thoát hay dục 
vọng tối tăm; ý khởi đó có hại gì cho mình, 
cho người? Tu tập Đức Từ tâm là học hỏi, 
suy tư, nhìn nhận về sự việc hiện tượng đều 
trong thiện pháp, từng cử chỉ hành động dù 
nhỏ nhất cũng phải tránh động chạm, làm 
đau khổ chúng sinh.

Áp dụng Đức Từ tâm vào cuộc sống 
là biết thương mình, thương người, thương 
vạn vật cỏ cây muôn thú; đứng trước mọi 
nghịch cảnh không giận dữ, buồn phiền, 
biết độ lượng, tha thứ, buông xả. Từ sự hiểu 
biết về nổi khổ đau của muôn loài như thật 
nên lòng ta sinh khởi yêu thương, lòng yêu 
thương chính là Đức Từ tâm, cho nên đức 
Từ tâm xuất phát từ sự tư duy chân chính. 
Có Đức Từ tâm sự sống con người trở nên 
cao thượng, mọi người  biết sống với Đức Từ 
tâm cuộc sống sẽ tươi đẹp biết bao, mọi nỗi 
khổ đau sẽ được giảm thiểu và cuộc sống sẽ 
ngày càng tươi đẹp hơn.

Tu sinh Thanh Quang.

----&----

-------- 
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220-(LCK-091C)
*Chuẩn bị các pháp tu tập trên Lớp Chánh 
Tư Duy 
* Vấn đạo Thân Hành Niệm 
* Xả tâm bằng tri kiến

-------- 

[Trưởng lão]: Như quý Thầy và quý cư 
sĩ đã nghe cái bài Đức Từ Tâm của Thanh 
Quang, như vậy thì chúng ta cố gắng, ai có 
duyên với Đức Từ Tâm thì thực hiện ngay 
Đức Từ Tâm. Đi một pháp đến cuối cùng 
để ly dục, ly ác pháp hoàn toàn, trong bài 
Đức Từ Tâm Thầy có khuyên Thanh Quang 
nên tu tập Đức Từ Tâm, đó là cái duyên khi 
làm bài nó cụ thể, rõ ràng, thiết thực nói 
đến Đức Từ Tâm. Vì vậy hàng ngày chúng 
ta rèn luyện Đức Từ Tâm tức là tu một 
pháp độc nhất để đi vào cứu cánh giải 
thoát hoàn toàn. Ngày xưa em ông Cấp 
Cô Độc, tu tâm từ mà chứng quả A la 
hán, hôm nay Thầy mong rằng trong lớp tu 
học Bát Chánh Đạo sẽ có người sử dụng Đức 
Từ Tâm đi đến rốt ráo. 

Và đồng thời chúng ta còn một bài nữa 
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là Đức Xả Tâm, vậy cố gắng làm xong để 
chúng ta vào lớp học Chánh Tư Duy. Lớp 
quyết định cho cuộc đời tu hành của chúng 
ta bằng phương pháp Định Vô Lậu để quét 
sạch những lậu hoặc trong thân, tâm của 
chúng ta. Vậy Thầy mong rằng còn mấy hôm 
nữa, người nào mà thực hiện được một 
pháp duy nhất, người nào thực hiện 
không được thì nên tu Tứ Niệm Xứ và do 
sự hướng dẫn của Thầy. Người nào vào trễ 
thì hãy chờ đợi khóa sau, còn khóa này thì 
Thầy không có đủ thời gian để chấm bài để 
hướng dẫn cách thức để triển khai tri kiến 
giải thoát, để triển khai Định Vô Lậu. 

Vừa rồi quý Thầy đã nghe được đọc 
hai bài. Bài đầu để chúng ta biết cách để 
lập dàn bài. Bài thứ hai được đọc để nghe 
triển khai tri kiến tâm từ của chúng ta. Đó 
là phương pháp tu tập Định Vô Lậu, mà 
người đời, trong đạo thì thường cho nó là 
thiền quán. Vậy Thầy mong rằng quý Thầy 
đến sau, chưa có đủ thời gian học tập, chưa 
triển khai được tri kiến Định Vô Lậu thì hãy 
lần lượt nghe, cố gắng tập luyện. 

Bắt đầu những vị mới vào sau thì nên 
tập Định Niệm Hơi Thở. Mười sáu đề mục 
của Định Niệm Hơi Thở, mười tám đề mục 
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của Định Niệm Hơi Thở, và mười chín đề 
mục của Định Niệm Hơi Thở phải tu tập 
nhuần nhuyễn. Nhất là nhiếp tâm và an 
trú tâm trong một phút cho trọn vẹn, 
đừng nhiếp tâm nhiều mà chỉ một phút 
mà thôi. Đồng thời phải tu tập Chánh Niệm 
Tĩnh Giác, đi kinh hành, và pháp Thân 
Hành Niệm để phá hôn trầm, thùy miên, vô 
ký. Cuối cùng thì nên tập Định Thư Giãn, 
tức là Định Sáng Suốt để quen dần với trạng 
thái trên Tứ Niệm Xứ, đó là những người 
mới vào. 

Còn quý Thầy và quý cư sĩ đã được học 
lớp này xong, còn mấy hôm nữa thì bắt đầu 
qua lớp Chánh Tư Duy. Lớp tu tập xả tâm 
bằng tri kiến của chúng ta. Hiện giờ thì chắc 
chắn trong lớp này thì mọi người đều nhiếp 
tâm, an trú tâm một phút, đều đạt được 
chất lượng một phút từ ngày tu tập đến giờ, 
Thầy chỉ cho một phút mà thôi. Một phút 
nhiếp tâm an trú tâm để làm gì? Phải lưu 
ý chúng ta không phải nhiếp tâm, an trú tâm 
để tăng từ hai phút, năm phút, mười phút, 
không phải. Chúng ta nhiếp tâm, an trú tâm 
là để chúng ta đẩy lui các chướng ngại pháp 
trên thân của chúng ta tức là bệnh khổ, khi 
có những trạng thái khổ đau trên thân, 
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thì cần một phút nhiếp tâm, an trú tâm 
trên bước đi, trên cánh tay hoặc trong 
hơi thở, thì chúng ta mới có đủ sức đẩy 
lui các chướng ngại pháp của thân thọ. 

Còn về tâm chúng ta tất cả các 
niệm thì chúng ta dùng Định Vô Lậu để 
xả, để diệt, để trừ tất cả các niệm. Cho 
nên chúng ta có phương pháp hẳn hòi, đối 
với thân thì có pháp để trị các cảm thọ của 
thân, đối với tâm thì có Định Vô Lậu, có tri 
kiến giải thoát, hoàn toàn chúng ta không ức 
chế tâm. 

Như vậy chúng ta bước vào lớp Chánh Tư 
Duy sắp tới là chuẩn bị tất cả những phương 
pháp để chúng ta mở màn chiến đấu với 
mặt trận sanh tử. Một là chúng ta thắng, 
hai là chúng ta thua. Nhưng Thầy thiết nghĩ 
rằng chúng ta đã chuẩn bị sắn sàng tư thế 
chiến đấu thì chắc chắn là chúng ta là những 
người chiến thắng chứ không phải là những 
người chiến bại. Thầy mong rằng những bài 
viết của quý Thầy, mà được Thầy chấm, thầy 
xem. Những người có khả năng Định Vô 
Lậu, Thầy tin rằng quý Thầy sẽ ly dục, 
ly ác pháp để chiến thắng được từng tâm 
niệm tham, sân, si của mình hoàn toàn, 
để quét sạch qua tri kiến của chúng ta. 
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Vậy Thầy mong rằng lớp học của chúng ta 
sẽ bắt đầu giai đoạn thực hành, không còn 
chần chờ nữa. Những người tu sau thì chờ 
khóa sau chứ còn không thể theo khóa này 
được. Thầy cũng không đủ thì giờ để mà tiếp 
cho quý Thầy, dạy quý Thầy trong khóa sau 
được. Nhưng quý Thầy vẫn có quyền tham 
dự, vẫn có quyền tập tành, nhưng phải đi 
vào từng căn bản, chờ khóa sau thì bắt đầu 
học lại lớp Chánh kiến.

Như vừa rồi Thầy đọc của sư Minh 
Tiên, sư Minh Tiên viết bài như thế này 
chưa được. Phải hỏi lại và tìm cách viết từ 
cái tâm từ, tâm bi, tâm hỉ, tâm xả. Đây là 
pháp độc nhất của Tứ Vô Lượng Tâm mà 
triển khai như thế này thì không thể nào mà 
triển khai được tâm từ, tâm bi, tâm hỉ, tâm 
xả được. Thầy mong rằng chỉnh trở lại, cái 
gì không hiểu phải được hỏi, thưa để được 
triển khai lại cho đúng cách, để triển khai 
cái tri kiến của mình đúng cách để tu tập 
Định Vô Lậu hoàn toàn, ba lậu hoặc không 
còn có trên thân, tâm mình nữa. Chứ viết 
như vầy thì không thể được, không thể dẹp 
được lậu hoặc mà ức chế tâm. Sư Minh Tiên 
mà viết như thế này thì sẽ bị ức chế tâm, 
không có xả được tâm, hiểu như thế này thì 
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bị ức chế tâm. Nghĩa là luôn luôn không đạt 
được chất lượng giải thoát. Thầy mong rằng 
chuẩn bị được những điều kiện mà Thầy 
nói, để chuẩn bị cho đúng, viết cho đúng, 
làm cho đúng. Ở đây chúng ta đi vào đạo 
Phật là đi vào đạo trí tuệ chứ không là 
liệt tuệ. Thắng tuệ chứ không phải là 
liệt tuệ. Cho nên đòi hỏi phải có đủ sức 
hiểu biết. 

Thầy sẽ trả lời của sư Chân Niệm.

[Hỏi]: Khi có các cảm thọ, lạc hoặc khổ 
khởi lên trên thân, tâm, nó do từ bên ngoài 
đập vào hoặc khởi lên từ thân, tâm hoặc cả 
hai kết hợp lại. Kính mong Thầy chỉ dạy cho 
con được thông suốt.

[Đáp]: Cái câu hỏi này, khi mà thọ lạc, 
thọ khổ từ trong thân mình hay hoặc từ bên 
ngoài tác động vào, để muốn diệt nó. 

Muốn diệt nó, thì từ ở trong thân thì 
chúng ta có những cái phương pháp để 
mà chúng ta tu tập như Định Niệm Hơi 
Thở, đó là  về cảm thọ của thân, nhưng 
về tâm thì chúng ta có Định Vô Lậu. 
Dùng tư duy mà xả nó. 

Còn nếu về các pháp bên ngoài mà 
gây cho chúng ta những thọ lạc, thọ khổ, 
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thọ bất lạc bất khổ thì chúng ta có pháp 
Phòng hộ và Như lý tác ý để phòng hộ 
mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý để không 
cho tác động vào. 

Do đó chúng không gây cho chúng ta 
thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ. Đó 
là chúng ta có phương pháp rồi. Dùng các 
phương pháp ấy mà ngăn chặn, mà diệt trừ 
những thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ 
khởi lên bên ngoài hoặc là bên trong. Quý 
Thầy đã học phương pháp rồi, do đó áp 
dụng vào những phương pháp đó mà diệt 
trừ tất cả các cảm thọ.

[Hỏi]: Về phần mỗi bữa ăn đều có 
dư bịch ni lông và hộp xốp, xin Thầy cho 
phương cách giải quyết chung bịch ni lông 
và hộp xốp. 

[Đáp]: Nghĩa là mỗi người đều lãnh 
khẩu phần ăn của mình thì còn có thừa dư, 
không thừa dư đâu, nếu mà có thừa dư thì 
sẽ có những người khách vãng lai sẽ được 
đem cái thực phẩm đó người ta sẽ bố thí 
cho cái người khách vãng lai. Tất cả khách 
vãng lai đều do cô Út đã đài thọ, thì những 
cái bọc hộp xốp thực phẩm và bịch ni lông 
dư đó sẽ được bố thí cho những người nghèo 
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xung quanh chúng ta, các con đừng lo gì hết. 
Đó là vấn đề giải quyết của vấn đề ăn uống 
mà ở trong tu viện.

[Hỏi]:  Bạch Thầy! con xin hỏi khi con 
đi kinh hành phá hôn trầm, an trú Chánh 
Niệm Tĩnh Giác, thở năm hơi thở “với tâm 
giải thoát tôi biết tôi hít vô, với tâm giải thoát 
tôi biết tôi thở ra”.

[Đáp]: Minh Trí có hỏi điều này như 
thế nào? Khi đi kinh hành phá hôn trầm, thì 
đi kinh hành là phá hôn trầm rồi, an tịnh 
Chánh Niệm Tĩnh Giác thở năm hơi thở, an 
tịnh Chánh Niệm Tĩnh Giác. Đi kinh hành, 
thì tức là mình Chánh Niệm Tĩnh Giác nơi 
bước đi của mình, thì lúc bây giờ là phá hôn 
trầm. Thở năm hơi thở với tâm giải thoát tôi 
biết tôi hít vô, với tâm giải thoát tôi biết tôi 
thở ra. 

Nghĩa là muốn phá hôn trầm, thùy 
miên mà người ấy đang ngồi, không muốn 
đi thì dùng cái câu tác ý “với tâm định 
tĩnh tôi biết tôi hít vô, với tâm định tĩnh 
tôi biết tôi thở ra” thì đúng. Chứ “với tâm 
giải thoát tôi biết tôi hít vô, với tâm giải 
thoát tôi biết tôi thở ra” thì không đúng. 
Cái câu đề mục của Định Niệm Hơi Thở “với 
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tâm giải thoát tôi biết tôi hít vô, với tâm giải 
thoát tôi biết tôi thở ra” để sử dụng cho phá 
hôn trầm thùy miên thì không được, không 
đúng.

[Hỏi]: Vừa đi kinh hành vừa nhiếp tâm 
an trú độ một phút, bạch Thầy! Như vậy có 
được không?

[Đáp]: Được, bởi vì nhiếp tâm đi kinh 
hành tức là nhiếp tâm trong cái bước đi, và 
an trú ở trong cái bước đi trong một phút thì 
đó là cách thức tập Chánh Niệm Tĩnh Giác 
ở trong một phút nhiếp tâm và an trú, được, 
cái này tu tập tốt.

[Câu hỏi 2]: Bây giờ con đã ly dục, ly 
ác pháp, con tu Thân Hành Niệm, con tác ý 
theo đúng mệnh lệnh tác ý từng tiếng, động 
tác liên tục, như vậy có được không vì nó là 
pháp cuối cùng?

[Đáp]: Ở đây, khi mà tu Tứ Niệm Xứ, 
hiện giờ tu pháp Thân Hành Niệm là tập 
để khi mà chúng ta phá cái hôn trầm, 
thùy miên thôi. Nhưng cũng làm quen với 
cái pháp đó thôi chứ chưa phải là cái pháp 
mà chúng ta tu để mà đạt đến cuối cùng để 
đạt đến con đường tu. 

Khi chúng ta tu Tứ Niệm Xứ tâm 
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thanh thản, an lạc, vô sự 12 tiếng đồng 
hồ, suốt 12 tiếng đồng hồ thanh thản, an 
lạc, vô sự không chướng ngại mà chưa 
có đủ Tứ Thần Túc thì chúng ta mới ôm 
pháp này mà tập suốt một đêm, hoặc là 
tập suốt một giờ, hai giờ, ba giờ cho đến 
khi nào chúng ta thấy Tứ Thần Túc hiện 
đủ thì chúng ta thôi, còn chưa đủ thì 
chúng ta ôm pháp này đi mãi, tập mãi 
cho đến khi có Tứ Thần Túc. 

Còn hiện giờ nếu mà tập, hiện giờ nếu 
tâm chúng ta chưa ly dục, ly ác pháp, 
Tứ Niệm Xứ chưa sung mãn mà ôm pháp 
Thân Hành Niệm mà tu thì chúng ta sẽ 
bị các trạng thái tưởng, và bị ức chế tối 
đa, tâm chúng ta do đó chúng ta sẽ rối 
loạn thần kinh và chúng ta có thể điên 
khùng nữa là khác. Cho nên pháp này là 
pháp cuối cùng để thực hiện Tứ Thần 
Túc chứ không phải để thực hiện pháp 
xả tâm ly dục, ly ác pháp gì cả, chỉ có 
Tứ Niệm Xứ là trong khi đó tu tập để ly 
dục ly ác pháp để xả tâm, để đạt được 
Bất động tâm mà thôi.

[Câu hỏi 3]: Những nửa tiếng con tu 
mà không có niệm khởi và vọng tưởng thì có 
lạc vào tà không ạ?
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[Đáp]: Trong khi ngồi tu đúng cách 
như tu Tứ Niệm Xứ giữ tâm thanh thản, an 
lạc, vô sự khoảng nửa tiếng, một tiếng hoặc 
là hơn nữa mà không một niệm khởi, không 
một vọng tưởng lạc vào thì không có sao 
hết. Nhưng cũng trong một nửa tiếng, hoặc 
một tiếng ở trạng thái Thanh thản, an lạc, 
vô sự mà có những trạng thái tưởng thấy 
bóng dáng, thấy âm thanh, nghe âm thanh 
trong tai, nghe mùi hương, đó là những 
trạng thái tưởng, tức là đã rơi vào Không 
tưởng, chứ không còn trạng thái sung mãn 
của Tứ niệm xứ nữa. 

Coi chừng hễ có trạng thái tưởng là 
sai. Còn không có trạng thái tưởng vẫn thấy 
thanh thản, an lạc, vô sự đó là đúng. Không 
một cái gì, trạng thái gì xen vào trạng thái 
thanh thản, an lạc là đúng nhưng phải thấy 
điều cảnh giác là khi tâm thanh thản, an 
lạc, vô sự có một trạng thái hỉ lạc xuất hiện. 
Trạng thái hỉ lạc xuất hiện, nếu là xúc 
tưởng hỉ lạc thì ý thức không còn làm việc. 
Còn ý thức còn làm việc thì không phải là 
trạng thái của xúc tưởng hỉ lạc. Ý thức còn 
làm việc tức là chúng ta còn tác ý, còn thấy 
biết rõ được Tứ niệm xứ chúng ta rõ ràng. 
Còn lúc bây giờ không nhận thấy Tứ Niệm 
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Xứ nữa. Mà thấy có trạng thái hỉ, lạc không 
thì coi chừng là sai.

[Câu hỏi 4]: Khi con tu tập, có lúc mệt 
con xả nghỉ dù là chưa hết giờ hoặc đến giờ 
con tạm nghỉ hồi sức, con lại tiếp tục như 
vậy có phạm vào nội quy không ạ?

[Đáp]: Khi trong thời gian mình quy 
định tu tập một giờ, mà trong lúc đó đã 
bốn mươi phút đã mệt. Tu pháp môn gì? 
Định Niệm Hơi Thở hoặc là Tứ Niệm Xứ. Sự 
thật ra tu Tứ Niệm Xứ thì không bao giờ 
mệt vì không có vận dụng ức chế tâm, 
vì không có vận dụng sức lực của mình 
để tập trung, chỉ ngồi chơi mà luôn lúc 
nào có những chướng ngại trên bốn chỗ 
thân, thọ, tâm thì chúng ta mới sử dụng 
các pháp khác mà đẩy lui mà thôi. Thì 
như vậy không lý ngồi tu Tứ Niệm Xứ mà 
mệt sao? Không lý không có, chỉ có khi nào 
mà chúng ta đi kinh hành mà thấy quá sức 
thì có mệt, hoặc chúng ta vận dụng mà tu 
các hơi thở thì có mệt, hoặc chúng ta vận 
dụng để mà trụ tâm trong tâm thanh thản, 
an lạc, vô sự thì có mệt. Chứ còn chúng ta 
ngồi để mà quan sát bốn chỗ thân, thọ, 
tâm, pháp thì không bao giờ có mệt. Vì 
ngồi chơi mà có chướng ngại trên thân, thọ, 
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tâm thì sử dụng pháp khác mà đuổi, chứ 
không có làm cái công việc gì ở trên bốn chỗ 
thân, thọ, tâm này cả. Mà chỉ có một pháp 
duy nhất là phải tỉnh giác trên bốn chỗ 
mà thôi. Nghĩa là tỉnh thức trên bốn chỗ mà 
thôi, đừng để hôn trầm, thùy miên xen 
vào, đừng để quên đi bốn chỗ đó thôi, 
không có tập trung không có làm gì cả. 

Cho nên khi mà mệt, ở đây hỏi cho nó 
hỏi rõ: bây giờ con tu Định Niệm Hơi Thở 
hoặc là đi kinh hành Chánh Niệm Tĩnh Giác 
hoặc là tu cái pháp gì mà nó mệt thì trong 
cái thời gian đó con tu một giờ mà nó có bốn 
mươi phút đã mệt, nhưng mà phải nói rõ cái 
pháp để Thầy xác định cho rõ. Còn hỏi như 
thế này thì Thầy không biết tu cái pháp gì? 
Cho nên Thầy chưa xác định được Minh Trí 
hỏi Thầy.

Thi mấy con hỏi, khi nào hỏi con tu cái 
pháp đó, như vậy, như vậy có được không? 
Còn nói chung chung thì rất khó trả lời.

[Tu sinh]: Bạch Thầy! Trong lúc con đi 
kinh hành.

[Trưởng lão]: Trong lúc con đi kinh 
hành mà bị mỏi mệt thì đó là cái pháp tu 
của con thì nghỉ được không sao hết, con 
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nghỉ không sao hết. Còn nếu mà con tu cái 
pháp Tứ Niệm Xứ thì không bao giờ mỏi 
mệt, thì được nghỉ, nghỉ con không đi, con 
nghỉ một lúc rồi con khỏe rồi con lại tiếp tục 
đi không sao hết.

Bây giờ quý Thầy, các cư sĩ có hỏi Thầy 
gì thêm không?

Trong những bài tập Thầy đã chấm 
xong, vậy thì nhờ con gửi lại cho quý Thầy.

Cái bài Tâm Từ của Thanh Quang, cái 
bài đó con sửa lại một chút xíu đăng báo 
được, đăng lên trên tạp chí.

Ở đây cái phần tu tập của mấy con tu 
về cái Định Vô Lậu, triển khai cái tri kiến 
thì coi như một số người được vào cái lớp 
Chánh Tư Duy tu tập được. Nghĩa là những 
cái bài viết của mấy con chứng tỏ cái tri kiến 
của mấy con được vào lớp tu tập tốt, chứ 
không có khó khăn nữa. Nhưng dù sao đi 
nữa vào cái lớp tu trong một tháng, thì sau 
khi một tháng Thầy sẽ kiểm lại, kiểm lại coi 
từng cái sự tu tập của mấy con coi đạt đến 
cái mức độ nào? Coi xả tâm được ở chỗ nào? 
Và những người nào mà kém được Thầy 
trợ giúp thêm, bắt buộc mấy con phải làm 
những cái bài qua những cái niệm của mấy 
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con, rồi trong khi đó Thầy duyệt lại cái bài 
coi mấy con xả như thế nào mà nó không 
thanh tịnh. Còn những người nào mà tu 
tập mà xả được thanh tịnh thì bốn cái 
chỗ Tứ Niệm Xứ nó sẽ sung mãn, và khi 
nó sung mãn thì nó lợi ích rất lớn, mấy 
con thấy an trú rất rõ ràng.

Cái này là sư Thông Châu, Thông Châu 
là ai? Có người nào pháp danh là Thông 
Châu không? Như vậy là chắc về rồi chứ gì? 
Như vậy là sư Thông Châu không có ở đây, 
về rồi. Cho nên có ghi số điện thoại ở Thành 
phố Hồ Chí Minh để có sự trực tiếp.

Ở đây cái bài làm của sư thì không theo 
dàn bài, quán tâm vô lậu không theo thứ 
tự triển khai cho nên cái chiều sâu không 
có nổi bật, nói lung tung, cho nên trong cái 
vấn đề mà viết thì cũng có viết đây nhưng 
mà viết nó không có đi theo thứ tự được mà 
nói lung tung, tức là chưa biết quán Định Vô 
Lậu. 

Hầu như quý sư, quý Thầy mà viết bài 
thì nghe nói Định Vô Lậu thì ai nói tôi cũng 
quán được hết. Nhưng mà khi làm bài được 
thì mới thấy được cái sự Định Vô Lậu quý 
Thầy chưa biết cách quán Định Vô Lậu, cho 
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nên có học, có tu tập mới biết được cái trình 
độ quán vô lậu. Cũng như người ta nói thiền 
quán thì cứ giảng một số kinh sách nào đó 
rồi để tự người đó quán, quán điên, quán 
khùng, quán bậy bạ không à. Quán bên đây, 
quán bên kia không có đúng cách. Ít ra cũng 
hướng dẫn người ta tu cái Định Vô Lậu như 
thế nào? Tư duy như thế nào? Suy nghĩ như 
thế nào cho nó đúng cách chứ không phải 
đụng đâu quán đó, quán tùm lum đủ thứ. 
Nói thân vô thường, quán vô thường đủ cách 
trong đó, dựa vào một số hiểu biết rồi mình 
quán có chút hết, không biết cái vô thường 
nào mà nói nữa. 

Cho nên cái sự mà tu học về Định 
Vô Lậu nó không phải khó, mà nó cần 
phải triển khai để cho người ta biết cách 
người ta đi vào cái Định Vô Lậu. Như là 
muốn làm một bài luận văn thì phải có dàn 
bài có cách thức, thì quán cũng phải như 
vậy, như một người làm. Còn cái này mình 
không có chịu học, không có chịu hiểu làm 
sao mà triển khai cái tri kiến mình hiểu được 
cái Định Vô Lậu. Mà cái Định Vô Lậu là rất 
cần thiết cho cái cuộc tu tập của chúng ta, 
nó là pháp ngăn ác, diệt ác, sanh thiện tăng 
trưởng thiện của đạo Phật mà. Nói vô lậu là 
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đạo Phật vô lậu là giải thoát rồi, mà cái Định 
Vô Lậu là cái định rất cần thiết cho cái sự tu 
tập của đạo Phật, thế người ta chỉ dạy cho 
chúng ta chỉ nghe suông suông những cái 
lời của Phật dạy mà không triển khai cái tri 
kiến của mình.

 Vừa rồi quý Thầy nghe cái Tâm Từ của 
Thầy Thanh Quang đã đọc, mấy con thấy, 
người ta triển khai cái tri kiến, người ta hiểu 
cái từ tâm của người ta như vậy nó mới áp 
dụng vào cái đời sống của người ta mới được 
chứ. Còn mình không làm được, thì mình 
triển khai cái tri kiến từ tâm không có đúng 
thì thử hỏi mình làm sao mình làm được, 
mình làm sao mình xả tâm được, chẳng qua 
mình hiểu sơ sơ, rồi mình ức chế tâm mình, 
cũng nói là thương, cũng nói này kia. Cho 
nên ở đây mình triển khai thật sự hiểu biết, 
cho nên đòi hỏi cái sự hiểu biết của chúng 
ta. 

Còn những người nào mà không 
hiểu biết, hiểu biết ít như vậy mà muốn 
tu tập được giải thoát, thì nó phải ở trên 
Tứ Niệm Xứ, hoặc là chúng ta ở trên Xả 
Tâm Vô Lượng, mà Xả Tâm Vô Lượng nó 
bằng cách nào? Cũng phải dạy người 
ta vô lậu bằng cách ngắn gọn, không lý 
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luận nhưng mà nhắm vào cái chỗ xả để 
người ta thực hiện xả.

Thí dụ như khi mà cái tâm sân mình 
nổi lên, “sân là một ác pháp, nhất định 
là tôi phải xả bỏ cái tâm sân này đi” thì 
đó cũng là một cái lý luận, cái suy tư, cái 
nghĩ nhưng phải xả, tác ý như thế nào? suy 
luận như thế nào? Thì sân ở trong lòng là 
một sự đau khổ mà cứ ôm ấp như vậy là 
mình ngu si, là mình không đúng cách, cho 
nên mình phải cố gắng xả cái tâm này đi, 
chứ không lý luận. Còn người ta có cái Định 
Vô Lậu, người ta suy luận vì cái thân này nó 
như thế nào? thế nào? nó đem lại nỗi khổ 
mình như thế nào? Người ta luận nó ra, tự 
nó xả ra. Còn mình chỉ dùng cái câu tác ý, 
dùng ngắn gọn, thực sự ra rất là khó. Cái 
người mà không có tri kiến của cái Định 
Vô Lậu thì mình tác ý như Thầy nói “sân 
là đau khổ phải xả đi, phải bỏ đi” nhưng 
coi chừng bị ức chế, nói ngắn gọn như 
vậy tức là mình chưa thông suốt được 
cái tâm sân của mình, mình chưa thông 
suốt được cái đối tượng gây cho mình cái 
tâm sân, do đó nó vẫn ôm ấp trong đó, mà 
tác ý như vậy là sẽ bị ức chế. Cho nên cái 
người mà tu theo Phật giáo là phải có cái 
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người trí tuệ, thắng tuệ chứ không phải liệt 
tuệ. Mà mình liệt tuệ là mình bị ức chế rất 
khó xả tâm. 

Mà hầu hết làm bài như thế này thì đó 
là liệt tuệ, nó không có đúng. Thắng tuệ, 
nếu như bài viết của Thanh Quang nó là 
Thắng tuệ. Cho nên những cái người trí tuệ 
nó kém thì gần gũi một vị thiện hữu tri 
thức  đã tu xong người ta mới trợ giúp 
cho mình, hướng dẫn cho một người mà liệt 
tuệ, một người mà không có đủ cái khả năng 
mà tu tập Định Vô Lậu thì cái người Thầy 
mà hướng dẫn cho vị sư đó rất là khó, 
cực khổ lắm, phải theo dõi họ từng chút, 
không khéo họ ức chế tâm họ thì họ vô 
định tưởng, họ không thể nào vượt ra. 

Cho nên quý sư, quý Thầy phải cố 
gắng, dù như thế nào phải triển khai cái 
tri kiến của mình, vì đạo Phật làm chủ 
được sự sống chết của mình bằng cái 
hiểu biết, cho nên nói đạo Phật là đạo trí 
tuệ chứ không phải đạo ngu si, đạo không 
trí tuệ. Đạo Phật là đạo tâm từ, bi mà nếu 
không có lòng từ, bi thì không thể nào xả. 
Mà có biết được lòng từ, bi là phải có trí tuệ. 
Không có trí tuệ làm sao hiểu tâm nào là 
tâm từ, tâm nào là tâm bi. Ngay cả viết bài, 
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Thầy thấy lộn xộn tâm từ ra tâm bi, tâm bi 
lộn qua tâm từ, không ra tới cái nào hết, lộn 
xộn. Nếu mà Thầy không nhắc thì quý Thầy 
biết tâm nào là tâm từ, tâm nào là tâm bi, 
chúng ta chỉ nói suông. 

Cho nên trong cái con đường tu tập của 
đạo Phật, nó rõ ràng, cụ thể  không thể nào 
trí hiểu biết này lẫn lộn ra trí hiểu biết khác. 
Cái nào ra cái nấy, trí tuệ giải thoát là giải 
thoát, trí tuệ tham dục là tham dục. Những 
cái hiểu biết của tham dục vẫn có sự hiểu 
biết của tham dục. Những hiểu biết của giải 
thoát vẫn có sự hiểu biết của giải thoát. Cho 
nên chúng ta không lầm cái tình thương 
ích kỷ, nhỏ mọn với cái tâm từ, bi của 
chúng ta được, cho nên đó là cái thắng 
tuệ. Một cái sự hiểu biết rõ ràng. Một người 
tu theo Phật phải nắm vững điều này, không 
có lộn xộn. Người tu theo Phật tâm từ ra 
tâm từ, tâm bi ra tâm bi, tâm hỉ ra tâm 
hỉ, tâm xả ra tâm xả, không lộn xộn. 

Giảng một cái bài từ, bi, hỉ, xả nó lộn 
xộn không tâm nào ra tâm nào. Tâm từ có 
tâm bi, tâm bi có tâm hỉ, tâm hỉ có tâm xả. 
Lộn xộn như vậy làm sao mà đức Phật gọi 
là pháp độc nhất. May là đức Phật nói, nếu 
mà đức Phật không nói trong bài kinh Bát 
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Thành thì người ta muốn luận như thế nào 
người ta luận, người ta che đậy như thế nào 
người ta nói thì hiểu như vậy thì làm sao nói 
hiểu tâm từ, bi, hỉ, xả làm sao được. Cho 
nên ở đây để vạch ra từng chút để thây được 
cái sai của cái người sau hiểu Phật pháp một 
cách rất cạn cợt, cho nên cuối cùng tu tập 
không giải thoát.

Vậy hôm nay lớp học này cũng phải 
biết rõ ràng triển khai tri kiến giải thoát 
của chúng ta bằng Định Vô Lậu, bằng sự 
học hiểu rõ ràng, nó là lớp Chánh kiến của 
chúng ta đang học. Hôm nay sắp sửa lớp 
Chánh kiến chúng sắp sửa hết để bước sang 
qua lớp Chánh Tư Duy, mà không chuẩn bị 
cho tri kiến giải thoát này đầy đủ thì chắc gì 
mà chúng ta vào lớp Chánh Tư Duy mà tu 
tập được. 

Cho nên những người có đủ Chánh 
kiến để bước qua lớp Chánh Tư Duy thì 
tiếp tục tu tập. Tới đây khó hơn. Thầy báo 
tin cho biết rằng cái lớp Chánh Tư Duy khó 
hơn, đức hạnh khó hơn. Sống đúng tiêu 
chuẩn của sự tu tập, nếu tu sai, sống không 
đúng giới luật thì lớp Chánh Tư Duy không 
thành. Chúng ta chuẩn bị còn vài hôm nữa 
bước vào lớp Chánh Tư Duy. Ở trong thất 
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không được cào, hốt, làm rột rẹt động tất 
cả những thất khác. Nghĩa là làm để có 
oai nghi tế hạnh nhẹ nhàng êm ái, tức là 
lớp Chánh Tư Duy chúng ta sắp sửa học. 
Mỗi hành động chúng ta làm đều phải tư 
duy như thế nào, không được làm động kẻ 
khác. Chung quanh chúng ta đều là những 
người đang tu, đang tập luyện, đang để cầu 
sự giải thoát, mà nếu chúng ta làm động 
người khác thì không nên. 

Còn về ăn uống thì chúng ta ăn như 
thế nào tùy theo sự ăn uống của mình, chứ 
không nên nghĩ phải ăn như thế này, ăn như 
thế khác. Không phải ăn như các chùa, ở 
đây người ta cúng dường, ở đâu người 
ta đem đến đây mình thì không đòi hỏi 
điều này thế kia được. Mình ăn như 
thế nào trong thực phẩm ngày hôm đó, 
mình ăn không được cái gì hết, bỏ hết, 
mình ăn cơm với muối. Ở đây sẵn sàng 
có đủ muối khỏi lo vấn đề đó, muối ớt có, 
muối tiêu có, muối đậu có, và muối trắng 
có. Người nào muốn ăn loại nào có loại lấy, 
nhất là muối thì dễ lắm, đem một hũ muối, 
muối cục có, muối nhuyễn có. Tất cả những 
muối thì dễ lắm, muốn ăn cơm với muối thì 
vẫn sống khỏe hơn là những ăn cái khác. 
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Ai ăn được cứ ăn, còn ai ăn không được 
thì có thực phẩm, đồ ăn của thực phẩm 
cúng dường, thì mình cứ nhận lãnh vào 
mình ăn, cái gì không ăn được thì mình bố 
thí cho chúng sanh, vì xung quanh chúng ta 
loài kiến, loài chúng sanh rất nhiều, đang 
đói khổ không có thực phẩm, mà sự nhận 
lãnh cúng dường mà của Phật tử mà chúng 
ta không phí bỏ mồ hôi, nước mắt của người 
khác đâu. Nhưng chúng ta vì tu hành, cái 
gì mà chúng ta ăn không được thì chúng 
ta sẽ bố thí cho loài vật khác đang đói 
khổ. Chúng ta không phí bỏ của ai đâu. 
Chúng ta biết thương mình, thương người, 
thương chúng sanh thì không nỡ nào mà 
chúng ta chỉ bo bo cho mình ăn không. Do 
đó, nếu mà cái ăn mà không có bỏ cái 
gì cũng ăn hết thì chúng ta nên dành 
lại một ít để mà chúng ta bỏ cho chúng 
sanh, chứ không phải ngày hôm đó mà 
chúng ta ăn sạch, quét sạch không có 
còn cái gì nữa hết thì chúng ta dở lắm. 
Là vì người tu sĩ Phật giáo, chúng ta biết có 
loài chúng sanh, đang lăng xăng chạy đi tìm 
thực phẩm, chúng ta hãy dành một hột cơm, 
một cục đường, một miếng thực phẩm, một 
chút dầu mà chúng ta chỉ cần bỏ nơi đâu đó 
thì chúng sanh sẽ đến tìm lấy cái sự sống 



220-(LCK-091C)-Nam-14/02/2006104

trong ngày hôm đó. Đối với chúng ta đó là 
thực hiện lòng thương yêu chúng ta đối với 
loài vật, có như vậy chúng ta mới thực sự là 
tu. Chứ nếu mà chúng ta không làm được 
như vậy thực sự là chúng ta không tu, nghĩ 
rằng phí bỏ của đàn na, không phải. 

Chúng sanh đang đói, tôi cũng đang đói, 
tôi là người tu, tôi phải thương yêu, thương 
yêu tôi, tôi phải thương yêu chúng sanh, một 
loài kiến đang bò lăng xăng đi tìm thực 
phẩm, mà chúng ta bỏ một vật thực đúng 
là thực phẩm của chúng, chúng mừng lắm, 
chúng ta cứ nhìn đi, mỗi một miếng đường 
hoặc là một viên dầu, với thực phẩm của 
chúng ăn, chúng bu lại, không còn sợ chết, 
không còn sợ gì nữa hết, cỡ sức chúng ta 
trên một giọt dầu, chúng bu lại bao nhiêu 
con, chúng ta chỉ cần đè một ngón tay xuống 
là chúng chết sạch, nhưng mà chúng không 
ngao ngán, bởi vì sự sống quá khổ. Chúng ta 
chỉ dành cho chúng một ít đi, đừng có tiếc 
mà ăn hết thì không hay chút nào. 

Đó là những điều mà Thầy căn dặn, để 
chúng ta đừng có lo lắng ăn, uống, ngủ 
nghỉ ở đây. Không có ngủ nghỉ, không có 
ăn uống, không còn lo lắng gì nữa hết,  
như vậy mới gọi là tu. Mới gọi là xả tâm, 
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mới gọi là người tu theo Phật giáo. Nhớ kỹ 
những lời Thầy dặn mà cố gắng vì lớp chúng 
ta là cái lớp sắp sửa đi vào sự thực hành để 
chứng đạt sự giải thoát, không còn thời gian 
mà chúng ta chờ đợi, quyết tâm là phải làm 
được. Còn không quết tâm thì chúng ta tu 
cầm chừng thì không làm được, quyết tâm 
thực sự, từng tâm niệm, từng sự hiểu biết. 

Như chúng ta vừa nghe Thầy Thanh 
Quang vừa đọc bài Từ tâm, nghĩa là chúng 
ta còn đọc nhiều bài nữa nhưng thời gian 
chúng ta không có. Bi tâm, hỉ tâm, xả tâm 
và tất cả nhân quả, rồi thân vô thường, 
bất tịnh thực phẩm bất tịnh, thân bất tịnh. 
Tất cả những bài pháp này chúng ta đã 
thấu triệt, siêu suốt nói rồi thì tất cả những 
chướng ngại pháp, từng tâm niệm tham, 
sân si chúng ta nổi lên đều chúng ta có 
phương pháp quét sạch, không có để chúng 
trở thành chướng ngại của thân, tâm của 
chúng ta nữa. 

Như vậy trong thời gian tu tập mà cố 
gắng quét sạch như vậy, thì không lâu 
quý Thầy sẽ chứng đạo. Nhớ lời Thầy nói, 
tâm thanh tịnh là chúng ta chứng đạo, 
chỉ trong tri kiến giải thoát của chúng 
ta thôi. Học qua mấy tháng học chúng ta đã 
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triển khai tri kiến của chúng ta, nếu người 
nào đã thấm nhuần được tri kiến giải 
thoát là người đó đang giải thoát rồi, 
bây giờ không có chướng ngại nào mà đánh 
vào tâm tư họ được, dùng những tri kiến họ 
đều là quét sạch những chướng ngại ra khỏi 
thân, tâm. Không lý quý Thầy đã học 
hiểu như vậy mà để cho thân, tâm mình 
buồn phiền, giận hờn nữa sao? Mình 
ngu gì mà đem những cái đau khổ đó 
vào thân, tâm chúng ta khi chúng ta là 
một người đã hiểu biết. Thầy tin rằng tri 
kiến giải thoát sẽ đem lại sự bình an cho quý 
vị trong bây giờ khi quý vị đã hiểu lớp này. 

Thầy nghĩ rằng bao nhiêu, một người tu 
sĩ đạo Phật mà có tri kiến giải thoát như vậy 
cũng đủ cho sự giải thoát của họ. Họ sống 
đạo đức không làm khổ mình, khổ người 
bằng tri kiến này. Chỉ quý vị chưa hiểu thì 
quý vị mới chấp nhận sự đau khổ đó, 
còn đã hiểu rồi tại sao chúng ta không 
quét nó ra, lại để trong thân, tâm chúng 
ta chịu đựng như vậy sao? 

Vì vậy mà lớp Chánh Tư Duy là lớp 
quét ra để tập tành quét ra cho sạch. 
Lớp Chánh kiến chúng ta hiểu rồi, nhưng 
chưa  thực tập, chưa áp dụng vào cho 
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nên chúng ta còn thấy phiền não, còn 
thấy đau khổ, còn thấy sân hận trong 
lòng chúng ta. Nhưng đến lớp  Chánh Tư 
Duy là lớp quét ra, mà sau thời gian ba 
tháng, năm tháng, bẩy tháng mà quét ra thì 
thử hỏi quý Thầy, quý cư  sĩ như thế nào? 
Có giải thoát không? Đức Phật có 49 ngày 
quét sạch ly dục, ly ác pháp. Chúng ta 
có tri kiến giải thoát rồi thì chúng ta 
quét sạch nó, cao lắm là bẩy tháng là 
quá sức tưởng tượng, quá lâu rồi. Thầy 
nghĩ rằng trong bẩy tháng ở lớp Chánh Tư 
Duy này thì quý Thầy sẽ đem lại sự bình an 
thật sự cho quý Thầy, không còn một bóng 
dáng tham, sân, si trong lòng của quý Thầy. 
Quý Thầy sống đúng phạm hạnh của người 
tu sĩ Phật giáo.

 Thầy nghĩ rằng lớp học này sẽ đến lúc 
kết thúc, ai tu chứng, ai không tu chứng sẽ 
biết rõ. Người thật tu sẽ chứng, mà người 
không thật tu thì dù muốn, dù không thì 
quý vị không bao giờ giải thoát. Bởi vì 
đạo cũng muốn, đời cũng muốn thì làm sao 
tu tập được. Đời là đời, đạo là đạo, mà 
hễ muốn đạo là phải dẹp đời không còn 
tâm niệm đời, thì cái lớp Chánh Tư Duy 
sẽ đưa quý vị đến chỗ giải thoát hoàn 
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toàn. Nếu đạo, đời cùng đi một đường 
thì chắc chắn quý vị không làm được trò 
trống gì hết, uổng công, phí sức không 
tu tập được gì. Thầy hôm nay quyết định 
điều đó là điều chắc chắn để dẫn dắt quý 
Thầy đi đến nơi, đến chốn. Các thầy phải 
nhớ cố gắng chuẩn bị tinh thần vững vàng 
vào Lớp Chánh Tư Duy để đạt được sự giải 
thoát hoàn toàn cho chính bản thân và tâm 
của mình.

Đến đây Thầy xin chấm dứt. Quý Thầy 
có hỏi, có thưa gì nữa không? Chúng ta sẽ 
nghỉ.

[Tu sinh]: Dạ bạch Thầy, cái tâm Từ 
với cái tâm Xả, cái tâm nào đi nhanh Thầy?

[Trưởng lão]: Cái tâm Xả là cái người 
đó không khởi được cái lòng thương yêu 
của mình, mình chỉ gượng ép thì mình 
dùng tâm Xả. Còn cái người mà khởi được 
lòng thương yêu thì cái người đó sẽ đi 
nhanh lắm, bởi vì lòng thương yêu của nó 
sẽ phá tất cả chướng ngại pháp.

[Tu sinh]: Con mà lúc mà gặp Thầy, thì 
con dùng cái tâm Xả, từ cái người uống rượu 
mà con xả có bẩy ngày, bẩy đêm mà con xả 
chỉ có đâu một năm là bức,  không những 
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không ăn cơm mà dám ăn chay trường luôn. 
Rồi bắt đầu luôn ba chục tháng cho tới đây, 
thì cái tâm xả này là con đã đi cái đoạn 
đường của con là tâm xả là dường như là 
con đường đó không. Còn cái tâm từ con yếu 
lắm, mà không biết hai tâm này con chọn 
tâm nào.

[Trưởng lão]: Con thì tâm Xả, bởi vì 
cái nghị lực, cái cương quyết của con 
phải xả bỏ cái đó là nhất định xả bỏ, tất 
cả ác pháp đều xả, hiện lên đối với con 
lúc nào con cũng xả, con có sự quyết 
định cho nên con dùng tâm xả mà tu.

[Tu sinh]: Mấy hôm rày con cứ suy tư 
hoài hai tâm nó đều cương quá mà không 
biết chọn cái tâm nào. Nhưng mà cái con 
đường của con đi đầu tay thì cái tâm xả, vì 
cái tâm xả mà con mới đến đây, đến tuyệt 
đối luôn. Cái tâm xả này rất là nhanh.

[Trưởng lão]: Bây giờ Thầy nói như thế 
này để Thầy xét. Sau khi làm bài xong tới 
tâm Xả. Qua những cái bài viết của mấy con, 
thì Thầy sẽ xác định cho mấy con tâm Xả hay 
là Tâm từ. Khi mà tâm từ như Thanh Quang 
viết tâm từ, Thầy khuyên Thanh Quang nên 
tu tâm Từ. Còn riêng con thì con cứ viết bài 
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đi rồi tới chừng đó Thầy sẽ thấy con viết tâm 
Xả như thế nào. Nghĩa là đụng cái gì con 
cũng xả hết, thi lúc bấy giờ con tu tâm Xả. 
Còn lúc bấy giờ con viết cái bài tâm Xả sơ sơ 
có mấy câu, Thầy nói rằng như vậy là không 
được. Và tâm Xả còn là một cái người có 
đầy đủ nghị lực, can đảm, quyết định, 
thì mới tu tâm Xả. Bởi vì có nghị lực, khi 
đó nó khó chứ không phải không, mình 
không có cần lý luận, mà mình thấy cái 
này lợi ích, cái này không lợi ích nhất 
định là dứt bỏ, không làm theo, bỏ hẳn. 
Cũng như dứt hút thuốc thì bỏ hẳn, không 
hút nữa, chết bỏ. Mà dứt rượu là bỏ rượu 
luôn, không uống, dứt một cái gì thì nhất 
định là ly nó liền tức khắc, bỏ nó ra, không 
bao giờ còn chấp nhận nó nữa, không trở đi, 
trở lại. Do dó dù chết nhất định người đó là 
dù chết nhất định là dùng tâm xả này thì cái 
người đó mới tu được tu về tâm Xả.

[Tu sinh]: Lúc trước con bỏ hút thuốc 
trong bẩy ngày là xong, ăn chay trường bẩy 
ngày cũng xong luôn.

[Trưởng lão]: Đó là có cái nghị lực, 
có cái cương quyết, tu tâm xả. Còn nếu mà 
không có nghị lực, không có cương quyết thì 
tu tâm từ.
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[Tu sinh]: Con kèm theo cái pháp tác 
ý, nó hiện lên là dẹp nó xuống liền.

[Trưởng lão]: Thì nó có phương 
pháp tác ý, nhưng cái phần tâm Xả đó, 
coi chừng bị ức chế, nghĩa là mình ráng 
mình chịu đựng là cơ thể nó có cái hiện 
tượng nó bệnh, hoặc là ức chế trong cái 
tâm của mình, thì hiện tượng của tưởng 
nó xuất hiện đó là bị ức chế. Cho nên vì 
vậy cái ngươi mà tu tâm Xả mà gặp cái 
trường hợp này là bị ức chế. Ức chế mau 
mau đến gặp Thầy để mà Thầy trợ giúp 
cho xả những cái thọ đó. Bởi vì tâm Xả 
mà, mình không có cần lý luận, không 
có khởi tâm từ như người tu tâm Từ. 

Người tu tâm Từ không bao giờ có 
bị tưởng, bởi vì lòng thương yêu của họ 
mà họ xả, cho nên họ không có bị tưởng. 
Còn mình không có tâm từ, mà xả là bằng 
cái nghị lực cái quyết định của mình, thấy 
cái đó không lợi ích thì xả bỏ. Cho nên khi 
mà xả bỏ như vậy có phẩn ức chế mình rất 
lớn. Nhưng mà nếu gặp trường hợp có cái 
trạng thái tưởng xuất hiện thì hãy đến gặp 
Thầy để trợ giúp cho mình xả các trạng thái 
tưởng để trở về bình thường, chứ không 
khéo thì nó rất khó chứ không phải dễ. Nói 
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xả nhưng mà sự thật ra cái người tu xả 
như hồi nãy Thầy nói là luôn luôn được 
gần cái thiện hữu tri thức. 

Còn cái người tu tâm Từ hoặc là tu 
tâm Bi nó dễ lắm, nó không có, bởi vì 
nó từ cái lòng thương yêu mà nó xả cho 
nên nó cởi mở nó không bị ức chế. Mà 
luôn luôn họ tu tập là họ triển khai cái lòng 
thương yêu đó. Họ hiểu, họ dễ nức nở, họ dễ 
khóc lắm. 

Như cái người tu tâm từ, vừa nghe cái 
chuyện con chó mà đến nằm ở trên cái mổ 
mà nhịn đói nhịn khát với cái lòng trung 
thành với người chủ, con thấy cái người mà 
tu tâm Từ là người ta xúc động ngay liền 
người ta thương liền, đó là cái lòng thương 
yêu của họ. Nghe những cái cảnh đau khổ 
của người nào, người đó còn đang ở trong 
cái chưa giải thoát hoàn toàn thì họ có cái 
sự xúc động họ rơi nước mắt, họ có những 
cái điều kiện làm cho họ rõ ràng là cái lòng 
thương yêu của họ với cái sự đau khổ đó, 
thì mình xét qua tâm mình, mình biết được 
mình sẽ tu tâm nào, nó cũng không khó. 

Nhưng mà dù sao đi nữa muốn tu 
chắc ăn như vậy đó thì mình phải nhờ 
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một bậc thiện hữu tri thức người ta 
chọn. Con có cái tình cảm con như vậy đó, 
nghe chuyện gì con dễ xúc động lắm, thì 
khi đó người ta hướng dẫn cho mình làm 
bài, người ta trợ giúp cho mình lập thành 
cái dàn bài để cho mình nói hết cái tâm tư, 
xúc động của mình, cái lòng thương yêu 
của mình ra. Thì khi viết thành một cái bài 
rồi đó thì người ta triển khai được cái tri 
kiến hiểu biết về cái tâm từ, do đó người ta 
sẽ đọc đi đọc lại, nhẩm lại rồi người ta triển 
khai cái lòng từ, cái phương pháp hành để 
triển khai cái lòng thương yêu đó. Do đó thì 
người ta mới có đủ cái lòng. Từ đó người ta 
mới đầy đủ cái lòng, người ta mới bắt đầu 
thực hiện vào cái tu tập người ta trên Tứ 
Niệm Xứ bằng cái tâm Từ của người ta, đó 
là pháp độc nhất.

Con hỏi Thầy!?

[Tu sinh]: Kính bạch Thầy! Thưa Thầy 
dậy cho là trong bốn cái món vô lượng ấy thì 
tu một tâm nào đó là chủ yếu, ngoài ra thì 
có thể kết hợp cả bốn cái vô lượng đó thì 
cũng được chứ ạ?

[Trưởng lão]: Cũng được, nhưng mà 
nó là chính con ạ, nó là chính, mình kết 
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hợp vô đó nhưng mà mình phải thể hiện 
cái lòng từ, nếu mà mình kết hợp lòng 
từ, nó vô lòng từ, mà mình kết hợp lòng 
xả nó cũng vô lòng từ của mình nó mới 
xả có từ được.

Còn con con? Có thưa gì không? Còn ai 
nữa không con, hết rồi.

Các con phải chuẩn bị về những cái bài 
viết của mấy con, dựa theo cái dàn bài làm 
cho đúng, chứ không mấy con nói mênh 
mông quá thành ra nó cũng lạc đề mất đi, 
mình xoáy vào cái mục đích để xả tâm.

[Tu sinh]: Bạch Thầy! Con làm xong 
cái từ, bi, hỉ, xả rồi thì bây giờ con đợi Thầy 
dạy cái chỗ cái tâm xả của con để con còn 
lựa con làm cái bài về tâm Xả.

[Trưởng lão]: Thầy sẽ duyệt cái bài 
tâm Xả của con, coi cái bài tâm Xả của con, 
con viết. Tâm Xả nó khó mà nó dễ, mấy con 
luận như thế nào, nói như thế nào để xả mà 
mấy con luận cái cách thức mà như lý tác ý 
coi chừng nó là pháp ức chế đó, cho nên nói 
tâm xả. Bởi vì từ, bi thì nó dễ rồi, mà tới hỉ 
nó có khó rồi đó. 

Cho nên mấy con nói về cái hỉ mà ở 
trong bốn thiền ly dục ly ác pháp sanh hỉ 
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lạc rồi Sơ Thiền coi chừng mấy con nói theo 
kinh, chứ mấy con biết đâu mà nói. Có người 
nào tu tập đâu mà nói, cho nên mấy con nói 
theo kinh. Vì vậy mà nói theo kinh thì nó 
không sai đâu mấy con, nó đúng. Nhưng mà 
vì chúng ta chưa tới đó cho nên chúng ta 
phải dựa kinh mà nói thôi, không cách nào 
khác hơn, mấy con không cách nào khác 
hơn. Như Thầy nói thì được, bởi vì Thầy đã 
biết, Thầy đã nhập vào Sơ Thiền, Nhị Thiền, 
Tam Thiền, Tứ Thiền, Thầy có thể nói khác 
hơn Phật nhưng vẫn là nằm  ở trong cái trạng 
thái mà Phật đã nói, không có sai. 

Cho nên trong cái sự tu tập của chúng 
ta thì chúng ta phải nói hết chứ không thể 
nào nói cái hỉ, mà chỉ nói cái hỉ của thế gian 
không. Cho nên cái bài của Từ Quang là cái 
bài nó rất là chuẩn, từ thấp đến cao, cho 
đến Tứ Thiền, rất là chuẩn trên cái dàn bài 
rất chuẩn đó, cho nên Thầy lấy cái dàn bài 
đó để làm cho mấy con sử dụng cái tâm Hỉ, 
và đồng thời cái tâm Xả mấy con nhớ người 
nào viết bài cũng làm cái dàn bài tâm Xả. 

Còn con viết cái tâm Xả, hầu hết là có 
một số người viết tâm Xả Thầy thấy là mấy 
con viết điên rồi hết, không có viết đúng, 
quán cái kiểu mà quán khùng, kiểu Định Vô 
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Lậu người ta mà quán cái kiểu này chắc là 
cái Định Vô Lậu này nó định hữu lậu. Quán 
cái kiểu đó nó định hữu lậu chứ không phải 
Định Vô Lậu. Cho nên vì vậy phải lập 
thành cái dàn bài để mà xả tâm thật 
sự, mà cách xả mà không bị ức chế mấy 
con, chứ mấy con nó lơ mơ mà xả lơ mơ 
là mấy con xả ngang xương. Chỉ cần tác 
ý bảo dừng, thì mấy con bị ức chế đó, 
nó không dễ đâu. Cho nên vì vậy mà viết 
cho nó rõ ràng về tâm Xả khó đó chứ nó 
không phải dễ, nó khó hơn mấy tâm kia. 
Thầy nói khó là khó, bởi vì mấy con nói xả 
lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh bây giờ mấy 
con biết làm sao mà xả đây. Nói không à, 
nói được chứ, chưa biết cách làm đâu. Cho 
nên vì vậy đó thì khi mà xả những cái mà 
làm cho được cái tâm xả của mình, cho nên 
vì vậy các con nói xả về dục lạc của mấy con 
trước, xả bằng cách nào, nói bằng cách nào 
để mà xả. 

Bây giờ cái ngôn ngữ tôi, tôi hay nói cái 
lời không ái ngữ, mà tôi xả cái lời nói không 
ái ngữ này, tôi phải xả như thế nào, nói cho 
rõ chứ. Nói xả mà nói tôi xả mà tôi xả là thôi 
thôi cái chuyện đó hết nói rồi, cho nên phải 
luận như thế nào để biết rằng tôi xả ở trong 
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cái ngôn ngữ như vậy. Tôi xả cái hành động 
đó là hành động ác, tôi xả như thế nào để 
cái tâm tôi không còn tham ăn nữa. Chứ 
nó bây giờ sáng nó thấy đói nó muốn 
ăn, mà bây giờ xả cái đói ăn này đi cho 
tôi, cho Thầy đi thì các con phải xả như 
thế nào, nói xả như thế nào. Nói giờ tôi 
không ăn, mấy con không ăn thì bây giờ 
mấy con ức chế chứ sao? Có phải không, 
nó thèm ăn mà không cho nó ăn thì mấy 
con bị ức chế chứ sao? Vậy thì mấy con 
xả làm sao mà cho nó đừng ức chế. 

Bắt đầu bây giờ xả thì tôi phải quán 
thực phẩm bất tịnh, tôi nhàm chán, tôi 
ớn thì tôi mới xả chứ. Các con hiểu, phải 
có pháp xả chứ đâu phải không có pháp xả, 
bây giờ mày muốn ăn tao không cho này ăn 
này, thì mình có phải mình ức chế không? 
Có phải không? Mấy con xả như vậy là mấy 
con. Nếu mà cái ăn uống mà mấy con ức chế 
nó như vậy, mà nếu mà cứ cái bụng, cái tâm 
mình cứ thèm mà không cho nó ăn rồi nó 
sanh nhức đầu, nó sanh chóng mặt nó sanh 
bệnh thì sao? Như vậy rõ ràng là bị ức chế 
chứ gì? Như vậy rõ ràng là không cho nó ăn 
như vậy đó, cái nó nằm chiêm bao cái nó 
bốc nó không ăn à. Bởi vì mấy con ức chế 
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nó mà, nó đi qua cái mộng nó ăn. Có phải 
không? Thầy nói mấy con sẽ thấy, nó thèm 
quá mà, thì bây giờ chiêm bao để cho nó cái 
ăn đó chứ, đó là mấy con sai. Nhưng mà mấy 
con quán thực phẩm bất tịnh đi, nó có thèm 
không, chiêm bao nó cũng ngán gần chết à? 
Nó còn sợ hơn nữa, nó đâu có ăn, cách thức 
xả coi vậy chứ, nhiều lắm mấy con. 

Mọi cái tâm xả của mình nó xả tham, 
sân, si như thế nào nó có cách thức của nó 
xả chứ không phải nói suông suông hay hoặc 
là tác ý “mày muốn ăn giờ này tao không cho 
mày ăn đâu, ăn phi thời” coi chừng đó, tới 
chừng mà nó nằm chiêm bao ăn lia lịa đó. 
Không, Thầy đem một cái ví dụ để cho mấy 
con viết bài xả, chứ không phải. Nếu không 
hiểu mấy con viết bậy bạ đó, ức chế hết đó, 
mấy con sẽ nghĩ đi, Thầy không nói mấy con 
viết tới cái bài xả mấy con sẽ viết sai.

Thầy nhắc nhở trước, tất cả những cái 
phương pháp, cách thức mà đã học mà trong 
Định Vô Lậu mấy con đã học rồi. Còn mấy 
người mà chưa học quán thực phẩm bất 
tịnh, biết đâu mà xả. Cho nên nói bây giờ giới 
không ăn phi thời thì tôi cố gắng tôi không 
ăn phi thời, không ngờ là ức chế nó, giới luật 
mà, phải có pháp để giữ gìn giới luật nghiêm 
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chỉnh chứ, chứ đâu phải là giới luật đem bắt 
buộc mình ức chế mà làm cho mình khổ 
như vậy đạo phật là đạo gì? Sao đức Phật lại 
nói “Pháp ta không có thời gian, đến để mà 
thấy”, thấy gì mà trời đất ơi, giới luật cấm 
không cho tôi ăn mà tôi thèm gần chết đây 
mà tôi thấy cái gì? Thấy khổ chứ thấy cái gì. 
Vậy là tu theo đạo Phật là tu cái gì? Tu khổ 
chứ đâu phải tu giải thoát. Không, Thầy nói 
để mà thấy được cái phương pháp của đạo 
Phật, nó thực tế, cụ thể để mà chúng ta giải 
thoát chứ, chứ đâu phải nói chơi, tu thật chứ 
đâu phải tu chơi. Nói thật để đem lại sự giải 
thoát thật sự mà. Tâm an trú thật sự trong 
khi chúng ta ăn ngày một bữa, mà chúng 
ta thấy an lạc vô cùng đâu có còn thích ăn, 
thích uống. 

Như ngoài đời vô đây bắt ăn ngày một 
bữa coi. Sáng không ăn là vô không nổi rồi. 
Nghe tô phở là chảy nước miếng rồi, thấy 
người ta nhai me là đây đổ nước miếng ra 
đống ra rồi. Thật sự là chúng ta còn thèm 
chứ đâu phải là chúng ta hết. Nhưng mà cái 
người mà tu quán thực phẩm bất tịnh người 
ta có thèm không? Mấy người nhai me đi, 
mấy người nhổ ra đi, tôi dám, ông nội tôi 
cũng không dám nhai lại, có phải không? 
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Sự thật mà, khi mà quán thực phẩm 
bất tịnh mà thấm nhuần được, thậm 
chí như có người người ta quán thực 
phẩm bất tịnh giờ người ta không muốn 
ăn, giờ người ta thấy cơm, thấy đồ ăn 
người ta ghê lắm, người ta không muốn 
ăn, tại quán quá sâu rồi. Cho nên vì vậy 
mà chúng ta quán vừa đúng là chúng 
ta nhàm chán là chúng ta dừng, không 
được quán thêm. 

Đó hôm nay là những cái phương pháp 
mà chúng ta để thực hiện được sự giải thoát. 
Sống như Thánh, chứ không phái sống như 
phàm phu được. Lớp chúng ta sắp sửa là lớp 
thực hành rồi đó. Thầy căn dặn phải cố gắng 
để tiến bước trên con đường tu tập. Đến đây 
Thầy xin chấm dứt, mấy con về rồi còn lo 
một chút đi khất thực.

-------- 
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221-(LCK-092A)

*Vấn đạo nợ đàn na 
* Tứ Vô Lượng Tâm 
* Tứ Niệm Xứ 
* Sự vô thường của hành tinh

-------- 

[Trưởng lão]: Được con, xả hết mà đâu 
có gì đâu con. Con viết cái gì cũng là, nghĩa 
là con viết cái gì cũng là con nói đến xả là 
con xả, dù là cái đó như thế nào đi nữa. 
Thầy chỉ nói duy nhất con còn có giữ 
một cái là thanh thản, an lạc vô sự rồi, 
bao nhiêu xả sạch. Được rồi con suy tư, 
con sẽ viết cái bài tâm Xả cho. Cái gì con 
cũng nhớ xả hết, tức là mình thích cái gì cái 
tâm đó thì mình ôm cái pháp xả mình tu 
tập. Con nghe cái từ của nó là Xả Tâm Vô 
Lượng? Nghĩa là xả hết, xả vô lượng nghĩa là 
không còn tính cái chỗ nào, con xả, xả hết. 

Nhưng mà cái phần hiện giờ như tiền 
lương hàng tháng của con thì đó là cái 
phần cuối cùng. Sau này cuối cùng thì con 
cũng xả luôn, chứ không phải để nữa, mình 
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cũng không cần thiết nữa, chỉ còn biết đi xin 
ăn như Phật thôi. Như vậy là xả hết, giao cái 
số tiền lương đó lại cho người nào, giúp đỡ 
cho những người bất hạnh, hoặc là cho con 
cái đứa nào mà nó nghèo đó, con cho nó đi. 
Bây giờ con chỉ xả hết đi xin ăn, chứ không 
có để tiền lương đó làm gì, xả hết. Cho đứa 
nào nghèo, con của con đứa nào nghèo, cho 
nó đi, con sẽ lãnh cái số tiền đó con sẽ sống. 
Hoặc nếu mà con cái mình có tiền giàu có 
rồi, mình sẽ cho cái, mình xả xuống mình 
cho cái người bất hạnh trong xã hội. Mình 
gửi cho những cái nhà từ thiện đó. Như vậy 
là mình xả hết, coi như là mình không 
có lương, không có gì hết. Bây giờ chỉ 
đi xin ăn thôi, tới đâu hay tới đó chứ 
không có tính gì nữa hết. Xả sạch

Con hỏi Thầy con!?

00:02

[Tu sinh]: Thưa Thầy! Con thường… 
01.55

[Trưởng lão]: Sợ lắm phải không?

[Tu sinh]: Con nghĩ là tốt nhất là tiền 
lương của mình để khi mà nơi mình ăn, ở 
để đấy, thì như nếu là để nếu mình không tu 
được thì cái nợ nó ít hơn.
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[Trưởng lão]: Vậy con sợ nợ quá! Thôi, 
con ngồi xuống đi. Thầy nói cho nghe.

Bây giờ cái tiền lương con, con gửi 
cho cái trại mồ côi hoặc cái khu dưỡng 
lão nào đi, phải không? Con cho người ta 
đi, con đi tu rồi mà, để làm chi. Xả đi chứ. 

Rồi bắt đầu bây giờ đó, con nghĩ rằng 
một ngày mà nỗ lực tu mà nghĩ rằng mình 
ăn của đàn na, nó không khéo thì mình sẽ 
mang nợ. Có phải không? Nhưng mà con 
đã làm phước người ta kia kìa, mai mốt 
mấy người đó họ trả lại con. Nó mất đi đâu? 

Còn con bây giờ con đã lo tu rồi, 
một ngày, một giờ mà con ngồi con tu, 
bởi vì con thấy: Nếu không tu thì mang 
nợ đàn na thí chủ. Vì vậy phải ráng tu, 
nhờ đó mà ráng tu. Còn bây giờ con có 
tiền lương, tiền của mình chắc không nợ 
của ai, thôi tu từ từ, như vậy cái nào lợi. 
Cái kia con giúp đỡ cho người ta, còn 
cái này con nợ để mà con ráng, con nỗ 
lực tu. Như vậy là cái nào lợi hơn?

Cũng như bây giờ mình sợ thiếu nợ cho 
nên mình ráng mình làm để không thiếu nợ, 
còn mình làm có mình cho người ta, người 
ta nghèo khổ thì cái người mà làm được 
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vậy là cái người tốt hay người xấu. Một cái 
người ráng lo làm cho thiếu nợ là tốt thứ 
nhất rồi phải không? Rồi mà làm có tiền thì 
cho người khác để cho người ta sống không 
có khổ đau trong cái bất hạnh của người ta 
thì con như vậy là con người tốt hay người 
xấu, con nói cho Thầy nghe. Phải không? 
Còn con mà bây giờ con có tiền thôi để ăn đi, 
tiền của mình mà, mình ăn mình đâu có nợ, 
cho nên vì vậy mà mình tu từ từ. Bởi vì đâu 
có nợ đâu mà sợ, mà lo. Cho nên vì vậy tu 
từ từ, chắc không tới. Cho nên khi mà mình 
có nợ nần, mình sợ nợ nần mình mới lo, cho 
nên mình cố gắng mình tu hơn.

Con thấy không? Khi mà Đức Phật đi 
về thăm vua cha, thay vì ông đi vào đó thì 
chắc vua cha chắc đãi mâm cỗ linh đình chứ 
gì. Không! Ông đi khất thực, ông đi xin, thì 
ông vua cha ông nói: Bộ mày đói lắm sao 
mày đi về mày đi xin vậy, mày làm nhục nhã 
cái tông môn tao quá.

Nói: Con là khất sĩ, con là đi xin thì con 
có một số người cũng đi xin, con là những 
người đi xin chứ đâu phải những người làm 
vua nữa đâu!? Cho nên con đi xin mà. Vì 
vậy mà cái hạnh đi xin tốt lắm chứ đâu 
phải xấu đâu, đi xin chứ đâu phải mình 
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đi ăn trộm, ăn cắp đâu mà sợ. Còn con 
bây giờ cũng đi xin ăn mà tu mà, tốt chứ 
có xấu đâu. Mình đi xin mà, mấy người 
bằng lòng cho tôi chứ tôi có lại tôi ăn 
trộm, ăn cắp đâu mà tôi nợ nần. Mà tôi 
xin để tôi ăn, tôi tu tôi giải thoát chứ. 
Cái sự tu giải thoát nó khó lắm, cho nên 
cái nợ, con chuyển, con ăn, con xin, con 
mới nỗ lực con mới tu. Con chuyển từ 
trong cái kiếp này này, mà vô lượng 
kiếp đời trước, chứ không phải trong 
một đời. Cho nên nó không có thiếu nợ. 

Thầy nói bây giờ mấy con ăn rồi 
mấy con chơi đó, thì mấy con sẽ thiếu 
nợ họ đó. Chứ mấy con ngồi mấy con nhiếp 
tâm mấy con tu, mấy con cố gắng mấy con 
xả. Mấy con viết từng cái bài mà để nói 
tâm Từ, tâm Bi, tâm Hỉ. Các con đã đem 
hết sức lực của mình ra để mà nói lên 
được như vậy, thì cái hành động mà 
hằng ngày con làm, cái tiền bạc mà đem 
ra mà chất, thì như núi, như non chưa 
có sánh bằng những cái công lao đó, 
chứ đừng nói. Vậy thì con nợ chỗ nào?

Nếu mà đem cái công lao mà ngồi như 
cô Huệ Ân bây giờ đó, mà cô già như vậy mà 
cô còn viết được cái bài này thì tính ra cái 
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số tiền mua cái này nó phải nhiều chứ phải 
không mấy con, đâu có phải ít đâu. Cô có 
phải là người ăn không ngồi rồi đâu. Rõ ràng 
là cô làm việc nhiều chứ, mà từng cái tuổi đó 
mà còn làm việc nhiều thì mấy con thấy nợ 
ai. Tôi làm việc nhiều chứ bộ tôi làm việc ít. 
Còn Thầy hỏi con, từ hôm mà con vô tới đây 
con có ngồi chơi không? Làm việc nhiều 
lắm đó, có phải không? Như vậy là con 
ăn ngày có một bữa, tôi quá ăn ít mà tôi 
làm việc nhiều hơn, vậy mà tôi nợ ai. Tôi 
đâu có nợ. Có phải không? Con nghĩ đi.

Rồi,

[Tu sinh]: Kính bạch Thầy! (06:45) 
Như vậy rất là xứng đáng, coi như không 
mang một kết quả, chẳng hạn như là … tri 
ân Thầy một điều gì đấy, thì con đang rất là 
phân vân nếu. Kính bạch Thầy! Tu không 
được giải thoát.

[Trưởng lão]: Tu không được giải thoát 
hả? Sao con biết tu không giải thoát? Thầy 
chỉ giải thoát cho. Bây giờ con biết rồi hén? 
À con học con biết rồi.

Con ngồi xuống đi!

Người ta chửi mình, bây giờ con còn 
giận không?
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[Tu sinh]: Cái đấy thì từ lâu rồi ạ.

[Trưởng lão]: Ờ thì không giận thì, ờ bắt 
đầu bây giờ không lẽ con hiểu biết như vậy 
rồi con đi ra chửi lộn với người đó không?

[Tu sinh]: Không!

[Trưởng lão]: À, không phải không? 
Vậy thì giải thoát được chút rồi. Mặc dù là 
còn hằm hằm trong bụng chứ chưa có nói 
ra chứ mà nó còn buồn trong đó chứ, không 
có chửi rồi, chắc chắn là không có chửi 
lộn rồi, có phải không? Bớt được cái giai 
đoạn không chửi. 

Rồi bắt đầu bây giờ không lẽ mà cứ để 
trong bụng nó giận hoài, ít ra con cũng phải 
tư duy, thôi, người ta chửi chửi, kệ nó chứ 
gì! Như người ta đem bánh cho mình ăn 
mình không nhận thì tức là người ta 
đem về chứ gì? Thì bắt đầu trong bụng 
nó xuống chút, thì như vậy là có giải 
thoát rồi, chứ còn gì nữa, có lợi ích rồi, 
chứ còn gì đâu. 

Cho nên sự tu tập con cứ xét đi, con 
tu tập lợi ích lắm. Bây giờ ở nhà mọi lần 
con chưa tu con ăn ba bữa, bây giờ đến 
đây con ăn một bữa con vẫn khỏe như 
thường, như vậy là con thấy tu rồi. Như 
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vậy là kết quả rồi. Kết quả rồi thì ăn 
của người ta cúng dường đâu có làm 
sao đâu. Cho nên không sợ.

Vì vậy mà con thấy, từ cái chỗ mà mình 
chưa làm được, bây giờ mình làm được, 
mình sống được thì mình thọ dụng của đàn 
na, thí chủ không có gì mà. Sợ mình tu tập 
không được thôi, chứ mình tu tập được. Và 
Thầy nghĩ rằng mấy con mà theo cái lớp học 
mà mấy con cố gắng ngồi mà viết như thế 
này thì cũng đáng cho cái công mà người ta 
cúng dường rồi, cũng đáng rồi. 

Sự thật ra họ ở ngoài đời họ lo họ làm ra 
tiền ra bạc, chứ họ có làm cái việc thiện như 
mình không? Con thấy nội những cái bài mà 
con viết, toàn là việc thiện. Làm thiện lớn 
lắm, công đức lớn, cho nên mấy con đừng 
có ngại, nhưng mà nghe nói rồi làm biếng 
không tu là chết đó.

Con hỏi Thầy!?

[Tu sinh]: Thưa Thầy! Thầy giải thích 
như vậy thì nhưng mà chúng con vẫn thấy 
là mặc dù chúng con  nó vất vả. Nhưng mà 
chúng con tu nhỡ nó không có, cái nghiệp 
nó nặng nề, không giải thoát được? Không 
chứng được Tam Minh, không có làm lợi ích 
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gì cho ai cả, thì cũng cái công chúng con.

[Trưởng lão]: Đâu con, con đòi hỏi cao 
quá, Tam Minh.

[Tu sinh]: Nói tóm lại là cái chuyện đó 
là cái chuyện chúng con không làm lợi ích gì 
cho ai, cứ thấy là nó mắc nợ Thầy ạ!?

[Trưởng lão]: Bây giờ con thấy con 
không làm lợi ích cho ai hết, sự thật ra con 
cứ nghĩ rằng Thầy nói mấy con làm lợi ích 
rất lớn. Tôi đi học lớp đạo đức sống không 
làm khổ mình, khổ người mà, thì đó là lợi 
ích rất lớn. 

Nghe người ta nghe nói nội thôi, sao 
mấy người này họ đến đây họ có lớp đạo đức 
mà mình không đủ duyên, không đủ phước, 
người ta cũng tiếc lắm chứ. Cho nên vì vậy 
mà chỉ cần, Thầy nói đừng có cần tới Tam 
Minh gì hết, chỉ cần mình buông xả được 
cái tâm phiền não của mình, đó là đạo đức 
không làm khổ mình mà. Mà không làm khổ 
mình, mình học tu như vậy, mình không làm 
khổ mình thì người ta trong xã hội này, có 
những người làm gương hạnh đó. Mà bây giờ 
mình là người tập làm gương hạnh đó thì xã 
hội rất đẹp, họ mong muốn lắm mà họ chưa 
đủ duyên. 
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Còn mình có đủ phước mình đang học 
cái lớp để cho mình xả từng cái tâm niệm 
của mình. Thì mấy con theo Thầy thiết nghĩ 
mấy con đừng có nghĩ ngợi gì hết, mình chỉ 
miễn là bây giờ cố gắng nỗ lực tu, đừng có 
nghĩ nợ đàn na thí chủ. Ba cái tiền lương của 
mấy con, mấy con loành quành lắm, bố thí 
cho từ thiện, trẻ mồ côi dùm Thầy đi, rồi vô 
đây Thầy sẽ cho cơm ăn. Thầy đói thì cùng 
đói với Thầy, mà Thầy ăn cháo cùng ăn cháo 
với Thầy, cứ như vậy đi, đừng có lo lắng cái 
vấn đề đó. Ba cái tiền lương nó làm cho mấy 
con không biết. Bây giờ mình để mình ăn 
mình không nợ ai. Thầy nói thật sự, đừng 
có sợ. Đừng có sợ hãi về vấn đề đó, mà cứ lo 
tu đi, đừng có lo đàn na thí chủ. Cứ nghe ba 
cái ông Đại Thừa nó nói ăn của đàn na thí 
chủ không tu, chứ mấy ông nợ gần chết à. 
Còn Thầy ở đây Thầy không sợ nợ, mà Thầy 
không có nợ.

[Tu sinh]: Thưa Thầy! Thầy thì nhất 
rồi.

[Trưởng lão]: Thầy thì nhất rồi, còn 
mấy con thì nhì. Chứ đâu phải, thì đâu có gì 
đâu mà sợ. Cho nên yên tâm, mấy con yên 
tâm đi. Tất cả những cái gì mà nghe lời Thầy 
nói đi. Mấy con có tiền lương, có tiền hưu 
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đó, mấy con thấy bây giờ trước tiên trong gia 
đình của mình người nào em út, hoặc là con 
cháu nào nghèo, mấy con cho hết tiền lương. 
Vô đây xin cơm Thầy ăn.

Ông Phật ngày xưa ông cũng giàu 
có, ông cũng bỏ, ông đâu có đem theo 
đâu. Có: À bây giờ con đi tu với cha cứ lâu 
lâu gửi cho con mấy chỉ vàng, để con mua 
cơm ăn con tu không nợ đàn na thí chủ. Ông 
đâu có vậy đâu. Ông đi xin có người ta cho 
ăn, không thì thôi.

Con nghe một cái câu chuyện, năm 
đó Đức Phật cùng chúng Tỳ kheo năm 
trăm vị an cư kiết hạ, mà cái khu vực 
đó lại đói. Coi như là chúng Tỳ kheo đói, 
nhưng mà ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền 
Liên bảo đi lại cái vùng khác, chỗ đó nó no. 
Đức Phật nói ở đây người ta đói, mình ở đây 
cùng đói với người ta chứ không được đi. Cái 
tâm Bi của Đức Phật ghê gớm không mấy 
con thấy, không đi, nhất định ở đó. Cho đến 
khi mà ăn cám ngựa đó. Người ta đem đến 
có một cái nhà đó giàu, họ nuôi ngựa đó, họ 
nuôi năm trăm con ngựa, họ đem cái số cám 
đó cúng dường chư tăng, năm đó ăn cám, 
ăn cám không? Không có cơm ăn, ăn cám. 
Đó thì mấy con, trong thời Đức Phật như 
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vậy, thì thay vì đói quá Đức Phật gởi bức 
thơ về cho cha. Bây giờ trong mùa an cư 
kiết hạ này, cha đem lúa gạo đến cho năm 
trăm vị này ăn. Nhưng mà ông Phật không. 
Dân ở đây nghèo, người ta đang đói khổ, 
mình ở đây cùng chia sẻ người ta. Người ta 
ăn cám, mình cũng ăn cám với nhau hết. 
Không đi là không đi, ông Phật ngày xưa 
vậy, chứ không phải nói: Ờ, vùng này đói 
khổ, mình đi lại vùng khác.

Trong những cái bài mấy con viết ở đây, 
có nhiều người đã nêu ra cái tâm Từ, tâm Bi 
của Đức Phật, mà nói lên cái mẩu chuyện 
như vậy Thầy thấy rất là hay mấy con. Sống 
như vậy, cho nên tất cả những đệ tử của Đức 
Phật đều là. Mới đầu thì có nhiều người đói, 
mệt, lả, không có đồ ăn, không có gì. Đi 
rồi về mà, ở đâu người ta đói mà, người ta 
xung quanh dân chúng người ta đói, người 
ta không có gì người ta ăn làm sao người ta 
cúng dường cho mình. Cho nên về người nào 
cũng xếp de hết, người nào cũng ốm nhom, 
ốm nhách. Nghĩa là còn cái xương da bọc 
xương không? Mùa an cư kiết hạ, mà nhất 
định không đi là không đi. Tới cuối cùng 
cái ông mà nuôi ngựa ở trong cái vùng cũng 
cách đó xa. Nhưng mà khi mà ông biết được 
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Đức Phật cái trường hợp mà xảy ra như vậy.  
Ông đến xin: Bây giờ con không có cái gì 
nhiều, nhưng mà vì con có được cái số cám 
để nuôi ngựa, con xin cúng dường, mà con 
không biết là Phật và chư Tăng có ăn được 
không? Cám rang đó con, rang rồi ăn để 
sống. Bây giờ mà chúng ta ăn kiểu này thì 
chắc là thành heo hết. Chạy hết, trốn hết 
chứ đừng có.

Xét qua trong cái đời của Đức Phật 
như vậy thì chúng ta thấy, lấy gương 
hạnh của Đức Phật chúng ta hạnh phúc 
lắm. Chúng ta rất là vui, chấp nhận trong cái 
cuộc sống của mình, vui vẻ không có gì hết. 
Cho nên nỗ lực tu, đừng có nghĩ lăng xăng, 
mấy con nghĩ ngợi lăng xăng lắm, không có, 
xả hết đi mấy con, lo tu thôi, chỉ còn 
biết tu thôi. Làm sao tu cho mình được 
làm chủ được cái bệnh, làm chủ được 
cái sự sống chết của mấy con. Mấy con 
muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào 
sống, tới đó thôi đủ rồi mấy con, tức là mấy 
con sống đạo đức không làm khổ mình, 
không làm khổ người rồi, nó tới chỗ đó 
mà mấy con. Đừng có nghĩ gì, thần thông 
phép tắc gì hết, đừng nghĩ, có cũng như 
không, không cũng như có, đừng có nghĩ gì 
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hết, mà tới cái chỗ làm chủ cuối cùng. Mấy 
con tịnh chỉ hơi thở, mấy con sẽ thấy hơi 
thở ngưng, và đồng thời mấy con thở trở lại 
được, mấy con dừng trở lại được là tới đó là 
đủ rồi. Nghĩa là mấy con đã đạt được hạnh 
phúc, tu tới đó thôi, đừng có nghĩ gì khác 
hơn hết, rồi mấy con sẽ.

 Những cái điều mà mấy con được học 
tập ở đây, những lời mấy con dạy trong từ, 
bi, hỉ, xả, những cái nhân quả mấy con được 
học ở đây, mấy con đủ khả năng đứng ra 
mấy con soạn thảo cái giáo trình để cho 
người khác người ta học, và mấy con soạn 
thảo cái giáo án để mấy con đứng ra mấy 
con dạy mọi người, đem lại hạnh phúc cho 
con người là đủ rồi, họ sống không làm khổ 
mình là đủ. Đừng có đòi hỏi gì cao hơn, 
nghĩa là mấy con làm chủ được bốn sự 
đau khổ, sanh, già, bệnh, chết. Nghĩa là 
đời sống của mấy con, ăn cám rang như 
Phật cũng vui vẻ, không buồn rầu, đó là 
về đời sống. Ai chửi mắng không giận, ai 
cho tiền nhiều không ham. Ở dưới gốc cây 
cũng được, chỗ nào cũng xong, đó là mấy 
con sống về đời sống như vậy là làm chủ 
cái cuộc sống. Già mấy con không có lụm 
cụm, không có yếu đuối, không có run rẩy, 
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đó là mấy con thấy hạnh phúc rồi. Và bệnh 
đau mấy con đẩy lui được bệnh, và mấy 
con muốn chết hồi nào chết hồi nấy, bấy 
nhiêu đó đủ rồi. Thầy dạy mấy con tới đây 
thôi, không có dạy gì nhiều nữa. 

Còn mấy con có Tam Minh, có thần 
thông mấy con làm ơn dẹp qua một bên, 
đừng có nói ra chuyện này dùm Thầy. Còn 
nếu không có thì cũng chẳng cần, cái thứ 
này chẳng cần. Tới đây đủ cái cuộc sống 
của mấy con rồi, và cái mục đích của Đạo 
Phật mấy con đạt được rồi. Bởi vì đạo Phật 
ra đời là giúp cho mấy con làm chủ bốn sự 
đau khổ sanh, già, bệnh, chết. Mà bây giờ 
mấy con làm chủ được rồi thì thôi, đủ rồi. 
Cái mục đích nó đạt được rồi, đâu có cần ba 
cái thứ lảm nhảm đó, phải không mấy con 
thấy. Cho nên ở đây không có cần, nhưng mà 
có cũng được, không có cũng được không có 
quan trọng gì vấn đề đó, mà cái vấn đề làm 
chủ bốn sự đau khổ là quan trọng. Các con 
làm chủ không được là các con sẽ bị khổ. 
Mà làm chủ được thì các con không khổ. 
Cho nên mấy con cố gắng mà tu tập.

Bây giờ mấy con còn hỏi Thầy gì thêm 
nữa không? Bữa nào Thầy cho đọc mấy cái 
bài này, cái phần mà Liễu Ngọc con tu tâm 
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Xả, con thích thì con nỗ lực con sẽ áp dụng 
con sẽ viết cái bài tâm Xả này kỹ lưỡng hơn, 
và dựa theo cái dàn bài mà của Từ Quang 
đó, thì con dựa vào đó mà con viết cái dàn 
bài của xả tâm, mà nó còn nhiều. Vì cái dàn 
bài xả tâm còn nhiều, lần lượt rồi Thầy sẽ 
gợi ý cho, hễ mà mình nắm cho vừng, để mà 
nó có những cái pháp nào đến là mình xả. 
Coi như là mình cầm cây chổi mà quét, quét 
rác đó. Quét hết cái ác pháp, cái tâm chướng 
ngại của mình, mình quét hết.

 Còn người nào mà thích tâm Từ, 
thì mình tu tâm Từ, lúc nào mình cũng 
gợi ý thương yêu chúng sanh. Cái người 
mà tu tâm Từ thì nó cũng mát lạnh cũng 
như là cái màu xanh của cỏ cây, nó mát 
lạnh lắm, còn tu tâm Xả nó như là lửa, nó 
cháy đốt hết, cái gì nó cũng đốt sạch, nó 
không có để nó làm tiêu hết, nó không còn 
một cái gì mà có thể chướng ngại nó được, 
nó xả hết. Còn tu tâm Từ thì nó mát mẻ 
hơn, nhưng mà miễn là cái đặc tướng của 
cái người nào nó hợp với cái pháp nào là tu 
cái pháp đó nó mau tiến. 

Vì cái tâm Xả mình dễ nhận lắm 
mấy con. Cái pháp này mình nhận thấy 
nó nằm trong dục lậu, hữu lậu, vô minh 



137BÁT CHÁNH ĐẠO - LỚP CHÁNH KIẾN

lậu là xả, không có chấp nhận nó nữa. 
Cứ xả xuống ngay liền tức khắc, không  
chấp nhận là không chấp nhận. Nhưng 
phải có sự hiểu biết của từng niệm đó 
cho rõ ràng chứ không khéo nó bị ức 
chế, nói tôi xả. À, bây giờ nó không thèm 
ăn thì mình phải hiểu thực phẩm là bất tịnh, 
do đó mình nhàm chán mình không muốn 
ăn chứ không phải. Bây giờ mày thèm ăn 
mày phải xả, thì như vậy coi chừng ức chế 
mấy con. Nó nói nhanh vậy chứ mà nó phải 
đòi hỏi cái tri kiến của mình, thông suốt cái 
tâm Xả đó để mà xả thì không bị ức chế. 
Nhớ kỹ.

Rồi bắt đầu bây giờ mấy con hỏi Thầy.

Con!?

[Tu sinh]: Thưa Thầy, con 19:50 biết 
là…

20:01 con nghĩ rằng là nếu như thường 
ngày con có … bạn hay là cháu, hay là chị em 
của mình, biết rằng nó như thế, như thế họ 
sẽ giúp mình. Con nghĩ rằng cái vật đó con 
lấy như thế thì có ảnh hưởng gì đến ….con 
cảm ơn nhưng mà…những thứ quý giá, các 
cháu hay là bà đem sang cho thì con không 
nhận, là mình đã theo Phật, mình bỏ không 
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có người ta cho mình mình chê, cái đó con 
cũng không dám nói ra, nhưng mà có cái là 
con cũng không vui lòng để con nhận, thì cái 
họ cho đó mình có dùng hay không hay là 
thấy cái có đó nó hơi có giá trị hay là có mùi 
hơi khác một tí mình nên xả đi hay là mình 
vẫn dùng, Thầy cho con hỏi Thầy cái vấn 
đề quà biếu hoặc là người ta thừa, người ta 
cho mình, thì những cái đó mình phải có … 
mình không dùng, mình không có cho mình 
dùng mình còn chê như thế, con vẫn lấy. 
Nhưng bình thường con không dám dùng, 
nghĩa là mình còn sợ, sợ có người ta … xả 
tất cả những cái đó mình có một chút ơn...

[Trưởng lão]: Thầy dạy cho, con tu tâm 
Xả phải không?

[Tu sinh]: Dạ!

[Trưởng lão]: Khi ai có đem quà đến, 
nó tôi tu tâm Xả nghe, đừng có quà tôi 
nữa, quà tôi dùng nhiều quá tôi xả sao 
được. Con cứ nói thẳng vậy đi, tôi hôm 
nay tôi chấp nhận cái tâm Xả. Vậy thì cái 
quà này cho mà tôi nhận vô thì tôi làm sao 
tôi xả, thôi, bây giờ thông cảm cho tôi đi. 
Bây giờ đem về để tôi xả chứ không khéo tôi 
xả không hết. Cứ cho tôi hoài tôi làm sao tôi 
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xả, con cứ nói thẳng, nói thật. 

Hiện bây giờ tôi chấp nhận tu tâm Xả, 
cho nên mọi vật tôi xả hết. Bây giờ bà con 
mà đem cho tôi như thế này tôi cảm ơn lắm, 
nhưng vì tu tâm Xả cho nên tôi không dám 
nhận, nhận vô rồi xả chỗ nào bây giờ. Không 
lẽ tôi đem tôi bỏ hay sao, thì nó phí phạm 
lắm. Người nào mà người ta tu mà tâm không 
xả đó, thì đem cho, còn tôi tu tâm Xả thì tôi 
thôi. Cô kia, cô tu tâm Từ, đem ra cho cô, 
cô từ. Còn tôi tu tâm Xả thôi đừng cho. 
Bởi vì ở đây tôi đi tu, là tôi tu tâm nào 
tôi nói thật. 

Cho nên vì vậy mà khi cô Út mà cho 
rau cải thêm hay gì đó. Thôi! Bây giờ con 
tu tâm Xả rồi, cô đừng có cho nữa, cho như 
vậy thì tâm Xả không có hết, cứ nói thẳng 
nói thật mà có gì đâu. Cho nên vì vậy muốn 
giải thoát là phải xả, mà bây giờ cứ cho 
như thế này thì tôi làm sao tôi xả, tiếc thì 
ăn, ăn thì tôi làm sao xả. Mình nói thẳng 
nói thật mà. 

Trừ ra những người mà tu tâm Từ, 
tâm Bi thì người ta sẽ nhận, tại sao? Tại 
từ bi người ta phải nhận, còn mình xả mà, 
cho nên mình không sợ ai buồn mình hết, 
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mà mình thành thật nói thì họ đâu có buồn, 
tại tôi tu tâm Xả, cho nên tôi không nhận 
nữa, tôi đủ rồi. 

Bây giờ tính đủ rồi, bây giờ thiếu chắc 
tôi phải đi xin. Còn này nó đủ rồi mà thêm 
nữa thì tôi xả sao cho hết, hễ xả là tôi xả, còn 
không có xin mà không có nhận nữa. Mình 
nói thẳng nói thật đi mấy con, có gì đâu mà 
sợ, đừng có ngại ngại rồi cứ nhận vô, nhận 
vô. Trời, tôi tu tâm Xả mà giờ thất tôi nhiều 
đồ quá. Cho nên bây giờ cho ai biết bây giờ 
đây. Mà tôi cho thì tôi đến thất người ta tôi 
nói này kia, động, thì nó mất hạnh độc cư 
đi, không được. Thôi thà ngay từ lúc đầu đi, 
tôi xả là tôi xả luôn tôi không nhận, thì con 
mạnh dạn con nói vậy đi cho khỏi mất công. 

Bắt chước Thầy đi, tôi cứ xả thôi, mà 
mình nói mình thông cảm, thật sự ra thì 
bây giờ tôi tu tâm Xả, tôi không dám nhận 
nữa, nhận rồi tôi biết xả chỗ nào? Mà hễ 
quăng vào cái xó nào thì nó bắt tôi cũng coi 
chừng, không được. Cho nên tốt hơn là xả, 
mấy con nhớ tu tâm Xả thì mình cũng dễ 
dàng nói, bởi vì mình tu cái tâm đó rồi, thì 
ai có gì mình cũng xả hết, nhất là vật chất, 
ăn uống rồi đồ đạc này kia, cứ ở thời gian 
sau bà con cứ đến thăm là thấy quá trời ơi! 
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Kiểu này chắc hết xả nổi, thành ra ngay từ 
lúc đầu mà mấy con giữ gìn được là cái 
tâm Xả tốt lắm, không có chấp nhận mà 
nó thảnh thơi lắm, khi mà mình nói rồi 
người ta không có cho mình, mình thấy 
cái thất mình nó càng trống chừng nào 
nó càng hạnh phúc chừng lấy, nó dễ lắm 
mấy con. Tu tâm Xả là vậy, còn nếu tu tâm 
Từ, tâm Bi là là thùng đó, người ta cho mình 
ráng chịu à.24.48

[Tu sinh]: Thưa Thầy, con muốn hỏi 
một ý nữa là giả sử như là đang học ở đây, 
nhưng mà có sự việc gì học xong thì về. Bây 
giờ mình đi xin thì người ta bảo là ở tục trần 
thì hay có nói khó nghe. Thí dụ như là mình 
xin họ bữa cơm thì họ nói là ăn đi cho hết, 
xin người ta rồi còn cho người ta rồi còn bỏ 
đi cho phí. Hoặc là mình tự nấu ăn, hoặc 
là mình có thì mình ăn, hoặc là mình mua 
được cái gì đó thì mình tự nấu ăn có được 
hay không? Hay là chỉ là sống cái kiểu là 
xả hết tất cả thôi, thì mình dựa vào là cũng 
sống cái kiểu xả hết tất cả thôi, hay mình 
dựa vào mình xin được chừng nào mình ăn 
chừng đó. Thì cái đó con vẫn xin là nhiều vì 
cái cuộc sống của mình là học tu rồi, mình 
cũng phải tự lực cuộc sống của mình là phải 
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dựa vào một cái nào đó chứ còn.

[Trưởng lão]: Con đã tâm Xả rồi còn 
dựa vào chỗ nào nữa, xả luôn hết, đã xả mà. 
Con hiểu không? Có cho ăn, không có thì. 
Thầy ăn rau còn sống mà, xả hết, còn có ăn 
ba cái rau rừng đó mà sống. Thì muốn ăn 
hồi nào ra rừng đó mà hái mà ăn chứ gì, cho 
nên xả hết rồi, đói thì ra hái ăn còn không 
đói thì thôi. Con xả hết rồi, không có còn lo 
đâu, hễ nói tu tâm Xả thì xả hết.

[Tu sinh]: Thưa Thầy! Con chưa thể xả 
được,..

[Trưởng lão]: Thì bắt đầu, cái nào 
xả trước thì xả, cái nào chưa xả được 
thì từ từ xả sau. Nghĩa là mình hướng 
đến cái tâm Xả chứ chưa phải là nhập 
vào cái xả. Phải không? Cho nên hướng tới 
cái xả, thì bắt đầu cái xả trước, cái nào xả 
trước mình xả được mình xả, còn cái 
nào chưa xả được thì còn giữ lại, khoan 
để tôi cuối cùng xả, xả luôn cái thân 
này. Các con sẽ thấy cái chỗ xả vầy, xả lạc, 
xả khổ, xả niệm thanh tịnh, xả hơi thở. Các 
con biết chưa? Tới xả cái hơi thở mà. Tu tới 
xả cái hơi thở còn gì nữa đâu, hết rồi. Thì 
cái mục đích xả là xả như vậy, đâu, mình xả 
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luôn chứ giữ cái thân này làm gì? 

Tôi tu tâm Xả tới chừng mà tôi thấy 
tôi xả hơi thở được là tôi đi luôn. Tôi bỏ 
luôn cho sướng chứ ở đây mà ôm cái 
thân này bộ sướng lắm mấy con, cái ổ 
bệnh à. Cái ổ thì phải ăn uống nó mới 
sống, có ăn thì phải có chết người khác, 
ai mà thương cái thân này làm gì? Cho 
nên vì vậy tôi xả luôn. Bây  giờ tại tôi xả 
cái hơi thở chưa được, cho nên tôi để đó 
từ từ tôi sẽ xả sau, có phải không mấy 
con? Mình xả mà. Tôi biết tôi sẽ xả cái hơi 
thở tôi này, mà tu tâm Xả là tôi sẽ xả tới đó 
này. Nhưng bây giờ tôi xả chưa được, cho 
nên vì vậy mà tôi xả những cái mà tôi xả 
được trước, rồi lần lượt tới nó tôi sẽ tới tôi 
xả luôn. Mà tôi xả luôn thì tôi khỏe rồi, tới 
đó là tới cuối cùng rồi đó mấy con. 

Cho nên tâm Xả mấy con, nói về tâm 
Xả mấy con lớ quớ là còn bị dính còn chưa 
xả. Phải không, mấy con nói vậy một hơi rồi 
mấy con cũng thiếu à. Còn chưa xả, cho nên 
tâm Xả nhiều lắm. Suy cho kỹ thì mấy con 
sẽ thấy xả rốt ráo, không còn một vật gì hết. 
Nghĩa là xả tới hơi thở là cuối cùng. Xả tới 
hơi thở rồi còn gì nữa mà xả. Tại vì đức Phật 
dạy mình tới chỗ đó, chỗ xả hơi thở. Xả tới 
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cuối cùng, xả hơi thở. Nó là Tứ Thiền rồi, thì 
tới đó là hết rồi. 

Mấy con tu nó có cái đường đi của nó 
chứ. Nó có cái đường đi xả chứ, xả từ những 
cái vật chất, từ cái mình làm được cho đến 
cái mình không làm được nó vẫn đi tới cái 
chỗ nó làm được, đó là tu tâm Xả. Cho nên 
các pháp mà cuối cùng trong cái lớp Chánh 
kiến mấy con thấy học tới tâm Xả hết rồi. 
Lớp Chánh kiến học tới tâm Xả là chấm 
dứt cái lớp đó rồi, tại vì mình xả hết rồi 
còn đâu mà học nữa. Thì các con thấy 
mình xả hơi thở rồi còn gì nữa. Không phải 
đúng sao? Chứ phải chi mà còn thở thì còn 
học, tại vì hết hơi thở rồi còn học cái gì nữa, 
tức là cái lớp Chánh kiến nó tới đó nó hết. 

Rồi bắt đầu bây giờ mình học tới cái 
lớp xả rồi, nhưng mà bây giờ phải áp 
dụng để mà xả thì nó lớp Chánh Tư Duy 
nó mới xả sạch, nó xả tới cuối cái lớp 
Chánh Tư Duy là xả đứt hơi thở đó, mà 
ai mà chưa xả được hơi thở thì còn học lại 
chứ còn chưa có được đi lên lớp khác, hiểu 
chưa? 

Bây giờ thấy cái lớp học của người ta 
mà, còn bây giờ con học xả chứ chưa xả. 
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Bây giờ học cái lớp Chánh kiến là học 
biết cách xả chứ chưa xả. Sau tu tập đó là 
tập xả, xả cho đến khi mình xả được hơi thở 
mới thôi. Rồi, đây là cái bài học cuối cùng, 
còn mấy bữa nữa là vào áp dụng thì như vậy 
là viết, nếu mà ai thích về tâm Xả thì phải 
viết cho đầy đủ tâm Xả, những người nào 
thích tâm Xả thì viết đầy đủ, và áp dụng vào 
cái đời sống của mình, áp dụng vào cái đời 
sống xả hết. Xả rốt ráo, không có vật gì mà 
không xả. 

Còn mấy con còn tâm Từ, tâm Bi tâm 
này kia thì mấy con còn gợi cái lòng thương 
yêu của mình, nhưng mà đến khi mấy con 
cũng rốt ráo à. Nó có từ, bi thì nó có xả ở 
trong đó rồi, chứ nó không phải có, nhưng 
mà nó đi vào cái độc nhất của nó là sắp từ 
hay là sắp bi. Nó độc nhất tức là mình cứ 
luôn luôn mình gợi cái tâm đó. Còn cái tâm 
Xả là luôn luôn phá cái cố chấp, cái dính 
mắc đó thôi, nó chừng cho nó dính mắc, cố 
chấp, dính cái gì được hết thì đó là xả.

Rồi, con hỏi con?

[Tu sinh]: Con rất muốn xả mà không 
xả nổi Thầy ạ. Thí dụ như là con muốn xả 
buồn ngủ thôi mà, nhưng mà không xả 
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nổi.

[Trưởng lão]: Con xả không nổi là tại 
lười biếng rồi, Thầy có pháp cho con xả mà, 
con đi kinh hành hoài, con cứ đi sáng đêm 
thì nó sẽ hết thôi chứ đâu có gì đâu, nó có 
pháp rồi mà. Con siêng năng con cứ đi 
kinh hành hoặc là con tập pháp thân 
hành niệm thì bắt đầu mình từ từ mình 
tập, mình từ từ thì sau này nó quen dần 
thì nó lần lượt nó xả. Chứ tính mình đâu 
có phải cái chuyện mà tập luyện mà 
muốn xả nó xả đâu. Nó cả một vấn đề mà 
tập, cho nên con thấy cái lớp Chánh Tư Duy 
đó, để mình tư duy, để mình áp dụng vào cái 
sự xả của mình, nếu mà con tu tâm Xả con 
thì con xả lần chút, con xả được cái này thì 
nó làm cho cái kia giảm thôi. Lần lượt lần 
lượt mình xả, chứ không phải nói xả là 
nó xả liền một rẹc cái đâu, không phải 
đâu, nó từ từ nó xả. Nó xả cái gì dễ dàng 
trước nó xả, rồi cái kế nó xả cho đến khi 
mà nó xả tới hơi thở đó. 

Cho nên bây giờ con nói hôn trầm, 
thùy miên xả không được. Con muốn mau 
sao được. Nó là cái gốc si mà trời đất ơi đâu 
có dễ gì? Cho nên vì vậy mà hằng ngày con 
xả. Giờ giấc con tập tu mà con giữ  gìn 
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đúng trước khi mà cái giờ mà con đi nghỉ 
mà nó đã hôn trầm, thùy miên con cố gắng 
con đi kinh hành để cho nó đừng có phi 
thời, nó đừng có ngủ phi thời chứ nó chưa  
hết ngủ đâu. Sau đó lần lượt con cứ tăng 
dần lên thì con có phương pháp con xả, tức 
là con xả cái hôn trầm. Con đi kinh hành 
Chánh Niệm Tĩnh Giác, con đi pháp Thân 
Hành Niệm đều là cái phương pháp xả hôn 
trầm, thùy miên hết đó. Cái phương pháp 
xả, cho nên mình cứ bền chí mà tập thì xả. 
Đó là cái mục đích xả chứ có gì đâu, nó đã 
có pháp xả mà nói không hết. Bây giờ chưa 
hết thì tôi có pháp xả thì ngày mai sẽ hết, 
ngày mai không hết thì ngày mốt hết. Tại 
cái phương pháp đó nó sẽ giúp mình hết.

Rồi chưa, mấy con hỏi Thầy gì không?

[Tu sinh]: Còn cái Tứ Niệm Xứ Thầy, 
Thầy dạy không biết thì tu bên Tứ Niệm Xứ.

[Trưởng lão]: Tứ Niệm Xứ à con? Tứ 
Niệm Xứ thì mình sẽ luôn luôn mình 
ngồi chơi. Bây giờ tới cái bữa mà bắt đầu 
vô mà tu tập: 

Cái người mà tu tâm Xả thì ở trên tâm 
Xả, cũng ở trên Tứ Niệm xứ mà xả. 

Còn cái người mà tu Tứ Niệm Xứ thì 
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quan sát Tứ Niệm Xứ mà chướng ngại gì 
xảy trên đó là mình xả. Hoặc là mình dùng 
tâm Từ, hoặc là mình dùng tâm Bi, hoặc là 
dùng hơi thở, hoặc  là dùng Định Vô Lậu, 
đều là mình dùng đủ thứ pháp mình xả. 

Còn cái người mà tu cái tâm Xả là họ 
sẽ khởi sự vào cái tu tập của họ cũng ở trên 
Tứ Niệm Xứ, mà bất cứ cái gì đó thì họ đều 
là dùng cái tri kiến họ xả tất cả các niệm, 
mà không có cần dùng như mình dùng các 
pháp. 

Còn con tu Tứ Niệm Xứ là con dùng 
nhiều pháp, bởi vì con tu theo Thanh Văn 
rồi, tức là con dùng từ Định Niệm Hơi Thở 
này, Định Vô Lậu này. Tất cả những cái gì 
mà chướng ngại trên thân con là con dùng 
nó xả, con dùng nó mà xả cái chướng ngại 
đó ra. 

Còn cái người kia tu tâm Xả là tại cái 
tâm Xả họ. Cho nên họ tới đó, họ dùng cái 
đó mà họ xả chứ họ không dùng cái khác. 
Để rồi tới chừng đó rồi Thầy dạy, cái người 
tu Tứ Niệm Xứ là quán sát bốn chỗ, có xảy 
ra chướng ngại thì ở trên đó mà nhiếp phục 
tham ưu ở trên đó, tức là đẩy lui các cái 
pháp đó ra. Coi như xả nhưng mà nó là 
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dùng pháp, còn cái kia thì dùng cái tri 
kiến của mình, dùng cái tâm vững vàng 
của mình để xả không có để cái pháp đó 
nó bị dính mắc chắc chắn ở trong bốn 
chỗ thân, thọ, tâm, pháp. Nó gần giống 
nhau nhưng mà nó khác nhau, bởi vì cái 
kia chuyên về xả. 

Còn mình không có chuyên về xả, mà 
mình chuyên về giữ cái tâm thanh thản của 
mình để khi chướng ngại trên chỗ nào đó thì 
mình sử dụng các pháp đẩy lui ra. Đó, cho 
nên tu Tứ Niệm Xứ thì nó dễ lắm con,  nó 
không có chuyên, nó không chuyên mà nó 
ở trên Tứ Niệm Xứ nó bảo vệ cái chân 
lý của nó thanh thản, an lạc, vô sự mà 
thôi. Nghĩa là bây giờ mấy con viết bài, mấy 
con viết bài nó cái trình độ nó chung chung, 
từ, bi, hỉ, xả. Tất cả các cái bài khác mấy 
con viết chung chung thì mấy con viết trình 
độ đó là tu Tứ Niêm Xứ trên bốn chỗ để mà 
khắc phục những tham ưu trên bốn chỗ đó 
thôi, đem lại sự bình an cho tâm thanh thản 
của mình thôi. Đó là tu Tứ Niệm Xứ. 

Còn cái người nào mà viết bài về tâm 
Xả mà viết rốt ráo, đầy đủ ý nghĩa của nó 
thì Thầy khuyên nên tu tâm Xả. Bởi vì cái tri 
kiến xả của họ có cho nên mọi cái đến cái 
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tri kiến của họ dùng họ xả, họ không có cần.

Chẳng hạn bây giờ đau họ không có 
cần dùng Định Niệm Hơi Thở đâu, họ 
dùng tâm Xả, họ ngồi vững vàng vậy, 
họ chẳng nao núng gì hết, họ an trú ở 
trong cái tâm Xả của họ thì họ xả bệnh 
họ được, nó khác. 

Còn cái kia mình nương vào hơi thở 
mình phải tác ý “an tịnh thân hành, an tịnh 
tâm hành” rồi. Còn cái này không, nó 
không tác ý đâu, nó ngồi sừng sững ở 
trong cái tâm Xả nó, nó quyết tâm nó xả 
thọ đó, nó ngồi sừng sững vậy nó không 
sợ, nó thuộc về loại mà Duyên Giác rồi, 
chứ nói không phải thuộc về Thanh Văn. 

Còn cái mấy con mà tu Tứ Niệm Xứ 
là thuộc về Thanh Văn, còn cái kia nó tu 
duyên giác. Ngay chỗ xúc chạm cảm thọ 
đó, nó đánh bạt ngay chỗ này. Nó ngồi sững 
đó nó không sợ. Nó biết các pháp đều vô 
thường, nó không có sợ cái gì hết, nó 
ngồi sững, nó quyết tâm nó xả. Tức là 
nó ngồi đó chứ cái tâm Xả nó luôn luôn 
nó không có dính mắc nó không sợ. Nó 
giữ cái xả, nó tu về Thanh Văn mà, nó có cái 
phương pháp nó đi. Cái người tu tâm Xả là 
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cái người tu Thanh Văn, xả thọ đó. (Duyên 
giác?) 

Cho nên xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh 
tịnh, nó xả cái hơi thở đó, họ đi tới cái chỗ 
mà xả cuối cùng. Chỗ mà lục nhập nó tiếp 
xúc nhau nó sanh ra thọ, cảm thọ đó. Cái 
chỗ đó họ bẻ gẫy ngay, chỗ đó họ ngồi sừng 
sững họ không sợ. Mấy người mà tu tâm 
Xả là phải gan dạ lắm. Còn mấy người 
mà tu Tứ Vô Lượng Tâm thì nó không có 
gan dạ bằng, tại vì khi đau người ta nương 
vào cái hơi thở người ta dùng cái pháp tác 
ý người ta tác ý, người ta có chỗ nương. Nó 
không có trực tiếp tới cái đau, còn cái kia nó 
trực tiếp trên cái đau mà nó vẫn ở trên cái 
xả. Nó xả cái cảm thọ đó, nó không có lo, 
để rồi tới chừng đó mấy con tu cái nào Thầy 
hướng dẫn  cái đó. Khi gặp các trường hợp 
như các cảm thọ mà ở trên cái tâm Xả là 
phải cách thức nào để mà xả, thì lúc bấy giờ 
mấy con sẽ ở trong cái vị trí đó mấy con xả.

 Còn tu tâm Từ cũng vậy mấy con, 
tu tâm Từ mình thực hiện trước cái cảm 
thọ của mình. Mình phải thương yêu mình 
như thế nào, và tâm Từ thường thường là 
nó ngăn ngừa trước hết, nó không có để 
cho thân nó bị bệnh. Trừ ra khi thân nó 
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bệnh thì nó phải thực hiện cái  tâm Bi của 
nó mà thôi, để cho nó thực hiện. Tâm Bi 
của nó thì nó có nhiều cách để đối phó với 
các cảm thọ của nó. Bây giờ ví dụ như một 
người mới tu, chưa có đủ đạo lực, thì họ 
sẽ sử dụng thuốc thang, họ sẽ uống trong 
thân họ bệnh đó là dùng tâm Bi, Tâm Bi 
với phước vô lậu. Còn khi mà họ có đủ cái 
đạo lực Pháp Như Lý Tác ý họ có, thì 
họ sử dụng phương pháp tác ý họ đuổi, 
họ không có cần nương vào hơi thở an 
tịnh đâu mà họ tác ý họ đuổi thôi. Đó là 
tu tâm Bi con. Mọi cái mọi phương pháp nó 
đều có, mỗi cái pháp nó đều có cái sự tu tập 
để áp dụng vào cái sự tu của họ để họ giải 
quyết được những cái ác pháp ở trên thân, 
thọ, tâm, pháp của họ.

Rồi, con hỏi đi

[Tu sinh]: Thưa Thầy! Như hôm trước 
chúng con những người đã xả thì khi mà 
38.07... Thầy vừa nói là không thể dùng 
trong ví dụ như khi tu Tứ Niệm Xứ là tâm 
Từ, tâm Bi, tâm Hỉ, chứ còn tâm Xả thì 
trong. Con muốn hỏi Thầy là, khi mà chúng 
con những người tu tâm Xả thì trong khi tu 
rồi có phải dùng Như Lý Tác Ý không hay là 
dùng tri kiến để mà xả.
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[Trưởng lão]: Dùng tri kiến, dùng Như 
Lý Tác Ý, bởi vì dùng pháp Như Lý Tác ý 
là pháp đó nó dùng chung hết đó mấy con. 
Từ, bi, hỉ, xả đều là dùng Như Lý Tác Ý hết. 
Như Lý Tác Ý là cái pháp dùng chung, 
tức là dẫn tâm vào đạo đó, cái pháp đó 
nó khó. Nghĩa là cái người tu Tứ Niệm Xứ 
đó người ta cũng dùng pháp Như Lý Tác Ý, 
nhưng mà người ta có nhiều dùng những cái 
pháp khác. Còn cái tâm Xả hay tâm Từ đều 
là dùng pháp Như Lý Tác Ý hết.

Bây giờ các con còn hỏi gì Thầy không. 
Nghỉ này.

Rồi, con hỏi đi.

[Tu sinh]: Kính Bạch Thầy! Trong phần 
...  số một là xả về ly dục, ly ác pháp. Rồi số 
sáu thì cũng do ly dục, ly ác pháp, hai cái đó 
con không hiểu. Cái số năm thì xả về kinh 
Bát Thành. Số bốn thì xả về bài xả.

[Trưởng lão]: Con đọc lại cái bài kinh 
Bát Thành thì con thấy, con hiểu à. Còn xả 
cái gì nữa con?

[Tu sinh]: Xả về lòng xả khi muốn.

[Trưởng lão]: Xả về lòng xả, khi mình 
xả rồi mình xả luôn cái xả đó nữa. Mình xả 
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cái đó rồi mình xả cái pháp mình xả luôn 
nữa.

[Tu sinh]: Còn cái một, ly dục, ly ác 
pháp, xả về ly dục ly ác pháp?

[Trưởng lão]: Xả về ly dục ly ác pháp 
thì trong ly dục ly ác pháp nó có dục lậu, 
hữu lậu, vô minh lậu. Có tham, sân, si thì 
con viết ra, bây giờ cái tâm tham mình tham 
cái gì mình phải xả. Tham tiền xả, tham 
danh xả, tham sắc dục xả, tham của cải tài 
sản xả này. Nó tất cả mọi cái nó đều xả trong 
cái ly dục, ly ác pháp đó. Rồi xả ngay luôn 
cái chỗ ly dục ly ác pháp để nhập Sơ Thiền 
cũng xả luôn.

[Tu sinh]: Số sáu nữa Thầy, xả do ly 
dục ly ác pháp nữa?

[Trưởng lão]: Xả ly dục, ly ác pháp số 
sáu à con? Coi chừng nó là xả về thiền định 
rồi, ly dục ly ác pháp để mà xả về chỗ tâm 
bất động. Còn xả chỗ mà xả để mà nhập cái 
Sơ Thiền nữa. Phải không? Nó hai cái xả 
lận, cái xả chỗ tâm bất động và cái xả chỗ Sơ 
Thiền nữa con, nó hai cái.

[Tu sinh]: Con hỏi nhiều quá.

[Tu sinh]: Thưa Thầy! Nhưng mà cái 
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phần này chúng con chưa học đến ạ....39:57

[Trưởng lão]: Xả cái phần nào nữa con, 
chưa biết con?

[Tu sinh]: Phần định!

[Trưởng lão]: Xả cái phần định hả? 
Diệt tầm tứ đó phải không con?

[Tu sinh]: Dạ! Do ly dục, ly ác pháp 
nhập Sơ Thiền thì cái này chúng con không 
biết ạ!?

[Trưởng lão]: Mình xả đó, nếu mà tâm 
Xả mà xả cái chỗ mà nhập Sơ Thiền, tức 
là khi mà mình xả cái trạng thái của Sơ 
Thiền là xả năm cái chi thiền để mình 
tiến qua cái Nhị Thiền mấy con, phải xả nó 
mới tiến qua chứ. Không xả làm sao mà con 
tiến qua được cái Nhị Thiền. Nó có cái xả ở 
chỗ đó chứ, xả cái trạng thái của Nhị Thiền 
mà.

[Tu sinh]: Thưa Sư Ông! Như khi con 
ngủ thì con bị một cái trạng thái là, như tối 
hôm qua con mới nằm xuống thôi, rồi con 
nằm mới đầu con nằm nghiêng bên trái thôi, 
xong con thấy nó mệt mệt xong con nằm 
duỗi ra để cho nó đỡ cái mệt ở tim. Xong tự 
nhiên con thấy nó cứng đơ hết cái người ra, 
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và con thường bị cái trạng thái đó, thì cái đó 
con phải làm sao Sư Ông?

[Trưởng lão]: Khi mà con cảm nhận, 
con tác ý cái cơ thể con nói bình thường 
đó, con tác ý một hơi rồi con nương vào 
cái hơi thở, con thở ra, thở vô con lấy 
lại bình thường thôi, nó không có cứng 
đơ nữa con. Bởi vì nương vào cái hơi thở 
và tác ý thì nó sẽ trở lại bình thường hết, cái 
dạng đó nó không có cái tưởng đó nữa. Đó là 
cái tưởng cái thân cứng, nó cảm nhận là cái 
thân cứng thật chứ không phải không đâu 
con, nó là cái hoạt động của tưởng.

[Tu sinh]: Sư Ông cho con cái dàn bài 
viết đó, con thấy con làm sai, con thấy khó 
con không biết làm sao cho đúng. Con về 
con lấy con làm đó là con đem sư Ông.

[Trưởng lão]: Thôi, con nghĩ cái gì cứ 
làm

[Tu sinh]: Lúc ấy bổ sung cho con.

[Trưởng lão]: Được rồi con, rồi Sư Ông 
sẽ bổ sung cho không có sao.

[Tu sinh]: Thưa sư Ông, ở trong thất 
con không có cái ghế ngồi, chốc Sư Ông cho 
con.
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[Trưởng lão]: Được rồi, con không có 
cái ghế ngồi này hả con, lát con xách một cái 
ghế đó về trong thất con rồi có con ngồi con 
làm bài đó, lát mình về rồi con đem về ha. 
Nó có mấy cái ghế xếp đó con. Con xách về 
không có sao đâu. Rồi.

[Tu sinh]: Kính bạch Thầy cho con hỏi.

[Trưởng lão]: Rồi, con hỏi đi.

[Tu sinh]: Thưa Thầy! Con đã làm rồi, 
nhưng mà đánh máy vào vi tính đó Thầy, rồi 
đánh theo cái mẫu này hay sao Thầy?

[Trưởng lão]: Con đánh theo cái mẫu 
đó đi.

[Tu sinh]: Cái khổ của nó, nó thành ra 
là theo khuôn khổ cuốn sách?

[Trưởng lão]: Theo khuôn khổ cuốn 
sách còn hay lắm à con, để sau khi mình 
cho, mình in vào, mình đưa vào cái tập Diễn 
Đàn Chân Như đó, chừng nó theo cái khổ 
cuốn sách đó thì nó dễ lắm. Còn không thì 
con cứ đánh vậy đó, Thầy tới chừng đó Thầy 
mở máy Thầy chỉ bấm cái nói trở thành 
trang sách hết cũng được. Bây giờ Trang nó 
biết đánh thì cứ đánh theo cái khổ sách, 
theo khổ sách như nó xếp lại này con thì nó 
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cứ đánh theo khổ như vậy, nó trình bày vậy 
đó, theo cái trình bày vậy là nó hay lắm con.

[Tu sinh]: Bạch Thầy! Như những lời 
phê bình của Thầy là cũng đánh luôn vi tính.

[Trưởng lão]: Cũng đánh vô luôn, đánh 
vô chữ đỏ trong đó, cái này phô tô ra nó 
đen, chứ còn Thầy phê bình trong đó là chữ 
đỏ con. Lời phê của Thầy là chữ đỏ.

[Tu sinh]: Thưa Thầy! Những cái bài 
mà Thầy những cái bài mà nói để khi lưu 
vào là Thầy đánh lên hết hay là.

[Trưởng lão]: Đánh lên hết con, những 
cái bài nào con viết, con đánh lên hết trên vi 
tính con.

[Tu sinh]: Cả những bài từ đầu.

[Trưởng lão]: Từ đầu chí cuối hết con, 
những cái bài đó đều là đánh lên hết để mà 
lưu giữ lại cái tài liệu học tập của mấy con 
trong cái lớp Chánh Kiến đó con, nó có một 
cái giá trị lớn lắm. Bởi những cái bài đó là 
những cái bài hầu hết là nó dạy về đạo đức 
sống không làm khổ mình, khổ người. Mình 
ở đây mình làm bài mình học vậy, chứ mà 
khi cái bài của mình đưa ra cho người khác 
họ đọc, họ thấy có giá trị lắm mấy con, rất 
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có giá trị của cái sự học của mình. Các con 
biết có nhiều người, có những người ở bên 
xa lắm, họ ở bên Mỹ mà họ vẫn làm bài, họ 
vẫn theo dõi cái lớp học rồi họ vẫn làm bài 
mà họ cực khổ lắm, ở bên đó họ vẫn làm 
việc mấy con, mà họ vẫn cố gắng họ thức 
đêm, thức khuy họ làm bài họ gởi về cho 
Thầy chấm bài. 

Như vậy là mấy con biết mình ở gần 
đây mà mình không học, mà người ta ở xa 
mà người ta còn học. Thầy thấy hầu như 
là mới đầu người ta chưa làm được, nhưng 
mà sau đó gợi ý người ta làm được mấy con. 
Người ta cũng làm được hay. Bởi vì khi mà 
không biết thôi, nhưng mà khi mà biết rồi 
người ta làm. Và đồng thời người ta làm như 
vậy gợi cái  sự hiểu biết người ta. Cho nên 
đem lại cái sự ích lợi là ngay cuộc sống người 
ta, người ta đã có cái tri kiến đó người ta xả, 
giúp người ta đem đến cái tâm người ta rất 
là an ổn. Cho nên những cái bài làm coi 
vậy chứ nó thấm nhuần lần, lần chút, 
lần chút nó thấm nhuần cái tâm họ, và 
cuối cùng những cái ác pháp đến nó tác 
động họ không được là tại vì họ hiểu họ 
xả, nó lợi ích cho họ. 

Thầy thấy là những người học trò 



221-(LCK-092A)-Nữ-15/02/2006160

Thầy, từ cái chỗ làm chưa được, họ lần 
lượt họ làm được hết. Cũng như mới đầu 
mấy con thấy chưa được, sau lần lượt rồi 
làm được hết, nó có khá lên, tốt lên và đồng 
thời mấy con nói nó rất cụ thể. 

Như cô Huệ Ân, đầu tiên cô đâu có làm 
được đâu, nhưng mà lần lượt rồi bây giờ cô 
làm được. Ngắn, gọn nhưng mà nói lên được 
cái ý của sự tu tập chung quanh những cái 
cuộc sống mình hằng ngày nó xảy ra. Nãy giờ 
con nghe Thầy đọc, cô nói nguyên chuyện ở 
trong tu viện mình không chứ có nói chuyện 
ở ngoài đâu, mà cô  thấy sao cô nói vậy. Nó 
cũng là cái nói và cái nhìn của mình, và đồng 
thời cũng là cái xả tâm của mình.

Những gì mình làm chưa được mà 
khi  mình nói thì tức là mình phải cố 
gắng mình sẽ làm được những cái điều 
đó. 

Trong cái vấn đề mà mấy con thấy đó 
là cái câu mà người ta nói “rắn già rắn lột, 
người già người chết”. Nghĩa là con rắn nó lột 
da, nó lớn lên một chút mấy con, bởi vì cái 
da của nó thí dụ như cái da của con người 
mình mà mình lột được, mình lớn lên chút, 
để cái da này nó lứt ra, phải không? Nó bị 
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nó lớn lên, nó lớn hơn lên cho nên con rắn 
nó hay lột da. Nhưng mà dù sao đi nữa mấy 
con thấy nói là nói nó lột da nó sống đời đó. 
Có nghĩa là nó sống đời đó, nhưng mà nó 
có sống đời đâu, Thầy thấy luật vô thường 
mà, tại vì mình thấy mình nói cái tục ngữ 
của mình thấy con rắn nó lột da nó sống, 
còn người già người chết, còn con rắn nó già 
nó lột da. Không phải nó có cái thời gian, 
ví dụ như nó từ cái trứng nó nở ra con rắn, 
rồi bắt đầu con rắn đó nó lột da để nó cũng 
như là khoảng cái thời gian của mình thì dù 
như cha mẹ mình sanh ra mình còn nhỏ, 
mình lớn lên chút, thì lớn lên chút nó có sự 
thay đổi. Còn con rắn, tại vì người ta không 
có nhìn cái sự vô thường thay đổi đó, mà 
người ta thấy nó lột da tưởng rằng nó già rồi 
nó lột da. Không! Nó già nó cũng chết ngắt 
chứ ở đó nó lột da nó sống ở đâu? Các con 
hiểu vậy, nhưng mà nó cái phát triển của cái 
cơ thể của con rắn, nó phải phát triển cho 
tới khi nó không còn lột nữa nó chết. Nó già 
rồi nó chết nó đâu còn lột nữa. Cho nên nó 
phát triển. 

Cũng như mình, cha mẹ mình sanh ra, 
rồi mình lớn lên thì bắt đầu từ cái đứa bé 
nằm nôi, nó bắt đầu lớn lên bắt đầu nó mười 
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một, mười hai tuổi. Từ mười một, mười hai 
tuổi nó lớn lên nó bằng như người thanh 
niên thì nó phải thay đổi, nó lớn lên cái kiểu 
nó lớn lên mà nó không có lột da. Con hiểu 
không? Nó lớn lên bằng cách nó như vậy, 
nó tự nó lớn dần dần dần dần, nó lớn lên 
thành cái người lớn, rồi bắt đầu cái tuổi đó 
nó đứng lại. Bắt đầu nó già, nó sụp xuống, 
nó suy xuống, nó yếu đuối lại, nó già lận. Đó 
là con người đến khi nó chết. 

Con rắn nó sanh ra, rồi nó lớn lên mỗi 
một năm hay nửa năm gì đó thì nó lại lột da 
một lần, rồi nó lại lớn lên chút. Từ con rắn 
trẻ mà nó biến thành con rắn thanh niên, rồi 
con rắn trung niên, rồi con rắn già, thì tới 
con rắn già thì nó vẫn chết. Chứ nó không có 
lột mà nó sống nữa, nó lớn tới cuối cùng. Vì 
vậy mà mình không theo dõi, mình tưởng cứ 
nó già rồi nó lột da cái nó sống, nó theo tuổi. 
Như vậy trời đất ơi, rắn nó đầy đồng, đầy xá. 
Rắn già, rắn mẹ, rắn cha nó. Từ rắn ông, rắn 
chít gì nó cũng đầy hết, nó bị nó không chết. 
Nhưng mà cuối cùng nó chết hết chứ đây có 
con rắn nào mà sống đâu. Đức Phật nói các 
pháp đều vô thường mà. Cho nên con rắn 
không có nghĩa là nó lột da mà nó sống. Cứ 
rắn già nó lột da mà nó sống lại đâu, không 
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có cái chuyện đó đâu. Cho nên ở đây là cái 
mình nhìn, nó lầm, nó không có đúng. Còn 
người già thì người chết. 

Còn cái vấn đề mà bà của con ba tháng 
nó lột da mà nằm trên cái chuối non mà 
lột da như vậy rõ ràng là cái bệnh da. Chứ 
không phải lột da đâu. Bệnh da, coi như cái 
lớp da này nó bị hư mình lấy ra. Sau ba, bốn 
tháng để mà trị nó, lần lượt nó lành lại tức 
là nó bị bệnh lột da đó. Chứ không phải là 
người ta lột da đâu. Người ta bộ rắn sao mà 
lột da. Cho nên tất cả những cái hiện tượng 
này thì hình như người ta không giải thích 
được, người ta nghĩ như vậy chứ không phải, 
cho nên nó không có nghĩa lý gì hết. 

Vì Thầy nghĩ rằng tất cả các cái pháp ở 
trên thế gian đều là vô thường, từ trăng, sao 
mà chúng ta thấy lúc bé mà chúng ta sanh 
ra, chúng ta cũng nhìn thấy mặt trăng như 
vậy. Mà tới bây giờ Thầy lớn Thầy cũng nhìn 
mặt trăng nó như vậy. Và Thầy chết đi Thầy 
sanh ra nhiều kiếp Thầy cũng nhìn lại mặt 
trăng cũng như vậy. Nhưng mà mặt trăng sẽ 
có sự thay đổi của nó, chúng ta. Mặt trăng 
là mặt trăng, cho nên vì vậy mà nó thay đổi 
nó cũng giữ cái vị trí của nó như vậy cho 
nên chúng ta không thấy sự thay đổi của nó 
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nhưng mà nó có sự thay đổi. 

Cũng như là Mặt Trời chúng ta thấy à, 
sáng ngày nào chúng ta thấy à, nó mọc lên 
rồi nó lặn xuống. Cứ Đông với Tây mà nó cứ 
đi dần dần chúng ta thấy mặt trời như vậy. 
Nhưng mà cái ông Mặt Trời này ông chết 
thì có ông Mặt Trời khác rồi, nó cũng 
vậy, nó cứ cái quy luật nó như vậy, nó 
đã thay đổi nhiều cái ông Mặt Trời chứ 
không phải là một ông mặt trời đâu. Còn 
Mặt Trăng chúng ta hiện giờ chúng ta 
thấy nó cũng y như vậy nhưng mà sự 
thật nó có nhiều ông Mặt Trăng trên đó. 

Trái đất của chúng ta thấy nó cũng 
y như vậy, nhưng mà nó nhiều lần thay 
đổi trái đất của chúng ta. Không phải 
nó thay đổi nó sụp đổ nó tan tành hết, 
nó không phải đâu. Cái ông Trái Đất cũ 
này ông vừa chết thì ông có cái ông Trái 
Đất khác mà mình đứng ở trên cái Trái 
Đất mới mà sống mình không hay gì hết 
à. Cái sự thay đổi nó không hay. 

Cũng như bây giờ cái thân con nó thay 
đổi trong này mấy con có hay đâu. Chừng 
mấy con chết mấy con mới biết. Nhưng mà 
chết rồi nó lại tiếp tục cái thân khác để nó 
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tiếp tục. Còn cái Trái Đất nó thay đổi nó 
cũng thay đổi từng sát na, từng chết ở trong 
đó mà mấy con đâu có biết được. Cho nên 
khi nào mấy con tu tới Tam Minh rồi mấy 
con quan sát sự sinh diệt của nó mới biết. 
Cho nên Đức Phật nói các pháp vô thường 
mà, đâu có pháp nào vô thường. Trong vũ 
trụ này không có cái gì mà vô thường được 
hết. Cho nên các pháp đều vô thường, không 
có cái gì thường được hết đâu. Mọi cái đều là 
vô thường hết mà. Cho nên Trăng, Sao cũng 
đều là vô thường. 

Cho nên trong những cái hiện tượng đó 
là cái hiện tượng bệnh. Còn riêng hiện tượng 
rắn lột da là cái hiện tượng phát triển, đang 
phát triển, cho nên mà đến khi mà nó hết 
lột da thì nó đang xuống thì nó sắp sửa nó 
chết rồi. Nó cũng già nó chết. Cho nên bằng 
chứng là chúng ta đi tìm con rắn mà cách 
đây một triệu năm chắc không có. Nghĩa là 
nó lột da nó sống hoài thì ít ra nó có con rắn 
phải một trăm triệu tuổi chứ, hoặc là một 
ngàn tuổi chứ. Nhưng mà cuộc đời chúng ta 
đi tìm cho rắn một ngàn tuổi không có, mà 
vì vậy mà nó đâu có được. 

Cho nên nó không có lột da sống đời 
đâu, nhưng mà cái câu tục ngữ người ta nói 
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“rắn già rắn lột da sống đời, người già người 
chết”. Cái câu nó nói là tại vì người ta thấy 
nó lột da, tưởng nó già nó lột da nó sống 
thêm đó. Còn mình lột da không có được. 
Mai mốt làm rắn mà lột da. Cho nên ở đây 
Thầy trả lời cho mấy con một cái nhìn như 
thật, còn cái nhìn của những người người ta 
chưa nhìn như thật cho nên người ta thấy 
rắn nó lột da nó sống già đời, nó không có. 

Rồi mấy con còn hỏi gì Thầy nữa không 
con, về tu tập. Còn Diệu Hiền hỏi Thầy thì 
một lúc nữa con ở lại hỏi thêm những cái 
điều gì con cần hỏi.

Thôi, Thầy xin chào mấy con. Mấy con 
ra.

-------- 
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222-(LCK-092B)
*Triển khai tri kiến xả tâm 
* Vấn đạo xả tâm 
* Khai thị bất động tâm

-------- 

[Tu sinh]: Thưa Thầy! cái ông Nam hồi 
nãy ông lên đây ông muốn gặp Thầy lắm mà 
ông còn ... nói nhiều cái ông ...

[Trưởng lão]: Không có gì đâu, đối với 
Thầy những người đó không có sao.

[Tu sinh]: Ông gặp Thầy trước đây 
mười mấy hai chục năm về trước đó Thầy.

[Trưởng lão]: Lần Thầy đi xuống dưới 
đó trước.

[Tu sinh]: Ông lên đây rồi không gặp 
Thầy rồi ông kêu ca rồi ông quay trở về, tính 
tu với Thầy nhưng rút cục rồi ông không tu. 

[Trưởng lão]: Không có duyên! Không 
có sao con ạ! Nãy Thầy gặp ông đó.

[Tu sinh]: Ông vô ông dạy Trang nói 
bậy bạ quá, Thầy nói Thầy không thể nào 
mà vô đầu được. 
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[Trưởng lão]: Mấy người đó họ học cái 
lý luận thôi con chứ không có gì hết. 

Sao? Hôm nay con về con học trễ lớp 
rồi làm sao con học kịp con?

[Tu sinh]: Thưa Thầy cho con về con 
tập ăn tập ngủ!

[Trưởng lão]: Chứ con học không kịp 
đâu. Người ta hơn ba tháng rồi, còn mấy bữa 
nữa bốn tháng. Con học không kịp cái lớp 
này rồi, nó trễ quá. Thôi cũng được,  bây giờ 
con cứ về, rồi tập từ từ, chứ bây giờ làm sao 
bây giờ. Có nó cô Út, có gặp cô Út chưa con? 
Rồi, gặp cô Út rồi hả con? 

[Tu sinh]: Bạch Thầy! Con cũng xin 
sám hối với Thầy, con ra ngoài con tu... con 
tham sân si rất là nhiều, giờ con về đây con 
học theo Thầy. Con xin được ở đây, Thầy dạy 
con xả tâm, bây giờ cái ăn, cái ngủ còn chưa 
xong học cái gì cũng không tới được. 

[Trưởng lão]: Nội cái ăn cái ngủ cũng 
chưa rồi.

[Tu sinh]: Thí dụ như các cô có hỏi đến 
Sơ Thiền con ngồi ngoài con trộm nghe, con 
tự nói, ăn ngủ còn chưa rồi nghĩ đến cái đó 
nó xa vời. 
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[Trưởng lão]: Đúng rồi.

[Tu sinh]: Cái ăn, cái ngủ, cái không 
nói chuyện, mà  ba cái đó nó được.

[Trưởng lão]: Thì mới vô chứ gì?

[Tu sinh]: Dạ muốn vô cái gì mới vô.

[Trưởng lão]: Đúng vậy, ăn, ngủ, với 
độc cư mà không được thì thôi, không có 
làm với ăn bất cứ cái gì được đâu. 

[Tu sinh]: Con thưa Thầy! con về con 
nhập cái hộ khẩu mà người ta làm cho con 
cũng chưa xong, người ta cứ bắt con phải 
chờ, con không có chờ nữa. Con bảo thôi, 
các ông cho tôi cái giấy này tôi đi thôi chứ, 
bây giờ chờ, càng ngày ở ngoài con càng hư 
nhiều quá. Cái ăn cái ngủ vi phạm nhiều 
quá, cái cuộc sống bây giờ ngoài sáu mươi 
tuổi, đã lỡ tu rồi, theo Thầy. Thôi Thầy cũng 
đại xá, tha tội cho con, cho con về, con tu 
tập lại, dần dần con tiến. Thưa Thầy đúng là 
mới đầu nghe tu là cũng ham đến khi đụng 
vô không phải dễ. Khó.

[Trưởng lão]: Nếu mà dễ chắc người 
ta làm Phật hết, đúng vậy, khó, coi vậy chứ 
không dễ đâu. Ăn ngủ không, độc cư con 
thấy không? Có bấy nhiêu đó mà còn chưa 
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làm xong mà đòi hỏi cái gì. Đừng nói chuyện 
tới nhập Sơ Thiền, Nhị Thiền, mấy người 
đừng nói chuyện đó. Xa vời quá.

[Tu sinh]: Bạch Thầy! Con về gần một 
măm con cũng tự tu tập trong cái khu vườn 
của con đó, con cũng tu tập rồi con cũng 
thử phá hôn trầm, thử không nói chuyện mà 
cũng quá khó. Con nghĩ nếu mà mình tiến 
đến cái xa vời đó không thể được, mà không 
ở Chân Như lại càng khó mà đi, một mình là 
ở ngoài con người nó hư. Con xét nghiệm cái 
giờ ngủ con muốn ngủ thêm một lúc nữa là 
tự cho. Ăn nó cũng muốn ăn thêm.

[Trưởng lão]: Đúng rồi, dục mà, cái 
dục nó lôi đó. Ngủ rồi mà nó còn muốn 
thêm chút, rồi ăn nó cũng vậy. Dục nó dẫn 
dụ dữ lắm.

[Tu sinh]: Con cũng biết là từ hồi năm 
ngoái con cũng dẫn thằng em nó bị cái bệnh 
nó cũng hơi tâm thần về đây được gặp Thầy 
cho nó gieo một cái duyên nếu mà trong 
kiếp này nó không có sống được thì nó có 
cái duyên để một kiếp nào đó. Cái đó nó có 
nhân là nó có quả. Quả nào sau không biết, 
nhưng cái kiếp nào đó cái quả khi mà được 
gặp Thầy. Thì xong con lại phải dẫn nó về, về 
bây giờ nó cũng lại nó đi làm được rồi, cũng 
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chưa đỡ gì. Con lúc đó con cũng nghe thấy 
các chú nói là dạy, Thầy trực tiếp các cái lớp 
học. Con nghĩ phận con từ lúc đó rồi. Bây 
giờ ăn với cái ngủ, mà bây giờ Thầy lại dạy 
quá nhiều, quá trời. Ăn với ngủ mà chưa làm 
cái gì mà làm cái gì nữa đây, học cái gì nữa 
đây? Con thấy con xin Thầy về đây tiếp tục 
tu tập. Rồi đến thời gian dài con chỉ cần một 
lần nữa để cho nó xong cái cái hộ khẩu rồi 
trú tâm vào đó.

[Trưởng lão]: Được rồi con, bây giờ cứ 
lo cho cái hộ khẩu cho nó yên. 

[Trưởng lão]: Bây giờ thì họ nhận, 
nhưng con phải đi, Con bảo bây giờ không 
làm, cuối năm tôi về. Bây giờ phải đi, nếu 
con cứ ở nhà con chờ thì nó càng hư thêm, 
thế là con bảo thôi, trong cái thời gian chờ 
đợi thì con cứ về đây tu tập, đến khi điện mà 
hỏi nó được thì con xin Thầy ra một vài ngày 
cho nó xong. 

[Trưởng lão]: Thôi được rồi, thôi bây 
giờ ở đây để mà giữ giới luật cho nói nghiêm 
chỉnh một chút. Nghĩa là giữ giới ăn, ngủ, 
độc cư cho nó trọn vẹn. Biết nhẫn nhục, tùy 
thuận, bằng lòng trong mọi hoàn cảnh thì 
bấy nhiêu đó là cũng thấy là cũng khó rồi. 
Tu chi cho nhiều, còn cái lớp học thì triển 
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khai cái tri kiến cho các vị này để mà khi 
áp dụng vào qua cái lớp Chánh Tư Duy để 
xả tâm cho rốt ráo đó. Cho biết cách xả chứ 
không khéo là bị, mình không biết, mình 
không hiểu biết thì mình bị ức chế tâm, cho 
nên buộc lòng triển khai cái tri kiến của các 
vị. Quý vị ở đây để cho họ có cái hiểu đúng 
như thật, để khi họ có từng tâm niệm họ 
biết cách xả. 

[Tu sinh]: Bạch Thầy, ví dụ như là tu 
như vậy thì con xin Thầy khi mà ly dục, cái 
hơi nó bốc lên nó đốt cái não bộ như vậy, 
các cái tế bào của tưởng hoạt động rất mạnh 
như vậy thì nó thay đổi các niệm liên tục.

[Trưởng lão]: Thì sao?

[Tu sinh]: Nó sẽ làm cho con người đôi 
khi không phải là mình nữa. Đôi khi ăn, nói 
thì nó lại vi phạm nó sai, cái đó. Con tự nghĩ 
như vậy không biết là làm cái cách nào mà 
nếu như vậy thì phải làm cách nào để mà trị 
cái niệm đó ạ. 

[Trưởng lão]: Trị cái niệm đó chỉ có 
cái tri kiến giải thoát của chúng ta mà 
trị mà thôi. Mà từ lâu tới giờ cái tri kiến 
không có được triển khai, cho nên mình 
nói mình quán vô lậu, mình quán nhân quả 
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hoặc là mình quán Ái kiết sử hoặc là mình 
quán tham, sân, si hoặc là mình quán vậy 
chứ nó quán nó cạn cợt lắm. Khi thầy mở 
lớp Thầy thấy cái tri kiến của họ nói về quán 
họ không có hiểu, họ quán tầm bậy tầm bạ. 
Buộc lòng Thầy phải triển khai cho họ có 
cái dàn bài để mà họ phải biết quán cái gì 
trước, quán cái gì sau để đi vào xoáy vào, 
để nó phá vỡ một cái ác pháp, một cái niệm 
trong đầu của họ. Mình phải hiểu nó mới xả 
chứ còn khi  không thì nó ngắt ngang, ngắt 
ngang thì nó làm động não mình thêm mà 
nó ức chế đó, nó sanh ra còn nhiều niệm 
nữa là khác. 

Còn cái này, tại vì mình hiểu cho nên 
vì vậy mà mình không chấp nhận nó, mình 
không làm theo, bởi vì mình hiểu quá những 
cái niệm, tâm niệm của mình mình hiểu nó 
bằng cách mình đã triển khai nó trên cái tư 
duy của mình rất đúng. Còn cái từ lâu tới giờ 
mình cũng tư duy nhưng mà tư duy quá cạn, 
mình cũng cho nó là được nhưng mà sự thật 
ra chưa được. 

Ví dụ như quán thực phẩm bất tịnh, 
mình cũng quán à, nó thiu, nó thối, nó hôi. 
Khi mình nói sơ sơ nó không có nhằm nhò 
gì hết đâu, thành ra nó cạn, quá cạn. Thành 
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ra cái tâm nó tham ăn nó vẫn còn tham ăn 
à, nó chưa có thực sự là nhàm chán Còn bây 
giờ mình triển khai cái tri kiến, mình quán 
thâm sâu về vấn đề ăn uống rồi. Cái món 
ăn nó thực phẩm bất tịnh quá rõ ràng là 
mình quá hiểu rồi, nó không còn cái quán 
lờ mờ. Cái quán chung chung, mà đây nó đi 
sâu rồi, thành ra ra nó làm cho mình chán, 
không thích ăn. Dù cái món ăn ngon gì đi 
nữa mình nhớ tới nó là mình đã hiểu thì nó 
cái hình ảnh nó bất tịnh mình thấy rõ ràng 
là quá bẩn thỉu. 

Do cái sự quán sâu như vậy mà mình 
triển khai được cái tri kiến của mình, mình 
đi từ cái chỗ nào quán vô để cho nó mới có 
cái sự bất tịnh thật sự đó. Nó có cái phương 
pháp đó, do đó nó mới triển khai được cái 
hiểu biết đó, nếu không thì mình chung 
chung. Cũng nói bất tịnh, ai cũng nói được 
mà nói chung chung chứ nó không sâu. Cho 
nên buộc lòng cái lớp Chánh tri kiến nó phải 
ra đời để triển khai cái tri kiến người ta, để 
người ta sống mà người ta không bị ức chế 
tâm. 

[Tu sinh]: Kính thưa Thầy! Như vậy là 
con tới trễ, đành tu tập..

[Trưởng lão]: Sang năm lớp sau thì 
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người ta có mở cái lớp Chánh kiến thì mình 
sẽ làm bài trở lại, cái bài đầu tiên, để bắt 
đầu buộc lòng mình cũng phải triển khai cái 
hiểu biết đó. 

[Tu sinh]: Con cứ tập ăn, tập ngủ trước 
đã.

[Trưởng lão]: Vậy đó, tập ăn, tập ngủ, 
tập độc cư. Đồng thời để mình thấy người ta 
tu, tới cái lớp Chánh Tư Duy coi thử người 
ta tu ra sao. Thấy cái sự tu của họ, họ dùng 
những cái điều đã học hiểu để mà áp dụng 
vào cái sự tu học tập của họ, để coi thử coi 
họ tu coi họ xả tâm hay không? Nếu mà cái 
điều kiện họ còn bị ức chế là buộc lòng họ 
lại phải triển khai lại cái tri kiến họ, để họ 
xả hoàn toàn chứ không phải là dùng sơ sơ 
đó mà xả vậy được. Ở đây mình tu thật, làm 
thật, tu chứng mà chứ không phải tu nó lơ 
mơ đâu. Nó phải đi đến cái chỗ mà làm chủ 
được sự sống chết của mình. 

Thôi, bây giờ thì con yên tâm đi, 
thôi cứ về ăn, ngủ, độc cư cho nó đàng 
hoàng, có vậy thôi. Ai nói gì nói, tôi thôi, 
tôi chửi bấy nhiêu thôi chưa rồi, mấy người 
đừng có nói chuyện với tôi mà tôi giữ không 
trọn thì chết. Tôi chỉ tu bao nhiêu, không 
dám tu gì hơn. Con chỉ ráng mà giữ như 
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vậy thì cũng đủ rồi. Còn mấy ông mà tu cái 
lớp Chánh Tư Duy mà mấy ông đi lại nói 
chuyện là mấy ông chết này, giới luật cũng 
chưa nghiêm chỉnh, mà mấy ông tu cái lớp 
này là mấy ông tu sai hết rồi. Tôi cũng biết 
liền à, lớp này là lớp mấy ông phải độc cư 
trọn vẹn 100%.

[Tu sinh]: Ai cũng như thế này thì hiểu 
biết lắm, hiểu biết vô cùng.

[Trưởng lão]: Phải hiểu biết chứ, hiểu 
biết mà tại sao mình còn phạm thì bộ hiểu 
biết lý thuyết suông chơi sao? Ở đây mục 
đích đi tìm cái sự giải thoát mà, đâu phải. 
Hiểu biết để giải thoát chứ, hiểu biết mà 
không áp dụng, mấy người nói mà không 
thực hành là mấy người là người gì? Biết 
hay là không biết, còn không biết thì thôi 
tôi không nói. Còn đã biết rồi thì phải làm 
cho đúng, để phạt là người ta đem ra người 
ta nói bây giờ đem ra cái bài mấy ông viết 
như thế này này, mà bây giờ mấy ông sống 
này, làm mấy ông phá độc cư, mấy ông ăn 
uống phi thời này. Tất cả đưa cái này ra thì 
mấy ông đã nói rồi mà, tại sao mấy ông làm 
vậy, xem mấy ông có xứng đáng ở đây tu nữa 
không? Phải không, con thấy, cái chỗ này là 
chỗ chết chứ đâu phải.
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[Tu sinh]: Bạch Thầy, lâu nay con ra 
ngoài con chưa có hiểu cho nên mới vào con 
cũng vẫn chưa hiểu. 

[Trưởng lão]: Bây giờ tới cái giờ phút 
mà Thầy cho, còn mười mấy bữa nữa là con 
vào cái lớp Chánh Tư Duy rồi, thì coi như là 
người nào mà bất kỳ người nào ở trong lớp 
này mà phá ăn, ngủ mà phi thời, mà độc cư 
phạm phải độc cư thì kể như cái người đó 
đẩy ra ngoài chứ không có cho ở trong lớp 
này tu. Nghĩa là phạm là rời khỏi lớp đó, bởi 
vì nó có cái lớp rồi. Bây giờ còn phạm thì 
đưa xuống cái lớp Chánh kiến chứ không 
có được ở cái lớp Chánh Tư Duy, Chánh Tư 
Duy là cái lớp thực hành của người ta, còn 
cái lớp Chánh Kiến là lớp học, còn sai phạm. 

Nhưng mà nếu mà cái lớp mà xuống cái 
lớp Chánh Kiến, mà trở lại Chánh kiến mà 
thua những cái người tu sinh của lớp Chánh 
Kiến mình thua, thì mình được thải ra để mà 
tham dự thôi chứ còn không được ở trong 
lớp học đâu. Nghĩa là mình xuống đó mà 
mình còn phạm phải những cái lỗi lặt vặt 
này nữa thì đương nhiên là mình sẽ ra ngoài 
lớp tham dự, mình chỉ tham dự chứ không 
được ở trong cái lớp đó. Cũng như người cư 
sĩ đến đây nghe vậy thôi, nghe rồi về, có khi 
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được nghe, có khi được không nghe. Không 
được trực tiếp Thầy hướng dẫn, mà không 
được Thầy chấm bài cho như thế này nữa. 
Bởi vì mình muốn làm làm, không làm tự 
mình. 

[Tu sinh]: Cái này là họ phước duyên 
lớn lắm chứ sao, lớn quá, họ được Thầy 
kiểm tra, xong lại được Thầy chỉnh cho từng 
chỗ sai, để họ về mà xả cái tâm.

[Trưởng lão]: Để xả.

[Tu sinh]: Nếu không có một mình 
họ biết họ cứ cho là họ nghĩ đúng. Họ cũng 
không biết là đúng ở chỗ nào, sai ở chỗ nào.

[Trưởng lão]: Lúc mà họ xả cái tâm 
đó họ tưởng là họ yên, nhưng mà mai mốt 
có nữa, nó không hết. Thành ra xả hoài mà 
không hết, cứ ức chế nó làm sao mà hết, còn 
cái này kiểm. À mày xả chưa hết, phải làm 
cái này thêm, cái này thêm, trong khi cái 
tâm mình mình xả mình tưởng nó yên chứ 
không ngờ người ta biết mình nói cái này 
mình chưa có làm xong này, mình phải làm 
thêm, làm thêm nữa rồi thấy nó hết được 
rồi, bây giờ nó hết rồi người ta mới chấp 
nhận cho mình hết. 

[Tu sinh]: Nên con cũng sám hối, con 
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13.38... những cái tháng đầu mà về chưa, 
ngủ, nghỉ chắc nó chưa được như cái thời 
mới vô trong này, mới vô nó hăng hơn, xong 
rồi hôn trầm nó đánh cho xong mới bại 
trận. Con nghĩ lần này con về con bẩy nó từ 
từ, con không dám bẩy mạnh như lần trước 
nữa, con thấy sức mình không đủ, cứ từ từ 
từ từ con bẩy.

[Trưởng lão]: Giờ nó yếu rồi.

[Tu sinh]: Sợ nó yếu.

[Trưởng lão]: Thôi cũng được, đánh 
nó không thắng, giờ về tập lại, có vậy thôi 
không có gì đâu.

[Tu sinh]: Chú Dũng ở Quế Lâm - Lâm 
Đồng chú hỏi thăm Thầy. Hồi ở dưới đó lên 
con có gọi điện thoại, chú nói mười lăm 
ngày nữa chú về. Chú nhắn qua con cho gửi 
lời thăm Thầy.

[Trưởng lão]: Chú Dũng này cũng mắc 
công chuyện dữ quá!

[Tu sinh]: Chú kỳ này cũng kém rồi, ... 
kém lắm rồi.

[Trưởng lão]: Coi như tuột dốc. 

[Tu sinh]: Cũng còn gia đình cho nên 
khó quá, có vợ có con. Con thì không có vợ, 
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có con, không có gia đình con thấy còn xẹp 
xuống.

[Trưởng lão]: Con thấy còn tụt xuống 
chứ, còn kia người ta có vợ con, nó trì, nó 
kéo xuống là phải.

[Tu sinh]: Con vừa rồi về gặp cái chuyện 
gia đình, đủ chuyện, nhiều chuyện lắm Thầy 
ạ, đau đầu lắm, nhưng mà càng thế, trước 
khi lần này con xuống đây con bảo vậy là 
hay, đập cho mình trận để mình biết thế nào 
là gia đình mà sợ. Không còn cái Ái kiết sử 
nó bám theo nữa, cứ nghĩ đến người ta rồi 
cuối cùng đâm ra khó tu.

[Trưởng lão]: Đúng là khó. Thôi bây 
giờ con về nghỉ con, để Thầy trả lời cho mấy 
người này.

Rồi, con lên hỏi Thầy đi?

[Tu sinh]: Dạ bạch Thầy, có những điều 
con viết không biết nó đúng, sai ra sao nữa, 
con sửa lại.

[Trưởng lão]: Con xin biết ơn Thầy vào 
buổi chiều ngày sáu thưa hỏi Thầy đã chỉ 
chỗ sai cho con và chỉ dạy cách xả tâm, nên 
con được thoải mái không bị ức chế nữa. 
Con xin trình bày sự tu tập của con. 
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Hai giờ chiều con tập thân hành niệm, 
và kinh hành an trú một phút, con tu Tứ 
Niệm Xứ. Hai giờ ba mươi phút, bốn giờ 
mười lăm thì tự nó bung ra vậy còn thiếu 
mười lăm phút nữa là con tu được hai tiếng. 
Con có tu quá giờ Thầy cho phép không? Và 
con tu đúng hay sai.

[Trưởng lão]: Được, con cứ tu từ từ mà 
con tập lên như vậy mà chỉ còn mười lăm 
phút tức là con tu nhiều lắm đó, mười lăm 
phút con tu một thời gian nó nhuần nhuyễn 
rồi con tăng dần lên nó không bị bung ra 
con. Còn bây giờ nó bung ra còn mười lăm 
phút nữa nó mới hết nó mới được hai tiếng 
đồng hồ đó. Nhưng mà không sao đâu con, 
tập dần nó sẽ đạt được chứ không có gì đâu, 
không sai đâu. 

[Hỏi]: Trong suốt thời tu con vừa có 
ngồi, vừa đi. Khi chuyển tư thế thì con có 
chuẩn bị nên không bị mất niệm, trong khi 
ngồi con có đưa tay phủi con kiến xuống và 
có một vài cử động nhưng không có bị mất 
niệm. Nói chung là trong suốt thời gian tu 
không mất niệm vậy là con tu đúng?

[Đáp]: Đúng con, bởi vì có những cái 
hành động đó nhưng mà con rất là cẩn thận, 
không vì những cái hành động đó mà con 
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quên cái pháp tu tập của con. 

[Tu sinh]: Vậy là con phủi kiến cũng 
được à Thầy? Cái tay con đang để thì con 
cũng nhích tới, nhích lui, con chuyển động 
nó rất.

[Trưởng lão]: Con tỉnh thức biết đàng 
hoàng.

[Tu sinh]: Vậy là được.

[Trưởng lão]: Được,  không có gì đâu. 

[Hỏi]: Trong suốt giờ tu con tác ý tâm 
không phóng dật, tâm thanh thản, an lạc, vô 
sự và câu tâm phải thanh thản trong trạng 
thái thanh thản, vì trong thanh thản mới có 
nội lực, tâm có nội lực mới nhập thiền định. 
Con có khởi niệm sắp xếp ý tứ để lên trình 
thầy, con có quán mười hai nhân duyên 
trong những lời Phật dạy như vậy là đúng 
hay sai?

[Trưởng lão]: Trong khi con đang tu 
phải không con? Trong khi đang tu khi mà 
thấy nó khởi lên những cái pháp vậy thì con 
bảo nó dừng lại, như vậy là sai con.

[Tu sinh]: Dạ cái pháp đó tại tự con 
khởi lên nghĩ vậy chứ không phải nó khởi 
lên.
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[Trưởng lão]: Con tự con con khởi nghĩ 
thì được, không sao? Chứ tự nó nó phóng ra 
đó không được, phải dẹp nó. Con tự nghĩ, 
mình chủ động mình nghĩ cái pháp đó ra có 
phải không?

[Tu sinh]: Con đọc trong Những Lời 
Phật dạy mà Thầy, con đem ra con ngồi con 
quán. 

[Trưởng lão]: Con chủ động con nghĩ.

[Tu sinh]: Cái đó con nghĩ.

[Trưởng lão]: Chứ đừng nó tự nó nó 
khởi ra cái niệm mà nói về mười hai nhân 
duyên rồi thì mình dẹp xuống. Còn cái này 
con tự nghĩ ra, con nghĩ theo cái kinh sách 
Thầy dạy đó, con nghĩ thì được. Nghĩa là 
mình chủ động mình điều khiển được 
cái ý của mình ở trong đó thì được.

[Hỏi]: Trong suốt thời tu có hai điểm 
khởi duy nhất, thứ nhất là của một người 
bạn hàng mua bán với con ngày xưa, con 
muốn tu thử tâm từ nên con khởi lòng yêu 
thương người này, cái niệm này lên nhưng 
không được, sao lòng con cứ trơ trơ không 
thương yêu gì được hết. Con loay hoay với 
cái niệm này gần ba mươi phút. Con nghĩ 
rằng tại trước con chọn tu tâm xả nhưng sợ 
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tu sai. Ác thiện gì cũng xả, nên con muốn 
chuyển qua tâm từ. Nhưng bây giờ không 
được thì phải xả, vậy là con suy tư, “người 
này chỉ là bạn hàng mua bán với con, con 
không có thương ghét gì cả, tình cảm bình 
thường không có dính mắc, và con tác ý thôi 
xả đi” tức thì hình ảnh này biến mất, như 
vậy là con đúng hay sai.

[Trưởng lão]: Đúng đó con, con tu tâm 
xả đó con, bởi vì những cái hình ảnh đó nó 
gợi con, tu tâm từ thì coi chừng nó bị xen 
vào cái Ái kiết sử mình không hiểu, cho nên 
nó loành quành cái niệm nó còn hoài.

[Tu sinh]: Dạ con khởi lên không được, 
bình thường ở ngoài con tính thương yêu 
người này được, người kia được, sao mà tới 
người này con không thương được.

[Trưởng lão]: Con không được, con xả 
vậy là con xả đúng đó, tức là nó hợp với đặc 
tướng của con, con xả nó đi mất phải không? 
Còn cái kia con khởi lên mà con khởi không 
được, mà cái hình ảnh đó nó loanh quanh 
với con hoài, thành ra con dùng cái tâm xả 
thì nó hợp với cái đặc tướng của con. 

[Tu sinh]: Mà con không cần nói cái 
niệm này vô thường, mà con chỉ nó xả đi vậy 
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là cũng được hả Thầy?

[Trưởng lão]: Cũng được con, xả đi 
cũng được, bởi vì nó là tu tâm xả mà. 

[Hỏi]: Con tu tập tâm từ, cái niệm đó 
vậy là đúng hay sai. Tại sao con khởi lòng 
thương được? Con kính xin Thầy chỉ dạy. 

[Trưởng lão]: Coi như là mình trong 
khi đó mà con vì cái lòng thương con mà 
con tu tâm xả thì con vẫn thấy con thương 
chứ không phải là mất cái tâm từ của con 
đâu. Nhưng mà con không có tu tâm từ, bởi 
vì tâm từ nó khởi lên không được, con hiểu 
không? Mình thương mình khởi lên cái niềm 
thương của mình đối với cái người bạn hàng 
đó, nhưng mà nó khởi không có được, tức 
là nó có duyên tâm xả hơn là tâm từ. Vì tâm 
từ ở trong tâm từ của đạo Phật, cái từ đó nó 
có cái xả trong đó. Nhưng mà con khởi lên 
không được cho nên con xả không được cái 
niệm.

[Tu sinh]: Dạ bạch Thầy! Đây con giành 
thêm một cái đó là hồi sáng đó, cái này là 
con đi quanh hàng rào, buổi chiều hai giờ 
chiều. Buổi sáng con có ngồi con tu thử một 
thời tâm từ rồi, thì có những cái niệm khởi 
lên, khi mà con khởi sự con thương yêu mấy 
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người này thì cái hình ảnh nó biến mất, như 
vậy có đúng không Thầy?

[Trưởng lão]: Cũng đúng đó, cái đó nó 
biến mất là đúng rồi, nếu mà con khởi ở 
trong lòng thương yêu rồi tức là nó thoải mái 
con rồi thì cái đó nó mất. 

[Tu sinh]: Tức là buổi sáng con tập thử 
thì, cái đó là con tu nên con biết rồi, trong 
nhà con không à, con tập tu trước, nhưng 
mà những người đó lúc còn ở trong nhà con 
cũng đâu có thương yêu sâu sắc gì đâu Thầy, 
Nhưng mà lúc này con sải lòng con tự lòng 
con thương yêu thật sự đó thì cái niệm đó 
mất, thì buổi sáng con tập được. Tại vì buổi 
chiều con tính thử qua cái này. Mà con cứ 
ngồi con thử, con không có được.

[Trưởng lão]: Chỉ xả, tức là con sử 
dụng tâm xả con xả được, nó đi luôn. Còn 
con khởi cái lòng từ thì không được.

[Tu sinh]: Không được, mà con ngồi 
con cứ xoay tới, xoay lui con suy nghĩ cái 
chuyện tốt với người này, mà người này cũng 
đâu có gì với con, chỉ là bạn hàng quen thôi. 
Mà con xả không được.

[Trưởng lão]: Con xả không được tức 
là cái từ trường của cái người đó nó không 
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có hợp với cái tâm từ của con đâu, nó hợp 
lại nó xả nó mới được, còn  nó không tương 
ưng. Con xả chứ, bởi vì con xả con khởi 
lòng thương yêu cái từ trường đó nó 
sẽ phóng ra, nó tương ưng với cái từ 
trường thiện của người khác vì vậy con 
xả được cái tâm, mà nó không tương 
ưng thì coi như nó có ác pháp trong đó 
nó không tương ưng với cái lòng từ của 
con. Con quyết tâm con khởi lòng từ của 
con mà, nhưng mà cái từ trường đó nó 
không tương ưng cho nên vì vậy mà con 
xả không có được. Còn những cái người 
khác mà con xả được đó là có sự tương 
ưng, cho nên vì vậy mà khi con xả thì xả 
tâm xả thì xả được, tại vì xả ác pháp.

[Tu sinh]: Như vậy là nếu sau này con 
tu thì có thể áp dụng từ, bi, hỉ, xả gì được.

[Trưởng lão]: Có được chứ con.

[Tu sinh]: Được hết, 

[Trưởng lão]: Được à con. Cái nào mình 
xả được thì mình sử dụng. Thí dụ như bây 
giờ con tu cái tâm xả con, mà bây giờ con 
dùng cái tâm xả con mà ly dục, con dùng 
tâm từ con không xả được thì coi như cũng 
xả. Rồi con dùng tâm bi mà con xả được rồi 
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cũng dùng tâm xả, con hiểu không? 

[Tu sinh]: Vậy là miễn làm sao mà mất 
được cái niệm đó.

[Trưởng lão]: Mất được cái niệm đó 
mà xả được cái niệm đó, mà hiện bây 
giờ con chọn lấy cái tâm xả con, con 
dùng cái từ con xả thì cũng là xả, mà 
con dùng tâm bi con cũng xả. Nhưng mà 
con không nuôi lớn cái tâm từ đó hoàn 
toàn, mà con luôn luôn lúc nào con cũng 
dùng cái tâm từ con tu thì lúc nào con 
cũng nhớ con sử dụng cái lòng thương 
của con, thì cái đó là con tu cái tâm từ, 
nhưng mà nó cũng nằm trong đó xả hết. 
Con hiểu chỗ đó không? 

Còn nếu mà không thì con dùng cái 
tâm xả con xả. Nhưng mà sự thật xả để mà 
dùng tâm từ. Chứ không phải là xả tâm xả, 
mấy con chưa biết đi về cái pháp chuyên 
môn chứ gì? 

Chưa biết, cho nên bây giờ thí dụ như 
đầu tiên con thấy con hỏi Thầy là con khởi 
cái lòng từ với cái người bạn hàng buôn bán 
với con để lòng thương con để mà con xả chứ 
gì. Nhưng mà con khởi cái xả không được. 
Có phải không? Do đó bây giờ con mới dùng 
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cái câu tác ý này con mới xả cái tâm xả thì 
con xả được, để xả được tức là con thực 
hiện ở bên cái lòng từ của con. Mục đích 
con khởi lòng từ để mà xả, thì xả cái 
hình ảnh đó. Mà giờ con xả không được, 
do cái lòng từ khởi lên không được, xả 
không được. Bây giờ con dùng cái tâm 
xả con xả thì con xả được để mà thực 
hiện cái lòng từ. 

Bởi vì ý của con là ở trong cái lòng từ, 
là mình thương cái người đó để cho mình xả, 
mà bây giờ mình khởi cái lòng thương của 
người đó thì không tương ưng được, cho nên 
không có xả được. Bây giờ đó con mới xả, 
con mới dùng cái tâm xả, con thôi, xả đi, thì 
tức là con xả cái hình ảnh đó mất đi. Tức là 
dùng tâm xả thì cái lòng từ của con nó 
không phải cái từ mà nói là tôi thương 
người đó đâu, nó không có nghĩa vậy 
đâu. Mà nó xả được tức là nó thương cái 
người đó.

[Tu sinh]: Thầy ơi như vậy là Thầy giải 
thích con hiểu rồi, cái từ trường. Trước con 
nghĩ con nói, chết rồi, như vậy là mình mất 
cái lòng thương sao? 

[Trưởng lão]: Đâu có mất, vì con 
đã khởi cái lòng thương, nhưng mà nó 
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không có xả được, tại vì cái từ trường 
nó không có tương ưng. 

[Tu sinh]: Con nói trời ơi, ngày hôm 
nay xả quá rồi giờ xả sai rồi giờ… Rồi con 
hiểu rồi, cái tương ưng.

[Trưởng lão]: Nó không có tương ưng, 
rồi bây giờ con dùng tâm xả cho nên vì vậy 
con xả được cho nên cái lòng từ con thực 
hiện.

Mình nên hiểu vậy.

[Tu sinh]: Dạ!

[Trưởng lão]: Đó thì con tu tập vậy 
thì đúng chứ không có sai đâu, nhưng mà 
hiểu rõ như vậy thì con sẽ tu tập không sai, 
chứ không khéo nó sẽ đi sai. Không biết là 
mình tu khởi lòng từ không được, do đó thì 
coi như là không có xả được nhưng mà khi 
mình qua bên kia mình xả được thì khởi sự 
lòng từ của mình được.

[Hỏi]: Niệm thứ hai là người bạn trai 
của con hình ảnh cũng mờ mờ thôi, con suy 
tư đây là Ái kiết sử, làm con đau khổ. Bây 
giờ tu rồi, con không còn tình cảm gì nữa và 
con cũng tác ý “Thôi xả đi, thì hình ảnh đó 
biến đi”. Bạch Thầy, như vậy đúng hay sai?
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[Trưởng lão]: Đúng đó con, đó là con 
tu tâm xả dễ dàng quá, nhưng mà xả như 
vậy tức là ngầm ở trong đó con biết cái lòng 
thương yêu của con nó rộng lớn nó vượt lên 
trên cái tình cảm của giữa bạn trai của mình, 
nó vượt lên nó xả ở trong cái lòng từ thương 
chứ không phải là ghét đâu. 

[Tu sinh]: Dạ bạch Thầy, cái niệm này 
cũng hiện tới, hiện lui, đi tới, đi lui hoài.

[Trưởng lão]: Ghê lắm à con.

[Tu sinh]: Con xả hôm nay là con xả 
nhiều lắm rồi đó.

[Trưởng lão]: Cái đó nó thuộc về ái kiết 
sử đó con, cho nên vì vậy mà xả nó nhiều 
lần lắm, nhờ đó mà lần lượt rồi nó sẽ đi mất 
chứ còn không khéo cũng làm cho mình khổ 
tâm lắm. 

[Tu sinh]: Dạ!

[Hỏi]: Kính bạch Thầy! Cách thức con 
tu như vậy là đúng hay sai? Con có bị rơi vào 
tưởng không? Con sợ bị tưởng lắm.

[Trưởng lão]: Không, không phải tưởng 
đâu con, cái đó là con dùng cái tâm xả, con 
dùng phương pháp hoàn toàn, không có bị 
tưởng. Chỉ khi mình xả đó, mình xả mình 
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sợ ức chế tâm thôi, nó không đúng cách mà 
mình ức chế tâm thôi, mà mình thấy mình 
xả nó đi luôn, thì nó không bị ức chế.

[Tu sinh]: Ức chế tâm có nghĩa là mình 
xả sao?

[Trưởng lão]: Là mình không hiểu đó 
con, mình không hiểu. Thí dụ như bây giờ 
nói về ái kiết sử, con hiểu trên cái vấn đề 
giữa nam, nữ, trai, gái vợ chồng thì nó bao 
nhiêu thứ khổ. Nó đủ thứ khổ. Vừa hai người 
nó có hai tư tưởng, nếu mà không chịu tùy 
thuận với nhau thì sẽ là có những cái khổ 
xảy ra, mà tùy thuận tức là mình cũng đã 
chịu trong cái khổ đó rồi, cho nên mình tư 
duy, suy nghĩ mình hiểu như vậy do đó cái 
hình ảnh đó mình xả xuống, nó mờ đi, nó 
mất đi mất đi. Tức là nó có sự hiểu biết 
không bị ức chế. 

Còn nếu ờ mình nói thôi, xả đi, thì nó 
đi. Nhưng mà sự thật ngay lúc đó nó đi chứ 
chưa phải nó mất đâu. Còn mình biết cả 
một cái loạt khổ giữa cái tình cảm này nó sẽ 
đem đến một cái khổ, quá khổ. Do đó nó từ 
cái khổ đó mà nó xả cái nghiệp đó một cách 
rất là chân thật, nó không có còn lừa đảo 
mình được nữa. Tức là nó không còn mà ẩn 
núp ở trong tâm mình nữa. Bởi vì đó là cái 
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khổ thật. Đời người, những cái điều đó là 
cái điều khổ. Vả lại đó cũng là con đường tái 
sanh luân hồi, tiếp tục con đường tái sanh 
luân hồi của mình và của mọi người. Chính 
mình chủ động trên con đường đó thì nó là 
con đường tái sanh luân hồi. Và nó là cái 
duyên để tạo cho những người khác luân hồi 
vào con cái của mình, nó là con đường sanh 
tử luân hồi. Vì vậy mà khi mình hiểu biết 
như vậy mình thông suốt như vậy đó là 
nó đã xả mà không bị ức chế. 

[Hỏi]: Trong Tứ Vô Lượng Tâm, con 
chọn tâm Xả nhưng con tính xin Thầy quán 
xét con nên tu tâm nào cho hợp với con. 

[Trưởng lão]: Nghĩa là con tu cái tâm 
nào mà con tác ý  con xả mà thấy nó đi 
ra thì đó là nó hợp với con. Nó đi là hợp, 
còn nó không đi là không hợp, đuổi hoài nó 
tì tì là nó không chịu là nó không hợp với cái 
đặc tướng của mình. Mình tu cái pháp nào 
mà mình thấy mình cái hình ảnh, cái tâm 
trạng đó nó sẽ đi, nó không còn, nó đem lại 
sự bình an mình thật sự, đó là con hợp với 
cái pháp đó.

[Tu sinh]: Vậy nhưng mà mấy ngày 
trước con chỉ tác ý là vô thường thôi Thầy. 
Bây giờ con tác ý cái câu xả luôn, khỏi nói 
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cái câu thường hả Thầy?

[Trưởng lão]: Được con.

[Hỏi]: Buổi tối bẩy giờ con tu tập nhiếp 
tâm, an trú một phút Thân Hành Niệm và 
kinh hành, con tu từ Tứ Niệm Xứ từ bẩy giờ 
rưỡi đến tám giờ rưỡi thì nó tự bung ra, trong 
thời gian này niệm khởi nhiều, con ngồi xả 
tâm xả nghỉ. Chín giờ tu trong tướng đi, đến 
còn bẩy phút là mười giờ, thì nó bung ra. 
Kính bạch Thầy, sao con không ngồi được 
thời gian giống như buổi chiều, con kính 
trình Thầy, nếu có gì sai xin Thầy chỉ dạy 
cho con. Tại sao càng lúc càng lùi.

[Trưởng lão]: Nó không có lùi đâu 
con, mình tu trong bốn oai nghi cho nên 
mình đừng có giữ cái mực đó, khi mà 
nó đi đó, con ngồi yên thì con cứ ngồi 
yên, con đừng có ráng trong buổi chiều, 
buổi sáng mình ngồi tốt sao buổi chiều 
nó lùi lại, mình thấy nó lùi lại. Không 
phải đâu, nó có thể nói rằng mình tu tập 
buổi sáng mình ngồi có thể nhiều, mà 
buổi chiều mình ngồi ít mà mình lại đi 
nhiều. Nghĩa là giờ giấc mình luôn luôn lúc 
nào mình cũng  giữ gìn trọn vẹn, và đồng 
thời oai nghi tế hạnh lúc nhiều, lúc ít cái ấy 
không quan trọng mà ăn thua cho cái tâm 
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con. 

Ăn thua cho xả con, con xả nó có 
đi hết niệm không? Hoặc là chỗ cái tâm 
con nó thanh thản, an lạc, vô sự không? 
Nó bất động không? Nó còn làm những 
cái pháp gì nó còn làm động tâm con 
không? Đó là con quan sát cái dục lậu, 
hữu lậu, vô minh lậu. Ba cái lậu hoặc 
này nó có tác động gì đến thân, tâm con 
không? Thì như vậy là cái sự tiến bộ 
của con chứ không phải chỗ ngồi chỗ đi 
nhiều, chỗ ngồi không phải.

[Tu sinh]: Không,  con nói cái chỗ giờ 
đó Thầy, tại vì cái buổi chiều con ngồi thì nó 
được gần hai tiếng, còn cái này có được một 
tiếng à.

[Trưởng lão]: Con ngồi buổi chiều hả, 
phải không? Bây giờ thí dụ như mọi lần con.

[Tu sinh]: Thì đó con ngồi buổi chiều 
con ngồi chỉ còn mười lăm phút là được hai 
tiếng. Còn buổi tối con ngồi có bẩy giờ rưỡi 
tới tám giờ rưỡi là có một tiếng thôi. Rồi con 
xả ra nửa tiếng.

[Trưởng lão]: Không cần, con giữ ăn 
thua cho cái tâm của con thôi. Nghĩa là dù 
con có ngồi nhiều hay ngồi ít nó không quan 
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trọng con, mà ăn thua chỗ cái tâm. Con xả ra 
mà con vẫn thấy cái tâm mình thanh thản, 
an ổn thì nó càng tốt, cũng như tu vậy thôi. 

Cho nên bây giờ tu người ta thấy, 
thường thường người ta tu không có giờ 
giấc đâu, nghĩa là lúc nào cũng tu, giờ 
ăn thua ở chỗ cái tâm của mình thôi. 
Bây giờ trong cái giai đoạn tu  của cái 
tâm chứ không phải là chỗ ngồi. Có khi 
mà con ngồi nó thấy an, có khi con ngồi 
nó không an, nó không an nhưng mà 
mình cố gắng mình ôm pháp thì ở chỗ 
đó nó hoàn toàn nó mới tốt con. Cho nên 
nó không sao đâu, con đừng có thấy hôm 
qua thì buổi chiều mình tu hai tiếng, mà bữa 
nay mình tu có tiếng mình thấy sao nó lùi, 
nó không tiến, đừng có nghĩ như vậy, mà 
mình ăn thua mình quan sát chỗ cái tâm 
của mình thôi. 

Hôm qua cái tâm mình ngồi hai tiếng 
nó cũng yên, mà bữa nay ngồi chừng một 
tiếng à, rồi mình thay đổi oai nghi, mình giữ 
gìn cái tâm mình, mình thấy nó cũng an trú 
được thì nó cũng tốt như vậy không có xấu. 
Ăn thua cái tâm của mình. Và cái nữa không 
phải ở cái chỗ mà không niệm, mà cái chỗ 
bất động, con phân biệt được cái chỗ Bất 
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Động Tâm. Bất Động Tâm nghĩa là không 
phải chỗ không niệm, nó có niệm mà nó 
không làm chướng ngại gì trong tâm 
con gọi là bất động. Tu mấy con không 
hiểu. Cứ lo cái chỗ không niệm, khi nào 
mình ngồi không niệm nó chắc là tốt, 
nó không phải. Cái chỗ bất động, nghĩa 
là các cái pháp, các cái gì đó mình ngồi 
chơi này, các cái niệm nó khởi nó khởi 
nhưng nó đừng làm cho mình động. 

Nó động như thế nào? Nó động thí dụ 
như mình nhớ nhà mình, thì nó là Ái kiết 
sử, nó làm cho mình động tâm mình, mình 
nhớ thương, thì đó là có cái kiết sử nó rồi. 
Còn nó mình nhớ cái chuyện gì nó không 
có thấy mà gợi cái tình cảm mình gì hết, 
nó cũng nhớ cha mẹ vậy nhưng mà nó 
bình thường, không có gì, thì nó không 
có sao hết. Mà nó nhớ mà nó lo, ,nó có 
cái gì nó làm cho mình lo lắng trong lòng 
của mình, hay là thương thương ở trong lòng 
của mình, mình nhớ cũng như là nhớ cái 
chuyện bình thường, nó không có gợi cho 
mình thương thương cái gì hết, thì cái đó 
nhớ nó không sao.

[Tu sinh]: Dạ được, cái đó thì trong 
lòng con nó không có vậy, thí dụ nhớ nhớ có 
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nghĩ tới cái lòng con.

[Trưởng lão]: Nó nghĩ tới chứ nó không 
có cái sự mà nó làm cho mình, gây cái tình 
cảm của mình, đó thì không sao hết. Nó đã 
bất động chỗ đó mà, còn cái niệm thì nó 
niệm chứ, nhưng mà tôi thấy tôi bất động 
tâm tôi không có động. Còn bây giờ nó cái 
niệm nó khởi ra cái tôi nhớ, nhớ mẹ quá 
không biết bà bây giờ ra sao, chắc bà 
lúc này bệnh đau? Đó là không được rồi, 
nó đi tới cái chỗ mà lo lắng đó là biết, bị 
kiết sử mất rồi. Còn nó không có lo nó 
nhớ, nhớ mẹ mình mình nhớ chứ, nhưng 
mà không có lo gì hết, coi như mình ở 
trong nhà mình sống chung trong nhà 
vậy, không có gì. 

Mấy con chưa nắm vững cách thức này 
cho nên mấy con cứ lo là nó có niệm. Nó 
không cần, Thầy nói không cần, nhưng mà 
nó không có động tâm mình, nó không có 
động tâm. Chừng nào mà con nhập Sơ 
Thiền con còn niệm đó thì nó sai, còn 
cái này con ở chỗ Bất Động Tâm. Những 
cái niệm đó nó có làm tâm con động không, 
mà nó không động, nó bình thường nó 
không động gì hết, nó không thương không 
nhớ, không thương, không gì. Hoàn toàn 
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nó niệm là nó niệm, nó nghĩ đến cha mẹ 
như vậy thôi chứ nó không nghĩ gì mà 
nó làm cho nó phải lo lắng buồn phiền 
trong lòng thì niệm đó kệ nó ăn thua gì.

[Tu sinh]: Niệm đó vậy có đuổi không 
Thầy? Niệm đó có đuổi không Thầy, con có 
phải xả không Thầy?

[Trưởng lão]: Không, không có cần 
nữa, mình tu trong cái tâm bất động, mình 
ngồi chơi vậy thôi mình thấy nó không động 
gì hết, thì đâu cần gì phải xả, con xả đi 
nó ức chế cái niệm, nó ức chế niệm. Con 
tác ý nó ức chế, cho nên nhiều khi muốn cái 
tâm của mình không có niệm có phải vậy 
không? Con tu là không có niệm, nó không 
phải đâu, nó niệm mà cái niệm đó nó không 
tác động được gì hết.

[Tu sinh]: Nhưng mà khi một cái niệm 
khởi lên thì trong đầu nó có một cái gì nặng 
nặng đúng không Thầy.

[Trưởng lão]: Có chứ con, bởi vì nó 
đang suy nghĩ mà.

[Tu sinh]: Nếu mà con không xả thì cái 
đầu nó nặng cái đầu một hồi nó hết, hay là 
làm sao?
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[Trưởng lão]: Một chút nó hết, mà 
nếu một cái đầu nó nặng đó là bắt đầu 
nó có, nếu mà cái Ái kiết sử thì bắt đầu 
nó có một cái tình cảm gì đó nó xen vô, 
nó làm cho mình hồi tưởng lại thêm về 
cái kỷ niệm này kia rồi nó nhớ lại, đó là 
nó có bị tác động, nó động. Còn nó nghĩ 
nhớ mà nó không có gì thì tự nó đi à. Nó 
tự đi, con không xả nó cũng đi, nó có gì 
đâu, nó đâu có gì đâu nó tác động được 
con mà con gạt. Còn bắt đầu nó gợi lên 
những cái kỷ niệm gì đó, những hình ảnh gì 
cũ đó coi chừng, quá khứ không truy tìm, 
mà giờ nó truy tìm lại coi chừng nó gãy 
cái Ái kiết sử nó, thì mình tác ý để dừng 
nó để cho nó gây ra động tâm mình.

[Tu sinh]: Dạ! Như vậy là trong cái thời 
tu này của con là con cứ tiếp tục.

[Trưởng lão]: Con cứ tiếp tục vậy không 
có sao đâu, con cứ dùng cái tâm Xả con xả 
vậy tốt hơn, xả nó đi phải không? Thì con 
dùng tâm Xả mà xả, không có gì đâu, cứ vậy 
thôi không có gì.

[Tu sinh]: Vậy là con cứ ngồi bao nhiêu 
được thì con cứ ngồi.

[Trưởng lão]: Cứ ngồi, bao nhiêu được 
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cứ ngồi, có khi ít, có khi nhiều, nhiều hơn 
nữa cũng được không có sao hết. Coi như là 
mình nhàn nhã lắm không có gì đâu, như 
vậy hết. Có lo đừng có nghĩ là sụp đâu, hàng 
ngày mình quan sát mình kiểm điểm, rồi 
mình thấy cái niệm nó tự động nó thưa, còn 
nó đến mình coi nó có tác động được không, 
nó không tác động thì nó đến. Khi nó đến thì 
mình tác ý nó, cho nên vì vậy con tác ý xả nó 
đi mất, nó không có cái gì quan trọng cho 
nên con xả nó đi mất. Nó có cái gì quan 
trọng coi nó tác động con, con xả nó, 
con tác ý con xả nó không đi đâu. Con 
quán hết sức nó mới đi. Còn nó không có 
vấn đề gì quan trọng con tác ý, con bảo 
nó xả là nó xả liền.

[Tu sinh]: Còn cái buổi tu khuya này 
là tệ quá Thầy ơi, con chưa có ghi vô để con 
hỏi Thầy. Tại vì khi mà con mới bắt đầu 
bước ra đi thì con cũng tập ba mươi phút 
trước, và an trú một phút, giống như con lấy 
đà vậy đó. Rồi con ngồi được có bốn mươi 
lăm phút, nó không được một tiếng nữa. Rồi 
cái con nghỉ nửa tiếng xong rồi tới từ bốn giờ 
tới năm giờ con đi, nhưng mà thời gian đó là 
con chỉ biết cái hơi thở với cái thân thôi chứ 
nó không có được quay vô như thế này.
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[Trưởng lão]: Tức là nó không chịu 
quay vô đó, nhưng mà mình cố gắng mình 
ôm pháp để tập trung trên pháp thôi, được 
thôi, không có sao đâu.

[Tu sinh]: Cũng được à Thầy.

[Trưởng lão]: Được con, không sao hết.

[Tu sinh]: Bởi vì con thấy cái kia nó 
giống như là cái bánh xe đó, nó đầy hơi. Còn 
cái giờ tu nó giống như nó bị xẹp vỏ luôn.

[Trưởng lão]: Nhưng mà con ôm pháp, 
thành ra nó giống vậy chứ xem ra ôm pháp, 
đúng đó con, không sai đâu.

[Tu sinh]: Như vậy là con cũng cứ giữ 
cái mức là hai cái hơi thở với cái thân. Nhưng 
mà cái kia đúng gọi là tâm quay vô đó hả 
Thầy.

[Trưởng lão]: Tâm nó quay vô. Còn nó 
không chịu quay vô thì mình ở trên pháp 
mình ôm, mình giữ thân thôi. Có vậy thôi, 
đâu có cần mà nó luôn luôn quay vô đâu.

[Tu sinh]: Con thấy nó không quay vô 
con sợ, con nói vậy là con có sai. 

[Trưởng lão]: Con cứ ôm pháp, bởi 
vì mình ôm pháp rồi, nó quay vô thì nó 
nhẹ nhàng, mà nó không quay vô thì cứ 
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ôm pháp, cũng vậy thôi, không có gì hết. 
Khi mà ôm pháp thì nó hơi cực một chút, 
còn khi nó quay vô nó nhẹ.

[Tu sinh]: Nó nhẹ, đúng rồi đó Thầy.

[Trưởng lão]: Khi nó chịu quay vô thì 
mình thấy nó đỡ một chút, mà không quay 
vô thì ôm pháp nó cũng vậy thôi. Có gì đâu, 
chứ mình có bỏ pháp mình đâu. Nhưng mà 
nó không nhẹ, tại vì nó không có chịu quay 
vô.

[Tu sinh]: Vậy là con nghĩ chắc tại 
con. Cái kia Thầy kêu tu ba mươi phút thôi, 
còn cái này con kéo quá chừng luôn rồi giờ 
chắc...

[Trưởng lão]: Nhưng mà không sao, 
đây ba mươi phút thì con chuẩn lắm, nhưng 
mà điều kiện con khó khăn gì. Cái sự tu tập 
mình cứ lần lượt mình tăng lên chứ mình 
đâu có đứng một chỗ đâu.

[Trưởng lão]: Dạ! Cái thời gian cứ tăng 
được không hay cứ tăng?

[Trưởng lão]: Cứ tăng con, hễ thấy nó 
an trú được, thấy nó nhiếp phục được tâm 
thì tăng lên con.

[Tu sinh]: Còn cái vấn đề xả thì xả như 
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vậy là con được. Được rồi con, xả như vậy là 
được rồi.

[Tu sinh]: Vậy là con có phải làm bài 
nữa không Thầy?

[Trưởng lão]: Tới tâm Xả thôi khỏi làm 
nữa, xong rồi, lo tu.

[Tu sinh]: Vậy là con khỏi làm, nhưng 
mà Thầy cũng cho con xin cái dàn bài.

[Trưởng lão]: Rồi, để Thầy gởi cho cái 
dàn bài để viết. Sau này mình có cái niệm 
nào mình muốn xả nó, mình lập thành cái 
dàn bài đó ra, mình soi nó vô. Biết cách đó, 
biết cách làm cái dàn bài đó cho mình quán 
nó thấu triệt đó, còn không có dàn bài mình 
quán nó đâm. Quán nó bên đây, bên kia 
cũng cho nó xong. Còn người ta lập cái dàn 
bài ra rồi. 

Thí dụ như cái niệm đó mình cần quán 
triệt nó cho nó thông suốt, thì mình lập cái 
dàn bài cho cái niệm đó rồi bắt đầu mình 
phải quán cái gì trước, cái gì sau. Kêu là nó 
thấu triệt, còn con không có dàn bài con 
quán hơi cái nó bên đây con quán, bên kia 
con quán nó không có theo cái đường đi của 
nó, nó quán cạn.
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[Tu sinh]: Dạ bạch Thầy, giờ cái này là 
con tu ba tiếng, lấy ví dụ như vậy, con tăng 
lên nữa có được không?

[Trưởng lão]: Được chứ con? Bây giờ 
bắt đầu bây giờ tăng dần lên tới cái lớp tâm 
xả này rồi thì mấy con sẽ tăng lên. Cái người 
nào mà chưa được từ ba mươi phút trở lên 
một giờ, hai giờ rồi tiến tới ba, bốn giờ đó, 
tăng lên.

[Tu sinh]: Ý con nói thí dụ hai giờ trưa 
con tu nhưng mà một giờ rưỡi con tu, được 
không Thầy?

[Trưởng lão]: Được con.

Cây bút này của con phải không?

[Tu sinh]: Dạ! Của con ạ! Giờ là con về 
con cứ theo cái này tu.

[Trưởng lão]: Con cứ theo cái đó mà tu 
không có gì?

[Tu sinh]: Thưa Thầy con về.

Rồi, có gì không con?

[Tu sinh]: Thưa Sư Ông, con 42:15 
(không nghe ra)

[Trưởng lão]: Con làm tới cái bài nào 
rồi con.
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[Tu sinh]: Con làm bài tâm Xả rồi.

[Trưởng lão]: Tâm xả ạ!

[Tu sinh]: Con làm con chưa nộp ạ. 
Thế nhưng mà cái bài tâm bi hôm chủ nhật 
và hôm thứ hai thì nói chung Thầy bảo là 
không cần làm lại, con nghĩ là bài trước con 
làm khi Thầy cho cái dàn bài ra đó con hiểu 
còn sơ sót nhiều, thế nhưng con muốn làm 
lại thì có được không ạ?

[Trưởng lão]: Được con, thôi giờ về làm 
cái bài đó lại đi, cho nó đầy đủ hơn, nó còn 
thiếu sót đó, tức là cái chỗ mình còn cần 
thiết để mình nói cái tâm đó. Để khi mình tu 
tập khi mình phải sử dụng tới nó, cho nên 
bây giờ con sẽ về làm cái bài đó.

[Tu sinh]: Con về làm bài này cho nó 
xong, thì ban ngày con làm, buổi tối cũng 
bắt đầu con làm nghiêm chỉnh giờ giấc luôn, 
thì con tối hôm qua, hôm kia thì con đã bắt 
đầu tiến hành rồi. Buổi tối thì từ bẩy giờ cho 
tới mười một giờ con mới đi ngủ, mà sáng là 
một giờ mười lăm là con vào.

[Trưởng lão]: Tức là con dậy con vào 
tu, một giờ mười lăm phút.

[Tu sinh]: Nói chung là con tu chưa 
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nhiều, con thấy rằng là con ngồi không lâu, 
ví dụ như là cái pháp Tứ Niệm Xứ, con có 
thể ngồi một giờ, nhưng con không ngồi 
một giờ. Vì con phòng khi những lúc mệt 
mỏi mà mình gục, cho nên con chỉ ngồi ba 
mươi phút là con lại kết hợp đi kinh hành đi 
theo Thân Hành Niệm. Thì nói chung là từ 
cái nọ nó chuyển sang cái kia thì nó không 
có kẽ hở, thì con cứ như thế, hai cái pháp 
thay đổi, con cứ ngồi ba mươi phút sau đó 
khoảng mười lăm phút con lại ngồi lại, ngồi 
ba mươi phút xong nếu mà thoải mái không 
sao, nếu hơi thấy không được bình thường 
thì con nhắc tâm thanh thản, an lạc, vô sự, 
và con để thư giãn từ hai đến ba phút đến 
năm phút con lại đứng lên đi kinh hành thì 
bình thường, con thấy rất là thoải mái, suốt 
trong thời gian ba, bốn tiếng đồng hồ mà 
con đi nghỉ con cũng không thấy mệt.

[Trưởng lão]: Thôi được rồi, con về 
con áp dụng vô cái tu tập đó đi con, nó thoải 
mái, bây giờ cái lớp này Chánh tri kiến này 
các con hiểu triển khai cái tri kiến này rồi 
thì có những cái niệm gì khởi ra thì con đem 
tri kiến quán xét cái niệm đó, đừng có tác 
ý ngang mà quán sát cái niệm đó để xả 
cho thật rốt ráo.
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[Tu sinh]: Con xin Thầy ví dụ như này, 
nếu con tác ý liên tục mà không hề có niệm 
khởi mà nó chen vào giữa, có được không ạ, 
ví dụ thế.

[Trưởng lão]: Không con, con cứ để 
cho có niệm để mà tác ý liên tục tức là 
bị ức chế nó rồi. 

[Tu sinh]: Con hỏi như thế tức là con 
nghĩ nếu mình tác ý liên tục là mình bị ức 
chế. Con nghĩ thế cho nên phải hỏi Thầy.

[Trưởng lão]: Để cho có niệm.

[Tu sinh]: Bây giờ phải có thời gian, 
mỗi khi mình tác ý xong khoảng năm, mười 
hơi thở thì khoảng mười hơi thở thì lại tác ý 
một lần. 

Ví dụ như Tứ Niệm Xứ thì con tác ý 
như thế này thì có được không? Bắt đầu từ 
Thân Hành Niệm con chuyển sang Tứ Niệm 
Xứ bắt đầu tu, thì con “tâm ly dục ly ác 
pháp, thế rồi, hãy nhìn vào thân, quan sát 
bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp để khắc phục 
tham ưu”. Con nhìn vào thân và trong đầu 
con là nghĩ đến thân, đến thọ, đến tâm, đến 
pháp, con lần lượt con cứ suy nghĩ đến từng 
chỗ, từng chỗ một như thế thì nhẹ nhàng hết 
một vòng. Không có gì lại khoản mười hơi 
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thở sau thì con lại nhắc tâm, con lại nhắc là 
“hãy nhìn vào thân, quan sát bốn nơi thân, 
thọ, tâm, pháp”. Con cứ như thế con xoay 
vòng cho hết ba mươi phút, thì con lại, khi 
mà chuyển từ cái Tứ Niệm Xứ sang Thân 
Hành Niệm thì con lại thôi, bung ra. Chân, 
tay nói chung lại bình thường, như là một 
pháp bình thường thôi. Con thấy rằng là rất 
thoải mái.

[Trưởng lão]: Được, đâu có gì đâu con, 
làm vậy đúng, mình chuyển qua mà, từ pháp 
này mình chuyển qua pháp khác. Đều mình 
tỉnh thức ở trên các hành của nó  được thì 
đúng thôi, không có sai.

[Tu sinh]: Thế nhưng mà giờ thì tu 
pháp Tứ Niệm Xứ là pháp chính thì con sẽ 
lấy cái đó là cái chính, và Thân Hành Niệm 
thì là cái phụ. Phụ thì con sẽ nghỉ,  để nhằm 
mục đích cho mình nó thay đổi pháp tu. Một 
là có cái thư giãn, hai nữa là nó làm cho 
mình có một cái sức chú tâm mạnh hơn.

[Trưởng lão]: Sức tỉnh thức thôi con. 
Bây giờ thì không có gì hết, thì bây giờ tu tới 
Tứ Niệm Xứ thì cái chính là Tứ Niệm Xứ, thì 
cái thời gian tu Tứ Niệm Xứ thì nó nhiều, 
còn cái kia nó phụ thôi, nó phụ để mình 
thay đổi, mình chút xíu mình đi Thân Hành 
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Niệm một chút, hoặc mình đi Chánh Niệm 
Tĩnh Giác một chút rồi mình vô, mình trở 
lại mình tu. Mình tu Tứ  Niệm Xứ, Tứ Niệm 
Xứ là chính để cho nó bảo vệ nó giữ gìn cái 
tâm thanh thản, an lạc, vô sự thôi. Thì như 
vậy đủ rồi con, không có gì đâu, con cứ về tu 
đi, không có gì. Lo còn cái bài nào thiếu thì 
phải làm cho hết, để cho nó thấu triệt.

[Tu sinh]: Con thì làm đầy đủ rồi, 
nhưng mà còn con thấy Thầy cho cái dàn 
bài con thấy băn khoăn là mình...

[Trưởng lão]: Đúng rồi, mấy con làm 
nó không có dàn bài, tức là cái sự tư duy của 
mấy con nó chưa có sâu đâu. Người ta làm 
cái dàn bài như vậy người ta theo từng cái 
đề mục đó, người ta viết ra, thành ra người 
ta soi hết tất cả mọi ngõ ngách của từng cái 
tâm niệm. Hầu hết là mấy con viết bài của 
mấy con thì ngắn ngắn thôi.

-------- 
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223-(LCK-093A)
* Điều kiện vào Lớp Chánh Tư Duy 
* Tâm huyết của Thầy 
* Khai thị bất động tâm 
* Vấn đạo dàn bài xả tâm

-------- 

[Trưởng lão]: Trước tiên, bữa nay ai 
chưa biết làm cái dàn bài thì đến đây Thầy 
cho cái này để biết cách làm cái dàn bài.

[Tu sinh]: Cho con một cái Thầy.

[Trưởng lão]: Con có, người nào cầm 
dùm Thầy, coi theo đó mà cái dàn bài.

[Tu sinh]: Chữ xả này thiếu chữ xả.

[Trưởng lão]: Chữ xả chữa thành chữ 
xả, mà về cái pháp xả nó còn nhiều lắm, có 
thể thêm cho nó bao nhiêu cái,..

[Tu sinh]: Nó có thể là thêm được, con 
hôm qua con thêm mấy cái này, hôm trước 
lật coi dùm con theo cái đó,… thêm cái 
khoản mà tà kiến, Tập Đế, thêm vô hai lăm 
giới Sa Di, thêm bốn mươi hai Giới thánh 
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tăng ni, các ý đó Thầy, giới Sa Di.

[Trưởng lão]: Được con, cái đó thêm 
nhiều lắm, bởi vì cái pháp xả nó rất nhiều, 
mà nếu mình không ghi ra thì mình quên 
không có nói hết được, nó nhiều.

[Tu sinh]: Con mới viết nhưng mà viết 
chưa xong Thầy, chán quá, con không biết 
cách xả. ...

[Trưởng lão]: Hôm nay ai có hỏi, quý 
Thầy, quý Cư sĩ có hỏi Thầy gì cứ hỏi, để 
Thầy trả lời, biết cách tu tập và sắp sửa tới 
cái giai đoạn mình tu tập rồi. Thầy xin tóm 
lược lại.

Tóm lược lại là phải nhiếp tâm trong 
một phút như Thầy đã dạy, phải biết 
đi kinh hành trong bốn cái giai đoạn đi 
kinh hành, phải nắm cho vững những 
cái phương pháp này, và mười chín cái 
đề mục của Định Niệm Hơi Thở. Phải biết 
áp dụng mười chín cái đề mục trong Định 
Niệm Hơi Thở, khi tâm bị các chướng ngại, 
để khi mình dẹp, áp dụng vào cái sự tu tập. 

Và kế tiếp nữa là mình phải thông 
suốt cái Định Vô Lậu, những pháp Thầy 
đã dạy, nếu mà không thông suốt  thì chúng 
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ta không thể hàng phục được cái tâm niệm 
của mình. Khi mỗi niệm của mình khởi ra 
thì phải thông suốt, và thông suốt thì mới 
xả được, còn không thông suốt thì không xả 
được. 

Cho nên do cái sự tu tập của nó, trang 
bị cho mình tất cả cái phương pháp đầy đủ 
để khi mà vào tu để nhiếp tâm an trú trên 
Tứ Niệm Xứ, để mà an trú cho được thì phải 
có đủ các pháp, để khi gặp chướng ngại trên 
Tứ Niệm Xứ thì chúng ta sử dụng nó mà đẩy 
lui ra khỏi thân, thọ, tâm của chúng ta. Nhớ 
những cái điều còn sơ suất mà chưa đủ các 
pháp thì phải hỏi lại. 

Thí dụ như nhiếp tâm trong một phút, 
chưa biết thì phải hỏi lại Thầy cho thật kỹ 
chứ không khéo sẽ bị ức chế tâm.

- Bốn cái giai đoạn đi kinh hành, phải 
thông suốt bốn cái giai đoạn đi kinh hành, 
để khi áp dụng cho từng tâm niệm, từng sự 
kiện xảy ra trên thân của mình để biết khắc 
phục sự hôn trầm, thùy miên, vô ký ở trên 
thân tâm. 

- Và Định Sáng Suốt phải biết cách thức 
để mà xả tâm. 
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- Định Vô Lậu thì phải thông suốt tất 
cả những bài đã học phải thông suốt, còn 
những bài nào chưa thông suốt phải tiếp tục 
làm lại. 

Và nếu mà đến ngày mà vào học lớp 
Chánh Tư duy thì những người nào đủ 
những bài vở, thông suốt được mới vào được 
lớp Chánh Tư Duy tu tập, còn những người 
chưa đủ thì ở lại để mà làm cho xong những 
cái bài vở của mình rồi mình mới được vào 
lớp Chánh Tư Duy mà tu tập. Nghĩa là còn 
thiếu một bài là cũng không được vào lớp 
Chánh Tư Duy tu tập, còn ở lại. Do đó thì ai 
chuẩn bị đầy đủ thì mới được vào lớp Chánh 
Tư Duy trong tháng tới này, tức là hết tháng 
này, tháng sau chúng ta sẽ bắt đầu vào lớp 
Chánh Tư Duy. Tất cả những điều như vậy, 
chúng ta phải chuẩn bị cho thẳng hàng, nếu 
chưa đủ thì phải làm cho đủ. 

Còn về vấn đề tập nhiếp tâm, an trú 
có gì sơ suất trong những ngày còn lại đây 
thì hỏi kỹ trong vấn đề đó, để chúng ta tập 
luyện cho nó chuyên, chứ nếu không chừng 
đó thì chúng ta không vô trong thất mà tu 
rồi thì coi như là giữ gìn độc cư trọn vẹn 
không chạy tới chạy lui thưa hỏi gì nhiều; 
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chỉ trong một tuần lễ người nào cần thưa 
hỏi Thầy, mà thấy mình hàng phục không 
được những điều mà mình học trên thân, 
thọ, tâm, pháp của mình thì không được, thì 
phải thưa hỏi Thầy. 

Còn tất cả những cái trạng thái 
tưởng mà xảy ra thì dùng pháp Như Lý 
Tác Ý hoặc xả ngay cái phương pháp 
mình đang tu mà xảy ra những trạng 
thái tưởng. Phải xả ngay liền. Chúng ta 
không phải kéo dài, bởi vì nếu kéo dài thì 
nhiều khi nó rối loạn thần kinh, và đồng 
thời nó sẽ đi đến cái tẩu hỏa nhập ma rất là 
nguy hiểm. 

Cho nên trong cái sự tu tập phải chuẩn 
bị hết, để khi mà vào tu mà người nào mà 
được vào lớp Chánh Tư Duy mà tu tập mà 
còn phạm phải những giới luật thì buộc lòng 
các con cũng phải trở về lớp Chánh Kiến, 
chứ không được ở trên lớp Chánh Tư Duy, 
nhưng mà sau trở về lớp Chánh Kiến phạm 
phải những giới luật thì buộc lòng phải ra 
khỏi lớp Chánh Kiến để trở về với cái sự 
tham dự mà thôi, chứ còn không được ở 
trong lớp Chánh Kiến. 

Bởi vì mình càng đi tới thì càng phải 
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cố gắng giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh để 
mình đạt cho được cái kết quả giải thoát, 
nếu mình không có chuẩn bị như vậy, không 
phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý mình 
được như vậy thì con đường tu mình nó sẽ 
lâu, nó không có còn cái thời gian ngắn nữa, 
và do cái sự tu tập như vậy nó ảnh hưởng 
đến những người khác. Mình giữ hạnh độc 
cư không được thì nó cũng ảnh hưởng đến 
người khác, mình giữ giờ giấc không nghiêm 
chỉnh thì nó cũng ảnh hưởng đến người 
khác. 

Bởi vì người ta tu, mà người ta thấy giờ 
này mình không thức dậy tu cũng làm cho 
người ta ảnh hưởng, người ta cũng phóng 
dật. Do như vậy đồng một loạt, giờ nào ra giờ 
nấy, trong cái sự tu tập của mình. Ví dụ như 
10 giờ đi ngủ thì mọi người đi ngủ hết, mà 
2 giờ thức dậy thì đúng 2 giờ thức dậy chứ 
không thể 3 giờ hay là 5 giờ mới thức dậy thì 
những người khác người ta sẽ bị phóng dật. 
Do đó đồng loạt như vậy để chúng ta quyết 
tâm tu tập để tiến tới một cách dễ dàng. Còn 
người vầy kẻ khác thì chúng ta phải rời ra 
khỏi cái khu vực đó. 

Thí dụ như bây giờ trong một cái khu 
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vực đó nó có mười người, hai mươi người thì 
giờ giấc nó nghiêm chỉnh với nhau, y như 
nhau, mà nếu cái người trước, người sau thì 
không được, là tại vì cái khuôn là như vậy, 
ảnh hưởng cho cái người khác người ta dễ 
phóng dật. Bảo rằng đừng phóng dật sao 
được, khi người ta thức dậy mà còn mình 
tắt đèn mình ngủ thì người ta sẽ chẳng, cái 
tâm người ta buộc nó, mắt nó thấy, tai nó 
nghe thì nó vẫn là phóng dật thôi, còn mình 
đồng loạt thức với nhau thì tâm chúng ta nó 
không bị phóng dật. 

Cho nên đến khi mà ta tu rốt ráo rồi thì 
người ta mới giữ được cái tâm không phóng 
dật đó, là vì rốt ráo rồi thì ai tu, không tu 
mặc. Nhưng hiện giờ mình còn đang tu đó 
thì khi mình thức mình tu mà người khác 
ngủ thì ta thấy người đó giờ này thức dậy 
sớm. Thì nó vẫn có cái sự phân tâm nó như 
vậy, nó làm cho người ta tu rất khó. Cho nên 
ở đây khi mà vào cái lớp tu này thì giờ nào ra 
giờ nấy, mà nếu người nào phạm phải những 
giờ giấc không nghiêm chỉnh thì buộc lòng 
phải cho đi ra cái khu khác hoặc là mình 
trở về cái lớp khác chứ không được ở trong 
cái lớp này. Chánh Tư Duy mình tu tập để đi 
đến cái pháp. 
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Vì có khép vào trong những kỷ luật như 
vậy thì Thầy mới có thể đào tạo những người 
tu chứng, còn nếu không trong tập thể mà 
người tu thế này, người tu thế khác, bỏ lơi 
như vậy thì nó sẽ bị ảnh hưởng; cái người 
mà quyết tâm tu, họ sẽ bị ảnh hưởng. Cũng 
như chúng ta giữ độc cư không trọn thì 
chúng ta sẽ gây cho những người khác 
phóng dật. Người ta thấy rằng, hai người nói 
chuyện nhưng mà cũng tạo cho những người 
khác người ta động tâm, cho nên cái điều 
kiện đó, cho nên do đó mà buộc lòng Thầy 
phải cho những người đó rời khỏi những cái 
khu vực đó mà không được ở trong cái khu 
vực người chuyên tu. 

Cho nên muốn đào tạo, muốn tu chứng 
thì nó phải có những cái kỷ luật, cái quy ước 
cụ thể rõ ràng, buộc lòng những người mà 
không tu được thì phải cho họ dời đi cái chỗ 
khác, không được ở trong cái khu vực đó. 
Vậy quý Thầy và các cư sĩ phải chuẩn bị tinh 
thần của mình sẵn sàng chứ không khéo 
buộc lòng Thầy phải  mời ra khỏi. Bởi vì thà 
là một người tu chứng còn hơn là dạy nhiều 
người mà chẳng tu chứng, chẳng lợi ích gì 
hết. Nghĩa là trong cái lớp Chánh Tư Duy 
này, bắt đầu mà tu tập thì thà là còn một 
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người tốt hơn là nhiều người mà không tu 
chứng. Thà là cuối cuộc đời của Thầy hướng 
dẫn có một người tu chứng, còn hơn là một 
số lượng người quá đông mà không tu chứng 
vẫn ảnh hưởng không tốt đến Phật giáo.

 Bởi vì một người tu chứng là tiếng nói 
trả lời cho tất cả mọi người, đang nhìn xem 
cái lớp học của Thầy tổ chức. Mà Thầy tổ 
chức không có người tu chứng tức là như là 
Pháp của Đại Thừa, tu tập chẳng đến nơi, 
đến chốn, chẳng ra gì hết. Thì như vậy tất 
cả những điều mà Thầy đã viết, đã nêu như 
là cái công giã tràng không có ra gì hết. Cho 
nên buộc lòng cái lớp Chánh Tư Duy này sẽ 
đào tạo thật sự, nếu được nhiều người càng 
tốt, mà nếu không được thì một người được 
thì một người. Thầy sẽ chọn lấy một người 
nào giữ trọn vẹn, còn bao nhiêu Thầy cho 
về, Thầy không cần thiết. Thầy chỉ cần một 
người để  mà nói lên tiếng nói trong Phật 
Pháp có người tu chứng như vậy. Không 
riêng gì Thầy mà còn có người tu chứng. 

Tại vì mấy con không muốn tu chứng 
cho nên mấy con cứ phạm phải những giới 
luật, phá những hạnh độc cư, ăn uống phi 
thời, hoặc là mấy con không giữ gìn giờ giấc 
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nghiêm chỉnh. Đến đây mà còn ham ăn, ham 
ngủ, ham nói chuyện sao? Cho nên hoàn 
toàn chúng ta phải khắc phục cho được thì 
ở cái lớp này Thầy mới chấp nhận Thầy dạy, 
còn không thì Thầy sẽ dẹp, không bao giờ 
Thầy để cái lớp mà gọi là. Thầy mở cái lớp 
đào tạo người tu chứng mà cuối cùng chẳng 
có người tu chứng hết thì dẹp chứ không 
có để mà làm gì? Để cho nó khỏe hơn, nó 
thảnh thơi hơn, chứ dạy đâu có phải là sung 
sướng lắm. 

Cho nên vì vậy quyết tâm, đào tạo thì 
phải đào tạo cho được, mà người nào sai 
thì tới cái giai đoạn này thì các Thầy cũng 
như quý cư sĩ đừng trách Thầy làm sao khó 
quá, không phải. Thầy rất thương, nhưng 
mà vì cái lớp đào tạo cho được, buộc lòng 
một người sai thì bao nhiêu người khác ảnh 
hưởng không tốt cho cái lớp tu. Và như vậy 
không thể tu được, không thể tu được và 
cuối cùng thì Thầy chẳng đào tạo được người 
nào do một người sai mà bao nhiêu người bị 
phóng tâm, phóng dật. Cho nên vì cái điều 
kiện đó mà Thầy nhắc nhở, để chuẩn bị tinh 
thần, khi mà bước vào cái lớp tu phải cho 
rốt ráo, hẳn hòi, đàng hoàng chứ còn không 
thể lơ mơ thì Thầy cho xuống lớp hết, không 
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có cho tu tập nữa. Và không khéo Thầy giải 
thể Thầy không chấp nhận. Bởi vì cuộc đời 
của Thầy coi như là Thầy đặt trọn vào cái 
lớp này, mà không đạt được thì đương nhiên 
là Thầy dẹp bỏ. 

Cho nên vì vậy thì quý Thầy muốn tu ở 
đâu cũng được hết. Tu Đại Thừa, Tiểu Thừa, 
Niệm Phật, chỗ nào cũng được hết. Nhưng 
ở cái lớp này thì Thầy đào tạo cho được, 
bằng chứng là quý Thầy tu, quý Thầy làm 
chủ được bốn chỗ sanh, già, bệnh, chết hẳn 
hòi hoàn toàn. Mà nếu sai, mà nếu mà làm 
không đúng, Thầy thấy không đúng Thầy 
dẹp. Thầy tuyên bố trước như vậy để biết 
rằng có cái sự quyết định của Thầy rất lớn, 
trong cuộc đời của Thầy hướng dẫn mà hai 
mươi mấy năm nay Thầy rất là vất vả. 

Cuối cùng hôm nay mở được cái lớp 
này là tạo cái thế đừng cho Phật giáo dựng 
lại những cái đạo đức của Phật giáo, mà nếu 
không được thì dẹp luôn hết chứ không bao 
giờ mà Thầy còn tiếc rẻ những cái gì hết. 
Trên đời không có danh mà cũng không có 
lợi, vì danh lợi cũng không có làm cái gì hết. 
Rút cuộc rồi chết cũng không mang theo 
được gì. Cho nên chẳng có cái gì quý báu 
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hơn là dựng lại đạo đức sống không làm khổ 
mình khổ người, dựng lại sự làm chủ của 
Phật giáo đã để lại hai ngàn mấy trăm năm 
nay, bây giờ làm sống lại mà không có người 
tu chứng mà lấy đâu mà chúng ta nói, lấy 
đâu mà chúng ta làm bằng chứng để nói lên 
với mọi người rằng Phật giáo được tu như 
vậy. Cho nên ở đây là sự quyết định thì trong 
mấy con, mọi người đều có cái sự quyết tâm 
thì chắc chắn Thầy tin rằng nó không phải 
một người, hai người mà nhiều người. Nhưng 
phải tu đúng, phải giữ đúng ba cái hạnh, 
nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng; Ba cái đức 
ăn, ngủ, độc cư hẳn hòi hoàn toàn, không  
thể làm sai được.

Bây giờ quý Thầy và các cư sĩ muốn hỏi 
Thầy gì những điều cần thiết để chuẩn bị 
vào lớp Chánh Tư Duy.

[Tu sinh]: Cái giờ giấc nghiêm chỉnh là 
mấy giờ Thầy?

[Trưởng lão]: Nghĩa là Thầy sẽ cho 
cái giờ giấc nghiêm chỉnh khi bước vào lớp 
Chánh Tư Duy. 7 giờ tối cho đến 10 giờ đi 
ngủ y như mọi lần, từ ngày mấy con vào đây 
tu tập lấy cái thời khóa đó làm cái chuẩn 
chứ không có lui xuống. Nghĩa là 10 giờ, tới 
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mười giờ đi ngủ, 2 giờ thức dậy và tu luôn tới 
5 giờ không được ngủ lại. Nghĩa là cái giờ đó 
không được nằm ngủ lại, và tu tới sáng rồi 
lao động. Rồi 7 giờ bắt đầu tu lại tới 10 giờ 
xả ra đi khất thực. Rồi về ăn cơm, rồi nghỉ 
ba mươi phút rồi chuẩn bị để tu tập lại 2 
giờ, đúng như cái thời khóa. 

Và đồng thời trong cái thời gian kế tiếp 
thấy đạt được nửa tháng, hay một tháng 
Thầy sẽ cho tăng lên một giờ nữa. Tức là từ 
7 giờ đến 11giờ, mười một giờ thì khuya thức 
dậy 1 giờ thì chuẩn bị cái thời gian sẽ một 
tháng sau khi lớp Chánh Tư Duy mà tu tập 
sẽ tăng lên cái giờ. Và cuối cùng người nào 
rớt là rớt mà người nào đậu là đậu, nó tăng 
lên cho đạt được. Khi mà ở từ 11 giờ đến 1 
giờ thì chúng ta tu có thể hai tháng hoặc ba 
tháng trong cái khoảng thời gian đó. Thì cái 
khoảng thời gian đó thì người nào mà nối 
liền được cái thời gian từ 7 giờ cho đến 7 giờ 
sáng thì cái người đó giữ được tâm bất động 
thì họ sẽ chứng đạo ngay cái thời gian đó 
chứ Thầy không còn phải tăng lên nữa. 

11 giờ đến 1 giờ đó là thời gian còn 
tăng, còn từ 11 giờ mà còn tăng nữa thì cái 
người nào mà đạt được thức suốt đêm, Nhất 
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Dạ Hiền giữ tâm thanh thản, an lạc, vô sự 
không một chướng ngại pháp nào trên thân, 
thọ tâm của họ thì họ là người chứng đạo. 
Đó là sự xác quyết của Thầy trong vấn đề 
đó. Cho nên cái thời gian mà tăng lên nữa 
thì không tăng. Nhưng mà cái thời tối thiểu 
mà hiện giờ quý Thầy vào lớp Chánh Tư Duy 
là 10 giờ đi ngủ, và 2 giờ thức dậy đó là cái 
thời gian hiện mà quý Thầy, quý vị đang tu 
tập mới được. Cho nên thời gian nhất định.

[Tu sinh]: Con bạch Thầy! Như vậy hai 
giờ con dậy, là con vặn đồng hồ là trước hai 
giờ hay là đúng hai giờ?

[Trưởng lão]: Con cứ vặn đúng 2 giờ 
thức dậy chứ không phải là trước hai 
giờ thức dậy, rồi chuẩn bị súc miệng, 
rửa mặt gì đó thì khoảng hai giờ mười phút, 
mười lăm phút rồi vô tu tập chứ không có 
phải vặt trước vặn sau gì hết. Vì khi vặn trước 
người thì hai giờ, kẻ thì hai giờ kém mười 
lăm, hai giờ kém mười. Đúng hai giờ là phải 
thức dậy một loạt. Rồi từ đó mình vệ sinh, 
nào rửa mặt, súc miệng như thế nào, rồi đi 
kinh hành như thế nào? Tự cái khoảng thời 
gian đó mà thời gian đó mà thức dậy, rồi 
sau đó mà ngồi tu hay hoặc là đi kinh hành 
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thì tùy mình. Tức là đúng một loạt là hai giờ 
thức dậy, hai giờ, người nào cũng vậy. Mà 
mười giờ ngủ thì mười giờ người nào cũng 
đi ngủ hết. Chứ còn không có ráng tu thêm, 
bữa nay tốt ráng tu thêm thì không được. 
Đúng giờ, giờ giấc nghiêm chỉnh không phi 
thời, còn phi thời thì không được. Thì nhớ 
kỹ những lời Thầy nói. 

Nhiều khi Thầy thấy hôm nay mới có 
hai giờ kém mười phút, mười lăm phút, có 
khi hai mươi phút người dậy trước, người 
dậy sau không đúng. Vặn đồng hồ đúng hai 
giờ, thì hai giờ thức dậy một loạt, người nào 
cũng vậy để chúng ta không có lòi sòi, lọt 
sọt nhớ kỹ. Chứ không phải chuẩn bị trước 
mười lăm phút, rồi tới hai giờ thì mình vô 
tu, trong giờ thức dậy đó là cái giờ mình sinh 
hoạt, trong hành động mình súc miệng, rửa 
mặt đều tỉnh thức trên đó hết. Do đó mình 
tu tập tỉnh thức trên từng hành động chứ 
không phải chờ  giờ vô tụng kinh, ngồi thiền 
với là tu. 

Mở mắt ra, thức dậy, nghe đồng hồ 
thức dậy đúng 2 giờ là ngay từ đó là  
tu tập tỉnh thức rồi. Tỉnh thức từ trong 
hành động bước xuống giường, rồi đi 
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súc miệng, rửa mặt đều tỉnh thức trên 
từng hành động đó mà tập kỹ lưỡng, bởi 
vì đây là Chánh Niệm Tĩnh Giác trong 
tất cả các thân hành của chúng ta chứ 
không phải tới thì giờ ngồi mới là tu. Tu 
ngay từ lúc mà chúng ta nghe chuông báo, 
chúng ta thức dậy là chúng ta đã chuẩn bị 
tỉnh thức ngay liền lúc đó rồi. 

Còn ai hỏi thêm về Thầy gì nữa không?

[Tu sinh]: Con xin hỏi, như vậy canh 
cái đồng hồ không người  trước, người sau?

[Trưởng lão]: Nghĩa là lấy chung một 
giờ chứ không chạy trước, chạy sau Thầy 
sẽ cho đồng hồ đây, cái đồng hồ này, phải 
lấy cái giờ giấc ở đây chỉnh cho đúng, tức là 
mình phải canh đồng hồ.

[Tu sinh]: ... cái kiểu làm động tâm 
lắm Thầy ạ. Hỏi chuyện mà người ta không 
dám nói.

[Trưởng lão]: Người ta không trả lời 
thôi. Chừng nào họ hỏi mình thì mình trả 
lời.

[Tu sinh]: Bạch thầy, con xin hỏi, thí 
dụ như hai giờ đồng hồ nó bị trục trặc hay 
hoặc nó reo mà không nghe rồi, sau đó thì 
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mới dậy thì lúc đó phải xử lý như thế nào 
Thầy?

[Trưởng lão]: Reo không nghe thì sáng 
hôm sau lên đây chịu quỳ hương. Bởi vì khi 
tu mình phải cảnh giác, mà mình không còn 
ham ngủ thì lên đây quỳ hương cho Thầy. 
Còn không thì phải xuống lớp, không được 
ở lớp này, ở lớp Chánh Tư Duy là phải tỉnh 
thức, không tỉnh thức, còn ham ngủ thì 
nên xuống lớp Chánh kiến, có vậy thôi chứ 
không có gì khác hơn hết. Bởi vì mình lượng 
sức của mình lên nổi hay không, mà mình 
lên không nổi, mình còn ham ngủ, mê ngủ, 
đồng hồ reo mà không nghe đó thì thôi còn 
ở lớp khác. Còn lên cái lớp này thì nhất định 
rồi.

Rồi con hỏi gì? Con nói đi.

[Tu sinh]: Bạch Thầy, như sáng hôm 
nay con dậy, thì con ngủ mười giờ con mới 
đi ngủ, nhưng mà buổi đêm con thức dậy từ 
lúc một giờ hai mươi, thế thì con nằm con 
không ngủ được, con dậy con làm bài. Như 
thế có sợ động không ạ?

[Trưởng lão]: Cũng động, con vào đó 
con giờ giấc cho nghiêm chỉnh, không được 
có dậy lúc đó con làm bài thì không được. 
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Con thức đúng hai giờ thức dậy, con muốn 
làm bài gì cũng được, nhưng phải đúng hai 
giờ. Con để đó rồi một lát nữa con lấy cây 
đèn pin con bật, con dòm cái đồng hồ coi 
xem nó đúng cái giờ chưa để đúng giờ thì 
con bật đèn liền tức khắc. Để đúng hai giờ, 
phải làm cho được đúng giữ giờ giấc cho 
nghiêm chỉnh chứ không phải lơ đễnh như 
mọi lần được đâu. Tới cái lớp này người nào 
sai là Thầy cho xuống lớp hết. Cho nên con 
dậy sớm cũng không được, mà con dậy trễ 
cũng không được. Mà đồng hồ kêu mà con 
không nghe, quá giờ thì con dậy trễ thì con 
buộc lòng con phải xuống lớp hết. Để lại cho 
một số ít người người ta tu đạt được hơn là 
bởi vì đến cái lớp này là cái lớp quyết định 
trước sự sống chết của người ta rồi. Người 
ta không còn tham sống ở trên cuộc đời này 
nữa người ta mới chấp nhận cái kỷ luật này. 
Còn nếu mà còn tham sống một chút thì 
xuống cái lớp khác chứ còn ở cái lớp này thì 
không được.

Hôm nay, như vậy là mấy con đã chuẩn 
bị. Con hỏi Thầy gì không?

[Tu sinh]: Thưa Thầy! Nếu cũng như 
con mà thức mười một giờ, mà tới một giờ 
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con thức nhưng mà nhiều khi mười bữa, 
nửa tháng nó có trật, một bữa, hai bữa lại 
ngủ quên Thầy.

[Trưởng lão]: Như vậy thì cũng xuống 
dưới lớp đó ở, chứ không có được ở cái lớp 
này, nó không phải đều đặn, chứ còn mà ở 
đây mà tha thứ. Người nào tỉnh được thì tu, 
thì không tỉnh được thì cứ xuống dưới cái 
lớp thấp mà ngủ thêm lúc nào cũng được 
hết. Chuẩn bị tinh thần của mình hẳn hòi, 
đàng hoàng. Mình thấy là có thể tu tập được 
thì mình lên lớp này tiếp tục tu. Còn mình 
thấy mình giờ giấc không nghiêm chỉnh thì 
thôi, ở lại lớp khác. Ở lại lớp Chánh kiến đi, 
học thêm, rồi tập cái sức tỉnh của mình, giờ 
giấc cho nó nghiêm chỉnh. 

Hồi nào tới giờ mấy con dễ duôi lắm, 
cho nên đến bây giờ thì sẽ biết. Thầy nói dễ 
duôi là vì muốn ngủ hồi nào, thức hồi nào 
cũng là được hết, không có ai rầy rà, cho 
nên vì vậy có khi thì hai giờ mười lăm mới 
thức dậy, có khi thì trước một giờ hoặc hai 
giờ kém mười, mười lăm, hai mươi cũng dậy 
lung tung đủ thứ hết. Mà Thầy đã nghe có 
người báo cáo sao lại người thức giờ này, kẻ 
thức giờ khác, điều kiện làm cho con phóng 
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tâm, phóng dật quá chừng. Đó là cái điều 
kiện mà Thầy đã biết. 

Cho nên vì vậy hôm nay đến cái lớp này 
thì không ai, giờ nào ra giờ lấy không có phi 
thời một phút giây nào. Đúng giờ cùng tỉnh 
dậy, ra đây lấy theo cái đồng hồ này, tức là 
ngay từ cái đồng hồ này thì Thầy sẽ có mặt ở 
trong hiện trường của mấy con hết. Nếu mà 
có cái người nào mà sai thì Thầy sẽ mời cái 
người đó xuống lớp liền tức khắc, không có 
để ở trên cái lớp Chánh Tư Duy này. Vì cái 
lớp Chánh Tư Duy này là chọn người sẽ đưa 
đi vào cứu cánh. Tập tu cứu cánh giải thoát 
hoàn toàn. Còn không thì mấy con ở lại năm 
sau hãy chọn lên chứ còn bây giờ thì không 
chọn lên, có vậy thôi. Nếu mà cứ muốn tu từ 
từ hay hoặc tu từ từ nhiều kiếp cứ nằm ở cái 
lớp đó mà học đi. Chừng nào mà thấy được 
hãy bước lên cái lớp tu để được giải thoát 
làm chủ sanh, già, bệnh, chết một cách cụ 
thể bằng Tứ Thần Túc của mình chứ không 
phải nói đùa, nói giỡn được. Người nào thấy 
mình làm không được thì mình nên ở lại lớp 
Chánh kiến chứ không được lên trên Chánh 
Tư Duy. 

Thầy nói lớp Chánh Tư Duy này chỉ 
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một người thôi Thầy cũng hướng dẫn họ tới 
nơi, tới chốn Thầy không bỏ cuộc nhưng 
không có thì thôi, Thầy dẹp. Nghĩa là không 
có người nào mà làm được thì Thầy dẹp lớp. 
Bởi vì cái lớp này là lớp quyết định cho cái 
cuộc đời tu hành của mình, xả hết những cái 
ác pháp, xả hết những cái chướng ngại pháp 
trong thân tâm của mình.

 Thầy xin nhắc lại có hai điều: 

Ở đây cái thứ nhất chúng ta nên lưu 
ý là tâm bất động, chứ không phải tâm 
không vọng tưởng, lưu ý cái chỗ này. Tâm 
bất động chứ không phải tâm không vọng 
tưởng không niệm. Và tâm không niệm thì 
ở trong cái giai đoạn nào không niệm, 
tức là ở trong giai đoạn Chánh định chứ 
không phải ở trong giai đoạn bất động 
tâm. 

Vì vậy Bất Động Tâm là còn niệm, 
nhưng niệm đúng, niệm sai, niệm thiện, 
niệm ác. Niệm ác thì ngăn diệt cho đến 
khi còn toàn niệm thiện, cho nên vì vậy 
bất động tâm không chướng ngại pháp, 
không ác pháp nào tác động vào tâm họ, họ 
là con người giải thoát chứ không phải họ 
trở thành con người cây đá không niệm. Lưu 
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ý cái phần tu này. Nếu mà không nắm vững 
phần này coi chừng tu sai và ức chế tâm. 
Nếu không hiểu rõ thì chúng ta sẽ tu sai ở 
giai đoạn này. Và ở giai đoạn Chánh Tư Duy 
là mục đích chúng ta là bất động tâm 
chứ không phải chúng ta nhập định. Lưu 
ý điều này. 

Nếu không hiểu thì quý Thầy tự ức chế 
và tự giết mình và có thể nói rằng sự cố gắng 
của mình ức chế từ chỗ giờ giấc nghiêm 
chỉnh, tự ăn uống, tự độc cư. Mà nếu còn 
ức chế trong pháp tu thì mình sẽ điên mất 
không bao giờ mình có thể bình thường như 
một cái người khác được. Cho nên cái người 
nào mà chưa, có thấy khả năng mà chưa 
được đừng có lên lớp Chánh Tư Duy tu sẽ 
ảnh hưởng không tốt, đừng tham cao mà rớt 
nặng, mà té nặng. Cho nên phải chuẩn bị 
mình tinh thần hẳn hòi hoàn toàn thì mới 
vào lớp Chánh Tư Duy tu tập được, nắm cho 
vững. Tâm Bất Động như thế nào phải hỏi 
kỹ, và tâm nhập định như thế nào thì hỏi 
kỹ chứ không khéo chúng ta lầm lạc. Hai 
chỗ này coi chừng chúng ta sẽ bị ảnh hưởng 
không tốt khi tu tập.

[Tu sinh]: Bạch Thầy! Con xin hỏi, hai 
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cái điểm này có khi là chúng con vấp phải 
chỉ sợ là phạm giới. Thứ nhất là tập đến bốn 
rưỡi đến năm giờ là nghỉ thì chúng con tập 
thể dục mà. Tập thể dục xong rồi chúng con 
nghỉ. Có khi thì bốn giờ bốn nhăm phút, còn  
mười lăm phút thì đến năm giờ, thì con tập 
thể dục. Đấy là điểm thứ nhất. 

Điểm thứ hai, nếu mà không tập thể 
dục được thì chúng con tu. Điểm thứ hai là 
đêm thì ngoài cái thì giờ tu tập xong rồi ví 
dụ như mười giờ đến hai giờ thức dậy, thì 
trong cái thời gian ấy thì coi những cái ông 
thất bên này thường hay bị vấp là dậy cầm 
cái đèn pin đi tiểu thì cũng có khi dậy cùng 
song song với nhau, hoặc cũng có khi người 
dậy trước, dậy sau thì cái đèn pin đi tiểu thì 
là sợ sáng đèn lại ảnh hưởng đến nhau đấy 
là con xin hỏi hai vấn đề. Một là vấn đề đi 
vệ sinh ban đêm, hai là vấn đề tập thể dục 
buổi sáng.

[Trưởng lão]: Con đi vệ sinh thì đâu có 
gì, bật đèn lên đi vệ sinh rồi trở vào. Giờ giấc 
chưa có tu tập thì cứ ngủ à, có gì đâu. Tắt 
đèn, chứ đi vệ sinh thì mấy con cứ bật đèn 
lên, rồi khi mà vệ sinh xong thì mấy con tắt 
đèn, chứ không có ảnh hưởng gì đến ai hết 
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đâu hiểu chưa? Chỉ có cái giờ giấc mà sắp 
xửa tới mình tu mà mình dậy không đúng 
giờ thì nó ảnh hưởng đến người khác. Trong 
cái giờ thí dụ như con đi, lớn tuổi như mấy 
con hay đi tiểu, thì lúc bấy giờ cứ bật đèn 
lên. Trong khi đó mới một giờ thì hai giờ tự 
do mấy con bật đèn lên, sau đó thì mấy con 
tắt đèn chứ không phải là mấy con tu luôn. 
Nó không ảnh hưởng đến ai đâu. Nhưng mà 
có cái điều kiện là trong khoảng thời gian 
hai giờ phải thức dậy đồng đều hết mà người 
trước, người sau thì ảnh hưởng tới người 
khác người ta bị phóng dật. Có vậy thôi chứ 
không có gì hết đâu.

Còn về phần thể dục, thì rất tốt, 
không có sao hết. Ví dụ như con tu tập 
một cái pháp nào đó sau khi hết giờ cái 
pháp đó ra con sẽ tập thể thao, thể dục 
để cái cơ thể vận động các cơ đều tốt 
chứ không sao hết. Nhưng mà nhớ thể 
dục vẫn tỉnh thức trên tinh thần của thể 
thao, thể dục của mình. Chứ không phải 
tập để mà tập, không phải như cái người tập 
thể thao, thường mà tập trên cái hành động 
đưa tay, đưa chân tất cả mọi cái đều chú ý 
cái hành động đó như tập pháp thân hành 
niệm. Nhưng không tác ý, các con hiểu như 
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vậy là mấy con tập tập thể thao cũng là một 
cái phương pháp thân hành chứ không có 
gì. Cũng không có gì mà khác với đạo Phật 
cả hết.

[Tu sinh]: Bạch Thầy khi con tập là 
con đếm là mỗi động tác là mười lần, thế là 
con cứ tập tất cả.

[Trưởng lão]: Đếm một, hai, ba, bốn, 
năm, sáu, bẩy, tám, chín, mười phải không? 
Thì mỗi động tác con thay vì con đếm một, 
con đưa tay lên, hai, ba, bốn, năm, thí dụ 
vậy đó, con cứ đếm vậy đó có gì đâu, không 
sao. Bởi vì tính đếm nó để mà chú ý, cũng 
như là Thầy bước đi kinh hành Thầy đếm 
một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bẩy, tám, chín, 
mười. Tức là Thầy đếm đi từng bước Thầy 
đếm thì đó là cái đếm của Thầy cũng chú 
ý cái hành động của Thầy chứ có gì đâu, 
không có sao hết. Như vậy là về cái phần thể 
thao, không có sao, không ảnh hưởng gì đến 
cái sự tu tập của mấy con hết. Coi như mấy 
con tập cho có thân hành niệm. Còn có ai 
hỏi Thầy gì nữa không con, Thầy sẽ trả lời.

[Tu sinh]: Thưa Thầy, cái đèn pin con, 
hổm con làm mất. Thưa Thầy, trưa nay Thầy 
cho con đi chút xíu ra Trảng Bàng con mua 
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lại thưa Thầy?

[Trưởng lão]: Để Thầy cho, Thầy cho 
đèn pin, rồi, con đi mua đèn pin chi cho nó 
cực. Còn không thì con thấy con muốn mua 
thì Thầy cũng cho đi. Lúc này đi được, chứ 
mai mốt đèn pin mà hư thì không có đi nữa. 
Vào cái lớp tu thì không có đi ra, đi vô nữa.

[Tu sinh]: Con đi vì con làm mất.

[Trưởng lão]: Thôi được rồi, thế thì 
trưa nay con sẽ đi ra Trảng Bàng mua, còn 
không thì Thầy sẽ cho cây đèn pin. Con 
muốn thế nào cũng được hết.

[Tu sinh]: Thầy cho con đi mua để khỏi 
tốn tiền của Thầy.

[Trưởng lão]: Được rồi, con cứ đi con 
mua.

[Hỏi]: Kính thưa Thầy, con mới về tu 
thì như thế nào? Hồi giờ chưa có tu lớp nào 
cả, chỉ có tu hành và Tứ Vô Lượng Tâm.

[Đáp]: Hồi nào tới giờ thì con tu như 
thế nào thì không biết, nhưng bây giờ thì con 
chưa có dự lớp nào hết, thì để Thầy dạy cho 
con tu về thọ Bát Quan Trai nữa. Các pháp 
thọ Bát Quan Trai, cách thức tu tập trong 
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thọ Bát Quan Trai, chứ con không có dự cái 
lớp này, vì lớp Chánh kiến này nó đã qua 
rồi, thành ra con chưa có làm cái bài nào 
hết, cho nên con không có dự vào cái khóa 
này được. 

Rồi Thầy sẽ Quy Y và làm cái điệp phái 
và con Pháp danh, không có gì hết. Nhưng 
mà Thầy sẽ dạy cho con cách thức tu tập 
có những cái phương pháp mà Thầy đã dạy 
mọi Phật tử mà tu về Thọ Bát Quan Trai, 
con phải tập từ từ cho nhuần nhuyễn những 
cái pháp này, sau này tháng mười năm này 
nếu có mở cái khóa lớp Chánh kiến thì con 
sẽ vào tham dự học thì nó đúng căn cơ, đúng 
cái trình độ của mình hơn. Bây giờ mình vào 
lớp này học thì mấy con không đủ cái trình 
độ căn cơ để theo cái lớp này đâu. 

Cho nên phải cố gắng tập từ đây tới 
tháng mười thì mới mở cái lớp Chánh kiến 
trở lại, thì con có thể con vào học được. Vậy 
thì con có thể từ đây cho tới đó con tập bốn 
pháp Định Vô Lậu, Định chánh niệm tĩnh 
giác, Định thư giãn và Định niệm hơi thở thì 
tất cả những cái định đó con rèn luyện cho 
nó nhuần nhuyễn thì sau đó mới học cái lớp 
Chánh kiến thì mới được.
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[Hỏi]: Kính thưa Thầy, con xin hỏi có 
phải ly dục, ly ác pháp rồi mới đạt được Bất 
động tâm không ạ?

[Đáp]: Đúng vậy, ly dục, ly ác pháp 
đạt được Bất động tâm, nhưng mà ly 
dục, ly ác pháp trên Tứ Niệm Xứ mới 
đạt được Bất động tâm. Khi mà ly dục ly 
ác pháp tức là dục và ác pháp không còn 
trên thân, thọ, tâm, pháp của chúng ta thì 
đó mới là bất động tâm thì mục đích nó 
như vậy. Nhưng mà tu tập rất là có lớp lang 
đàng hoàng, chứ không thể nào mà tu tập 
mà thiếu cái hướng dẫn ở trên các lớp tu tập 
theo đạo Phật thì không thể đạt được. Nói 
thì ly dục, ly ác pháp nhưng sự thật thì 
không đào tạo, rèn luyện thì chúng ta 
không bao giờ ly dục, ly ác pháp được.

Những người mà mới vào tu, chưa  có 
tu tập đều được sắp xếp cho họ ở cái khu 
vực riêng của họ. Sau khi cái lớp này thì 
qua cái lớp Chánh Tư Duy thì được sắp xếp 
cho những người tu ở lớp Chánh Tư Duy thì 
ở chung nhau một khu. Và những người mà 
tu cái lớp Chánh Kiến sẽ dồn ở một khu của 
họ, và cái lớp những người mới vào tu chưa 
có tu gì hết thì cho họ ở vào cái lớp riêng, chứ 
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không khéo nó sẽ làm ảnh hưởng cho bao 
nhiêu lớp khác. Thì tu tốt cũng trở thành 
người tu xấu, cho nên hiện bây giờ là chuẩn 
bị cho mấy con sẽ sắp xếp lớp lại hết, chứ 
không có để mà sống chung lộn xộn như vậy 
được. Lớp một ra lớp một, lớp hai ra lớp 
hai, lớp ba ra lớp ba, chứ không thể nào mà 
người mới vô cũng như người đã tu lâu nó 
lộn xộn, hết sức lộn xộn. Khu nào chẳng ra 
khu nấy, Thầy sẽ hết sức là giữ gìn điều này.

Con viết chữ khó đọc quá. Có lẽ là con 
uống thuốc hay như thế nào đấy?

Trong khi uống thuốc, nó có những 
triệu chứng gì thì con thức dậy cũng được 
chứ không có gì đâu. Nhưng mà cái lớp mà 
Chánh Tư Duy nó cũng có giữ gìn nghiêm 
chỉnh, còn cái lớp của con bây giờ thì nó 
không có gì đâu mà con sợ. Nó không có gì. 

Vả lại thì Thầy xin nhắc lại về cái vấn 
đề vệ sinh. Khi mà chúng ta đi khất thực 
thì chúng ta sẽ có cái hộp mút, khi mình 
ăn cơm rồi thì có cái hộp mút đó, không 
được vung vãi, quăng ném chỗ này, chỗ kia 
mà hãy kiếm một cái bọc bỏ nó vào trong 
một cái bọc, bỏ nó vào trong một cái bọc 
và những cái túi ni lông như người ta đựng 
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canh hay là chè cháo gì đó khi ăn rồi thì 
những cái túi đó cũng không được ném bỏ 
bậy bạ xung quanh thất của chúng ta. Do 
đó chúng ta cũng bỏ vào một cái túi ni lông. 
Đồng thời Thầy sẽ xin cô Út một cái thùng 
như là cái thùng đựng rác, có nắp hẳn hòi, 
đàng hoàng. Và khi mà tới cái giờ mà chúng 
ta đi khất thực thì chúng ta sẽ mang theo cái 
túi bọc ni lông đó tới cái thùng rác đó chúng 
ta sẽ bỏ nó vào trong cái thùng rác đó chứ 
không được bỏ xung quanh thất của chúng 
ta tung tóe những cái bọc, những cái hộp 
mút gì, thì nó rất là mất vệ sinh, nó làm cho 
chúng ta cái khu vực đó không có vệ sinh. 

Thầy mong rằng bên quý Thầy hãy 
chuẩn bị, Thầy sẽ cho một cái thùng rác để 
ở gần phía trước đây, để khi mà đi ra chúng 
ta cứ ném bỏ vào đó rồi ở nhà bếp ở bên đó 
người ta sẽ sử dụng rác này người ta sẽ bỏ 
hoặc là người ta sẽ ... vào một cái nơi nào 
đó cho rất là vệ sinh. Nếu người ta không 
đốt, bởi vì người ta đốt thì người ta cũng sẽ 
làm cho cái môi trường sống chúng ta bị ô 
nhiễm. Cho nên có thể nói rằng chúng ta sẽ 
cho một cái hầm nào đó chúng ta sẽ chôn 
lấp cái đó đi thì nó mới sạch sẽ chứ còn 
không khéo thì chúng ta sẽ làm những người 
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không có đức vệ sinh. 

Cho nên nhớ kỹ thì cũng thấy 36:12 từ 
cái bọc mì gói, cho đến cái bọc nhỏ nhỏ, 
đựng canh, đựng chè, đựng đồ ăn đó thì lại 
ăn rồi ném bừa bãi, thậm chí như những cái 
hộp mút mà người ta đựng đồ ăn lại cũng 
quăng tùm lum, tà la, thành ra nó rất là 
không có vệ sinh. Thầy phải đi lượm từng 
cái bọc, xung quanh ở đây chỗ nào mà có cái 
bọc hay cái gì Thầy cho lượm hết Thầy cho 
dồn hết có bữa Thầy cũng cả bao. 

Thật sự ra người ta không có ý thức 
được cái vấn đề gì hết, người ta làm cho cái 
môi trường sống chúng ta rất là bẩn. Cho 
nên ở đây Thầy mong rằng quý Thầy, quý Cư 
sĩ về đây là vệ sinh để chúng ta vừa giữ vệ 
sinh cái khu vực mình ở. Không thấy chỗ này 
trắng, chỗ kia đỏ, chỗ này đen màu mè của 
các bọc ni lông thì rất là bẩn, do đó chúng 
ta phải khắc phục được những điều này. Một 
hành động làm nhỏ của quý vị thì đã đem lại 
sự vệ sinh rất tốt cho cái nơi chúng ta ở. Chứ 
không khéo thì chúng ta sẽ cũng như những 
người khác, không có đạo đức vệ sinh, Thầy 
mong điều này. 

Ngày xưa Đức Phật khi ăn uống rồi, từng 
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cái vỏ chuối, từng cái lá mà Đức Phật còn 
bảo rằng phải đào lỗ chôn hoặc không được 
vung bỏ bậy bạ, huống hồ bây giờ chúng ta 
những cái bọc ni lông nó không tiêu được 
mà để nó từ năm này qua năm khác và khi 
nó khô, nó lại thành bụi, thì nó lại làm ô 
nhiễm rất lớn đối với cơ thể chúng ta sẽ dễ 
bệnh đau. Cho nên phải khéo léo giữ gìn vệ 
sinh cho cẩn thận. Vả lại, Thầy xin nhắc lại, 
có nhiều người bị bệnh như thế nào, khạc, 
khẹc, nhổ thì hãy làm ơn có điều kiện đó 
mặc dù ở trong thất của mình. Nhưng một 
mai mình rời khỏi thất của mình, mình để 
lại những cái điều rất là bất tịnh đó cho 
người khác ở rất tội cho người ta. Cho nên 
khi mình có khạc hay là nhổ nước miếng 
đờm, nhớt thì nên đào một cái lỗ rồi mình 
khạc, nhổ xuống dưới đó rồi mình lấp lại 
chứ không nên mà muốn khạc nhổ đâu thì 
khạc, nhổ. 

Chúng ta là những người tu sĩ thì cần 
phải có những sự tinh tấn, siêng năng. Mà 
siêng năng trong mọi hành động của chúng 
ta đều là đạo đức, toát ra sự đạo đức của 
chúng ta cho nên cẩn thận những điều này. 
Thầy thấy quý Thầy, quý cư sĩ hầu như là 
sống quen, rồi lúc bấy giờ nó hơi bừa bãi 
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một chút là khạc nhổ đại, vung đại chỗ 
nào cũng vung được hết. Đó là chúng 
ta chưa tập thành cái thói quen vệ sinh 
tốt. Làm như vậy nó không hay, cái người 
mà người ta hiểu biết người ta sẽ đánh giá 
trị mình rất lớn, mình là người không có vệ 
sinh. 

Bởi vì nước miếng hoặc đờm, nhớt 
trong người của mình, Đức Phật đã dạy đó 
là bất tịnh. Vậy thì sự bất tịnh đó phải được 
chôn cất kỹ lưỡng thì nó mới bảo vệ được cái 
môi trường sống chung nhau trên hành tinh 
này, không những cho mình mà tất cả những 
loài vật khác. Một con chuột chết, nếu mà 
chúng ta không chôn thì mùi hôi thối làm 
chúng ta khó chịu. Thế mà chúng ta chỉ cần 
đào xuống ba tấc đất là chúng ta sẽ dập con 
chuột chết, thì chúng ta không còn nghe mùi 
hôi thối ngay tức khắc. Như vậy rõ ràng đất 
để chúng ta làm những việc vệ sinh rất tốt 
cho đời sống của chúng ta. 

Vậy Thầy mong rằng quý Thầy nhỡ khi 
ho, khạc, nhổ thì tất cả những cái điều này 
chúng ta nên cố gắng, khi đó chúng ta sẽ 
đào cái lỗ rồi chúng ta khạc nhổ. Nếu mà 
chúng ta có cái bệnh, hoặc là cái tật khạc 
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nhổ thì chúng ta nên đào sẵn một cái lỗ, thì 
do đó chúng ta ra đó chúng ta khạc, nhổ và 
lấp lại đàng hoàng để giữ vệ sinh chung cho 
cái cuộc sống của chúng ta trong một cái tu 
viện lớn nhiều người chứ không phải riêng có 
một mình mình. Thầy mong hãy thực hiện 
những cái điều tốt này đừng để ảnh hưởng 
chung không tốt. Vì chúng ta càng ngày càng 
học đạo đức, càng học giới luật nhiều thì 
những hành động đạo đức này thì chúng ta 
phải học, phải tập luyện chứ không thể nói 
là tôi không học vậy được. Vì mình là người 
tu sĩ của Đạo Phật, có đạo đức không làm 
khổ mình, khổ người thì không từ chối được 
cái hành động nào mà gọi là đạo đức.

Vì vậy mà gánh nặng của thiện pháp 
tức là gánh nặng của đạo đức chúng ta là 
con người phải thực hiện được trọn vẹn.

Bây giờ quý Thầy còn hỏi Thầy gì nữa 
không?

[Tu sinh]: Bạch Thầy cho con hỏi. Cái 
dàn bài này thì con đã làm cái bài này, cái 
bài xả nó vô một đoạn rồi, cái phần đầu của 
con thì con giới thiệu xong rồi vô nội dung 
cái dàn bài, nó khác cái dàn bài, như vậy là 
con bỏ hay là không?
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[Trưởng lão]: Không, con cứ để đó mà 
làm, rồi bắt đầu đọc cái dàn bài đó, rồi coi 
cái gì mà thiếu hoặc cái gì đã có rồi thì thôi, 
cái gì thiếu thì thêm vô. Nó nằm ở trong 
những cái mục của nó mà. Bởi vì con thấy 
mục I lớn, rồi II lớn, rồi III ở trong đó nó 
có những cái mục của nó. Xem coi cái chỗ 
mình đã làm rồi nó sẽ nằm ở trong cái mục 
nào? thì để cái đoạn đó nó sẽ nằm trong cái 
mục đó, nó không sai đâu. Bởi vì nó thành 
lập cái dàn bài từ cái chỗ hỉ ở trong cái giai 
đoạn I và hỉ trong giai đoạn II. Thì trong khi 
đó con xả nó cũng nằm ở trong cái giai đoạn 
I hoặc là giai đoạn II. Cho nên nó không sai 
đâu, nhưng mà mình xem lại, nhưng mà 
mình xem lại coi nó nằm trong cái dàn bài 
nào. Con nói luận trong cái về tâm xả con thì 
nó sẽ nằm ở trong những cái dàn bài đó, nó 
không trật đâu, thành ra khỏi bỏ đi.

[Tu sinh]: Dạ có cái khác. Của con là 
cái nội nó nằm ở sau chút, đằng trước là 
trong phần giới thiệu. này trước là cái nội 
dung. Đằng này lại khác câu hỏi.

[Trưởng lão]: Không sao đâu con, so 
sánh rồi con chỉnh lại cái đó cho nó ..42:10

[Tu sinh]: Bạch Thầy, như bây giờ nghe 
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sửa lại nhưng bây giờ con cô vào tới một giờ 
con nghỉ, rồi đến một giờ rưỡi con dậy. Như 
vậy là phải sửa lại bao nhiêu?

[Trưởng lão]: Bây giờ tất cả cái giờ giấc 
phải sửa lại thì lúc bấy giờ có tu tới chừng 
11 giờ con mới ngủ gì? Bây giờ 10 đi ngủ 
nhưng 11 giờ con vẫn thức con tiếp tục con 
tu, nhưng mà tắt đèn. Mà nếu mà tắt đèn mà 
ngủ thì coi như là con đã thua trận đó, chứ 
Thầy không bảo là con phải lui trở lại mười 
giờ, nhưng mà mười giờ tắt đèn, nhưng mà 
còn khoảng một tiếng đồng hồ đó con vẫn 
giữ tâm con tu tập chứ không phải con đi 
ngủ, con hiểu không? Dù muốn, dù không 
khi mà mười giờ con tắt đèn con ngủ như 
mọi người. Nhưng khoảng thời gian đó con 
không ngủ bởi vì con đã quen rồi. 

Cho nên vì vậy mà giờ giấc con vẫn 
nghiêm chỉnh nhưng mà vẫn tắt đèn đúng 
như mọi người, không được mở đèn. Rồi 
thay vì con dậy sớm 1 giờ mà họ tới 2 
giờ thì trong 1 giờ con vẫn dậy, nhưng 
mà con vẫn tu tập theo con trong bóng 
tối. Ngày xưa Đức Phật không có đèn 
người ta vẫn tu trong bóng tối có sao 
đâu. Còn mình bây giờ có đèn thì mình tiện 
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lợi hơn. Nhưng mà có điều kiện là trong cái 
khóa tu của mình thì mình cầm được với 
nhau nhưng mà giờ giấc thì mình đã tu tập 
tỉnh thức từ 11 giờ đến 1 giờ, thì lúc bấy giờ 
mình vẫn giữ y cái giờ giấc đó nhưng mà 
giờ giấc mình tắt đèn mình ngủ cũng y như 
nhau không có khác, không có gì thay đổi.

Rồi, mấy con hỏi Thầy gì thêm nữa 
không con?

[Tu sinh]: Kính bạch Thầy! Cái đề bài, 
cái dàn bài của cái bài xả tâm làm theo cái 
dàn bài của cái hỉ vô lượng tâm này?

[Trưởng lão]: Nó cũng gần giống nhưng 
mà nó có nhiều hơn nữa và đồng thời mình 
có thể lập cái dàn bài nó dựa vào cái dàn bài 
này mà có thể mình thanh lọc ra đầy đủ hơn 
nữa. Con dựa vào đó thay đổi, thí dụ như 
thay đổi chữ hỉ bằng chữ xả, cũng như thay 
đổi chữ từ bằng chữ bi thay đổi. Nhưng mà 
mình lại lý luận của mình để chỉ cho cái tâm 
từ, tâm bi nó hoàn toàn thể hiện tâm xả. 
Trên cái dàn bài đó nó không sai, bởi vì Tứ 
Vô Lượng Tâm nó gần như giống nhau, có 
tâm này thì có tâm khác, cho nên nó không 
có đâu trật hết, vì vậy mà về tâm xả thì nó 
nhiều hơn, nó rất nhiều. Cho nên con có thể 
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làm cái dàn bài nó có nhiều, rất nhiều chứ 
nó không có ít như cái dàn bài của tâm hỉ. 

Cũng như mình dựa vào đó để cho mình 
đừng đi sai thôi, chứ còn cái mà mình làm 
cái dàn bài thì thêm cái nữa thì càng tốt chứ 
không có sao hết. Để cho mình nói tất cả 
những cái tâm xả cho mình cho nó trọn vẹn, 
cho nó đầy đủ để làm gì? Bởi vì vốn mục 
đích tu tập của chúng ta xả tâm, buông xả 
hết, cho nên mấy con đọc cái bài buông xả 
của Thầy đó, “Buông xuống đi! Buông xuống 
đi!”  Tức là xả tâm đó.

Chớ giữ làm chi có ích gì?

Thở ra chằng lại còn chi nữa.

Vạn sự vô thường buông xuống đi! 

Đó, ba cái bài kệ của Thầy là nói về 
tâm xả hết đó chứ không có gì khác hết. Cho 
nên nhớ, mục đích tu tập của mình là xả, xả 
sạch thì mới giải thoát chứ còn xả còn một 
chút, dù còn một chút như đất ở trong móng 
ta cũng chưa được giải thoát đó. Nhớ xả cho 
thật kỹ, xả cho thật sạch thì được giải thoát, 
mà xả không kỹ, không sạch thì không được 
giải thoát. Dựa vào cái dàn bài, để không 
chúng ta nói nó không có đúng lý luận nó 
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không có đúng thì nó sẽ sai đó.

[Tu sinh]: Kính bạch Thầy, lúc đầu con 
nghĩ rằng giữa vấn đề cái giác ngộ với cái xả 
nó là hai chân đều phải đi song hành, có 
giác ngộ thì mới xả được. Chứ không giác 
ngộ được cái nỗi khổ của thế gian, của cuộc 
sống thì cũng không biết đời nào để xả. Thế 
nên giữa xả với giác ngộ là hai cái con hiển 
thị song với nhau. Vì thế cái đề cập đến đầu 
tiên con đề cập đến là tới cái Tứ Diệu Đế, tức 
là từ Tứ Diệu Đế con đề cập đến cái Tứ Niệm 
Xứ để Xả, rồi đề cập tới cái Tứ Vô Lượng 
Tâm, đó là những vấn đề cơ bản nhất thì từ 
cái chỗ đó rồi đề cập đến những cái lớn hơn. 
Bạch Thầy! là vừa qua con đang triển khai 
con làm theo như thế.

[Trưởng lão]: Cái đó được, bây giờ để 
Thầy nói ở trong Tứ Diệu Đế đó, nó có hai 
cái điều đầu tiên là xả. Là Khổ, Tập là xả, 
mà Diệt là không xả. Diệt Đế là không 
xả. Cái trạng thái mà thanh thản, an lạc, 
vô sự đó, cái chân lý thì cái chân lý này 
là bảo vệ hộ trì nó là không xả. Cho nên 
Tứ Diệu Đế thì coi chừng để không mình xả 
luôn cái trạng thái đó nữa thì không được. 
Cho nên bảo vệ cái trạng thái đó tức là bảo 
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vệ cho mình chứng đạt cái chân lý đó. Và 
cái Đạo Đế nó không phải là cái bài xả, 
mà là nó cái tám cái lớp học và ba cái 
cấp học ở trong đó, cho nên nó không phải 
bài xả nữa hết. 

Cho nên nó chỉ có hai cái bài pháp đầu 
tiên là Khổ Đế và Tập Đế là hai cái đầu tiên 
của nó là xả. Còn mấy cái kia là nó không 
phải xả, mà cũng không nói thí dụ như Đạo 
Đế thì không nói xả được. Bởi vì mình xả 
đạo đế là mình xả cái lớp học mình sao? Nó 
không có lý, chứ nó không phải cái đạo đế 
là cái bài pháp để mình tu cho nên gọi là xả 
không được. Mà cái đạo đế là cái chương 
trình giáo dục, là cái lớp học người ta như 
vậy thì coi như mình chấp nhận chứ không 
được xả cái này. Không được xả cái Đạo 
Đế, mà lấy cái đạo đế làm cái chỗ để cho 
mình tu tập. Như bây giờ Chánh Kiến này, 
xả Chánh kiến là mình còn tà kiến không? 
Các con hiểu không? Cho nên không có 
được xả Chánh kiến, cho nên cái lớp Chánh 
kiến là bài học để cho mình Chánh kiến. 
Rồi Chánh Tư Duy cũng vậy mình đâu có xả 
được cái Chánh Tư Duy con, cho nên mình 
phải học Chánh Tư Duy để xả tất cả những 
cái ác pháp để tâm của mình. 



251BÁT CHÁNH ĐẠO - LỚP CHÁNH KIẾN

Cho nên về có hai phần, Diệt Đế và Đạo 
Đế thì không được xả và chỉ có Khổ đế và 
Tập Đế thì cái đó là xả. Nhưng mà nói về 
Tập Đế thì coi như là nó nằm toàn bộ hết 
những cái khổ đau của con người, của ác 
pháp rồi, dục và ác pháp trong đó rồi, cho 
nên nó xả; mà nó Tập Đế là cái nguyên nhân 
sanh ra sự đau khổ, đó là cái khổ tất cả cái 
nguyên nhân của nó phải xả rồi tức là dục - 
lòng ham muốn rồi. 

Rồi còn cái khổ đế là chỉ cho những cái 
tất cả những cái sự đau khổ của con người 
nó là ác pháp rồi. Cho nên vì vậy hai cái này 
thì mình hoàn toàn xả. Cho nên cái danh từ 
ly dục, ly ác pháp là nằm ở trên cái Khổ Đế 
và cái Tập Đế, đó là ly dục, ly ác pháp. Cho 
nên mình hiểu xả đó là ở trong ly dục, ly ác 
pháp. 

Còn cái giác ngộ, lẽ ra thì xả phải ngộ 
chứ còn không giác ngộ thì không biết đâu 
xả. Con phải ngộ tức là phải hiểu, tức là 
phải hiểu, cho nên vì vậy mà có cái Định Vô 
Lậu đó, có cái Định Vô Lậu do đó nhờ cái 
tri kiến của mình hiểu biết giác ngộ, đó là 
đúng, là sai, là thiện, là ác. Thì do đó là con 
nói đúng, là vì mình phải giác ngộ thì mình 
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mới xả, còn mà không giác ngộ thì không xả 
được. Bởi vì không ngộ làm sao xả. Cho nên 
phải ngộ rồi mới xả, đó là đúng.

Trong cái lớp Chánh Tư Duy, người nào 
mà được vào cái lớp Chánh Tư Duy, thì mấy 
con sẽ được nhận sự cúng dường của Phật 
tử. Nghĩa là cô Út muốn cúng dường thêm thì 
cô Út sẽ đem những thực phẩm như Phật tử 
cúng dường thêm như trái cây hoặc là bánh 
hoặc là những cái gì để mà cúng dường thêm 
cho cái lớp học thì cô Út sẽ đem ngay lại cái 
chỗ mấy con đi khất thực, một chỗ mà thôi. 
Bởi vì đây là cái lớp giữ hạnh đi xin một lần 
chứ không phải đi xin hai lần, cho nên Thầy 
sẽ nhắc cô Út khi Phật tử người ta sẽ cúng 
thêm cái gì cho quý Thầy trên cái lớp Chánh 
Tư Duy thì chúng ta sẽ nhập lại. 

Ở ngoài kia người ta đem vào một cái 
số thực phẩm căn bản của chúng ta hằng 
ngày để sống, nếu không có Phật tử cúng 
thêm thì chúng ta vẫn có sống căn bản. Còn 
có cúng thêm thì cô Út sẽ đem ra ngay tại 
chỗ đó mà hai bên hợp lại để người ta chỉ 
đến đó khất thực một lần mà thôi. Bởi vì đây 
là cái lớp giữ hạnh rất là nghiêm chỉnh. Đi 
xin một lần chứ không phải xin hai lần, xin 
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một chỗ chứ không có xin hai chỗ. Cho nên 
vì vậy mà cái lớp Chánh Kiến thì chúng ta sẽ 
dễ dàng, không có khó khăn. 

Cái lớp Chánh Tư Duy thì nó buộc vào 
cái kỷ luật, giới luật nghiêm chỉnh đúng đắn 
của một người tu sĩ, nó không để bị phân 
tâm. Chúng ta phải nhìn ngó cái này, tới nhìn 
ngó cái kia nó sanh ra tâm dục, nó không có 
tốt. Đến đó chúng ta lượng sức của mình, 
nhận được bao nhiêu thì chúng ta nhận mà 
không có nhận nhiều thì chúng ta nhận cái 
lòng cúng dường của họ, và cái thực phẩm 
họ cúng dường mình hôm đó thì cái đó vừa 
đủ cho mình sống. Hoặc là mình bớt cơm 
lại, mà mình lấy thực phẩm đó thêm trái 
cây, hoặc là những thứ khác, thì phải bớt 
cơm lại. Chứ không khéo rồi mình lại nhìn, 
đi tới đây nhìn thấy cô Út để chỗ này ra ngoài 
đặng lấy cơm bớt tức là cả hai phân tâm thì 
mấy con rất là mất lòng trong sự tu tập. 

Đến đây thì mấy con nhận, nhìn cái 
khẩu phần của mình, nó nơi nhiều ít? Thì 
mình thấy là nhiều thì mình bớt cơm lại, 
mình sẽ lãnh hết cái khẩu phần này về, 
để mình thọ thực. Còn để chỗ này, chỗ kia 
mấy con bị phân tâm lắm. Trái lại thì cái 
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lớp Chánh Tư Duy thì mấy con được, mấy 
con chưa khép chặt ở trong cái kỷ luật, còn 
Chánh Kiến thì không khép chặt ở trong cái 
kỷ luật. Còn Chánh Tư Duy là cái lớp tu để 
xả tâm, mà tâm không phòng hộ thì làm sao 
mấy con xả cho rốt ráo được, cho nên Thầy 
sẽ đề nghị với cô Út sẽ giúp đỡ để cho mấy 
con dồn lại mà không có để nhiều chỗ, để 
cho mấy con thực hiện đời tu của mấy con 
đúng phạm hạnh, và đúng cái người tu giải 
thoát hoàn toàn, chứ không khéo rồi chúng 
ta sẽ thành một cái thói quen, cái thói quen 
không có tốt, không đúng cái hạnh của một 
người tu thì nó ảnh hưởng tới Phật giáo 
chúng ta sau này. 

Cho nên Thầy nói lại với cô Út giúp đỡ 
cho cái phần lớp Chánh Tư Duy cho trọn 
vẹn, để thực hiện thứ nhất cái phạm hạnh, 
thứ hai là tu tập tới chứng đạt, đó là cái trợ 
giúp để dựng lại Chánh pháp của Đạo Phật. 
Mấy con yên tâm để đó là cái phần Thầy sẽ 
lo, cũng như về cái phần mà vệ sinh thì mấy 
con cũng nhớ Thầy nhắc nhở hết để chúng 
ta giữ vệ sinh cho trọn vẹn. Chứ không khéo 
rồi chúng ta sẽ, từ đó sẽ nhắc mấy con thế 
này, thế khác thì nó sẽ làm động trong cái 
lớp tu trước khi vào cái lớp Chánh Tư Duy 
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thì tất cả chúng ta phải chuẩn bị đâu đó sẵn 
sàng hết để cuộc chiến đấu của chúng ta 
phải là người chiến thắng. Chiến thắng giặc 
sinh tử, không phải là người thua trận nữa 
đâu mà là người chiến thắng hoàn toàn. 

Nhớ kỹ khi bước chân vào cái lớp này là 
phải hết mình tu tập và cũng phải hết mình 
tu tập cho đúng và tất cả mọi những gì mà 
xảy ra làm chúng ta động tâm thì cố gắng 
bên ngoài người ta trợ giúp để cho mình 
khắc phục. Bên trong thì nỗ lực tu chứ bên 
ngoài mà bừa bãi mà bên trong tu thì rất là 
khó. Bên ngoài làm động tâm thì bên trong 
tu thì cũng rất khó chứ không phải dễ. Cho 
nên giữa bên ngoài và giữa quý Thầy phải 
có sự đồng nhất để giúp cho sự tu tập ngày 
càng tốt hơn. 

Thầy mong rằng cái lớp học của chúng 
ta được may mắn và được sự hỗ trợ nhau để 
chúng ta dựng lại Chánh Pháp của Phật chứ 
một phía thì chúng ta cũng khó. Bên ngoài 
cứ làm động hoài mà bên trong thì nỗ lực 
tu cho thanh tịnh thì không thể được. Bên 
ngoài phải trợ giúp cho bên trong tu tập, và 
bên trong nỗ lực tu thì cũng có kết quả. Bên 
ngoài trợ giúp mà bên trong lại không tu thì 
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như vậy cũng không thành công. Hai bên 
đều không có sự trợ giúp nhau thì tức là cái 
lớp học của chúng ta sẽ có những người tu 
chứng chứ không khéo thì chúng ta không 
tu chứng. Còn mình thấy khả năng không 
được thì trở về Chánh Kiến, thì lớp Chánh 
Kiến thì chúng ta cũng chuẩn bị những cái 
tư thế cho nó trọn vẹn. Chứ còn nếu không 
thì chúng ta cũng bị phân tâm mất. Do cái 
sự phân tâm ấy là nó cũng sẽ làm cho chúng 
ta trì trệ, mất thì giờ vô ích. Cho nên Thầy 
cũng nghĩ rằng sẽ cố gắng khắc phục và tiếp 
tục làm tốt hơn. Sau này Thầy sẽ mong rằng 
cô Út sẽ trợ giúp hơn để chúng ta tu tập tốt.

-------- 
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224-(LCK-093B)
*Nhắc nhở Lớp Chánh Tư Duy 
 (Giới luật độc cư, Các pháp tu, Đuổi bệnh) 
* Vấn đạo Phú Lâu Na 
* Vấn đạo Tứ Niệm Xứ

-------- 

[Trưởng lão]: Những cái hộp mà nó 
còn dầu rồi mấy con để cho kiến nó ăn, sau 
khi đó thì mấy con bỏ vào một cái bọc, rồi 
đem bỏ vào thùng rác thì rất tốt không có 
sao hết, cái điều đó là cái điều mình để lại 
cho kiến ăn. Thí dụ như bữa nay mấy con ăn 
trên cái hút hoặc là trên cái bọc ni lông, nó 
có những chút dầu hay đường thì mấy con để 
chỗ nào đó cho kiến nó bò vào nó ăn những 
cái chất mà còn dính đó, sau thời gian nó ăn 
trong một ngày, ngày mai, ngày mốt con thấy 
rằng kiến nó đã đi hết rồi thì con lượm tất cả 
những cái bọc đó để vào trong một cái bọc 
lớn, rồi xách ra bỏ vào trong cái thùng rác 
như vậy mình giữ vệ sinh chứ không khéo 
ném bỏ để cho kiến ăn. Cuối cùng cái nhà 
của mình nó như cái đống rác thì không tốt. 
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Phải nhớ kỹ trong cái vấn đề này, chỉ 
bỏ nó trong một ngày hoặc hai ngày. Nếu 
mà mình thấy rằng kiến ăn hết rồi hoặc 
là những cái loài côn trùng nó đến ăn 
hết rồi thì mình nên dẹp tất cả những 
cái này, chứ không được để. Mà mình để 
như vậy cũng để nó có chỗ, chứ không phải 
là vung bên đây, vung bên kia bỏ chỗ này 
cái hộp, chỗ kia cái hộp, chỗ này bỏ ni lông, 
chỗ khác bỏ ni lông thì không được. Mình 
để một chỗ đó kiến nó tập trung hoặc côn 
trùng nó tập trung vào đó nó ăn một chỗ. 
Sau đó thì cái bọc nào mà nó đã không còn 
ăn nữa thì mình lấy cái bọc đó bỏ cái bọc rồi 
đem bỏ vào thùng rác có nơi có chốn.

Hằng ngày trong lớp Chánh Tư Duy, 
giờ lao tác là quét dọn chỗ này, chỗ kia tất 
cả những nhiệm vụ thì chúng ta vẫn bình 
thường, không có gì khác. Nhưng không 
phải lợi dụng chỗ mà lao tác rồi nói chuyện 
này kia cũng không được. Cũng như lớp 
Chánh Tư Duy trong những giờ mà cần thưa 
hỏi Thầy, thì trong một tháng hay nửa tháng 
mà cần gặp để hỏi thì bất cứ lúc nào cũng 
được, nhưng mà điều kiện là không có tập 
trung mà nói chuyện. Thí dụ như hồi sáng 
này trong giờ mà để đến đây để được nghe 
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Thầy chỉ dạy cho cách thức tu tập, thì quý 
Thầy được dịp hợp lại rồi tính nói chuyện 
này, chuyện kia thì không hay. Lớp Chánh tư 
duy thì không được làm điều đó. Mà khi mà 
đến mà thưa hỏi trong cái ngày, mỗi tháng 
thì Thầy sẽ cho trong một cái ngày nào đó 
để mà thưa hỏi, hoặc là trong một tuần Thầy 
cho một cái ngày, thì cái ngày đó đến thưa 
hỏi, thì tập trung như vậy thì ai ngồi vào bàn 
nấy chứ không được mà dụm ba, dụm bốn 
mà nói chuyện thì cái lớp Chánh Tư Duy 
như vậy là không phải là cái lớp đó mà cái 
lớp Chánh Kiến. 

Cho nên vì vậy mà ngay từ cái lớp Chánh 
Kiến mà không giữ gìn được trọn vẹn, mà 
tới bẩy giờ sáng đến sớm hơn một chút rồi 
bắt đầu đó gặp nhau rồi lợi dụng cái chỗ đó 
mà nói chuyện thì coi như là tâm bị phóng 
dật hết. Tu cũng mất công chứ không có lợi 
ích gì cả. Tu cả tuần, cả tháng mà rút cuộc 
rồi gặp nhau cái nói chuyện này, chuyện kia 
thì coi như là mấy con công toi thôi. Bởi vì 
giữ trọn vẹn khi đó, khi mà đến đây trong 
cái giờ mà đến đây thưa hỏi thì ai ngồi vị 
trí nấy không nói chuyện, tập sống chung 
nhau mà không nói chuyện, đó là một 
cái rất hay, chứ không phải là mình sống 
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ở trong khu yên tịnh không có ai mà không 
nói chuyện thì cái đó dở. Nhưng mà mình 
đến tập trung đây mà mình vừa thấy người 
này, vừa nhìn người kia tất cả nhưng mà ai 
lo công chuyện nấy chứ không bao giờ đứng 
nói chuyện hoặc là kể lể nói điều này thế 
kia, không bao giờ nói thì như vậy mới được, 
chứ còn nói chuyện với nhau là không hay 
chút nào hết. Không phải là Thầy chưa đến 
lớp thì mấy con ngồi gần, hai cái ghế ngồi 
gần vầy nói chuyện tùm lum tà la hết thì cái 
này không hay chút nào hết. Lớp này không 
làm được điều đó, mà làm điều đó thì coi 
như là không tu hành gì cả, uổng công. 

Nhớ kỹ trong cái lớp Chánh Tư Duy là 
cái buổi sáng trong cái ngày một đầu tháng 
hoặc là nửa tháng mà để gặp Thầy, mà đến 
đây họp mà nói chuyện như vậy là Thầy thấy 
cái lớp đó là đóng cửa đó, không dạy nữa, 
tại vì mình đến đây. Thí dụ như một cái lớp 
học như thế này mà mình ngồi im phăng 
phắc không nói chuyện, mà trong khi đó 
Thầy chưa có thì không có ai được nói 
chuyện gì hết, cứ lo giữ tâm. Bởi vì lúc 
nào mình cũng ôm pháp mình tu, mình đâu 
có kẽ hở đâu mình ngồi đó mà nói chuyện. 
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Mặc dù mình đến lớp, nhưng mà đâu 
phải mình để hổng cái thời gian mình bỏ 
phí vậy đâu. Mục đích mình tu chứng mà, 
cho nên vì vậy mà đến đây đâu có nghĩa là 
cái giờ nào mình rãnh đâu. Lúc nào, giờ nào 
cũng ở trong nhiếp tâm, xem xét cái tâm của 
mình từng chút, dù là học chung nhau trong 
cái lớp học này vẫn nhiếp tâm trong sự tu 
chứ đâu phải là đợi ở trong thất mình mới 
tu đâu, đợi tới giờ  đó mới tu đâu.

Cái lớp Chánh Tư Duy là cái lớp tu 
liên tục, không có giờ giấc, mà nói là khi tới 
giờ ngủ là mình đi ngủ, chứ sự thật ra mình 
luôn liên tục tu chứ không bao giờ nghỉ. Thí 
dụ như có chướng ngại pháp thì mình 
mới có pháp, mình đánh đuổi cái chướng 
ngại đó mà không pháp thì ở đâu, mình 
ở trên Tứ Niệm Xứ chứ đâu. Vậy như vậy 
là khi không có cái chướng ngại pháp thì 
mình đang ở trên Tứ Niệm Xứ, và bây giờ 
đến lớp thì mình cũng ở trên Tứ Niệm Xứ 
chứ mấy con đi đâu. Cho nên vì vậy mà 
mấy con rời khỏi Tứ Niệm Xứ là mấy 
con nói chuyện, mà không rời khỏi Tứ 
Niệm Xứ là đang ở trong Tứ Niệm Xứ để 
tỉnh thức ở trên đó, thì như vậy là rõ ràng 
từng cái thân hành, từng cái ý hành của mấy 
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con nó làm sao nó thoát khỏi cái kiểm soát 
của mấy con đâu, cho nên mấy con tu liên 
tục, không có giờ nào không tu. 

Khi nằm ngủ, sự thật ra nằm ngủ 
thì cái tâm mấy con vẫn tỉnh chứ đâu 
phải nó ngủ mê như không biết đâu. Bây 
giờ mấy con còn ngủ mê chứ, tu một thời 
gian sau mấy con nằm cái thân của con 
bất động, nhưng cái tâm của con vẫn 
tỉnh táo. Nó ở trong cái trạng thái thanh 
thản, an lạc, vô sự chứ nó đâu có đi đâu 
đâu. Cho nên khi ngủ nó cũng ở trong đó, 
mà khi thức nó cũng ở trong đó. Trừ ra nó 
có chướng ngại ở trên đó thì nó có ở trên 
Pháp nó đẩy mà, đẩy lui mà thôi. Cho nên 
lúc nào con cũng tu chứ đâu có lúc nào mấy 
con lại không tu. Mà mấy con lại bỏ cái thời 
gian mà Tứ Niệm Xứ để mấy con nói chuyện 
thì mấy con bỏ mất cái pháp của mấy con 
rồi. Thì như vậy là mấy con đã tu sai, không 
đúng. 

Như vậy, cái thời gian tu như vậy người 
ta mới nói bẩy ngày, bẩy tháng, bẩy năm 
chứ. Tu như mấy con như vậy làm sao được 
bẩy ngày, bẩy tháng, bẩy năm. Muốn chứng 
đạt hay là không chứng đạt, muốn tu giải 
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thoát hay là không chứng giải thoát, muốn 
giải thoát sao lại tu tập như vậy. Bây giờ 
Thầy nói để cho mấy con thấy cái sai của 
mình, cái sai của mình là kẽ hổng ở trong, 
cái thời gian đó mình bỏ hổng quá nhiều, 
mình không giữ Tứ Niệm Xứ của mình trọn 
vẹn. Lúc nào cũng ở trên Tứ Niệm Xứ, chúng 
ta lúc tu, lúc bỏ thì như vậy là không đúng. 
Cho nên vì vậy mà nói chuyện là biết bỏ Tứ 
Niệm Xứ rồi mới nói chuyện, chứ còn người 
mà không nói chuyện làm sao người ta bỏ 
Tứ Niệm Xứ. Lúc nào người ta cũng ở trên 
đó thì làm sao người ta bỏ Tứ Niệm Xứ, mà 
không bỏ Tứ Niệm Xứ là chứng đạt chứ 
sao. 

Như vậy là cái sự mà chúng ta tu tập 
là mục đích chúng ta quyết định là làm chủ 
sự sống chết của mình. Vậy thì mình làm 
chủ sống chết là phải ở trên Tứ Niệm Xứ 
luôn, ở trên đó, luôn tỉnh giác ở trên đó 
chứ không được mê mờ. Thầy nói thậm 
chí như người ta ngủ người ta vẫn tỉnh 
thức ở trên đó người ta đâu có ngủ. Còn 
mấy con khi mà ngủ thì quên mất, không 
biết Tứ Niệm Xứ mình ở đâu. Như vậy 
thì mấy con đang bị thùy miên, đang bị 
vô ký, cho nên nó không thấy. Còn người 
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ta, người ta đâu có bị thùy miên, vô ký cho 
nên người ta vẫn luôn lúc nào cũng tỉnh thức 
ở trên đó. Cho nên người ta đâu có bị ba cái 
si này mà có thể mà đánh người ta được.

Cho nên tu tới chừng nào mấy con ngủ 
mà mấy con coi như là mình không có thức 
tỉnh đó là mình ngủ. Thân thì nằm bất 
động, còn tâm thì rất tỉnh táo mà không 
nghĩ bậy nghĩ bạ. Rõ ràng là chúng ta ngủ 
mà chúng ta ngủ ở trong cái sức tỉnh thức 
của một người tu Tứ Niệm Xứ chứ, vậy mới 
gọi là chứng đạt chân lý chứ không làm 
sao chứng đạt được chân lý. Chứng đạt 
chân lý, sống ở trong cái trạng thái đó mới 
gọi là chứng đạt chân lý, mà chứng đạt chân 
lý sống được như vậy là giải thoát chứ có gì 
đâu mà khó. Cho nên vì vậy mà trong cái sự 
tu tập nên nhớ để mà cố gắng. Còn trong 
cái sự lao tác thì mấy con lao tác cũng 
ở trên cái thân hành của mình để quét, 
dọn hoặc là làm tất cả mọi cái nhưng 
mà luôn luôn lúc nào cũng ở trên Tứ 
Niệm Xứ. 

Khi nào mà nước ở trong phòng vệ sinh 
của mình, ở trong thất của mình mà không 
có nước, thì không nên qua thất của người 
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khác, mà chỉ có đi vào báo cho cô Út biết 
rằng hiện giờ không biết sao mà thất con 
không có nước, để rồi người ta sẽ cho người 
đến giúp đỡ cho mình để truyền, chứ còn 
không được qua thất người khác làm động, 
hoặc là đến xin nước ở cái phòng của người 
ta. Vì ở phòng của mình mà lỡ nó nghẹt chỗ 
nào đó mà không có nước, thì trong lúc đó 
có thể. Ngày xưa Đức Phật còn phải đi xuống 
suối mà múc nước rửa bát, hoặc là uống, 
còn hiện giờ nước của mình như vậy thì có 
thể mình đi vào ở trong này, thì nếu mà mình 
không có thì mình đem một cái xô vào trong 
này, nơi cái chỗ mà ở trước đây thì mình sẽ 
mua, nếu mà nước ở trong hồ không có thì 
mình sẽ xách một xô nước về mình sử dụng, 
dù bao xa mình xách cũng được, không có gì 
khó khăn. Miễn là mình phải bảo vệ cho sự 
tu tập của mình, cho người khác. 

Bây giờ mấy con hỏi kỹ như thế này để 
không khéo thì mấy con sẽ làm động nhau 
khi không có đèn hoặc khi không có nước 
thì mấy con lại lăng xăng. Có đèn tu cũng 
được mà không có đèn cũng được. Còn cái 
nước là một sự cần dùng, nếu điều kiện ở 
thất mấy con không nước thì Thầy sẽ cho 
mấy con ra trước, đừng đến thất ai cả, mà 
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chỉ ra trước. Đừng có sợ cực nhọc hoặc là 
mình ra cái hồ chỗ này nó có cái rô bi nê 
mình sẽ vặn cái hồ nước đó mình lấy nước 
mình xách về không động ai hết. Chỗ này, 
chỗ cái hồ, chỗ tượng Phật sau lưng chúng 
ta đây nó có cái Rô bi nê cho nên khi mà 
thất chúng ta không có nước thì xách cái xô 
ra đó chúng ta hứng rồi chúng ta xách về.

Rồi người ta ở trong tu viện cô Út hoặc 
người nào đó người ta sẽ giúp cho mình, sẽ 
có cái thất của mình có nước dùng chứ không 
thể để không nước. Nhưng mà lúc bấy giờ 
mình chỉ xách nước như vậy thì mình nên 
báo cho cô Út biết rằng, phòng vệ sinh của 
con, bây giờ nó không có nước xin cô Út cho 
người nào đến họ sửa dùm, hoặc là con coi 
xung quanh chỗ con coi nó nghẹt ở chỗ nào. 
Còn nếu không thì đừng có đến thất người 
khác mà xem coi, mà mình chỉ đứng cần 
báo cho cô Út biết để rồi cô Út sẽ cho người, 
người ta đến xem xét cho mình để người ta 
giúp cho mình có nước. 

Được, trong khi đó mà nếu thất mình 
không nước thì trong những cái giờ nghỉ mà 
lao tác thì mình có thể đi xách nước về thất 
của mình dùng, không có sao. Cái này tốt 
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không có gì đâu chỉ cực khổ một chút xíu, 
chỉ tội cho mấy người già. Khi nào mà mấy 
con lớn tuổi rồi, mà mấy con thấy cái phòng 
không nước thì cho cô Út hay, cô Út sẽ đến 
giúp đỡ mình. 

Còn mấy con mà còn tuổi trẻ thì mấy 
con cũng đến báo nhưng mấy con cứ xách 
cái xô đi đến sau lưng cái chỗ cái Tổ đường 
của mình đây nó có cái Rô bi nê mấy con 
cứ vặn đó mà lấy nước. Thì mấy con cũng 
có tạm thời mấy con xài được không có sao 
đâu rồi ở trong tu viện sẽ giải quyết nước 
cho mấy con không đến đỗi nào đâu mà. 
Do đó thì Thầy cũng đề nghị với cô Út chờ 
ít hôm để rồi mỗi một khu vực chúng ta sẽ 
có một cái hồ nước để cho thêm cái lượng 
nước nó chảy xuống mạnh nó không thiếu, 
khi cả một cái hồ chung nhau, cả cái tu viện 
của chúng ta như thế này thì cái số nước mà 
đến các thất của mấy con người xa yếu lắm, 
cho nên vì vậy mà Thầy thấy nó cũng cần 
thiết để giải quyết một số hồ nước để cho nó 
ứ được gần gũi cái số lượng nước nó mạnh 
hơn, nhanh hơn, nó không mất thì giờ của 
mấy con. 

Ở đây thì nói chung là tại vì mình 
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không có kinh tế nhiều để mà lo lắng cho cái 
đời sống của chúng ta đầy đủ hơn, tiện lợi 
hơn. Nhưng mấy con cũng thông cảm, phải 
hiểu rằng đây là cái sự bắt đầu của chúng 
ta tu tập cho nên nó có nhiều cái thiếu sót, 
và cũng cố gắng khắc phục, khắc phục cái 
thiếu sót đó để cho được đầy đủ hơn để cho 
mấy con tu tập dễ dàng hơn, nó không còn 
khó khăn. Và một số ống mà sử dụng nước 
đã lâu quá rồi, có ống thì cũng chôn dưới 
đất hai mươi mấy năm rồi. Vì vậy có những 
cái ống có thể nó bị hư, bị móp méo, nó làm 
cho cái lượng nước chảy và cái số ống chính 
nó lại nhỏ quá, cho nên cái số lượng nước 
nó cũng yếu đi nó làm cho xa quá mấy con 
cũng không đủ. Vì vậy mà tập tới đây nếu 
có đủ điều kiện thì chúng ta sẽ thay đổi tạo 
thành một cái đường nước cho nó tiện lợi 
cho mấy con sử dụng dễ dàng hơn. Bởi vì 
nước rất cần thiết. Điện, ánh đèn không cần 
thiết lắm, nhưng mà nước rất cần thiết. 

Ví dụ như cái phòng vệ sinh mấy con 
gần thất mấy con mà bây giờ thiếu nước thì 
không có dội, mà không dội thì nó có mùi 
hôi nói rất khó chịu, cho nên vì vậy mà nước 
rất cần thiết cho đời sống của chúng ta. Về 
vệ sinh và cũng như về tắm, giặt và ăn uống 
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nữa, cho nên nó rất cần thiết lắm, nhưng mà 
làm sao để khắc phục được nước cho được 
đầy đủ để mấy con yên tâm tu tập cho tốt 
hơn. Thầy mong rằng sẽ cố gắng giải quyết 
được mấy khâu này cho tốt.

Rồi, mấy con còn hỏi gì Thầy thêm nữa 
không con?

[Tu sinh]: Thưa Thầy, nếu 13:52

[Trưởng lão]: Có chướng ngại pháp cứ 
tu, vì lớp này thì coi như là theo Thầy thiết 
nghĩ là sẽ trang bị mình đầy đủ, những cái 
trạng thái tưởng đều có nhắc nhở đủ hết rồi. 
Không có cần hỏi nữa, mà chỉ cần lo tu, hỏi 
là bị động tâm, phân tâm nữa mấy con, nó 
không có nhiếp phục cái thì giờ nó luôn luôn 
ở trên Tứ Niệm Xứ. Mình thấy bình an cái 
Tứ Niệm Xứ thì không cần thiết nữa, mà 
chỉ có cái tu mà mình. Thật sự ra trang 
bị mấy con điều kiện tu tập là người 
nào cũng hiểu hết, không có người nào 
không hiểu. Tại mấy con muốn hỏi chơi 
cho vui chứ sự thật ra nó không còn có 
hỏi gì nữa hết đâu. Tại muốn hỏi chơi cho 
biết thôi, để thêm thôi chứ còn cái tu tập 
Thầy đã nói rất rõ, cho nên chỉ ở trong thất 
tu là được rồi. 
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Thầy trang bị cho cái tri kiến giải thoát 
của mấy con là đầy đủ cái Định Vô Lậu thì 
mấy con dẹp tất cả những cái niệm của mấy 
con không có chỗ nào mà cần phải hỏi Thầy 
nữa. Còn nhiếp tâm an trú, nhiếp tâm và 
an trú Thầy cũng dạy cho mấy con một 
phút mấy con cũng đã biết, rồi cách thức 
tu Tứ Niệm Xứ từ cái chỗ mà nương vào 
hơi thở để nhìn thân của mình rồi, thì Đức 
Phật cũng đã dạy, Thầy cũng đã nhắc rồi thì 
không có cái gì mấy con không biết mà từ 
hôm đó tới nay là mấy con đã tu tập đã biết 
hết rồi, thì Thầy thấy không có cái gì mà 
phải hỏi Thầy hết. 

Cho nên khi mà vào cái lớp này Thầy 
mong rằng Thầy khỏi cần bận tâm nữa, mà 
mấy con tu tới nơi, tới chốn cuối cùng để 
giải thoát hoàn toàn, không cần thưa hỏi gì 
nữa cả.

[Tu sinh]: Thưa Thầy, bây giờ như thế 
là sau mười chín mục về quán hơi thở, bây 
giờ chúng con về chúng con tiếp tập hơi thở 
từ đầu?

[Trưởng lão]: Không, các con khỏi cần 
tập hơi thở từ đầu, mà cái đề mục mà cần 
thiết đó là cái đề mục để trị thân bệnh của 
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con, và cái đề mục để đối trị với tâm tuôn 
trào của con đó là “an tịnh tâm hành” 
và đề mục để trị bệnh con “an tịnh thân 
hành”. Còn cái đề mục mà để phá hôn 
trầm thùy miên, thì nó có mấy cái đề 
mục cần thiết cho mấy con tu trên đó 
thôi, còn bao nhiêu khác thì không cần 
nữa rồi, vì tâm tham, sân, si thì mấy 
con xả nó bằng Định Vô Lậu thì mấy con 
xả rất dễ dàng không còn khó khăn. 

Tại vì tâm tham, sân, si của con đến, 
ví dụ như tâm sân của mấy con đến thì mấy 
con có học tâm Từ rồi, nó đối trị được tâm 
sân, mình khởi thương yêu người khác thì 
làm sao còn sân, xả tâm của con có được, 
cho nên vì vậy mà khỏi “quán ly sân tôi 
biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi 
thở ra”, khỏi cần dùng đến Định Niệm 
Hơi thở mà cần dùng Định Vô Lậu, tâm 
Từ của các con là đủ rồi. Con hiểu không, 
cho nên Thầy trang bị đủ hết rồi, cho nên vì 
vậy mà nó có điều kiện cần thiết của Định 
Niệm Hơi Thở đó là “an tịnh thân hành tôi 
biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi 
thở ra” và tâm các con bị tuôn trào mà nó 
không dừng được nó bị trạo cử, thì mấy con 
dùng “an tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an 
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tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra. Và bị hôn 
trầm thùy miên thì các con có phương 
pháp đi kinh hành rồi. Mà nếu mà muốn 
ngồi thì “với tâm định tĩnh tôi biết tôi 
hít vô, với tâm định tĩnh tôi biết tôi thở 
ra” thì mấy con cũng làm được rồi. Tất 
cả những pháp này mấy con không cần trở 
lại học Định Niệm Hơi Thở chi cho mất thì 
giờ vô ích.

Khi các con bị bệnh trên thân mấy con, 
thì  lúc bây giờ đang khắc phục những tham 
ưu của bệnh thì mấy con dùng phương pháp 
đẩy lui bệnh. Mà bây giờ tới giờ đi xin rồi mà 
bệnh chưa hết, bệnh như thế nào? Thí dụ 
như bình thường bệnh còn đi xin ăn được 
thì cứ đi xin ăn và đồng thời cứ ôm bình bát 
khất thực và cũng tiếp tục để mà xả tâm của 
mình, xả cái bệnh của mình từng bước đi có 
gì đâu mà lại không tu được. Tới giờ khất 
thực bỏ pháp, không có chịu xả cái bệnh 
mình không? Bây giờ đang bị nhức đầu 
mà tới giờ ăn tới giờ đi khất thực rồi, 
mà không khất thực thì nhức đầu nó có 
hết đói không? Không, vì vậy mà cũng 
phải đi khất thực. Nhưng mà trên đường 
đi khất thực vẫn ôm pháp để mà xả cái 
bệnh chứ, chỉ vì nó chướng ngại ở trên thân 



273BÁT CHÁNH ĐẠO - LỚP CHÁNH KIẾN

của mình rồi, cho nên mình vẫn dùng được 
phương pháp, vừa đi, vừa nhiếp tâm vừa 
tác ý để cho mình đẩy cái bệnh ở trên 
thân của mình. Đó là tiếp tục đẩy chừng 
nào mà cái bệnh ra khỏi. 

Bởi vì mình tu cái giai đoạn mà lớp 
Chánh Tư Duy là đẩy chướng ngại pháp ra 
khỏi không được để chướng ngại pháp nào 
trên thân, tâm của mình cả. Cho nên bệnh 
phải đẩy cho khỏi chứ không được mà 
còn bệnh rồi đi nằm nghỉ hoặc này kia. 
Nhất định trong khi mà thân có bệnh thì 
tới cái giờ ngủ, ngủ sao được khi thân bệnh 
làm sao ngủ. Buộc lòng mình cũng phải 
thức đẩy lui bệnh, chứ không thể nào, 
ôm pháp chặt suốt đêm không ngủ, thì 
vẫn là suốt đêm chứ không nói rằng bây 
giờ thôi ráng nằm nghỉ để chịu đau đó. 
Như vậy là mình đã ôm bỏ pháp. Như vậy 
là chưa phải là người tu lớp Chánh Tư Duy. 

Lớp Chánh Tư Duy chướng ngại 
pháp, thay vì mình tu tới mười giờ mình 
sẽ nghỉ mà tới mười một giờ nghỉ, mà bây 
giờ cái bệnh nó chưa hết thì bắt đầu mười 
hai giờ, một giờ, cho đến hai giờ, ba giờ cho 
đến bẩy giờ sáng chừng nào hết bệnh thì 
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thôi. Rồi tới cái giờ mười giờ đi khất thực 
mà chưa hết bệnh thì tiếp tục ôm pháp đó 
đi nữa nghĩa là ôm phao vượt biển. Chừng 
nào mà sóng yên bể lặng thì mới xả. Còn 
chừng nào mà sóng chưa an, biển chưa lặng 
thì nhất định là còn ôm pháp tức là còn ôm 
phao, nếu mà buông phao là mình chìm đáy 
biển đó. 

Ở đây là cái pháp, nhất định là làm 
chủ, dùng phương pháp khắc phục tất cả 
những tham ưu, Tứ Niệm Xứ mà, trên thân 
quán thân để khắc phục tham ưu, trên thọ 
quán thọ để khắc phục tham ưu, trên tâm 
quán tâm để khắc phục tham ưu, trên pháp 
quán pháp để khắc phục tham ưu. Nghĩa 
là có cái chướng ngại đó rồi thì nhất 
định một giờ chưa xong, hai giờ, hai 
giờ chưa xong, một ngày chưa xong, 
ba ngày chưa xong một tháng phải dẹp 
thật sạch, nhất định là cuộc chiến đấu 
không lùi. Tới cái chỗ tu tập của lớp Chánh 
Tư Duy này, bởi vì nó là Chánh Tư Duy mà, 
nó không lùi trước cái ác pháp nào cả, đó là 
Chánh, nó thuộc về ý cho nên hoàn toàn nó 
phải chiến đấu bằng ý của nó, chứ nó không 
thua. Cho nên vì vậy mà nói bây giờ tới giờ 
đi khất thực thôi, bây giờ tôi không tu nữa, 
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để tôi xả đi khất thực. Không, không phải 
xả, mà tôi đang ở trên cái phương pháp đó. 

Cũng như bây giờ tâm tôi đang  
thanh thản, an lạc vô sự. Tới giờ khất 
thực thì tôi đang mang bát, từ cái hành 
động mang bát, từ cái lấy cái bát từ tất 
cả mọi cái tôi mang đều là tôi tỉnh thức 
ở trên đó, vẫn giữ tâm bất động thanh 
thản an lạc, vô sự. Chứ không phải tới 
giờ khất thực thì tôi bỏ pháp tôi lấy bát 
này kia, tôi mang rột rẹt tôi làm như cái 
người đời, không biết còn cái gì. Không, 
từng đó tôi ở trên từng cái hành động 
mà thay đổi, tôi vẫn ở trên Tứ Niệm Xứ. 
Hoàn toàn tôi tu Tứ Niệm Xứ, các con nhớ 
lớp Chánh Tư Duy là tu Tứ Niệm Xứ đó, 
trên Tứ Niệm Xứ mà vượt tất cả các pháp để 
khắc phục tham ưu ở trên Tứ Niệm Xứ, cho 
nên mình đem lại sự  bình an cho Tứ Niệm 
Xứ của mình. Vì vậy mình nhớ kỹ, đau bệnh 
này kia hoàn toàn mình ở trên pháp mình 
khắc phục. 

Ăn cũng phải tỉnh thức trên ăn và 
cũng phải tác ý bệnh của mình trong khi 
đi khất thực, rồi về ngồi ăn, mà trong 
khi còn bị đau nhức đều là ôm pháp mà 
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ăn, vừa ăn mà vừa tỉnh thức từng cái 
hành động nhai, nuốt của mình rồi vẫn 
là phương pháp để cho mình giữ tâm bất 
động, để cho mình xả được cái cảm thọ của 
mình chứ không phải ăn rồi quên. Hoặc là 
ráng chịu đau mà ăn, cố gắng ăn, không 
phải vậy, không phải người thế tục nữa. 
Ở đây dù là đang bị chướng ngại thì trong 
cái sự đang ngồi ăn vẫn là luôn luôn lúc 
nào cũng ôm pháp đẩy lui bệnh, thì như 
vậy mới đúng. Khi nào mà không biết cách 
thức thì hỏi kỹ lại, trong cái dịp này hỏi kỹ 
lại để khi mà ăn uống trong cái khi đau đó 
phải thế nào để mà giữ được pháp, nếu mà 
chưa biết cách phải hỏi Thầy, Thầy chỉ dạy 
cho cách thức trong ăn uống, trong khi bị 
đau và phải ăn uống như thế nào để đẩy lui 
chướng ngại pháp trên thân của mình chứ 
không phải nhịn ăn.

Hỏi: Ở đây trong cái giai đoạn con hỏi, 
ví dụ trường hợp gặp người tu khác gần thất 
con có sự kiện bất đắc dĩ xảy ra con có nên 
qua giúp đỡ hay không? Như trường hợp bị 
bệnh ngặt nghèo ...

Đáp: Ở đây tất cả mọi người đã bước vào 
cái cuộc chiến đấu tận cùng này thì không 
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được ai làm động người ta. Khi người ta bị 
bệnh người ta có đủ cái sức chiến đấu 
với bệnh, dù là bệnh ngặt nghèo, nhất 
là người ta chết hay hoặc là người ta 
chứng đạo mình đến đó mình làm động 
người ta thì người ta khó tu lắm, cho nên 
mình làm động người ta, mình đến cạo 
gió này kia thì đó là trở về cái lớp Chánh 
Kiến đi chứ không được ở trên cái lớp 
Chánh Tư Duy, lớp Chánh Tư Duy độc 
cư, độc bộ, độc hành. Một là mình chết, 
hai là mình chứng đạo có vậy thôi. Nghĩa 
là người nào sợ, sợ chết thì hãy về lớp Chánh 
Kiến mà tu tập, còn không sợ chết thì nên ở 
lớp này chứ không có được người này thấy 
người kia đau chạy qua  cạo gió này kia. 
Muốn sống thì thôi đi dậy ra khỏi cái 
lớp này đi, đừng có ở trong cái lớp này 
tu. Cái lớp này một là chết, hai là chứng 
đạo tự mình phải cứu lấy mình, không 
có người nào cứu mình trong những cái 
cơn ngặt nghèo này. Lượng sức mà bước 
vào mà tu còn không lượng sức thì đừng có 
đến đó rồi cạo gió, rồi lấy thuốc rồi này kia 
như hôm đó bác Hàng đau bệnh rồi chạy đi 
lấy thuốc thang rồi cho uống. Còn cái này 
dẹp đi, tự người đó phải tự cứu mình, tự 
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mình thắp đuốc lên đi không có một người 
nào thắp đuốc cho người đó được. Ở đây là 
sự quyết định cụ thể rõ ràng. Một là chết, 
hai là chứng đạo, gan thì ôm phao vượt biển, 
còn không gan thì thôi đừng đi biển, có vậy 
thôi. Đây là chúng ta vượt biển, mà kẻ nào 
không dám vượt biển thì thôi cứ ở bờ bên 
đây đi, đừng có mong qua bờ bên kia. 

Nếu mà ở bên thất người ta có 
những cây gì héo, thì cái nhiệm vụ của 
họ muốn làm gì thì làm, không phải 
của con, cứ ở thất của mình, trên bước 
đường đi mà ở thất của người khác thì 
chúng ta không được qua thất người 
khác làm động. Đừng nghĩ rằng tôi sẽ làm 
hạnh từ, bi để mà cứu cây gì khô héo, của 
thất của người khác. Đừng làm điều đó, chỗ 
người khác người ta làm nhân quả của người 
ta người ta làm ở trong thất người ta, không 
được mình đến đó hoặc chữa hạn, hoặc là 
tưới cây cho người khác không làm điều đó. 
Hoặc là trên quãng đường gần thất của 
người ta, thì mình không được làm điều 
đó, tức là mình không được lai vãng gần 
cái khu thất của người khác. Của người 
khác, để người ta yên tu, người ta sử dụng 
tâm Từ, tâm Bi người ta đều có học rồi, chứ 
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không phải người ta không học. Người ta 
có làm hay không làm là quyền của người 
ta chứ không được đứng đó động. Nhớ kỹ 
trên vấn đề này chứ không khéo mình khởi 
sự tâm Từ của mình thì lúc bấy giờ đó thì 
mình lại phạm đến cái nội quy tu tập, mình 
làm động mình, động người thì không nên, 
phải cố gắng nhớ những điều điều này. Còn 
ai hỏi Thầy điều gì thêm nữa không.

[Tu sinh]: Bạch Thầy, con làm hết bốn 
bài Tứ Vô Lượng Tâm rồi, bây giờ con làm 
xong một bài để đọc mà Thầy đã nhắc tất cả 
mọi người đều phải làm một bài, sau cái ý 
thôi.

[Trưởng lão]: Mấy con sẽ làm theo cái 
bài, ví dụ như mấy con chọn lấy cái tâm Xả 
thì mấy con làm cái bài tâm Xả cho rất đầy 
đủ, chứ con chọn tâm Từ thì mấy con sẽ làm 
cái bài tâm Từ rất đầy đủ, bởi vì đó là pháp 
độc nhất, để nói lên trọn vẹn cái sự hiểu biết 
của  lòng từ của mấy con đối với tất cả các 
pháp. 

Do đó thì mấy con phải làm cái bài đó 
để mấy con: Ờ bây giờ các con sẽ lấy cái 
lòng từ mà mấy con tu tập đó là pháp độc 
nhất, còn con sẽ lấy lòng bi thì nó là pháp 
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độc nhất, hoặc là con lấy lòng xả, lòng hỉ 
là pháp độc nhất thì như vậy con phải làm 
cái bài đó để xác định được cái sự mà con 
tu tập chứ không phải là còn sự hiểu biết 
cạn cợt mà gọi là tu cái pháp đó được. Cho 
nên ở đây, khi mà các con làm bài Thầy thấy 
cái bài tâm Xả, nó đúng thì Thầy cho mấy 
con đó là cái đặc tướng của mấy con ở tâm 
Xả. Còn mấy con làm bài tâm Từ mà Thầy 
thấy đúng, mà nói mấy cái dòng tư tưởng 
của mấy con đã luận như vậy thì biết rằng 
mấy con tu tập tâm Từ, thì lúc bấy giờ mấy 
con đọc lại những cái bài đó của mấy con 
viết để cho thấm nhuần cái tâm Từ để nó 
còn thực hiện cuộc đời tu tập của mấy con 
trên pháp độc nhất này. 

Còn nếu mà tâm Xả. Thầy đã cho mấy 
con dùng tâm Xả thì mấy con hãy dùng 
tâm Xả mà tâm Xả thì mấy con phải đọc 
lại cái bài tâm Xả của mấy con để thấm 
nhuần được cái lý xả của mấy con từng 
chút, từng chút rất rõ ràng chứ không phải 
viết rồi mà chúng ta bỏ qua, mà chúng ta 
khi mà áp dụng để mà chúng ta tu tập với 
cái tâm đó thì chúng ta phải đọc lại rất kỹ 
nhiều lần, thậm chí như cả thuộc lòng cái 
bài mà của mấy con viết nữa chứ không 
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phải không, để chúng ta áp dụng vào cái 
tâm đó để cứu cánh chúng ta cuối cùng. 

Như vậy thì mấy con biết rằng cái vấn 
để tu tập của Thầy ở đây thì mục đích để 
chuyên môn để đi vào cái sự làm chủ sự 
sống chết của chúng ta bằng một cái phương 
pháp nào đó với cái đặc tướng của chúng 
ta. Cho nên khi mà hợp với cái đặc tướng 
đó Thầy cho mấy con tu tâm Từ thì các 
con phải nghiên cứu kỹ về tâm Từ hẳn 
hòi để cho mình ôm đặc cái pháp đó mà 
đi vào. Còn nếu mà nói về tâm Xả thì mấy 
con cũng phải ôm cái tâm Xả thì đó là cái 
pháp chuyên môn, còn nếu không thì mấy 
con tu pháp chung chung là Tứ Niệm Xứ. 
Mấy con hiểu như vậy thì trừ ra mấy con tu 
duy nhất một tâm nào đó thì cái tâm đó mấy 
con chỉ thông suốt, chứ còn không có hiểu 
lơ mơ mà tu tập được nó đâu. 

Rồi, con còn hiểu gì nhiều nữa không 
con.

[Tu sinh]: Dạ, bạch Thầy! Con viết tâm 
Từ nhiều khi con phải tu được cái pháp như 
vậy, con tu Tứ Niệm Xứ không phải tâm Từ 
không Thầy. 

[Trưởng lão]: Khi mà con viết cái bài 



224-(LCK-093B)-Nam-16/02/2006282

tâm Từ đó mà Thầy phê, Thầy bảo lấy tâm 
Từ mà tu phải không?

[Tu sinh]: Con hãy lấy tâm Từ mà ly 
dục, ly ác pháp.

[Trưởng lão]: Như vậy thì con phải 
triển khai thêm cái tâm Từ của con nhiều 
hơn nữa, chứ con đừng có nghĩ, bởi vì tu 
tâm Từ đó cũng ở trên Tứ Niệm Xứ chứ 
không phải ở ngoài Tứ Niệm Xứ mà tu được. 
Nhưng mà vì tâm Từ đó là cái pháp chuyên 
môn, do cái đặc tướng của con. Con khởi 
sự từ tâm của con để mà con thực hiện 
xả tâm của con chứ không có gì. Vì vậy 
mà con phải triển khai thêm. Khi mà Thầy 
viết như vậy là các con đã làm cái bài tâm 
Từ rất kỹ lưỡng, không còn thiếu sót, về cái 
lòng từ của con thì con mới thực hiện được 
cái tâm đó nó mới rộng khắp và nó mới đạt 
cứu cánh của con. 

Khi mà mấy con để tâm Xả, thì mấy 
con phải triển khai cái tâm Xả của mấy con, 
chuẩn bị hẳn hòi cái bài tâm Xả của mấy con 
rất là thấu suốt, để cho mấy con áp dụng cái 
bài chuyên nhất đó để mà đi đến cứu cánh 
của mấy con, thì đó là Thầy đã phê ở trên 
đó. 
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Còn những người nào mà Thầy không 
phê thì mấy con sẽ tu chung chung đó, tu 
Tứ Niệm Xứ. Còn nếu mà Thầy phê cho mấy 
con cái tu tâm Từ, hoặc tu tâm Xả, hoặc 
tu tâm Hỉ thì mấy con coi chừng. Cái phê 
đó là mấy con phải làm cái bài đó kỹ lưỡng 
hơn, sâu sắc hơn, nhiều hơn, để đạt được 
cái pháp chuyên môn của mấy con, thì như 
vậy là. Tại vì mấy con khởi được cái điều mà 
thực tế ở trên cái tâm Từ cụ thể hơn nó có 
những cách thức mà thấy rằng cái người này 
có duyên với cái pháp đó cho nên Thầy gợi ý 
cho mấy con sẽ thực hiện được cái pháp đó 
cho nó trong sạch, thì mấy con cố gắng làm 
bài đó trở lại, cho nó kỹ để cho nó trở thành 
cái bài tu học của mình sau này. Còn nếu 
mà mình làm như vậy chưa đủ đâu, nó chưa 
đủ. Còn phải làm thêm.

Rồi, ai còn hỏi Thầy gì thêm không mấy 
con. Còn những người nào lớn tuổi, mà trình 
độ nó hơi kém thì cái lớp đó Thầy sẽ cho 
mấy con được tu tập dưới sự hướng dẫn cụ 
thể của Thầy, giúp đỡ cho mấy con, những 
người lớn tuổi. 

Mà cái trình độ quá kém, tức là cái tri 
kiến của mấy con không thể triển khai được 
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những cái Định Vô Lậu thì những người đó 
được Thầy hướng dẫn cho cách thức tu, rất 
là cực Thầy đó, lơ mơ thì họ bị ức chế tâm, 
mà không có hướng dẫn kỹ lưỡng thì ức chế 
tâm sẽ rơi vào tưởng và rất nguy hiểm. Còn 
lớn tuổi mà tu mà để triển khai cho họ đầy 
đủ cái tri kiến thì họ mất thì giờ rất nhiều, 
bắt buộc họ phải làm lại từ cái lớp một cũng 
như là học A, B, C theo cái kiểu luận văn 
thì Thầy thấy biết chừng nào mà cho họ tu 
cho được, mà họ lỡ mà vô thường đến thì họ 
coi như họ chưa xong gì cả. Cho  nên những 
người này được tập cái lớp riêng. Thầy cận 
kề bên Thầy giúp đỡ họ khi có ức chế, có sai 
một cái điều gì thì có Thầy gỡ rối ngay liền 
chứ không khéo thì bị ức chế. Đó là những 
người mà lớn tuổi. Những người lớn tuổi 
mà trình độ mấy con hơi kém, không đủ 
triển khai cái tri kiến giải thoát để xả 
tâm thì Thầy sẽ trợ giúp cho mấy con 
thêm về cái phương pháp xả mà không 
bị ức chế, để không mấy con bị ức chế 
hết.

Bây giờ hết rồi phải không mấy con? Có 
gì hỏi Thầy nữa không?

[Tu sinh]: Thưa Thầy, cho con xin hỏi 
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là vấn đề chứng đạo cũng như Ngài A Nan, 
đó là ngài Bàn Đặc thì con thêm rồi, trong 
trường hợp cái Đức Từ Tâm của ngài Phú 
Lâu Na thì ngài chứng đạo trong cái trường 
hợp nào của Đức Từ Tâm. Cái thời ngài mới 
đi thì  Đức Phật có hỏi ngài Phú Lâu Na 
trước khi đi xứ khác đó thì sau đó Ngài Phú 
Lâu Na chứng đạo trong cái trường hợp nào 
thưa Thầy!?

[Trưởng lão]: Ngài Phú Lâu Na đã 
chứng đạo xong rồi, khi đi Đức Phật chỉ 
trắc nghiệm qua cái tâm Từ của ngài 
mà thôi, chứ không phải là ngài đang tu 
mà chứng đạo trong đó đâu. Ngài đã chứng 
đạo rồi mới xin Đức Phật đi qua độ một cái 
nước khác, một cái người dân nước khác. 
Nhưng mà Đức Phật trắc nghiệm coi 
cái tâm Từ có xứng đáng để qua nước 
đó không? Cho nên ngài tu pháp khác 
pháp chứ không phải tu Tứ Vô Lượng 
Tâm. Trong kinh Phật thì chỉ có em của 
Ông Cấp Cô Độc là tu tâm Từ, còn phần 
nhiều là tu tâm Xả. Phần đông là tu Tứ 
Niệm Xứ họ chứng đạo, đó là phần đông 
đệ tử của Đức Phật

[Tu sinh]: Kính bạch Thầy, trong kinh 
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sách nó là Ngài Phú Lâu Na đến cái xứ đó 
rồi mới là chứng đạo.

[Trưởng lão]: Không phải con, chứng 
đạo rồi được trắc nghiệm cái tâm Từ của 
Đức Phật, phải chứng rồi Đức Phật mới 
cho chứ còn chưa chứng chắc không có 
ai mà dám xin Đức Phật trong cái thời 
đó. Đức Phật đã viết trong cái bài kinh nghĩa 
là chứng đạo mới cho đi chứ còn chưa chứng 
đạo thì không có cho đi. Mà chứng đạo mới 
dám xin chứ chưa chứng đạo không có ai 
dám xin đi. Trong thời đó nó ngặt nghèo vậy 
đó. 

Rồi bắt đầu mấy con hỏi. Con hỏi gì 
nữa con?

[Tu sinh]: Kính bạch Thầy, buổi trưa 
ngủ, con không ngủ, con ra ngoài thất con 
ngồit hư giãn có được không?

[Trưởng lão]: Được chứ con, không có 
sao đâu.

Rồi, còn có ai hỏi gì nữa không con?

[Hỏi]: Kính thưa Thầy, những điều 
Thầy dạy để áp dụng vào lớp Chánh Tư Duy 
con nhận thấy không phải là khắt khe hay 
kỳ lạ vì ở các lớp học ở ngoài đời đã áp dụng 
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được những điều này rồi, không lẽ tu sĩ tu 
học làm chủ sống chết lại không thực hiện 
được những lời này sao?

[Đáp]: đó là đúng đó con.

[Hỏi]: Kính thưa Thầy, khi đạt được 
Bất Động Tâm là đã chứng quả A la hán hay 
khi chứng đạt được Tam Minh mới là chứng 
quả A la hán.

[Đáp]: Không, khi Bất Động Tâm thì, 
khi mà con đạt được Bất Động Tâm rồi 
chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì con 
có Tứ Thần Túc, mà có Tứ Thần Túc thì 
có Tam Minh chứ có gì đâu. Cho nên có nó 
Tam Minh hay chứng quả A la hán nhưng mà 
nói Bất Động Tâm. Nhưng mà Bất Động Tâm 
hai mươi bốn tiếng đồng hồ chứ Bất Động 
Tâm một tiếng, nửa tiếng thì chưa được đâu. 
Nó phải mười hai tiếng đồng hồ, Nhất Dạ 
Hiền là Bất Động Tâm. Cái trạng thái Bất 
Động Tâm rất là tuyệt vời chứ không phải 
thường đâu, nhưng mà làm sao Bất Động 
Tâm? Cho nên ở đây nó Bất Động Tâm thì 
nói chứng quả A la hán rồi, những cái người 
mà Bất Động Tâm không có ác pháp nào 
làm cho tâm họ chướng ngại, họ hoàn toàn 
họ còn ở trong cái ý thức, họ phân biệt, họ 



224-(LCK-093B)-Nam-16/02/2006288

còn biết, nhưng mà toàn thiện không có ác 
ở trong đó được vì ác nó sẽ chướng ngại 
pháp, nó sẽ không Bất Động Tâm.

[Hỏi]: Khi đạt được ly dục, ly ác pháp 
mới lần đầu nhập Sơ Thiền.

[Đáp]: Ly dục ly ác pháp mới lần 
đầu chỉ là Bất Động Tâm mà thôi. Còn 
khi nó có Tứ Thần Túc mới nhập được 
Sơ Thiền, khi đó chúng ta tác ý ra lệnh 
thì lúc bấy giờ mới nhập Sơ Thiền, chứ 
không phải người mới vào tu mà nhập 
Sơ Thiền được. Nghĩa là chúng ta phải 
tu Tứ Niệm Xứ, sung mãn Tứ Niệm Xứ là 
có Bẩy năng lực Giác Chi, mà có Bẩy năng 
lực Giác Chi thì có Tứ Thần Túc, mà có Tứ 
Thần Túc thì chúng ta mới bước qua cái giai 
đoạn lớp Thứ Tám đó là Chánh Định. Vì vậy 
mà lớp Chánh Định thì trong Chánh định nó 
mới có Sơ Thiền. Cho nên ly dục, ly ác pháp 
nhập Sơ thiền là chúng ta đã có Định Như Ý 
Túc mới có nhập Sơ thiền.

Cho nên năm chi thiền đó thể hiện rõ, 
còn Bất Động Tâm thì nó là một cái trạng 
thái bình thường của chúng ta thôi chứ 
nó không có năm chi thiền. Năm chi 
thiền là một trạng thái Sơ Thiền Thiên.
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[Hỏi]: Khi đạt được ly dục ly ác pháp 
mới bắt đầu nhập Sơ Thiền, vậy Bất Động 
Tâm là chưa vào chứng Tứ Thánh Định có 
phải không?

[Đáp]: Đúng vậy, nghĩa là Bất Động 
Tâm là chưa có nhập định thôi, chứ bất 
Động Tâm là nhập định dễ dàng rồi. Thì 
coi như là những cái tầng định mà trong Bất 
Động Tâm nó sẽ thực hiện tất cả những tầng 
định của bốn Thánh Định, nó không có khó 
khăn đâu. Cho nên cái lớp Chánh định nó 
rất dễ, nó không có khó khăn, không có 
mệt nhọc. Nhưng mà cái lớp mà Chánh 
Niệm rất là khó, bởi vì bắt đầu từ cái 
Chánh Tư Duy mà chúng ta lần lượt mà 
chúng ta xả ly cho đến khi mà chúng ta 
trở thành cái Chánh Niệm thì đều hoàn 
toàn nằm trên Tứ Niệm Xứ. Cho nên Đức 
Phật xác định, Chánh Niệm tức là Tứ Niệm 
Xứ, đó là cái giai đoạn thành tựu của Chánh 
niệm. 

Mà từ cái Chánh Tư Duy mà chúng 
ta tu tập cho đến khi mà chúng ta thành 
tựu được Chánh Niệm, đó là một khoảng 
thời gian rất dài chứ không phải ngắn. 
Nhưng mà nó chỉ có thời gian Nhất Dạ Hiền, 
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rồi bẩy ngày, bẩy tháng, bẩy năm chứ đâu 
phải rất dài lắm đâu. Nhưng mà chúng ta 
sẽ ở trên Chánh Tư Duy mà chúng ta xả. 
Xả sạch thì bất động tâm. Mà bất động 
tâm thì trong khi đó thì chúng ta mới 
thực hiện được Tứ Niệm Xứ sung mãn. 
Có như vậy thôi chứ không có gì khó khăn 
hết, có như vậy thôi chứ không có gì khó 
khăn hết. 

Cho nên chúng ta phải phân biệt 
được ly dục, ly ác pháp nhập Sơ Thiền 
thì nó có năm chi thiền. Còn ly dục mà 
Bất Động Tâm, ly dục ly ác pháp mà bất 
động tâm thì nó không có năm chi thiền, 
nó ở trong một cái tâm trạng thanh thản, 
an lạc, vô sự của Tứ Niệm Xứ, phân biệt 
được nhưng hai cái này thì chúng ta 
mới biết cái định nó khác. 

Bởi vì nó là ly dục, ly ác pháp mà 
nhập Sơ Thiền nó là thuộc về Tứ Thánh 
Định rồi, nó thuộc về Chánh định rồi 
chứ nó không thuộc về Chánh Niệm. Còn 
Bất Động Tâm nó còn ở trong cái Chánh 
Niệm của nó chứ nó chưa có vào cái Chánh 
Định của lớp Chánh Định, hiểu rồi bắt đầu 
bây giờ mấy con còn hỏi thêm gì nữa không. 
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Nghĩa là tất cả những điều kiện mấy con hỏi 
đều là chuẩn bị cho cái lớp tới mà mấy con 
vào Chánh Tư Duy nó không còn bị lỗi.

[Hỏi]: Kính bạch Thầy! Xin Thầy chỉ 
cho con biết phương cách khắc phục 
tham ưu trên thân trong trường hợp lao 
tác, đi khất thực và thọ thực để pháp 
hành của con được liên tục không bị 
gián đoạn.

[Đáp]: Bây giờ mấy con về tập thử đi, 
rồi mấy con tập nó ở trên đó rồi mấy con 
sẽ thấy khi mà cái thân bị đau thì mấy 
con tập cái pháp đẩy lui bệnh, rồi bắt 
đầu bây giờ tới cái giờ đi khất thực mà 
cái thân còn bị đau thì mình vẫn giữ cái 
pháp để mình ôm cái pháp để mình đẩy 
lui bệnh. Hoặc là mình vẫn giữ cái pháp 
Tứ Niệm Xứ ở trên khi mình lao tác, cũng 
như thí dụ như Thầy ở trên cái hơi thở ra, 
hơi thở vô mà Thầy quan sát bốn cái chỗ 
thân, thọ, tâm, pháp của Thầy có gì đâu nó 
là đơn giản như vậy. 

Khi đi khất thực cũng vậy “tôi đi tôi biết 
tôi đi” nhưng mà tôi vẫn nhìn, tôi vẫn nương 
vào cái bước đi, tôi vẫn nhìn Tứ Niệm xứ của 
tôi chứ tôi không rời khỏi Tứ Niệm Xứ, rồi 
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khi mà thọ thực thì các con cũng vậy. Nhai, 
nuốt nhưng mà vẫn quan sát trên bốn chỗ 
thân, thọ, tâm, pháp của mình để thấy nó 
thanh thản an lạc vô sự. Tức là mình đã hiểu 
biết cái phương pháp của Phật đã dạy, “cảm 
giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác 
toàn thân tôi biết tôi thở ra”. Dựa vào chỗ đó 
thì tất cả những hành động khác mình cũng 
dựa vào đó mình thấy được, mình nhìn được 
Tứ Niệm Xứ của mình. Cho nên do như vậy 
thì các con biết đó là cái phương pháp để mà 
chúng ta tu tập mà không gián đoạn của Tứ 
Niệm Xứ chứ không có gì khác. Mà Đức Phật 
cũng đã trang bị cho chúng ta qua cái pháp 
Định Niệm Hơi Thở một cách rõ ràng, và cái 
pháp tác ý đó chúng ta cũng thấy rõ ràng. 

Như mình đi kinh hành mình cũng vẫn 
nhắc “Cảm giác toàn thân tôi biết tôi đi 
kinh hành”, đó là một cái nhắc, tôi đi nhưng 
mà tôi biết cảm nhận được cái toàn thân tôi, 
cũng như tôi hít thở tôi cũng biết, tôi nhai 
nuốt tôi cũng biết. “Cảm giác toàn thân 
tôi biết tôi đang nhai cơm”, “Cảm giác 
toàn thân tôi biết tôi đang quét sân”, có 
gì đâu. Tôi nương vào tôi quét sân mà tôi 
cảm nhận thân tôi có gì đâu. Các con thấy 
đấy, một cái câu tác ý đó mà chúng ta giữ 
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tâm mình bất động không? Nó dễ dàng lắm, 
đâu có gì. Tại vì từ lâu tới giờ không chịu áp 
dụng cho nên bây giờ ngại ngùng không biết 
làm sao áp dụng. 

Chứ sự thật đó là Đức Phật đã triển 
khai cho chúng ta, mà chúng ta thiện xảo 
khéo léo là chúng ta áp dụng tất cả mọi thân 
hành chúng ta ở trên pháp Tứ Niệm Xứ mà 
chú ý được Tứ Niệm Xứ cụ thể. Như vậy là 
lúc nào mình cũng tu chứ, mình đâu có lúc 
nào mình không tu Tứ Niệm Xứ đâu. Bởi 
vì pháp Tứ Niệm Xứ mà. Thân, thọ, tâm, 
pháp là cái thân, thọ, tâm, pháp là của mình 
rồi. Bây giờ nó đang ở trên cái chỗ của thân 
tâm chúng ta, lúc nào chúng ta đi đâu chúng 
ta cũng mang theo nó hết. Chúng ta ngồi, 
chúng ta nằm chúng ta cũng mang theo 
nó, không có bao giờ chúng ta xa lìa cho 
nên chúng ta ôm cái pháp Tứ Niệm Xứ 
là lúc nào chúng ta cũng quay vào quan 
sát nó, thì như vậy nó xảy ra cái điều 
gì chúng ta vẫn biết hết không có khó 
khăn. Như vậy thầy nhắc lại để chúng ta 
thấy rằng Đức Phật đã trang bị chúng ta đầy 
đủ để trên cái phương pháp Tứ Niệm Xứ 
đi, đứng, nằm, ngồi. 
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Vì vậy mà Đức Phật còn nhắc lại trong 
cái bài Đại Không còn nhắc lại chúng ta tu 
bốn oai nghi mà, tu Tứ Niệm Xứ trong bốn 
oai nghi chứ đâu phải tu một oai nghi. Trang 
bị chúng ta đủ các pháp để mà chúng ta tu 
tập không có cái pháp nào mà Đức Phật 
không dạy chúng ta cặn kẽ kỹ lưỡng. Tại vì 
chúng ta đọc chúng ta không chịu suy nghĩ 
kỹ cho nên chúng ta không thấy pháp tu mà 
thôi. 

Cũng như từ lâu tới giờ Thầy ngỡ tưởng 
là đi, đứng, nằm, ngồi đều tập ở trong tất cả 
mọi hành động của chúng ta để quan sát Tứ 
Niệm Xứ, không ngờ con hỏi như vậy Thầy 
biết là không có. Khi đi khất thực rồi quên 
mất, chỉ biết đi khất thực thôi. Mau mau 
cho tới đó rồi ăn đồ ăn ngon dở thôi, chứ 
còn không biết có lưu ý về cái vấn đề này. 
Coi bữa nay nó dở hay nó ngon, không biết 
bỏ bột ngọt nhiều hay ít nữa đây. Lo lắng 
trong bụng đủ thứ hết, chỉ có lo ăn thôi chứ 
không có lo gì hết thì như vậy là mình tu 
không tới đâu. Các con dẹp hết những cái 
này đi, tới đó người ta cho gì ăn nấy, không 
cần, cho cơm với muối cũng được. Mình ăn 
để sống thôi, không cần thiết gì hết. Thì 
như vậy thì mình luôn luôn ở trên Tứ Niệm 
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Xứ không để tâm mình chướng ngại, thì cái 
sự tu tập của mấy con rất nhanh.

Mấy con còn hỏi gì Thầy?

[Tu sinh]: Con hỏi là về cái trường hợp 
là thì giờ tu đó thì tắt đèn mà tu thì coi như 
là có đúng nội quy không ạ?

[Trưởng lão]: Con tắt đèn con tu tại vì 
cái thời gian con tăng mà mọi người người 
ta chưa tăng, thì con phải tắt đèn con tu 
chứ, con bật đèn rồi người ta nói ông này 
bữa nay tu dữ vậy. Rồi người ta phóng dật, 
phóng tâm người ta sao? Con hiểu không? 
Cho nên con tắt đèn con vẫn tu được chứ có 
gì đâu, mà đâu có lỗi lầm gì, bởi vì con tăng. 
Còn con đồng đều cái giờ giấc, khi người ta 
tăng, con tăng, khi người ta không tăng, con 
không tăng thì như vậy là đâu có lỗi lầm gì 
đâu. Con hiểu không?

[Tu sinh]: Con bạch Thầy! Khi mà 
những thất bên phải hay là các thất khác mà 
người ta tắt đèn trong cái thì giờ tu tập như 
thế có được không ạ?

[Trưởng lão]: Trong cái thì giờ tu 
tập mà tắt đèn thì người đó tu dối, ngủ 
đó. Có phải không? Bởi vì đang còn giờ mà 
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mọi người đang tu mà mình tắt đèn, mình 
nói là mình tu trong bóng tối thì mấy người 
này là tu giả dối, tu lừa đảo bạn bè. Người 
ta còn tu mà mình tắt đèn, mình nói là cũng 
tu trong bóng tối thì cái người này là giả dối 
không thật. 

Còn có nhiều người lại bật đèn mà 
trong giờ người ta đi ngủ thì người này cũng 
tu giả dối, lừa đảo người khác tưởng là mình 
tu nhiều, sự thật vô trong thất thấy ngủ khò 
khò, bật đèn sáng trưng, như vậy rõ ràng là 
hai cái dối trá không thật. Bởi vì Thầy nói 
cái lớp này giờ ngủ là tắt đèn, mà giờ thức là 
bật đèn đồng đều nhau thì chứng tỏ chúng 
ta đồng tu đều nhau, thì như vậy là thất nào 
nó cũng không phóng dật với nhau thì như 
vậy mới tu đúng. 

Cũng như có cái trường hợp nào mà ở 
ngoài đời người ta dạy học, bẩy giờ có học 
trò thì đến học, mà tới chín giờ mới có thằng 
khác lại học, có cái kiểu đó không? Bẩy giờ 
là bẩy giờ hết, mà bây giờ tới mười một giờ 
về là về hết chứ không có còn thằng này ngồi 
mười hai giờ học. Ông thầy ông cũng xách 
gói ông về, xách cặp táp ông về rồi, học trò 
này còn ngồi học ở trong lớp này, thử hỏi cái 
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ông gác trường này ông cũng bực mình nữa 
chứ đừng nói. Các con hiểu chưa? Ở đây là 
cái lớp đào tạo, giờ giấc phải nghiêm chỉnh, 
các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà không 
có được. Các con hiểu chưa? Cho nên vì vậy 
mà không có được. Cái giờ này là cái giờ học 
thì bật đèn cùng nhau hết, mà bây giờ mình 
lại tắt đèn, mình nói mình tu, ai tin. Không 
ai tin được đâu. Cho nên vì vậy mà con nhớ 
giờ giấc tu nghiêm chỉnh, để xác định được 
điều đó.

Có gì không con?

[Tu sinh]: Bạch Thầy như trong thời 
gian 43:32 khi mà ngủ ... trường hợp ... 
mình có thể tắt đèn để đi ra ngoài không?

 [Trưởng lão]: Không! Không được 
như vậy, để đèn trong khi mình có thể 
đi ra ngoài để cho mình đi kinh hành 
phá hôn trầm, vẫn để đèn trong giờ tu. 
Chứ không có tiết kiệm điều đó được, nhớ 
kỹ điều đó.  Để không mình đi ra ngoài, ông 
này giờ này sao ngủ rồi, trời đất. Ai dè mình 
đang tu ở ngoài, con hiểu không? Tức là 
người ta sẽ nghĩ lầm mình. Cho nên mặc dù 
là mình không ở trong thất tu, mình đi kinh 
hành ở ngoài nhưng đè mình vẫn để trong 
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giờ tu.

[Tu sinh]: Đèn cháy.

[Trưởng lão]: Đèn cháy, tắt phải không 
con. Đèn mà tắt tức là hôm sau phải đến 
trình báo đàng hoàng, chứ con không trình 
bóng đèn đâu con lắp, phải không? Nghĩa 
là bây giờ lỡ tắt thì trong đêm nay con bị tắt 
nhưng mà sáng hôm sau con đến con xin 
người ta cho biết rằng con tu tập đúng. Còn 
nếu không mà con để luôn thì chắc chắn là 
cái ông này lười biếng nhất. Tu giả dối, hiểu 
chưa? Mấy con làm sao cũng không khỏi 
đâu, bởi vì mấy con chạy đâu khỏi.

[Tu sinh]: Bạch thầy, trong lúc thì giờ 
đi kinh hành, thì con có thể đi vào những 
con đường bê tông mới làm không?

[Trưởng lão]: À, con đi qua xóm người 
ta, không được.

[Tu sinh]: Không, ở cái con đường bê 
tông không có người.

[Trưởng lão]: Không được, cái xóm đó 
mai mốt có, mai mốt quen rồi bắt đầu người 
ta ở rồi con cũng đi qua đó thì không được, 
bữa nay ở trong thất, cái khu của con, con 
cứ đi ở trong đó, con đừng có qua bên đó.
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 Sau khi đó ở bên đó thí dụ như về 
người ta đưa người nữ ở bên đó, con cũng đi 
qua bên đó thì nguy hiểm lắm, không đúng. 
Cho nên ở đây, bây giờ thay vì nó không có 
những cái đường bê tông đó thì mình cứ đi 
bên đây. Còn bây giờ có rồi con đi bên đó 
tức là mình chạy theo dục rồi đó, phải xả 
cái tâm đó luôn thôi. Không, trong cái từng 
chút mà con, bởi vì Thầy nói thật sự mình 
phải suy nghĩ từng cái tâm niệm của mình 
để xả đó mà. Nó hoàn toàn nó ở trong cái vị 
trí nào thì mình vui vẻ với vị trí đó mình tu 
tập, không đòi hỏi. 

Thí dụ chẳng hạn bây giờ con ở trong 
cái thất con nó quen rồi, bỗng dưng hôm 
nay người ta dời mấy con đi, mấy con vui 
vẻ hoàn toàn. Coi như cái thất nào của 
mình, người ta sẽ đổi thất, người ta sẽ làm 
cho mấy con xáo trộn hết, để xem mấy con 
có xả hay không? Trời ơi, tôi ở cái thất tôi 
quen rồi, bây giờ cho tôi qua thất khác tôi 
ở tôi tu không được. Ngay chỗ người ta đổi 
thất là mấy con đã tu rồi chứ còn cái gì mà 
đòi tu không được. Chứ đâu có phải ngồi 
nhiếp tâm hết vọng tưởng mới tu đâu, giờ 
qua thất mới ngồi nhiếp tâm nó động quá 
trời, quá đất như vậy là tu không được thì 
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như vậy mấy con không phải xả. Ở đây cái 
mục đích mình xả tâm chứ không phải ngồi 
nhiếp tâm hết vọng tưởng. 

Ở đây người ta phải chứng tỏ được cái 
sự tu tập của mình hết mà. Tới vô cái lớp này 
rồi thì người ta sẽ xác định được cái sự tu 
được hay là không được của mấy con. Chứ 
không phải để kéo dài năm ba tháng dài 
đâu. Người ta chỉ xác định trong một tháng, 
hai tháng người ta biết mấy con tu được hay 
không được. Cái tâm biết xả hay không biết. 
Có tâm quyết tu hay là không quyết tu. Cho 
nên mọi chướng ngại đều hiện lên ở mấy con 
mà mấy con không xả đi. Buộc lòng người 
ta sẽ cho mấy con đi vào cái lớp khác chứ 
không phải ở cái lớp này. Để người ta đào 
tạo cho được những người tu mà, chứ còn 
đông quá mà đào tạo cứ lòi sòi lọt sọt như 
thế này thì làm sao người ta đào tạo được. 
Cái lớp đào tạo người ta phải chọn. 

Chẳng hạn bây giờ thí dụ người ta chọn 
học sinh giỏi để mà thi với nhau toàn tỉnh, 
nếu mà người ta chọn được những cái học 
sinh giỏi rồi để mà thi toàn quốc thì khi đó 
nó ra thấp tất cả những học sinh giỏi ở trong 
nước chứ đâu phải ít, thì bắt đầu người ta 
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chọn người để người ta dẫn đi tới chứng đạo 
chứ. Còn nếu mà không chọn cứ để như vậy 
thì đứa nào cũng như đứa lấy làm sao chọn 
toàn quốc được, học sinh giỏi toàn quốc sao 
được. Người ta chọn để mà hướng dẫn cho 
tới cuối cùng chứng đạo chứ. 

Còn mình quyết tâm xả thì bất kỳ chỗ 
nào cũng xả được thì người ta chọn mình 
chứ chọn ai. Các con hiểu? Ở đây nó dễ lắm, 
người nào xả được là người ta chọn hướng 
dẫn người ta xả. Còn mình xả chưa được, 
mình còn vướng mắc thì chọn được à, mình 
dở, mình thuộc học sinh dở rồi, cho nên 
không có thể thi toàn quốc được. Bắt đầu 
mình thi ở ấp xả. Mà mình đậu được thì 
mình khá ở ấp xã, mình lên Huyện mình rớt 
rồi, mình loại ra rồi thì mình lên Tỉnh mình 
rớt nữa thì mình loại ra rồi đâu thi Toàn 
quốc được. Cho nên khi mà thi toàn quốc 
thì phải chọn những cái người mà phải hẳn 
hòi đàng hoàng rồi, xả hết rồi thì mới được 
thi toàn quốc. Những cái người thi để mà 
đậu để mà hạng nhất ở trong nước thì cái 
người đó là cái người chứng đạo quả A La 
Hán rồi. 

Ở cái lớp chúng ta cũng vậy, đây là Thầy 



224-(LCK-093B)-Nam-16/02/2006302

nói thật, làm thật chứ không phải là nói đùa 
đâu. Mấy con lơ mơ mà không chịu xả thì 
coi như là mấy con là học sinh dở rồi. Thi 
không đậu rồi, có một điểm nhỏ xíu mấy 
con không xả, người ta thấy mấy con không 
đậu rồi, không phải là người ta không lưu 
ý đến. Thầy lưu ý đến mọi mặt, làm một vị 
Thầy người ta biết hết tất cả mọi tâm niệm 
để khi đó mấy con không còn trớ trêu ... nói 
ra thì biết nó ở chỗ nào rồi, thì như vậy mới 
hướng dẫn mấy con tới nơi, tới chốn. 

Bởi vì mục đích của Đạo Phật là ly 
dục ly ác pháp mà, còn dục, còn ác pháp 
thì không được. Đó bây giờ thì hết rồi phải 
không con? Còn nữa không, còn hỏi gì nữa 
không? Hết rồi chúng ta nghỉ để rồi Thầy 
cũng còn làm việc nhiều lắm, hết rồi bây giờ 
chúng ta nghỉ.

-------- 
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225-(LCK-0940)
*Nhắc nhở về Lớp Chánh Tư Duy 
               (Giới luật, Cách xả chướng ngại) 
* Vấn đọa Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu 
* Tứ Niệm Xứ

-------- 

Thu sáng, 20 tháng giêng âm lịch năm 
2006. 

[Trưởng lão]: Kết quả gì đó là mình 
mừng, đó là cái hỉ. Còn cái xả, là nó phải 
có cái đối tượng xả, chứ không phải nói xả 
rồi mình xả, nó đối tượng như tham, mình 
phải xả cái lòng tham, thí dụ như mình còn 
thích ăn thì mình xả bỏ ăn ngày một bữa, 
không ăn phi thời; mà mình thích nói láo 
thì giờ mình xả bỏ, mình không nói láo, đó 
là xả. Cho nên xả nó rộng rãi lắm, nó có 
nhiều cái đối tượng để mà xả. Cho nên khi 
mà thành lập cái dàn bài thì nó nằm ở trong 
cái xả của tất cả các pháp của thế gian. Rồi 
xả cái pháp của xuất thế gian. Cho nên vì 
vậy thành lập cái dàn bài để mà cho chúng 
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ta viết nó không có bị lệch, nó không bị sai. 
Cho nên xả là phải có đối tượng.

Thí dụ như bây giờ Thất kiết sử, thì bây 
giờ xả Ái kiết sử, hoặc là xả thân kiết sử, 
hoặc kiến kiết sử, mình phải xả những cái 
điều đó, cho nên thí dụ như bây giờ mình 
tu sai mình phải bỏ, không có tu tập cái đó 
nữa là tức là xả. Cho nên xả nó rộng lắm, 
một cái người mà viết về xả, viết rất nhiều, 
như vậy mình mới thông suốt, còn mình viết 
sơ sơ vài ba điều kiện thì mình nói như vậy 
đủ, chưa đủ, nó có thể ức chế. Nếu mà điều 
kiện mà cái người mà biết cách tu, cái tâm 
Xả là quan trọng vô cùng. Xả rất là quan 
trọng, nó đầy đủ. Cái tâm Xả nó phải được 
đầy đủ. 

Theo Thầy thiết nghĩ, khi mà làm tới 
cái bài này rồi chúng ta chỉ còn có vô tu mà 
thôi, không còn hỏi gì nữa hết. Bởi vì mấy 
con nghe cho kỹ chứ không phải là ngày nào 
mình cũng đến mình hỏi, mình thưa thì nó 
lại động tâm mình. Hoàn toàn là mình hằng 
ngày mình ở trong thất, sống giữ trọn độc 
cư, không nói chuyện với ai hết để xem xét 
từng tâm niệm của mình để mình xả.

Hoặc là mình tu tâm Từ thì mỗi mỗi 
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đều là mình khởi lòng thương yêu của 
mình, vì những cái điều kiện nó đem đến 
sự đau khổ cho chính mình. Cho nên vì vậy 
mà mình thương yêu mình, thì mình không 
nên đem sự đau khổ. Còn nếu mà tâm Xả 
thì mỗi mỗi đối tượng đều là xả hết, xả 
cho đến khi cuối cùng không còn cái gì 
để xả nữa, vì vậy nó mới hoàn toàn thanh 
tịnh tâm.

Nếu mà chuyên cần tu thì chúng ta thấy 
mọi chướng ngại trên thân mình cũng đều là 
phải xả, cũng không có để nói rằng chạy đi 
thưa hỏi này kia, mình phải hiểu biết cách 
thức xả. 

Thí dụ như chướng ngại trên thân 
nó đau nhức, mỏi mệt, mình dùng các 
pháp an trú mình đẩy lui nó, pháp tác 
ý. Còn nếu mà tâm thì mình sử dụng cái 
tri kiến của mình để cho mình xả, chứ 
không lẽ bây giờ mấy con cứ nghĩ là cứ hỏi 
thưa hỏi Thầy hoài thì mấy con bị động mất. 
Cho nên cái việc rất cần thiết mặc dù nghĩ 
không được hoặc mình xả không được thì 
hỏi. 

Thí dụ như bây giờ mình dùng định 
vô lậu mà cái niệm nó cứ tới lui hoài, mỗi 
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lần cứ ngồi tu nó đến hoài, cái đó mình mới 
viết vào một miếng giấy. Con bị cái niệm 
này, hoặc là cái hôn trầm này mà sao con 
sử dụng những cái pháp gì, pháp gì mà con 
đuổi không được. Vậy thì giúp con để con 
đuổi cho được cái niệm đó, như vậy thì Thầy 
có thể giúp mấy con. Còn mấy con hỏi để mà 
chơi, hỏi lung tung đó nó không có ích lợi 
gì hết, nó mất thì giờ mấy con mà cũng mất 
thì giờ Thầy, cho nên mình hỏi để mà hỏi thì 
đừng hỏi, mà mình hỏi cái gì nó cụ thể, nó 
thực tế để cho mình đi sâu vào cái sự tu tập 
nó không mất thì giờ, nó thu ngắn lại.

Về vấn đề mà viết bài thì hầu như là có 
một số người viết bài trở lại như nhân quả 
thảo mộc. Thì những người viết lại Thầy 
thấy những cái bài đó có phần xuất sắc 
hơn rất nhiều. Trước kia viết nó không hay, 
nhưng bây giờ viết lại hay hơn. Sau một thời 
gian mà nghiên cứu kỹ thì mình viết nó hay 
hơn. Tức là cái sự tư duy quán xét của mình 
về vô lậu nó có sâu sắc hơn nhiều, nó tiến 
bộ hơn nhiều. Cho nên vì vậy nếu mà điều 
kiện cần thiết thì mấy con thấy mình chưa 
đủ, cái sức quán của mình chưa đủ về định 
vô lậu, thì mình phải tiếp tục mình soạn 
viết lại để mình triển khai cái tri kiến hiểu 
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biết của mình sâu hơn. Còn nếu mà đủ rồi 
thì mình lo tu thôi, dẹp xuống hết, hễ có 
một niệm thì đem ra mổ xẻ, tư duy, suy 
nghĩ cho thấu triệt, để xả nó hoàn toàn 
không còn tới lui nữa. Không những một 
lần, thí dụ như cái niệm đó mà nó tư duy 
một lần nó không thấu triệt thì mình tư duy 
một lần thứ hai, tư duy một lần thứ ba để 
cho nó thấu triệt cái niệm đó.

Thí dụ như bây giờ cái niệm ăn uống, 
mà thấy tâm mình nó cũng còn thích ăn, 
thì mình đem cái quán thực phẩm bất tịnh 
ra mình tư duy, suy xét. Một lần nó còn 
thấy thích thì mình quán một lần thứ hai, 
quán lần thứ ba thực phẩm bất tịnh, và 
đến khi nó nhàm chán thật sự thì lúc bấy 
giờ nó không còn thích là nó đã ly cái tham 
ăn của nó. Chứ không phải mình quán 
một lần rồi thôi, nó đủ rồi thôi, không có 
nên làm biếng cái điều đó mà nên quán 
nhiều lần. Thí dụ chừng nào mình quán 
mình thấy cái tâm mình nó nhàm chán, 
nó không còn thích thì nó đã ly. Còn nếu 
mà nó còn thì chưa hết, cho nên vì vậy mà 
bền chí tu tập. Một cái niệm, một cái niệm 
mà nó đến với mình, không phải mình 
quán sơ một lần mà hết, mà mình phải 



225-(LCK-094)-Nữ-17/02/2006308

cần quán nhiều.

Thí dụ như cái Ái kiết sử, nhớ gia 
đình của mình, nhớ con cái hoặc là mình 
nhớ những người thân của mình, không 
những mình quán một lần mà mình còn 
quán nhiều lần. Mình đem ra nhân quả 
mình quán, quán nhiều lần, để cho thấu 
triệt được cái nhân quả của Ái kiết sử, 
vì vậy mà mình không còn dính mắc, không 
thấy còn lo lắng nữa. Đó là mình đem những 
cái điều kiện đó, mình nói rằng không phải 
quán một lần mà quán nhiều lần khi ở trong 
thất tu, cho nên mình phải siêng năng, rèn 
luyện định vô lậu để xả từng tâm niệm, từng 
cái tâm tham muốn của mình. Các con biết 
các pháp quán hết rồi, không còn người nào 
không biết. 

Vả lại thì khi mà các con dùng cái tâm 
Từ, Bi mà các con  tu tập, hay hoặc là dùng 
tâm Xả vô lượng. Mấy con khi mà quán xong 
rồi thì ngay đó nó xả, tức là mình xả được 
cái tâm. Vì vậy mà nhớ lập thành cái dàn 
bài, còn có một bài cuối cùng nữa là bài tâm 
Xả. Hầu như là phải ráng cố gắng.

Bây giờ còn ai hỏi thêm gì nữa thì trong 
lúc này còn hỏi, ít hôm nữa vào cái lớp tu 
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Chánh Tư Duy thì đừng hỏi nữa, vì Thầy 
đã trang bị cho mình đủ cac pháp để 
cho mình ly dục, ly ác pháp mình đạt 
được cái kết quả giải thoát hoàn toàn, vì 
vậy thì mấy con phải nhớ kỹ. Bây giờ còn 
hỏi để mà những pháp gì cần thiết áp dụng 
lúc nào, như thế nào, hỏi cho kỹ rồi sau khi 
mà vào cái lớp Chánh Tư Duy thì chỉ còn 
tự mình tư duy để cho mình xả cái tâm của 
mình mà thôi, đó là phải nỗ lực. 

Và trong thời gian mà vào cái lớp 
Chánh Tư Duy thì phải sống độc cư trọn 
vẹn, còn người nào mà sống không trọn vẹn 
thì buộc lòng Thầy phải trở về lớp Chánh 
Kiến, hoặc là cho tham dự thôi chứ không có 
được tu tập. Bởi vì thà là tu ít mà đạt được, 
còn tu nhiều thì không đạt được thì không 
nên. Và đồng thời giờ giấc phải nghiêm 
chỉnh, giờ giấc của mấy con phải nghiêm 
chỉnh. Giờ nào ra giờ nấy, lên lớp tư duy rồi. 
Thí dụ như mười giờ đi ngủ là mười giờ chứ 
không có người nào thức trước, người kia 
thức sau không được. Mà tới hai giờ thức 
dậy là đúng hai giờ thức dậy một lượt chứ 
không thể người trước, người sau. Người 
trước, người sau sanh ra chướng ngại tâm 
của người khác, người ta bị phóng dật. Giờ 
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này mình thức dậy thấy cái thất kia còn ngủ 
thì người ta có cái tâm người ta khởi cái chị 
này hay cô kia giờ này không ngủ, làm cho 
người ta động tâm.

Cho nên vì vậy mà Thầy mong rằng sau 
khi cô Út cất xong cái dãy nhà cho người lớn 
tuổi, thì mọi người lớn tuổi đều được đưa 
qua cái khu vực. Còn bên đây thì cái tuổi 
trẻ để kiểm tra cho chặt chịa trong giờ giấc. 
Thí dụ như đúng mười giờ đi ngủ, thì lúc 
bấy giờ cô Út thì cô sẽ đi kiểm tra bên nữ, 
để xem coi cái giờ đó còn ai thức hoặc là ai, 
phải giữ gìn đúng. Là hai giờ đó, thì lại kiểm 
tra xem coi ở bên đó coi đúng giờ hay là 
chưa dậy hay hoặc là dậy sớm. Không được 
dậy sớm, khi mà dậy sớm thì chúng ta 
cũng nằm ở trên giường hoặc là chúng 
ta đi kinh hành trong bóng tối hơn là 
chúng ta bật đèn lên, bởi vì chúng ta 
bật đèn lên thì coi như là làm cho người 
khác động. Chúng ta phải giờ giấc cho 
nghiêm chỉnh.

Thí dụ như mấy con thấy ở trong trường 
học, người ta nói bẩy giờ thì học trò phải có 
mặt ở trong lớp chứ không thể mà bẩy giờ 
rưỡi được, mà cũng không có nên đi sớm 
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quá. Bẩy giờ học mà học trò mới có năm giờ 
đã đi đến lớp rồi thì không được, như vậy 
không được. Hoặc là mười một giờ thì nghỉ, 
thì học trò và Thầy đều đi về hết chứ không 
có còn được ngồi lại, cho nên tu hơn nữa thì 
cũng không được, mà phải đúng giờ giấc để 
cái lớp của chúng ta nó làm chủ được cái 
chỗ mà ăn, ngủ không có phi thời, còn mình 
giờ giấc không nghiêm chỉnh tức là phi thời 
trong sự tu tập của chúng ta. Cho nên vì vậy 
mà đồng loạt tu với nhau để đồng loạt đi đến 
cái cứu cánh chứ không phải là cái người tu 
nhiều, tu ít ở đây không có giờ giấc. 

Mình tu tập làm chủ sự sống chết của 
mình tức là làm chủ cái ăn, cái ngủ của mình 
không được phi thời. Do cái không phi thời 
về sự tu tập chúng ta cũng vậy cho nên giờ 
giấc phải nghiêm chỉnh. Giờ giấc mà không 
nghiêm chỉnh thì không thể nào mà đạt được 
kết quả của sự tu tập. Bởi vì mình làm chủ 
được giờ giấc thì mình làm chủ được cái thời 
khóa tu tập của mình. Chứ không khéo nó 
sẽ lười biếng, lúc thì ngủ giờ này, lúc thì ngủ 
giờ khác, nó lung tung, nó không có đúng. 
Giờ nào ra giờ nấy, nếu mà cái giờ trước 
giờ mà đi ngủ mà mình buồn ngủ trước 
thì nhất định là sống chết phải giữ đúng 
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cái thời gian tới giờ ngủ mới ngủ. Như 
vậy là mình không có phi thời. 

Tu tập cũng vậy, bữa nay tu tốt thì ngồi 
tu rất nhiều, ngày mai tu xấu thì tu bỏ giờ 
đi nghỉ, thì như vậy không được, giờ nào ra 
giờ nấy, xấu cũng ôm pháp mà tốt cũng ôm 
pháp, chứ không phải xấu mà bỏ giờ không 
tu. Cho nên tới cái giai đoạn tu tập thì phải 
kỹ lưỡng chứ không thể mà tu lơ mơ, tu cầm 
chừng, tu lấy có, không phải, ở đây tu thật. 

Thà là trong cái lớp học mà mấy con 
thấy cái khả năng, cái sức của mình không 
thể theo được cái lớp này thì xin Thầy ở lại 
cái lớp Chánh kiến để rèn luyện thêm. Còn 
nếu mà lên lớp này rồi, mà nếu tu không 
được thì cũng buộc lòng cũng phải cho xuống 
chứ không thể nào mà ở cái lớp này. Bởi vì 
giờ giấc, ăn uống phải cho nghiêm chỉnh, tu 
tập cho đúng pháp xả tâm. 

Người nào mà nói chuyện, nói này 
kia thì cho xuống chứ không có để ở 
trên cái lớp này. Bởi vì còn nói chuyện 
là còn phóng dật, mà phóng dật thì làm 
sao xả hết tâm. Mục đích của mình là ly 
dục, ly ác pháp, mà nếu mà mình còn 
tiếp duyên, còn nói chuyện thì mình 
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không bao giờ mình ly dục, ly ác pháp. 
Cho nên người nào lên cái lớp này thì chuẩn 
bị tinh thần cho mình vững vàng, chứ nếu 
mà không vững vàng thì buộc lòng mấy con 
cũng ở trở lại lớp thôi chứ không được lên. 
Đó là cái quyết định của cái lớp tới là đào 
tạo cho được, thà là trong mấy con chỉ một 
người mà tu chứng còn hơn là nhiều người 
mà không tu chứng. Bởi vì một người mà sai 
pháp, không có đủ giới luật, không theo quy 
ước thì làm cho người khác tu cũng không 
được. Một mình mình mà tu sai, làm sai thì 
người khác cũng tu không được.

 Thí dụ như thay vì mười giờ thì cùng 
đi ngủ, thì mấy con lại mười giờ rưỡi mới đi 
ngủ thì đó là cái sai. Hoặc là thay vì hai giờ 
thức dậy, thì đồng hai giờ. Trái lại mấy con 
một giờ rưỡi mấy con thức dậy, hoặc là hai 
giờ mấy mấy con thức dậy là mấy con làm 
sai, đã ảnh hưởng đến những bạn đồng tu 
của mình, những người đồng tu của mình. 
Hễ một người sai là làm cho bao nhiêu người 
khác sai và làm cho bao nhiêu người khác 
sai thì sự tu chứng nó không có chứng người 
nào được hết. Cho nên thà là trong cái lớp 
học của chúng ta, thà là một người tu chứng 
còn hơn là nhiều người tu không chứng. Một 
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người sai nó dẫn đến bao nhiêu người sai, 
nó làm cho mọi người khác cũng tu không 
được. Cho nên vì vậy mà buộc lòng người 
nào sai là phải cho họ ra khỏi cái lớp, ra 
khỏi cái khu vực của họ, không có được ở 
cái khu vực đó, vì ở trong khu vực đó sẽ làm 
động người khác. 

Cho nên thí dụ như bây giờ mấy con sai 
thì buộc lòng sau đó Thầy sẽ cho mấy con 
khi mà vào cái lớp này Thầy sẽ cho mấy con 
vào cái khu vực chuyên tu đó. Còn cái người 
nào mà ở cái lớp Chánh kiến buộc lòng phải 
đưa họ đi ở cái khu vực khác, chứ mấy con 
mà lộn xộn thì cái lớp Chánh Tư Duy. Thí dụ 
như ở cái khu nữ ở ngoài đó mà không đúng 
giờ giấc thì mấy con phải buộc lòng mấy con 
cho ra ngoài trước này ở chứ không có cho 
mấy con ở trong cái khu đó, ở trong cái khu 
đó thì mấy con sẽ làm động mọi người. Thà 
là ở cái khu đó chừng một người thôi, thì 
một người thôi mà họ tu chứng đạo, còn hơn 
là nhiều người, cho nên Thầy sẽ cho mấy 
con ra trước. Còn ở đằng trước này, những 
người nào mà người ta tu tốt Thầy cho ra 
sau tu. Phải sắp xếp lại để cho cái sự tu tập, 
để cho có kết quả.
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Bởi vì Thầy nghĩ rằng tu, khoảng thời 
gian mà nỗ lực tu để ly dục, ly ác pháp mà 
nếu mà tu tốt, tu kỹ lưỡng, sống đúng 
giới luật, sống không phi thời, thì chắc 
chắn là những người đó trong 6, 7 tháng 
thì họ đã thấy tâm ly dục, ly ác pháp 
hoàn toàn có thể thanh tịnh và cuối cùng 
thì họ có thể họ là những người chứng đạo 
một cách dễ dàng không còn khó khăn. Bởi 
vì chúng ta biết pháp, biết cách thức để 
xả tâm để ly dục, ly ác pháp đem lại sự 
bình an cho thân, tâm chúng ta một thời 
gian sáu bẩy tháng hoặc một năm thì điều 
đó thân tâm chúng ta sẽ thuần thục, chúng 
ta sẽ không còn một chướng ngại pháp nào 
tác động trên thân tâm, tức là chúng ta sẽ 
đạt được Bất động tâm. Nếu mà tu kỹ lưỡng 
thì chúng ta sẽ đạt được Bất động tâm 
rất dễ dàng. 

Vì vậy mà theo Thầy thiết nghĩ khi tu 
là phải có kết quả, mà tu không có kết quả 
thì tốt hơn là đừng tu. Cho nên trong những 
cái giờ phút mà tu tập sắp tới đây nó không 
có còn mà bây giờ mấy con còn viết lách, mà 
người nào mà còn đang viết lách thì chúng 
ta sẽ ở lại trong lớp Chánh kiến chứ không 
được lên lớp Chánh Tư Duy. Cho nên còn 
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mấy bài nữa. Mà hôm nay còn tám, chín, 
mười ngày nữa là hết rồi, thì mấy con làm 
sao mà cho kịp cái bài tâm Xả cho nó xong. 
Chứ còn nếu mà cái bài tâm Xả không xong 
thì coi như là mấy con ở lại đó. Nghĩa là làm 
không xong bài thì mấy con ở lại chứ không 
có lên cái lớp Chánh Tư Duy, bởi vì còn làm 
bài làm sao mà mình lên lớp Chánh Tư Duy 
được, cho nên phải trọn vẹn là phải viết hết 
cái tâm Xả, để coi cái đặc tướng của mình 
nó nằm chỗ nào mà Thầy giúp đỡ cho mấy 
con tu. Còn nếu mà mấy con làm đi làm lại 
thì rất tốt, thì phải chờ cái thời gian làm cho 
xong thì mới đưa lên cái lớp Chánh Tư Duy. 
Nhưng mà cái lớp này gần tới đây thì cái lớp 
này chọn lấy những người mà đã làm xong, 
còn những người chưa làm xong thì mấy con 
ở lại, rồi sau một cái thời gian một tháng, 
hai tháng chừng nào mấy con làm xong thì 
sẽ đưa cho mấy con lên cái lớp Chánh Tư 
Duy. Nhưng mà cái lớp Chánh Tư Duy cái 
lớp thứ hai chứ không phải được lớp thứ 
nhất, bởi vì lớp thứ nhất người ta đi qua rồi, 
các con hiểu chưa.

Cho nên bây giờ mình chưa làm xong 
thì mình ở lại để rồi mình tập mình nhẩm 
đi, nhẩm lại cái lớp Chánh Kiến cho nó thấu 
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triệt cái lý của Định Vô Lậu, thấu triệt những 
cái lý chân thật của cái đời sống của chúng 
ta, để thấu triệt. Còn nếu mà chúng ta chưa 
thấu triệt mà lên lớp, lên cái lớp Chánh Tư 
Duy hiện giờ thì chúng ta sẽ bị ức chế, rồi 
chúng ta không đạt được. 

Cho nên trong cái vấn đề mà tu tập 
phải lượng lấy cái sức của mình, khi mình 
thấu triệt được các cái pháp mà Thầy đã 
cho. Qua những cái bài mà mấy con viết, rồi 
đọc lại những cái bài của những người khác, 
mình thấy mình có đủ cái sức tư duy để xả 
bỏ cái tâm mình hay không thì lúc bấy giờ 
đó mình sẽ lên cái lớp Chánh Tư Duy mình 
học, mình học tu. Còn nếu mình chưa đủ thì 
mình ở lại để cho mình nhẩm đi, nhẩm lại. 
Và đồng thời có những cái bài vở của những 
cái người mà người ta làm được thì Thầy sẽ 
cho mấy con mượn đọc để thấy được cái ý 
lý luận, cái sự tư duy của họ trong cái định 
vô lậu để xả cái niệm của họ thì mấy con 
sẽ nhẩm đi, nhẩm lại để cho nó thấu triệt 
những cái hiểu biết đó để giúp cho mấy con 
xả tâm một cách dễ dàng hơn.

Thay vì Thầy sẽ cho mấy con làm tiếp 
tục ba cái bài nữa đó là dục  lậu, đó là hữu 
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lậu, đó là vô minh lậu để hiểu biết cái dục 
lậu, hữu lậu, vô minh lậu một cách thấu 
triệt, để khi mỗi tâm niệm chúng ta khởi 
lên chúng ta biết nó sẽ nằm trong cái 
dục lậu, hữu lậu hay cái vô minh lậu, để 
chúng ta sử dụng cái tri kiến chúng ta 
mà quán nhân quả, hoặc là quán thân 
bất tịnh, hoặc là quán thực phẩm bất 
tịnh, hoặc là quán các pháp vô thường, 
hoặc là quán tâm Từ, Bi, hoặc là quán 
tâm Hỉ, hoặc là quán tâm Xả để ly dục 
ly ác pháp để diệt cái niệm đó đi, để nó 
không còn tới lui với chúng ta nữa, để 
hoàn toàn chúng ta chủ động  mà không 
còn cái tâm đó nữa.

Đó thì như trên cái vấn đề tu tập là như 
vậy, nhưng vì Thầy thấy rằng cái dục lậu, 
hữu lậu, vô minh lậu cũng không phải khó. 
Nhưng thật sự nếu mà làm cái bài mà nói về 
dục lậu, thì phải hiểu cái dục lậu như thế 
nào, phải kể hết tất cả những cái sự ham 
muốn của chúng ta, đó là dục lậu. 

Còn cái hữu lậu là kể hết những cái 
gì mà chúng ta đã có, ngay cả bản thân 
chúng ta có, thì những cái đó đã làm cho 
mất mát thì chúng ta có những cái lậu 
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hoặc, đó là hữu lậu. 

Còn vô minh lậu là những điều mà 
chúng ta không hiểu, những cái gì mà 
chúng ta còn mờ mịt không rõ thì đó là vô 
minh lậu. Nó sẽ đem đến cái sự đau khổ 
cho chúng ta do cái sự không hiểu đó. 

Cho nên những cái bài đó thì cần thiết 
phải làm nhưng mà vì cái thời gian nó không 
có cho chúng ta kéo dài thêm, cho nên vì vậy 
mà Thầy thấy tới cái bài Tâm Xả Vô Lượng 
thì Thầy thấy nó tạm vừa đủ để cho chúng 
ta biết cách xả tâm mà thôi. Vì tất cả những 
niệm mà hiện ra trong đầu chúng ta, và các 
cảm thọ mà xảy ra trên thân của chúng ta 
đều là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Cho 
nên miễn là có chướng ngại trên thân tâm 
của chúng ta là nó phải nằm ở trong ba cái 
lậu hoặc này chứ không khác, cho nên nó 
cũng dễ dàng chứ không có gì khó.

Thí dụ như cái thân đau nhức thì nó 
cũng là một cái lậu hoặc chứ không có gì 
khác hơn hết cho nên chúng ta phải xả. Còn 
tâm chúng ta có cái niệm mà nó có những 
cái sự phiền não, lo lắng sợ hãi thương 
nhớ thì đó là lậu hoặc chứ có gì đâu, do 
đó chúng ta sẽ nương vào những cái bài 
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học mà chúng ta xả nó cho đúng cách thì 
chúng ta sẽ ly nó được, đó là cách thức tu 
tập như vậy. 

Cho nên ở đây mấy con tới đây thì mấy 
con ít có hỏi, mà mấy con phải nắm cho vững. 
Người nào mà chưa vững thì hỏi lúc này, 
người nào đã vững rồi thì không được 
hỏi nữa, cứ lo tu mà thôi. Trừ ra có hỏi 
là khi nào bị lạc vào trong tưởng. Hoặc 
là theo Thầy thiết nghĩ, nếu mà tu đúng thì 
mấy con cũng không lạc vào trong tưởng, 
tại vì mấy con ức chế tâm mấy con mới bị 
lạc vào trong tưởng mà thôi. Còn tu đúng 
thì không bao giờ lạc vào trong tưởng. Chỉ có 
thưa hỏi là khi bị cảm thọ, mà đẩy lui không 
được thì hoặc phải trợ giúp cái lực nào đó 
để cho mấy con tiến tới mà phá đi những cái 
chướng ngại pháp rất khó. Nhưng mà nếu 
mà mấy con tu mà với sự chọn lựa hẳn 
hòi, với tri kiến giải thoát thì mấy con 
sẽ không còn khó khăn trong cái vấn đề 
đó, tự tu, tự thiện xảo mấy con cũng sẽ 
dẹp hết tất cả những cái chướng ngại ở 
trên thân, tâm của mấy con rất dễ dàng 
khi mà cái lớp Chánh kiến mấy con đã 
thông suốt. Nó không còn khó khăn nữa, 
chỉ có bây giờ là mình chỉ nỗ lực tu, sống 
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đúng độc cư trọn vẹn thì mấy con cũng sẽ 
làm được. Trừ ra mấy con sống không 
đúng độc cư, mấy con không giữ trọn 
vẹn độc cư thì mấy con không làm được 
mà thôi.

Đến đây thì mấy con còn hỏi gì Thầy cứ 
hỏi. Còn không thì cứ về. Con hỏi.

Khoan, trong cái giờ giấc mà con tu 
khoan tăng đã. Mặc dù có thể tiến được 
nhưng mà sau khi mà khép vô trong cái lớp 
Chánh Tư Duy rồi đó, bắt đầu trong một 
tuần lễ đầu vẫn giữ giờ giấc nghiêm chỉnh, 
mười giờ đi ngủ, đến hai giờ thức dậy. Và 
buổi sáng thì cũng bẩy giờ cho đến mười giờ 
rồi đi khất thực. Buổi chiều cũng hai giờ cho 
đến năm giờ thì tu bình thường trong một 
tuần lễ đầu, khi mà vào cái thời khóa tu tập 
cuar cái lớp Chánh Tư Duy. Rồi sau đó thì 
Thầy sẽ, chứ bây giờ thì con khoan, bởi vì 
bây giờ tăng lên là tăng lên một lượt, người 
nào cũng trong cái số các con tu đó, tăng lên 
một lượt để giờ giấc nghiêm chỉnh để đồng 
thời cũng là sách tấn nhau trên bước đường 
tu. Cho nên có lẽ là sắp tới đây thì Thầy sẽ 
nói cô Út là cho mấy con đi ra sau hết, để 
mà nằm ở trong cái lớp. Còn ở sau mà mấy 
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người nói chuyện này kia thì cho ra trước 
hết, không có để ngoài đó.

[Tu sinh]: Con cứ giữ bình thường?

[Trưởng lão]: Con cứ giữ bình thường 
con tu, khoan tăng lên.

Rồi, còn ai hỏi Thầy gì không? Con.

[Tu sinh]: Bạch Thầy, cho con rõ cái 
hữu lậu là sao con không hiểu. Dục lậu, vô 
minh lậu con hiểu được.

[Trưởng lão]: Cái hữu lậu hả con? Cái 
hữu lậu là những cái có, cái thân con 
có, cái gì mà con có mà con không có 
buông bỏ nó được. Như bây giờ con có cái 
bát đi xin ăn, có người hỏi xin mà con không 
có cho họ thì biết rằng mình có một cái bát, 
nhưng mà cho là mình sẽ không có cái gì 
mình ăn, nhưng mà khi người ta hỏi mình 
buông xuống, mình cho đó là không còn lậu 
hoặc, còn mình cố giữ là mình còn lậu hoặc. 
Nó có như vậy thôi, nghĩa là cái gì mà hữu 
lậu là cái gì mình có, nó làm cho mình 
bận tâm cái đó, lo lắng cái đó thì nó là 
hữu lậu. Ví dụ như là cha mẹ, anh chị em 
hay là những người thân của mình thì gọi 
là hữu lậu. Mình nhớ đến đó, mình biết cái 



323BÁT CHÁNH ĐẠO - LỚP CHÁNH KIẾN

niệm này là hữu lậu, rồi bắt đầu khi mình 
có cái sự hiểu biết, cái kiến chấp nào bây giờ 
mình nghĩ, hồi nào tới giờ mình nghe người 
ta nói về có cõi Cực Lạc thì bắt đầu từ đó 
trong đầu của mình nó có nghĩ đến cái cõi 
cực lạc thành ra cái mà kiến chấp về cái 
cõi cực lạc đó cũng là cái hữu lậu, cái 
có. Từ cái không có mà bây giờ nó thành 
cái có cho nên nó có. Đó như vậy là nó là 
hữu lậu. Đây là nói về cái tư tưởng không đó, 
nó đã chấp nhận một cái gì đó nó thành  có 
thì cũng là hữu.

[Tu sinh]: Ví dụ như nếu mình biết là 
mình còn lưu giữ thì cũng là hữu lậu.

[Trưởng lão]: Cũng là hữu lậu. Thí dụ 
như bây giờ con biết những cái điều kiện 
con tu tập, ở đây mà con cứ cố chấp mình 
phải tu như vậy. Bây giờ tu để áp dụng tu là 
mình tu để được giải thoát chứ không phải 
là chấp cái pháp đó. Cho nên nói “Chánh 
pháp còn phải bỏ huống hồ là phi pháp” 
Con hiểu không? Cái mà câu nói đó là do 
bị hữu lậu đó, cái lời nói đó là hữu lậu, mặc 
dù là cái Chánh pháp mình đã có, mình đã 
biết, nhưng mà còn phải bỏ huống hồ là 
phi pháp. Cái câu nói như vậy, có nghĩa là 
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cái pháp đó tu để đi tới cuối cùng, cái pháp 
đó mình cũng không có giữ nó lại, mình 
cũng xả.

[Tu sinh]: thí dụ mình đang tu tập, cái 
... nó khởi lên ngay khi mà nó tuôn trào vậy 
đó cũng là hữu lậu.

[Trưởng lão]: Nó tuôn trào nó chưa 
phải là cái niệm đó hữu lậu, mà phải xét 
cái niệm tuôn trào đó, cái dòng tư tưởng 
đó coi nó nằm ở trong cái có hay là không? 
Chứ có những cái chuyện mà nó khởi niệm 
tào lao lắm, nó không có cái gì hết à. Nó 
chưa phải là hữu lậu, nó hữu lậu có nghĩa 
là cái niệm đó mình còn bị dính mắc 
không có xả được thì nó là hữu lậu.

[Tu sinh]: Dạ thưa Thầy: Mười giờ mấy 
con chưa buồn ngủ, bây giờ con có thể tu?

[Trưởng lão]: Con sẽ đúng cái giờ đó, 
nhưng mà bây giờ từ mười giờ mấy con còn 
thức chứ gì, bởi vì nó chưa, bởi vì con quen 
rồi, thì giờ đó khi mà ra cái khu vực mà 
chuyên tu với nhau thì đúng mười giờ con 
sẽ tắt đèn, nhưng mà trong khi đó con đừng 
có ngủ, mà con giữ gìn trong bóng tối đó con 
tu. Bởi vì con chưa ngủ nhưng mà mình tắt 
đèn nhưng mình vẫn tu được chứ. Thời Đức 
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Phật đâu có đèn nhưng mà người ta vẫn tu 
chứ gì.

[Tu sinh]: Mười hai giờ rưỡi, con thức, 
con không ngủ được, con vẫn thức tới sáng?

[Trưởng lão]: Mười hai giờ rưỡi nó vẫn 
thức, con vẫn tu ở trong bóng tối, nhưng đúng 
hai giờ con sẽ bật đèn. Nghĩa là mình vẫn 
tu cái giờ giấc, thí dụ như mình tăng lên 
được thì mình vẫn cứ tu giờ đó chứ mình 
đừng có giảm, nhưng mà đúng mười giờ 
là tắt đèn, mà hai giờ là bật đèn, giờ đó 
là mình bật đèn đúng giờ giấc của mọi 
người để đồng thời nó không có chênh 
lệch, nó không có làm phóng dật người 
ta. Mình trưng nhưng mà mình có thể tu 
những cái giờ đó, cái giờ hơn đó, thí dụ như 
mười hai, mười hai giờ rưỡi, hoặc là mười 
một giờ, mình tu ở trong những cái giờ đó 
thì mình cứ tắt đèn mình tu, còn tới đúng giờ 
mà mọi người đồng thức, thì mình bật đèn 
lên hết. Để rồi sau đó các con trong cái 
khoảng thời gian một tháng hay hoặc là 
nửa tháng hay một tháng, hai tháng đều 
là tăng lên hết, rồi một giờ cũng thức 
dậy hết. Nghĩa là cái lớp của chúng ta sẽ 
tu tăng lên hết để phá hết hôn trầm, chứ 
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không phải là chúng ta còn cứ mười giờ, 
mười giờ hoài đâu, không phải đâu. Còn 
người nào mà tu không nổi là người ta loại 
ra hết. Nghĩa là trong cái thời gian mà tăng 
lên mà bị gục tới, gục lui là loại mấy người 
đó ra hết chứ không có để trong cái lớp đâu. 
Bởi vì để trong lớp nó ảnh hưởng cho người 
khác người ta tu không được. Nghĩa là tăng 
đồng đều lên hết. Nghĩa là bây giờ thí dụ 
như tăng mười giờ thì lên mười một giờ là 
lớp này là mười một giờ, người nào tu không 
nổi thì sẽ xuống chứ không có được ở đó mà 
gục tới, gục lui được. Phá được thì tu mà 
phá không được thì sẽ xuống. Chứ không 
được ngồi đó. Người ta đi riết lên mà người 
ta chọn lấy cái người tu chứng. Một người, 
hai người người ta không cần nhiều, cái lớp 
này Thầy nói không cần nhiều đâu. Nghĩa 
là mấy con tu được thì mấy con tiến tới, mà 
mấy con tu không được là mấy con đi ra 
khỏi cái lớp đó để cho người khác người ta 
tiến tới người ta tu cho xong. Bởi vì người ta 
cần người tu chứng chứ không phải người 
ta cần cái số lượng đông. Cho nên không có 
cặp theo mấy cái người dở mà cặp theo thì 
nó làm cho dở hết. Các con hiểu chưa?

Cho nên ở đây cứ lần lượt loại trừ ra 
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những cái người dở để đưa lên những cái 
người cao để cho có người tu chứng. Bằng 
chứng chúng ta phải tạo như vậy mới thấy 
có người tu chứng. Mình theo được, mình nỗ 
lực mình siêng năng thì mình mới phá được, 
còn mình lười biếng là mình phá không nổi. 
Mình phá không nổi thì buộc lòng người ta 
cho mình xuống lớp chứ ai cho mà ở đó để 
mình phá cái lớp của người ta sao? Cho nên 
thí dụ như mấy con có đà sẵn, mấy con tỉnh 
táo được, thì mấy con tăng lên, chứ còn nếu 
mà mấy con không có đà tăng lên là mấy 
con bị gục hết, đánh mấy con gục, bỏ cuộc 
hết không có chạy nổi đâu. Hôn trầm, thùy 
miên nó ghê gớm lắm. Nhưng mà Thầy tăng 
lên là không lui, tiến tới là không có lùi, mà 
người nào lùi thì phải ra khỏi lớp, có vậy 
thôi. 

Mình chỉ cần một, hai người đi tới cuối 
cùng, những người đó là những người chứng 
đạo. Nghĩa là một lớp, thí dụ như lớp của 
chúng ta là sáu chục người, hơn sáu mươi 
người đi. Nhưng mà mấy con sẽ rớt, lật đật 
mấy con sẽ rớt như lá mùa thu, nó chỉ còn 
một vài à. Một vài người, Thầy nói, Thầy đưa 
tới mấy con sẽ thấy. Tự nó rớt chứ nó theo 
không kịp. Nó theo không nổi. Bởi vì mấy 
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con sẽ thấy, tăng giờ lên thì hôn trầm, 
thùy miên đánh gục mấy con hết, đó là 
một. Hai là người ta nỗ lực người ta tu, 
mấy con độc cư mấy con chịu không nổi 
mấy con cũng bỏ cuộc hết, chứ không 
có dễ đâu, Thầy nói bởi vì lớp đào tạo mà. 
Người ta đào tạo cho đạt được mà, chứ nó 
không dễ. 

Thì mấy con ở lại nó cũng đâu có gì. 
Mấy con ở lại củng cố lại một tháng, hai 
tháng. Người ta lên, người ta lên mình ở lại 
mình nỗ lực mình tiếp tục mình đi sau. Còn 
mình dở nữa thì mình đi sau nữa. Cứ như 
vậy, lần lượt rồi, mình cứ đội sổ thôi, mình 
ở sau. Còn người nào người ta giỏi thì người 
ta cứ tiến tới người ta tới đạt cuối cùng thôi. 
Nghĩa là mấy con lên trên cái lớp này mà 
mấy con bị nhức đầu, nặng đầu mà phá 
không được thì coi như là mấy con cũng ở 
lại đó. Bởi vì mấy con lên làm sao mấy con 
tu được nữa. Mà mấy con lên lớp này là 
mấy con dùng phương pháp mấy con 
đẩy lui bệnh không được thì mấy con 
cũng ở lại nữa chứ người ta đâu có chờ. 
Chờ mấy con cho mạnh rồi người ta mất thì 
giờ người ta sao? Những người người ta tu 
được thì cho người ta cứ tăng lên người ta 
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đi tới, để cuối cùng để bảo chứng rằng: Cái 
lớp tu học của mình có những người chứng 
đạo chứ đâu phải, dù một người chúng ta 
cũng có tiếng nói à. Còn mấy con từ từ mấy 
con tu sau, lần lượt mấy con tu sau. Đó là 
cái lớp nó đi tới chứ nó đâu có lui, đó là lớp 
đào tạo. Thầy nói đào tạo mấy con cứ nghĩ 
đào tạo thì nó chọn lấy, nó chọn lấy những 
người học sinh giỏi, những người tu giỏi. Nó 
đi tới để mà nó đi đến kết quả ngay liền, cho 
nó có liền. chứ còn không khéo nó chờ đợi, 
chờ đợi nhau.

 Thí dụ như bây giờ ở huyện này nó 
chọn học sinh giỏi, thì nó phải cho những 
học sinh nó thi để mà vào lớp chọn cái học 
sinh ở toàn huyện. Mà khi toàn huyện nó 
chọn được năm, ba người giỏi rồi, năm ba 
người giỏi rồi thì nó chọn toàn tỉnh. Mà toàn 
tỉnh nó chọn được những học sinh giỏi rồi 
nó mới thi, nó chọn toàn nước. Thì ở đây 
cũng vậy mấy con, nghĩa là mấy con vô tu 
rồi thì Thầy tăng giờ lên, tăng giờ lên thì mấy 
con chịu không nổi thì mấy con phải rớt, coi 
như mình thua rồi mình phải rớt. Thì còn 
những người nào mà người ta còn giữ được 
thì người ta tăng lên nữa, và cuối cùng  thì 
đưa lên, tăng riết lên, đạt được cuối cùng thì 
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mấy con sẽ chứng đạo, mấy con đạt không 
được thì mấy con phải rơi thôi. Phải rớt 
trở lại thôi chứ mấy con làm sao được, đó 
là cách thức rèn luyện và đào tạo chọn lấy 
những người tu chứng. 

Cho nên Thầy nói cuối cùng cái lớp 60 
người, tới chừng đó không biết còn được 
hai, ba mươi người không? Hay hoặc là rớt 
hết nữa không biết chừng. Học sinh sao mà 
chọn cái tỉnh này sao dở quá, nó rớt hết, 
không có học sinh giỏi. Bởi vì nó ngồi đâu 
nó cũng gục đó hết, người nào cũng vậy hết 
thì làm sao mà nó đậu được, nó phải tỉnh, 
nó mới tu được. Đó thì trong cái vấn đề tu 
tập tới đây thì mấy con mới rét.

Hồi nào tới giờ thì mấy con thấy nghe 
Thầy sắp lớp chứ gì. Thầy sẽ rộng rãi sắp 
lớp cho mấy con bằng cách là tự mấy con có 
tài. Mấy con có tài thì mấy con mới được ở 
cái lớp đó, còn mấy con không tài thì mấy 
con phải rớt thôi. Sắp lớp thì mấy con thấy, 
ở trường học thì người ta sắp lớp học sinh, 
thì người ta cho một kỳ thi. Người nào lấy cái 
điểm trung bình nào đó, người ta cho thì sẽ 
lên được lớp. Mà dưới cái điểm đó thì người 
ta sẽ cho rớt, ở lại. Thí dụ như thi một cái 
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huyện để người ta chọn cho học sinh được 
lên lớp không lên lớp trong một năm. Thì 
mấy con thấy ở đây thì chúng ta cũng vậy, 
cũng y như vậy, đó là cái chương trình đào 
tạo, giáo dục đào tạo. Cho nên mấy con tu 
tập mấy con thấy phá hôn trầm thùy miên 
được, ít ngủ được thì mấy con khá đó. Chứ 
mà lên mà Thầy tăng giờ lên thì mấy con coi 
chừng, cái hôn trầm, thùy miên nó cũng 
lôi mấy con trở lại đó.

Rồi cái nghiệp của mấy con nữa, 
cái nghiệp của mấy con bệnh đau nữa, 
lên đó mà siết quá, mấy con chịu không nổi, 
nó đổ bệnh, bắt buộc thì mấy con từ từ, đi 
nằm nhà thương cái đã, cho nó mạnh khẻo 
lên về tu nữa. Đó là cách thức như vậy thôi 
chứ không có gì hết. Nó không có khó, mà 
nó khó. Bởi vì biết cách là mấy con biết cách 
xả tâm rồi, mấy con biết cách tu hết. Từ cái 
tri kiến, từ cái pháp đi kinh hành, từ 
Thân Hành Niệm, từ cái pháp Tứ Niệm 
Xứ, Thư giãn, mấy con biết hết, tất cả 
những cái này mấy con biết hết. Bởi vì 
còn áp dụng nữa, mà áp dụng thì phải tăng 
giờ lên áp dụng chứ đâu có phải là tu cầm 
chừng như hồi nào tới giờ cứ mười giờ đâu. 
Từ mười giờ thì đến mười một giờ. Từ 
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mười một giờ thì đến mười hai giờ, cuối 
cùng là suốt đêm chúng ta tu suốt đêm, 
suốt ngày không có ngày đêm. Nghĩa là 
trừ cái giờ ăn chúng ta đi khất thực về ăn 
thôi, hoàn toàn những cái giờ khác thì tu 
liên tục, tu như vậy. Thì cái sức của mấy con 
chịu nổi thì chịu nổi, nghĩa là sức thần, chứ 
còn phàm phu này thì chắc là bay hết. Bởi vì 
mình tu mình làm thần mà, làm thánh mà 
chứ đâu phải là thường đâu, cho nên nó đâu 
phải là còn phàm phu được.

Và đồng thời thì Thầy cũng rất là chịu 
cực khổ với mấy con là tại vì những cái giờ 
giấc đó, thay vì giờ ngủ của mấy con. Bên nữ 
thì có cô Út, giờ đó thì cô đến cô kiểm tra, 
thí dụ như mười giờ, thử coi nó ngủ hết hay 
không? Mà nếu nó không tắt đèn nó ngủ, nó 
thức thì không được, hoặc là nó ngủ trước 
thì cũng không được. Cho nên đúng giờ đó, 
kiểm tra rất là chặt chịa, rất là kỹ lưỡng để 
xem xét coi, trước giờ đó coi thử coi nó hay 
hoặc là nó giả đò nó bật đèn nó ngủ. Nhiều 
khi bật đèn ngủ, thay vì mười giờ nó tắt, bị 
ngủ quên nó không tắt, thì biết rõ ràng là 
nó ngủ trước giờ. Nó ngủ hồi chín giờ à. Cho 
nên bây giờ đèn nó cứ để đó luôn cho người 
nào cũng tưởng. Nhưng mà sự thật ra thay 
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vì mười giờ thì tắt đèn, thì người tu thì người 
ta mới biết người ta tắt. Còn cái người mắc 
ngủ làm sao mười giờ biết cho nên đến mười 
một, mười hai giờ nó mới tắt thì như vậy là 
nó đã ngủ trước giờ. 

Cho nên khi mà đi ra đúng mười giờ 
là thấy tắt đèn hết là đúng, mà nếu mà còn 
bật đèn là biết cái người này là ngủ trước 
giờ rồi nên đèn còn để chưa có tắt. Cho nên 
bây giờ mấy con có thức tu đi nữa thì đâu có 
được. Cái giờ đó mấy con bật đèn, để người 
ta kiểm tra cho nó chặt, rồi sau khi người 
ta tăng lên, người nào cũng vậy, tăng lên thì 
người ta sẽ kiểm tra, coi thử coi nó để đèn 
coi nó ngủ hay là nó ngủ trong đó nữa.

Trong những giờ mà vậy, mấy con biết 
khi mà đào tạo được như vậy cực khổ lắm 
chứ không phải là không cực. Bởi vì vừa 
Thầy vừa dạy mà vừa làm giám thị nữa, mới 
chết chứ. Vừa làm Thầy dạy mà còn vừa làm 
giám thị nữa. Cho nên nó phải xem xét học 
trò của mình chứ, để không, không có giám 
thị thì nó làm biếng nó cúp cua sao, nó cúp 
cua nó ngủ đó chứ. Cho nên ở đây nó cực 
lắm chứ không phải đâu. Nhưng mà Thầy 
quyết định đào tạo cho được một hai người, 
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xong rồi những người đó họ có thể giúp đỡ 
Thầy là họ sẽ tiếp tục họ hướng dẫn, họ theo 
dõi, họ theo sát mấy con để giúp cho mấy 
con. Nhờ như vậy thì mấy con tu mới 
được chứ còn không thì cái tự giác của 
mình để mình tu nó rất khó mấy con. 
Bởi vì con người của mình nó đâu phải dễ 
đâu. Cho nên tu rất khó, tự giác nó rất khó, 
nếu mà không có. Chẳng hạn bây giờ mấy 
con đến, mấy con được nghe Thầy hỏi mấy 
con về tu hăng hái mà tu nghe nó kết quả, 
mà không hỏi Thầy vài bữa coi bộ tu không 
có kết quả. Thì mấy con biết đó là có cái sự 
sách tấn, có cái sự khích lệ, có cái sự kiểm 
tra, vì vậy nó làm cho mình phần chấn thêm 
cái sự tu tập, còn nếu mà không có thì coi 
như nó lười biếng, lần lần nó thụt lùi trở lại, 
nó không tiến bộ.

Ở ngoài đời cái học cũng vậy, mà ở 
trong đạo cái tu cũng vậy mấy con, nó nhờ 
cái vị Thầy của mình nhiều lắm. Nhờ vị Thầy 
mình khéo léo thiện xảo, giúp đỡ cho mình 
hăng hái mình tu rồi nó thành cái thói quen 
tốt. Chứ không khéo riết rồi một thời 
gian sau nó thối lui, nó lười biếng rồi nó 
bỏ giờ giấc nó tu cầm chừng. Rồi tự nó 
nó cũng lý luận nó gạt nó nữa, nó lý luận nó 
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gạt để cho nó thối lui mà nó tới chừng mà nó 
hay được thì nó thối lui quá xa.

Bây giờ mấy con còn hỏi Thầy gì nữa 
không?

[Tu sinh]: Thưa Thầy! Khi mà tu Tứ 
Niệm Xứ thì cái tâm nó định trên cái thân 
không còn phóng dật, không còn tưởng 
niệm về cái thân nó an ủi thì. Thưa Thầy 
con có cảm nghĩ như là, cái hiện tượng nó 
như là an trú ở trong. Chỉ khác cái là đi thân 
hành mình an trú thì cái tâm mình để vào 
cái thân hành, thí dụ như hơi thở thì để vào 
cái hơi thở. Hoặc là đi thì mình để vào cái 
bước đi nhưng mà đây cái chỗ Tứ Niệm Xứ 
thì nó không trụ vào cái một cái điểm nào, 
mà nó chỉ quán sát, cái tâm nó phẳng lặng 
thì con nghĩ cái đấy nó như hiện tượng an 
trú không ạ?

[Trưởng lão]: Coi như là nó an trú, 
nó an trú đó là nó an trú trên thanh 
thản của cái tâm thanh thản, an lạc, 
vô sự của bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp 
này. Nhưng mà đồng thời đầu tiên nó an 
trú nó luôn luôn nó thấy cái hơi thở, con 
ngồi nó thấy cái hơi thở mà con đi nó 
thấy bước đi. Tức là nó định ở trên cái 
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hơi thở của nó, cái tâm nó biết về cái hơi 
thở, nhưng mà nó vẫn tỉnh táo nó quan 
sát bốn chỗ cái thân, thọ, tâm, pháp 
của nó, nó không mất. Con nói đúng chứ 
không có sai đâu. Bởi vì luôn luôn nó phải 
biết hơi thở, mà nó mất hơi thở thì coi chừng 
nó quên cái thân nó đó. Nó còn biết hơi thở 
là nó còn nhớ, cho nên mình không tu thôi, 
nói tâm thanh thản, an lạc, vô sự cái ngồi 
yên lặng, thì bỗng dưng thấy cái tâm mình 
nó thấy hơi thở. 

Con ngồi yên thì con mới thấy hơi 
thở, mà hơi thở đó thì mình lại, mình 
tập thường xuyên là khi mình nương 
tựa vào hơi thở chứ nó quan sát cái 
thân, chứ nó không phải chú ý trong cái 
hơi thở. Chứ nếu mà nó chú ý mà nó tập 
trung hơi thở thì nó không nhớ cái thân 
nó đâu, nó chỉ thấy hơi thở tức là mình 
bị nhiếp tâm trong hơi thở thì nó sai. 
Còn trái lại khi mà nói tâm thanh thản, 
an lạc, vô sự thì bắt đầu mình ngồi yên 
thì mình thấy nó hơi thở, nhưng mà lại 
biết thân của mình thì nó là đúng, đúng 
Tứ Niệm Xứ đó con. Còn nếu nó quên cái 
thân mình, chỉ còn biết hơi thở không 
coi chừng trật. 
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Cho nên nó biết cái thân của nó là 
nó biết như thế nào, nó vừa biết hơi thở 
ra, thở vô, nó nương vào hơi thở nó biết 
hơi thở ra, nhưng mà cái thân nó rung 
động, cái bụng nó phình lên, xẹp xuống 
nó biết. Nhưng mà nó không trụ ở trên 
phình lên xẹp xuống đâu. Coi chừng nó 
trụ ở trên đó mà mình thành ra pháp 
thiền Minh Sát Tuệ rồi đó. Bởi vì nó dễ 
lắm mấy con, khi mà nó quan sát bởi vì ở 
bên thiền Minh Sát Tuệ là tại vì họ tu Tứ 
Niệm Xứ cho nên họ quan sát thân họ. Rồi 
họ thay vì họ nương vào hơi thở họ quan 
sát, trái lại họ bỏ hơi thở họ thì họ thấy 
phình lên xẹp xuống, do đó nó mới đẻ 
ra cái thiền Minh Sát Tuệ, nó là cái sai 
của người ta. Cho nên ở đây, mình nương 
vào hơi thở là hơi thở không mất, bởi vì hơi 
thở là cái thân hành của nó rồi, và đồng 
thời nó quan sát thì nó thấy cái rung động 
của nó thì cái bụng nó phình lên, xẹp xuống 
nhưng nó không lưu ý bởi vì nó nhờ cái hơi 
thở. Chứ nếu mà nó bỏ hơi thở mà nó ở trên 
thân của nó không thì nó bị cái động của 
cái cơ thể của cái bụng nó phình lên, xẹp 
xuống thì nó sẽ rơi vào cái thiền khác rồi, 
mà nếu mà chú ý trong hơi thở thì nó 
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cũng bị kẹt trong hơi thở rồi. Cho nên vì 
vậy mà Tứ Niệm Xứ thì tâm thanh thản, sự 
thật. Nhưng nó ở trên hơi thở mà lại thấy 
được cái thân nó.

[Tu sinh]: Thưa Thầy, con tu Tứ Niệm 
Xứ thì con thấy cái thân con khi cái hơi thở 
nó bị ngưng, cái thân trên hơi thở rồi, nhưng 
mà con thấy cái thân con, con có cảm giác, 
cảm nhận được, thí dụ như có những lúc mà 
con nhìn thấy một cái xương sống, thí dụ 
cái xương sống nó có những cái biểu hiện gì 
đó thì nó hơi có cái rung động mà con cảm 
nhận được. Hoặc là bây giờ ví dụ như có một 
cái hiện tượng nó không phải muỗi đốt, cái 
hiện tượng giống như là ngứa con cảm nhận 
được những lúc là con như vậy con không 
tác ý, nhưng mà nếu mà nó lâu không được 
thì lúc ấy con mới tác ý con đuổi thì có được 
không ạ?

[Trưởng lão]: Được con, không có sao 
hết.

[Tu sinh]: Hay là phải đuổi ngay từ 
đầu?

[Trưởng lão]: Nghe nói thì con biết 
đó là muỗi, bởi vì mình tỉnh là mình biết 
là muỗi, vì ngay từ đó mình đuổi từ đầu 



339BÁT CHÁNH ĐẠO - LỚP CHÁNH KIẾN

cũng được,  đó là chướng ngại pháp, 
nếu mà con cứ để nó là bị ức chế tâm đó.

[Tu sinh]: Thưa Thầy, không phải là 
muỗi ạ, trong người con cảm giác đúng là 
ngứa nhưng không phải là muỗi.

[Trưởng lão]: Nó ngứa tức là mình 
cũng nhận ra được cái trạng thái ngứa, tức 
là một cái chướng ngại của thân rồi đó, thì 
mình tác ý ngay liền “thọ là vô thường, cái 
ngứa này đi, rồi mình ôm pháp”  tức là 
con chỉ sử dụng cái pháp Như Lý Tác Ý rồi 
thì bắt đầu con nhắc trở lại “Tâm bất động 
thanh thản, an lạc, vô sự” thì lúc bấy giờ 
con sử dụng hơi thở và cái hơi thở dường 
như là con thấy nó đang thở ở trong cái thân 
của mình. Thở hơi thở mà thấy thở ở trong 
thân, cảm nhận.

[Tu sinh]: Thí dụ tuần vừa rồi con tu, 
con thấy thế này ạ. Khi con bắt đầu con vào 
con tu Tứ Niệm Xứ là con tác ý nhiều vấn 
đề lắm, thứ nhất là sáu căn phải quay vào, 
xong rồi đến tác ý thân, thân thì có bệnh tật 
các thứ rồi đến tâm, xong rồi con mới tác ý 
đến cái mục đề của nó là thân tâm, thanh 
thản, an lạc và vô sự. Bây giờ, thưa Thầy 
cái tuần vừa rồi con không tác ý nhiều như 
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thế nữa, mà con bắt đầu con vào là con tác 
ý ngay mỗi một câu là “Tâm và thân phải 
thanh thản, an lạc và vô sự”. Rồi quán sát 
bốn nơi thân, thọ, tâm, pháp có chướng ngại 
pháp thì đẩy lui ra khỏi tâm,  rồi đẩy lui 
thế là bắt đầu con vào con ngồi. Thưa Thầy 
khi mà con, có những lúc con thấy hôn trầm 
thì bắt đầu con bắt chân lên con ngồi như 
thế thì con thấy suốt, cái hôn trầm... Thưa 
Thầy, như thế là khi mà con bắt đầu thấy 
cái đầu chuẩn bị hôn trầm thì con bắt đầu 
con ngồi kiết già, bắt đầu con tu như thế ba 
mươi phút xong con xả, thì con thấy người 
nó khỏe khoắn, mà nó rất là thoải mái, tâm 
thanh thản, an lạc nhẹ nhàng. Thưa Thầy 
như thế là có được không hay là phải tác ý 
từ đầu, các cái kia để... .

[Trưởng lão]: Không con, nó nhẹ 
nhàng con cứ để chỉ tác ý đầu tiên vô tác 
ý, con tác ý bao nhiêu cũng được hoặc là 
tác ý một cái câu nào đó mà thấy cái tâm 
mình nó quay vô rồi thì con cứ để nó thanh 
thản, an lạc, vô sự rồi nó theo cái nhịp của 
hơi thở nó nhẹ nhàng, cứ để không nhắc, 
không gì nữa hết. Để khi nào mà nó có 
chướng ngại thì mình mới tác ý, mà khi 
mà tác ý đuổi chướng ngại đó rồi thì 
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mình tác ý trở lại. Như mới bắt đầu vào 
vậy đó, mà nó không chướng ngại thì con 
cứ để cái trạng thái bất động đó nó kéo 
dài. Có như vậy thôi.

[Tu sinh]: Thưa Thầy, con bị như thế 
này, con bị bệnh cột sống, con chỉ ngồi 30’ 
thôi, sau 30’ thì con lại thay đổi cái tư thế, 
tức là con không đi kinh hành, nhưng mà 
con lại ngồi, con vẫn ngồi nhưng mà con 
duỗi chân ra con ngồi, trong khi mà tư thế 
kiết già nó bung ra thì cái tâm con nó vẫn 
an trú ở trong cái vấn đề ấy thì con vẫn ngồi 
tiếp 15’ thì con thấy nó, nghĩa là con thay 
đổi tư thế luôn nhưng mà trong cái khi thay 
đổi tư thế thì tâm con vẫn cứ giữ thanh thản, 
an lạc có được không hay là cứ nhất thiết 
phải ngồi 30 phút?

[Trưởng lão]: Không có con, bởi vì 
trong khi mà con tu Tứ Niệm Xứ đó, 
hiện giờ con tu là con tu bốn oai nghi 
hết, không có người nào mà tu một oai 
nghi, không có khép mấy con ráng ngồi 
một giờ, hai giờ, không có một thế đâu. 
Tu nhiều oai nghi nhưng mà khi chuyển 
qua một cái oai nghi nào đó thì mấy con 
nhớ phải giữ cái tâm thanh thản, an lạc, 
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vô sự của mấy con. Thì mấy con được hết 
không có gì. Tu dễ mà không có khó đâu, bắt 
con ngồi lì một chỗ mà ức chế đó mấy con 
sai. Cho nên thầy không có bắt, tu bốn 
oai nghi, có khi mấy con nằm cũng được 
nữa chứ không phải là không? Nằm nó 
vừa nghỉ ngơi, cái cơ thể mình nó ngồi 
lâu nó mệt mỏi thì mình nằm. Nhưng mà 
mình nằm mình cảnh giác để không nó 
ngủ, chứ không có gì. Người ta sợ nó ngủ 
thôi, nếu mình cảnh giác sẽ không bị ngủ. 
Vì mình nằm xuống để mình nghỉ chừng 
năm, ba phút mình có thể đi kinh hành 
được rồi. Nó nghỉ một chút để cho nó 
khỏe đi, nhưng mình đừng có lợi dụng 
chỗ đó rồi mình nằm luôn mình ngủ thì 
không được. Mình biết bây giờ mình tu chứ 
không phải giờ mình sẽ đi ngủ, nhưng mà 
vì cái thay  đổi những cái oai nghi đó để mà 
nằm nghỉ, nhưng mà nằm nghỉ ở trên cái 
Tứ Niệm Xứ chứ không phải là nằm mà 
bỏ Tứ Niệm Xứ, cho nên tỉnh táo, ráng 
tập như vậy nhiều để rồi mấy con sẽ dễ 
dàng. Vì vậy Thầy nói mấy cái lớp này mấy 
con sẽ đi tới, cuối cùng mấy con ly dục, ly 
ác pháp được chứ không phải không. Bởi vì 
nó có gò bó ức chế mấy con đâu, đi, đứng, 
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nằm, ngồi. Mấy con muốn đi thì đi, muốn 
đứng thì đứng, muốn ngồi thì ngồi. Nhưng 
mà trước khi đi, đứng, nằm, ngồi mấy con 
chuẩn bị giữ gìn tâm mình để giữ cho cái 
tâm mình đừng có mất cái trạng thái thanh 
thản, an lạc, vô sự. Đừng mất cái chỗ mà nó 
quan sát Tứ Niệm Xứ thì được, chứ không 
có gì.

[Tu sinh]: Thưa Thầy, thí dụ như là từ 
mười giờ người ta đi ngủ rồi, thì bây giờ đến 
mười hai giờ, đến một giờ là phải dậy ngay 
thì thưa Thầy, con muốn hỏi chỗ này. Bây 
giờ thí dụ như cái lúc đấy thì vào cái lớp tu 
đấy thì chưa đáp ứng kịp mà còn đang bị 
hôn trầm thì có được đi kinh hành ra ngoài 
không hay là bắt buộc phải ngồi cho  đúng 
pháp.

[Trưởng lão]: Tức là mấy con bây giờ 
hôn trầm, thùy miên mấy con đi kinh hành 
để mấy con phá, mấy con có phá mà. Bởi 
vì bây giờ mấy con cảm thấy nó buồn ngủ 
rồi mấy con có quyền mấy con đi kinh hành 
chứ. Nhưng mà bây giờ thí dụ như trong 
lớp này có mười người, mà có người đó mà 
Thầy thấy rằng tu trong một tháng đi, mà có 
một người người ta tỉnh thức người ta không 
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có buồn ngủ nữa, người ta không có buồn 
ngủ. Nghĩa là người ta có thể thức suốt đêm 
được, thì thay vì mười một giờ thì Thầy tăng 
luôn mười hai giờ. Nghĩa là tăng luôn, là vì 
có một người, người ta đã tỉnh như vậy rồi, 
thì bắt buộc mấy người cũng phải theo, mà 
mấy người theo thì mấy người phải đi kinh 
hành nhiều, cho nó kịp. Một thời gian sau 
thì mấy người phá được, còn mấy người lười 
biếng thôi, kiểu này chịu không nổi thì mấy 
người chị khó xuống để cho người ta. Còn 
một người tỉnh thì Thầy dẫn một người  này 
tới 47:03 Còn mấy người siêng năng mấy 
người ráng phá thì mấy người sẽ bằng người 
ta. Con hiểu không? Thì tức là cái lớp sẽ 
nâng lên, nâng lên cao hơn.

[Tu sinh]: Thưa Thầy nghĩa là được đi 
kinh hành bên ngoài.

[Trưởng lão]: Được chứ con, được đi 
kinh hành bên ngoài để phá mà.

[Tu sinh]: Ví dụ như là Thầy nói bây 
giờ chưa đến Thầy chưa cho giờ. Bây giờ 
mười giờ nhưng thí dụ như một giờ con dậy 
rồi, con không bật đèn, nhưng mà con lẳng 
lặng con đi chân đất ra ngoài con đi kinh 
hành.
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[Trưởng lão]: Được hết, không có gì 
hết. Thí dụ như chẳng hạn bây giờ thay vì 
hai giờ người ta thức dậy, mà bây giờ con 
một giờ con thức dậy, con bật đèn, rồi con 
xúc miệng con rửa mặt con đàng hoàng rồi 
con tắt đèn con trở lại rồi con tu, con đi kinh 
hành ra ngoài, chừng nào mà con nghe đồng 
hồ trong thất con nó reo đúng hai giờ, thì 
con về con tắt đồng hồ con bật đèn lên. Như 
mọi người thôi. Con mặc dù con tu trước 
người ta nhưng mà tại vì mình không lui trở 
lại đâu, mình đi tới, nhưng mà cái giờ đó là 
mọi người người ta chưa có thức, cho nên 
vì vậy mình bật đèn mình súc miệng, rửa 
mặt này kia xong trong một giờ rồi mình tắt 
đèn, rồi mình đi ra ngoài mình tu. Hoặc là 
mình tắt đèn mình ngồi trong thất mình tu 
cho đến khi mà đúng hai giờ là mình bật 
đèn luôn với người ta. Con hiểu không? Để 
giữ gìn cái giờ giấc của mình nó đồng loạt, 
nhưng mà mình tu trước rồi mình chuẩn bị 
đi trước người ta chút. Nếu mà người ta theo 
kịp, mà mình hơn nữa thì tức là người ta bị 
rớt. Người ta theo không kịp người ta bị rớt 
lại, có vậy thôi. Mấy con chuẩn bị đi trước là 
tốt chứ không có sao đâu. 

Nhưng mà khéo thì tới lớp này, Thầy 
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nói bây giờ có một người người ta thức suốt 
đêm được thì mấy con mà theo cái người mà 
người ta thức suốt đêm được, thì mấy con 
theo thì mấy con phải đi kinh hành nhiều, 
để nó không buồn ngủ. Chứ mấy con không 
chịu đi kinh hành là mấy con gục, và đồng 
thời là mấy con sẽ ở lại đó chứ mấy con 
không lên nổi đâu. Nó phải phá cho sạch 
cái hôn trầm để tỉnh thức. Cho nên vì vậy 
mà khi ở trong cái lớp mười người mà đã có 
một người tỉnh thức rồi thì Thầy sẽ mang 
lên lớp, mà chưa có cái người mà tỉnh thức 
thì còn chờ đợi để mấy con tu tập được hơn. 
Còn nếu mà có một người tỉnh thức thì Thầy 
ngăn mấy con lên cái giờ đó, mà lên cái giờ 
đó thì mấy con phải tập nhiều hơn. Người 
ta tỉnh thức thì người ta tu ít hơn. Bởi 
vì người ta tỉnh, người ta ít có đi kinh 
hành, người ta tu trong bốn oai nghi 
người ta. Cũng đi nhưng mà không phải 
như con. Bởi vì cái thời gian con buồn ngủ, 
con ngồi lại cái nó ngủ, ngồi lại cái nó ngủ. 
Buộc lòng con phải đi nhiều hơn, thì phải 
ráng, ráng cố gắng. Không có gì.

Thôi, hết rồi phải không mấy con. 
Chuẩn bị rồi.
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[Tu sinh]: Thưa Thầy, Thầy giảng thêm 
cho con cái chỗ vô minh lậu Thầy? Thầy 
giảng cho con rõ thêm?

[Trưởng lão]: Vô minh lậu, nó có 
những cái mà mình không hiểu, mình 
cho nó là đúng đó là mình bị vô minh. Vô 
minh lậu, nhiều cái mình lầm lạc là mình vô 
minh lậu. Chẳng hạn thí dụ như bây giờ con 
có một cái niệm gì khởi ra mà con quán như 
vậy, con ngỡ tưởng nó sẽ đi rồi, nhưng mà nó 
cứ tới lui, tới lui thì đó con bị vô minh lậu 
rồi. Vô minh lậu thì con phải tu tập Chánh 
Niệm Tĩnh Giác trở lại, tỉnh thức trở lại để 
cho nó phá vỡ cái sức tỉnh của con nó phá 
vỡ, và đồng thời con phải quán sát về cái 
định vô lậu cho con để nó triển khai cái tri 
kiến con cái vô minh lậu nó sẽ mất. Coi thử 
coi cái niệm này tại sao mình quán như 
vậy mà tại sao nó ức chế tâm, con phải xét 
thấu triệt cái niệm đó. Cái vô minh lậu nó 
nhiều cái dạng lắm.

Như thế này, mình nghĩ cái đó đúng 
nhưng mà  cái đó là sự thật, cũng như bây 
giờ người ta chửi mình, mình tức giận 
đó là mình vô minh lậu. Mình tức giận 
đó là mình vô minh lậu, tại vì mình hiểu 
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không rõ. Mình hiểu rõ đúng là cái người 
mà chửi mình là cái người đó đang ở trong 
ác pháp, họ đang đau khổ, đó là nghĩ đúng. 
Còn mình nghĩ cái người đó là hung giữ thì 
không đúng, tại vì nghĩ cái người đó dữ là 
không đúng, bởi vì họ tức giận họ mới trở 
thành dữ. Mà người đó tức giận là cái người 
đó đang ở trong ác pháp. Mà ở trong ác pháp 
đó là đúng, mình tìm cái gốc của nó cho nên 
mình thấy đó là cái nhân quả của cái người 
này. Người đó tạo cái nhân ác, chửi mình thì 
người đó tạo nhân ác. Chứ mình đừng thấy 
mình đúng, mà đừng có thấy mình sai, mà 
mình thấy nhân quả thì đó là mình thấy 
đúng cho nên mình không bị vô minh. 
Còn mình thấy mình đúng hoặc là mình 
thấy người ta sai, đó là mình vô minh 
mình không thấy, cái đó là mình không 
có hiểu rõ. Cho nên thí dụ như người ta chửi 
mình, mình giận, mình tức giận mình chửi 
người ta đó là mình vô minh. Thầy muốn nói 
vậy. Cho nên hầu hết là mọi người không 
biết pháp tu của Phật là mọi người đều 
vô  minh.

Cũng như bây giờ đó. Sáng mình 
không ăn đâu có nghĩa chết, mà bây giờ 
mình đi ăn đó là mình vô minh, con hiểu 
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không? Bây giờ mọi người sáng người nào 
cũng vô tiệm ngồi ăn cháo lòng hoặc là ăn 
cái này, cái kia, ổ bánh mì đó ăn, thì mấy 
người này toàn là vô minh, vì chạy theo 
dục. Bởi vì sáng Thầy không ăn Thầy cũng 
sống như thường, cũng như mọi người mà 
tại sao Thầy ăn làm chi cho mất công Thầy. 
Tức là mình đã làm cho mình mất công này, 
cho nên vì  vậy đó là vô minh, con hiểu cái 
vô minh không? Đó là vô minh lậu đó, nó 
đưa đến cái lậu hoặc của mình, nó nhiều 
chuyện vô minh lắm. Bởi vì nói về vô minh 
thì cái gì mà mờ mịt không rõ là  nó vô 
minh, không hiểu là nó vô minh. Mà cái 
không hiểu đó nó đem đến cái sự đau 
khổ cho mình, đem cái sự mất công cho 
mình. 

Ăn mình thấy nó chạy theo cái dục lạc 
mình ăn. Buổi sáng mình nói cho bổ, sự thật 
ra nó mất công nhai nuốt rồi nhiều khi nó 
phải rửa bát, rửa chén nữa, đủ thứ hết, con 
thấy không? Bây giờ có tiền quăng ra, nhưng 
mình vẫn mất công nhai nuốt chứ đâu phải 
ngồi chơi được đâu, cho nên đó là vô minh. 
Mà cái ăn uống đó như vậy đó, cái cơ thể của 
chúng ta mà ăn uống vậy đó, nó có thể xảy 
ra những cái bệnh tật hoặc là thế này, thế 
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khác bởi vì mình ăn nhiều. Do đó sáng ăn, 
trưa ăn, chiều ăn, nó luôn luôn cơ thể làm 
việc thì cái người đó nó sẽ dễ bệnh tật hơn. 
Do mà nó như vậy thì tự mình vô minh mà 
đi đem đến cái sự đau khổ của chính mình 
chứ có gì mà, vì vô minh lậu, mà lậu thì có 
sự đau khổ. Bây giờ ăn uống thấy nó ngon 
miệng là tại chạy theo dục lạc, chạy theo cái 
dục lạc. Do đó nhưng mà nó đem đến cái 
đau khổ của mình nhưng mà mình không 
biết, vậy cuối cùng đó gọi đó là vô minh. Con 
hiểu không? Đó là vô minh lậu đó.

Rồi bắt đầu bây giờ mấy con thấy này, 
bây giờ mấy con tập trung nói chuyện này, 
mấy con bàn cái này, nói cái kia này, nói về 
cách thức tu tập đều là vô minh lậu hết. Vô 
minh mới phá, mới làm cho tâm mình bị 
động, mới làm cho tâm mình bị phóng dật, 
đó là vô minh, nó là vô minh hết à. Mình 
tính là mình sẽ hỏi chuyện này, mình nói 
chuyện kia để mà tôi học hiểu biết này 
kia, nhưng mà tự mình lại phá mình, 
phá hạnh độc cư là tự mình vô minh rồi, 
nó sẽ đem đến cái sự đau khổ cho chính 
mình. Bởi vì mình nói rồi nó thành ra cái 
thói quen, mà thói quen nhiều khi cái kinh 
nghiệm của người ta nhiều khi nó không 
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phải là cái kinh nghiệm của mình, cho nên 
mình coi chừng mình tu không được. Đó 
cho nên đó là vô minh hết rồi. Hầu hết là 
mấy con đụng tới đâu là mấy con bị vô minh 
hết. Hễ mà các con phạm giới là các con 
vô minh hết. Hễ phạm giới của Phật là vô 
minh, cái vô minh nó rộng lắm.

Thầy, nếu mà điều kiện cần thiết Thầy 
cho sẽ làm cái bài dục lậu, hữu lậu, vô 
minh lậu, triển khai mới biết cái này, mới 
nói cho hết. Chứ không khéo mấy con mờ 
mờ. Không hiểu vô minh là sao? Vô minh 
có nghĩa là không có hiểu, mà mình cứ 
cho nó là đúng, là hiểu, nhưng sự thật 
ra chưa có hiểu, mà chưa hiểu thì tức 
là vô minh chứ không có gì. Mà lúc bấy 
giờ mình hiểu chứ, nhưng mình hiểu theo 
cái kiểu của mình, mình trật. Hiểu mà hiểu 
trật là vô minh. Bởi vì hiểu cái hiểu đó nó 
đem đến cái đau khổ, cái phiền não, cái mất 
công, cái mất nhiều thì giờ của mình tức là 
mình bị vô minh lậu. Chữ lậu hoặc đó có 
nghĩa là đau khổ, phiền não, lo sợ. Hoặc 
nó làm cho mình chướng ngại đó, đó là 
lậu hoặc. Mà vô minh là tại vì không hiểu 
mà đem đến cái sự đau khổ này.
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Cũng như bây giờ mình sống ở trong 
nhân quả mà mình vô minh, mình cứ 
chấp cái thân này là mình, đó là vô 
minh. Mình chấp cái tâm này là mình 
đó là vô minh. Nó đau, cái cảm thọ nó 
đau, mình chấp là mình đau, nó là vô 
minh. Ai cũng mình chấp mình đau cho nên 
rên quá trời. Bây giờ mấy con đau gì cũng 
rên đó, đó là mấy con vô minh. Cái thọ đau 
chứ đâu phải mấy con đau, mà tại sao 
mấy con cứ rên, mắc mớ gì mấy con mà 
mấy con cứ rên. Vậy mà nhức răng mấy 
con rên ghê gớm. Cái răng đau chứ đâu 
phải mấy con đau, mà mắc mớ gì mà 
mấy con rên, rồi mấy con đi mắc mớ gì 
mấy con đi bác sĩ. Nó đau kệ cha nó chứ 
ăn thua gì mà tại sao mấy con lại sợ. 
Tức là mấy con vô minh. Các con hiểu cái 
chỗ mà vô minh chưa? Vô minh mới vậy, 
chứ  người ta không vô minh người ta đâu 
có sợ. Cái răng đau thì kệ cái răng chứ ăn 
thua gì mình. Cái răng là cái răng, chứ mai 
mốt mấy con nhổ mấy con quăng ra. Mấy 
con cái đó là của các con hả. Không lẽ mấy 
con là cái răng. Cái răng đau kệ nó chứ bộ 
đau mình. Vậy mà mấy con lầm chấp, mà 
cái lầm chấp đó là vô minh. Bây giờ mấy con 
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hiểu vô minh chưa? Mấy con điên, điên đảo 
chứ.

[Tu sinh]: Thưa Thầy, như vậy con 
hôm trước Thầy bảo con là bây giờ đã theo 
Phật, không làm nghề chữa bệnh nữa, ốm 
thì không uống thuốc. Con từ rày con không 
chữa bệnh, nhưng mà con cứ bị người ta nói 
thì cái tâm con nó cứ nghĩ nó bảo là như 
thế là không có lương tâm rồi là biết nghề 
mà thế nọ thế kia mà mặc dù là con không 
làm nhưng cái tâm con nó cứ suy nghĩ. Thưa 
Thầy đấy thì như vậy là vô minh.

[Trưởng lão]: Cái đó là cũng vô minh 
nữa nó có gì đâu, mình thấy nó nhân quả 
rồi, họ nói thì nói. Nhưng mà bây giờ mình 
tại vì con còn đang ở trong cái môi trường 
tiếp xúc, mà bây giờ thấy người ta bệnh 
đau mà bây giờ tôi tu rồi tôi không làm, tôi 
không dám chữa. Không được, con tu con 
vô tu viện ai lại kêu con bác sĩ không? 
Có phải không? Bây giờ chung quanh đây 
mọi người người ta cũng biết pháp, mấy 
người cứ lo trị, chứ ở đó tôi trị mấy người 
hết được sao. Nếu hết bao nhiêu bác sĩ trị 
bệnh hết, trị bệnh này nó tới bệnh kia. Như 
vậy là cái này nó chỉ tạm thời thôi, chứ còn 
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sự thật ra thì quý vị cứ ôm pháp mấy con sẽ 
trị nó sẽ hết bệnh mấy con. Vì vậy mà tăng 
thêm cái lòng tin mấy của mấy con, ở Phật 
pháp thì nó hay hơn, thì mấy con  hay hơn 
bởi vì đạo Phật dạy chúng ta làm chủ sanh, 
già, bệnh chết mà chứ đâu phải dạy chúng 
ta đi bác sĩ bao giờ. Cho nên vì vậy dạy mình 
cách thức làm chủ bệnh, cho nên vì vậy mà 
con bác sĩ, con vô tu rồi tôi không có bác sĩ 
nữa, tôi là tu sĩ chứ không bác sĩ. Bây giờ 
tôi không có trị ai nữa hết, mấy người 
hồi đó tôi bác sĩ mà tôi không trị thì mấy 
người trách tôi được. Nhưng bây giờ tôi 
tu sĩ mà tôi đâu có làm cái chuyện đó 
nữa đâu. Hồi đó tôi làm cái nghề đó là nghề 
bác sĩ. Bây giờ tôi là nghề tu sĩ. Bây giờ mấy 
người hỏi tôi, tôi dạy mấy người tu. Dạy tôi 
trị bệnh cho mấy người tôi không trị đâu. 
Có phải không, bây giờ nghề tôi nghề khác 
rồi, nghề tu sĩ  chứ đâu phải nghề đó mà 
mấy người trách tôi, phải không? Con cứ 
nói, bây giờ tôi đi tu rồi, thì tôi sống cái 
nghề tu sĩ chứ tôi đâu còn cái nghề bác 
sĩ nữa. Hồi đó thì tôi bác sĩ nhưng bây giờ 
tôi hết rồi. Tôi thay nghề rồi.

[Tu sinh]: Con không dám nói thế 
nhưng con bảo bây giờ con bỏ lâu rồi, với 
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thứ hai nữa là con bây giờ đang tập chữa 
bệnh của con, để con tu cho nên là con quên 
hết rồi cho nên là gọi bác sĩ hoặc đi bệnh 
viện, con không chữa.

[Trưởng lão]: Con nói thế thì cũng như 
vậy cũng tránh né thôi. Chứ bây giờ thực 
sự ra, nếu mình bác sĩ thì mình biết thì 
mình giúp đỡ người ta. Nhưng mà người ta 
đến người ta cầu đó là cái nhân quả thôi, 
nhưng mà điều kiện là mình tu, nhiều khi 
mình không có thì giờ. Nếu mình chăm sóc 
mình lo luôn cho người ta, cái tâm mình bị 
phân, bị nó phóng dật bị phân rồi, nó phân 
tâm rồi. Chứ không lẽ bây giờ mình trị bệnh 
người ta mình không coi bệnh người ta, mình 
không biết bệnh người ta, mình không viết 
toa người ta sao được,  mình viết toa rồi xem 
xét bệnh người ta rồi kê toa cho người ta rồi 
thì bắt đầu nó phân tâm, rồi bây giờ cho 
người ta uống thuốc rồi cũng phải theo dõi 
chứ không lẽ để cho người ta rồi lỡ người ta 
uống chết thì sao? Có phải không? Nó nhiều 
cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm của người bác 
sĩ mà, nó đâu có thể bỏ qua được. Cho nên 
vì vậy mà coi chừng mấy con bị phân tâm, 
mà trong khi con đang thực hiện trong một 
cái chương trình học tập để mà làm chủ sự 
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sống chết của mình chấm dứt luân hồi, nó 
quan trọng hơn là cái này chứ, hơn cái nghề 
này. Không khéo cái nghề này nó lôi con 
đi vào nó mất cái nghề tu sĩ rồi.

[Tu sinh]: Chữa mà không lấy tiền họ 
lại cứ đến đông Thầy ạ. Cho nên con cứ phải 
tránh tránh như thế. Mà người ta nói rất 
nhiều, cái tâm con nó cứ nghĩ. Như thế là 
mình có bị ác không này kia, con nghĩ xem 
con nên con bị trạo cử cái lúc đấy.

[Trưởng lão]: Con thấy như Thầy Chân 
Thành hồi đó vô đây biết đông y, rồi biết trị 
bệnh bằng khí công gì đó. Vô đây rồi cũng 
đổ nghề ra, chết cái ông này rồi, thế nào tu 
kiểu này không được. Cuối cùng Thầy dẹp 
luôn, đâu bây giờ có trị ai đâu. Ở trong tu 
viện này ai chết bỏ, cứ ôm pháp, còn không 
thì cứ ra bác sĩ đi. Mình  là tu sĩ thì không 
có làm cái nghề đó nữa, cái nghề tu sĩ là tu 
sĩ chứ không có làm cái nghề bác sĩ. Ở đây 
mình nhìn trước cái nhân quả, mình không 
có lo lắng cái vấn đề đó đâu. Mọi người đều 
có nhân quả, còn riêng mình, mình đang 
cứu mình đang thoát ra khỏi bốn sự 
đau khổ sinh, già, bệnh, chết của mình. 
Mình chưa có làm được, mà mình làm 
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cái chuyện khác nó bị phóng tâm hết, nó 
bị phân tâm mình ra hết. 

Cho nên con phải tập trung gom lại, 
bây giờ không có bác sĩ, bây giờ tu sĩ chứ 
không có bác sĩ nữa. Chừng nào mà tôi tu 
xong rồi thì muốn làm nghề gì cũng được. 
Mà tu chưa xong thì còn duy nhất cái là tu 
cho xong, thì như vậy con mới đi tới nơi con. 
Chứ không khéo bị phân tâm hết. Bây giờ 
mấy con còn hỏi gì Thầy nữa không con, hết 
rồi phải không? Rồi, hết rồi về lo tu. Mấy 
con đọc kỹ để làm bài cho nó đúng mấy con.

[Tu sinh]: Kính bạch Thầy, Thầy cho 
con ..

[Trưởng lão]: Rồi, rồi Thầy sẽ chào 
mấy con rồi mấy con ra.

[Tu sinh]: Con kính bạch Thầy! Giờ 
cho con xin trình Thầy cái việc ... của con , 
nó thẫn thờ lắm thầy ạ, nói chung là nó rất 
là lâu  rồi, mà vì...

-------- 
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